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. A . Her hakkı mahfuzdur. Dergideki yazı, fotoğraf ve diğer Bir Savaş Ezrâkilerdi görsellerin izin alınmadan veya kaynak gösterilmeden Norman Stone Adnan Demircan 


her türlü ortamda çoğaltılması yasaktır. 


Medya 


Bizden Haberler 


“Tüm bildikleriniz tarih olacak” sloganı ile 2012 Nisan'ında başlayan yayın hayatımızda 5 yılı geride bıraktık. Okurun hakikate sadık ve adaletli bir tarih dergisine duyduğu ihtiyaçtan hareketle Mustafa Arma-Şan'ın genel yayın yönetmenliğinde yola çıktığımızda bir avuç tarih sevdalısı idik. 5 yılın sonunda yurt içi ve dışından binlerce okurumuz, bizi yalnız bırakmayan hakikat âşıkları yoldaşlık ediyor bize. 

5 yıldır okurlarımızın güvenini 
kazanmış, sözüne itibar edilir, akademi dünyasının değerli isimlerini aynı sayfalarda buluşturan bir dergi olarak yolumuza devam ediyoruz. 
Ve her ay yeni bir adım daha atma- nın güzelliğini yaşıyoruz sizlerle. 

Tarihte tabulara karşı verdi- 
Şimiz savaşın Türkiye'nin normalleşme sürecine katkı sağladığı kanaatindeyiz. İlk sayımızdan itibaren hakikati yakalamaya ayarlı misyonumuz kimi zaman haksız eleştirilerin odak noktası olsa da, okurlarımızın desteğini her zaman arkamızda hissettik. Her ay 


aldığımız yüzlerce e-mail ve sosyal medya hesaplarımıza yağan övgü dolu mesajlara, hatta el yazısıyla özene bezene yazılmış mektuplara layık olabilmek için daha yürünecek çok yolumuz var. 

Tarih bir gün mutlaka kendi yüzüyle bu ülkeye dönecek ve kendi sesiyle konuşmaya başlayacaktır. O zamana kadar malzeme yığınağı yapmakla iştigal edeceğiz. 

5 uzun yıl boyunca gerek yazıları, 
gerekse toplantılardaki değerli fikirleriyle dergimizi sahiplenen, burada isimlerini tek tek sayamadığımız pek kıymetli hocalarımıza ve desteklerini bir an olsun bizden esirgemeyen sadık okurlarımıza kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. 

Bize verdiği gayret ve kuvvet 

için yüce Allah'a hamd u senalar ediyor; cemi cümlemizi bu din, bu bayrak, 

bu vatan, bu millet ve bu 

şanlı tarihe olan sadakat ve muhabbetimizde sabit kadem eylemesini niyaz ediyoruz. 
10. yılımızı da aynı heyecanı kaybetmeden kutlamak dile- 


giyle... 


okurhattioderintarih.com 


Derin Tarih, 2014'te başladığı özel sayı yolculuğuna 8. sayısıyla devam ediyor. 
Osmanlılar Özel 
Sayısı, Balkanlardaki 
Osmanlı mührün- den Yavuz Sultan 
Selim'in Kudüs'ü fethine, giyim-kuşam geleneğinden payitahttaki gündelik hayata, 400 sene dünyanın yönetildiği 
Topkapı Sarayı'ndan 
Padişahların hobilerine, yedi düvele karşı uyguladığı dış politika stratejilerin- den 1. Dünya Savaşı'nın perde arkasına kadar İmparatorlu- 
Sun merak edilen boyutlarına uzmanların rehberliğinde yelken açıyor. 

İşte özel sayımızın yazarlarından bazı- 


Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Armağan 


OSMANLILAR HAKKINDA 
HER ŞEY BU SAYIDA! 


ları: Heath Lowry, 
Mehmet İpşirli, 
Machiel Kiel, Hilmi 
Aydın, Mustafa Armağan, Cihan Yüksel 
Muslu, Lütfi Şeyban, 
Yavuz Bahadıroğlu... 
Birbirinden değerli görsel malzeme ve belgelerle bezenen bu özel sayımızı da diğerleri gibi beğeneceğinizi umuyoruz. Yeni yılda yeni sürprizlerimize hazır olun. 

Ekibimiz, sizden gelen istekleri de dikkate alarak bir sonraki özel sayının hazırlıklarına başladı bile. 

Özel sayılarımızla ilgili görüş ve taleplerinizi bize yazın ki, birlikte yol alalım. 
Tarihle kalın. 
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“Biz esir-i derd-i aşkız, bir başka sevdâyız.” Kim söylemişti bu sözü? Şimdi Bursa'da 1927 doğumlu kendisi bir tarih olan babam Rafet Armağan'ın karşısında şu satırları yazarken hatırlayamadım. Lakin önemli mi? Dert ortada. Derdimiz daha doğrusu... 

Bize derdi olan adam lâzım. Derdi olan ve bu memleketin, bu dinin ve bu milletin derdiyle dertlenen adamlar lâzım. Başka ülkelerde ancak savaş hâlindeyken düşünülebilecek bu ağır şart bu topraklarda “elzem”dir ve bundan başka yerlere benzemez. Burası Türkiye'dir ve kalkandır. 

Neye kalkan? Zulme, sömürüye ve insanlığın öz değerlerine karşı kalkan ellere kalkan... Hem de yalnız kendi ülkesini değil ihtiyacı olan bütün insanları şâmil bir koruyuculuk vasfıdır bu. 

Bu vasıftır ki, bize asırlar boyunca mertlik dağın- da otağ kurdurdu. Nâmertler kaçacak delik aradılar. 
Sindiler, yıldılar, pustular... 
Pustular ama pusuya da yatmayı ihmâl etmediler. Planlar, projeler, propagandalar, sıra dağlar gibi yığıldı karşımıza. Djuvaura'nın Türkiye'yi Parçalamak İçin 100 Proje adlı kitabında toplananları okurken filozof Leibniz'den bile soğuyorsunuz. Elin filozofu üşenmemiş, Osmanlı'dan Mısır'ı koparmak için Fransız Kral'na mektup yazmış. İşte Batr'nın/Avrupa'nın son savleti bize yeniden onun “maske”sini hatırlattı. Âkif'in dediği gibi, 
Maske yırtılmasa bize hâlâ âfetti o yüz, Medeniyet dediğin, kahpe, hakikat yüzsüz. 


Türkiye bu “medeniyet çarpılması” karşısında yeni bir kader oylamasının eşiğin- 

de. Tarihin kuşatma noktalarından birinden 

geçecek 16 Nisan'da. Fabrika ayarlarımız değişmezse Avrupa'nın tasallıtundan kurtulmamız bir başka bahara kalacak. 

Değişimin 16 Nisan'daki yüzü bağımsızlığımıza doğru atılan güçlü bir “evet” olacaktır. Tarih boyunca şerlere kalkan olmuş bir ülkenin evlâtlarına da Avrupa hegemonyasını sürdürmek isteyen statükoya “hayır” demek düşer. 

Bahar kokulu sayılarda buluşmak dileğiyle... 


Mustafa Armağan 
Genel Yayın Yönetmeni 
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©mrberatalk / Ömür Berat Çalık 

Bu ay verdiğiniz 'Nasıldı Nasıl Oldu" adlı kitap çok iyi. Benzerlerini de bekliyoruz. 
©derintarih &mustafarmagan 


RESMİ TARİH BUHARLAŞIYOR 


Gazbycvdu / SARP 

Yalanlarla dolu bir asırlık resmi tarihin demir perdeleri, &derintarih sayfaları arasında damla damla eriyor. 

Varolun &mustafarmagan hocam. 


HAKİKAT GÜNEŞTİR, DOĞAR kğ 


© CihadRuhu / Cihad Bulut 

“Kuwvet sistir kalkar, hakikat güneştir doğar." 60. Sayı 60. Ay Allah utandırmasın ©derintarih 


ALLAH UTANDIRMASIN! 


İ 


©ruveyha44 / Rüveyha 

Okurken kayboluyorum. Hiçbir bilgiyi atlamamak için özen gösterip okuduğum tek dergi #derintarih #18Mart 


Hi DERİN TARİH / 2017 


FİHRİST BEKLİYORUZ! 

İlk günden beri derginizi merakla takip ediyorum. Bugüne kadar yayınlanan sayılarla ilgili bir dizin çalışmanız var mı? 

Gökhan Çiftçi 


DT: Bütün dergilerimizi, ek kitaplarımızı ve özel sayılarımızı kapsayan bir fihristi bu sayıda dergimizle birlikte hediye ettik zaten. Bu hoş tevafuk bizim kadar sizi de heyecanlandırmış olmalı. 


31 MART'IN PERDE ARKASI 
Derin Tarih'in her sayısını takip ediyorum. Bizzat sultanlarımızın kaleme aldığı yazıları, Osmanlıcası ile birlikte derleyip kitap ya da dergi haline getirerek sunmanızı temenni ediyorum. Zira biz 
Osmanlı torunlarına fevkalade bir ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. 

Mustafa Gönen / Cizre 


ME || 


KİMSENİN KUDRETİ YETMEYECEK! 4 


©grbz mrym / Meczup 

“Kuvvet sistir kalkar, hakikat güneştir doğar.” 
Hakikat güneşinin yüzünü sıvamaya kimsenin kudreti yetmeyecektir... ©derintarih ©mustafarmagan 


NEDEN KARŞI ÇIKTILAR? 1 


©mustafabaygin / Mustafa Baygın 

1908'de Il. Meşrutiyeti alkışlayan AB ve diğer ehli salib sevdalıları Cumhuriyet'in inşasına neden karşı çıkıyor? &derintarih Omustafarmagan 


BİR CHP GELENEĞİ 7 


©ersincelig / Ersin Çelil 

1933, CHP'nin “Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyetine” bülteni. Osmanlı'ya ve İslama küfürlerle dolu. (©derintarih Mart özel eki) 


İÇ TİTRETEN MEKTUPLAR 7 


©beyzanurtopal5 / beyza nur topal #CanakkaleBizimDestanımız. &©derintarih. Bu sefer Çanakkale mektuplarıyla içimizi titrettin... 


ÇANAK 


KEK 


A 7 ÇANAKKALE 


1 LAKTRS YMY, 


KUSURSUZUN 
EVRİMİ. 


YENİ BMW 5 SERİSİ, 


Sürücüsüz park özelliği, gece görüş sistemi, yarı otonom sürüş teknolojisi ve harekete duyarlı komut sistemiyle Yeni BMW 5 Serisi Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda sizleri bekliyor. 
Detaylı bilgi, test sürüşü ve kiralama seçenekleri için: 0850 252 10 10 


Borusan Otomotiv 


İnce zevkler, yüksek standartlar. 


| g SİZ SORUN, LE CEVAPLANDIRSIN! 
oru - Cevap | il merak nz ola e le akarhaetlderintarh com 


Maltepe Mah. Fetih cl No: 6 Zeytinburnu - İstanbul adres 


Doç. Or. Muharrem Kesik 


NİÇİN SAVAŞTILAR? 


Yassıçimen Savaşı'nın sebepleri nelerdir? 
Rahime Paksoy / Bursa 


Prof. Dr. İsmail Taşpınar Harezmşahlar ile Türkiye Selçukluları arasındaki ilişkiler Celaleddin Harezm- 


d i 
MANİHEİZMİN KURUCUSU | enis ea göndermen başlar. 
I a 


dil Ancak Celaleddin Harezmşah'ın Moğol KIM? tehlikesini hiçe sayarak, Eyyubilerin Prof. Dr. Adnan Demircan hâkimiyetindeki Ahlat'ı kuşatması ve |. 
N Maniheizm nasıl ortaya çıktı? Alâeddin Keykubad'a karşı sadakatsizlik ISTANBUL KAPILARINA Hangi bölgelerde yayıldı? gösteren Erzurum Melik'i Cihanşah Hülya Temizel / Amasya ile ittifak yapması gerginliğe yol açtı. 
I Harezmşahlar aynı zamanda sınırda NE TAMAN GELDİLER? İslam kaynaklarında Mâneviyye Gürcülerle de mücadele ediyorlardı. 
ve Zenâdika olarak isimlendirilen Bu gelişmeler yeni bir Moğol saldırısını Müslümanlar İstanbul'u ilk defa ne Maniheizm, Mardin'de doğduğu kabu tetikleyebilirdi. Bu sebeple |. Alâeddin zaman kuşattılar? edilen Mani (216-276) tarafından kurul- Keykubad duruma müdahale ederek Ey-Mehmet Ali Polat / Erzurum du. Mezopotamya'da ortaya çıkan bu din yubilerle ittifak yaptı ve Celaleddin Ha- daha çok Pers İmparatorluğu'nu etkile- rezmşah'a savaş açtı. 10 Ağustos 1230'da Müslümanların İstanbul'la yönelik ilk miştir. İmparator Il. Behram tarafından Yassıçimen bölgesinde gerçekleşen seferleri Emevi halifesi Muaviye b. Ebi öldürülen Mani; Buda, Zerdüşt ve Hz. savaşın galibi Selçuklulardı. Ayrıca Eyyu-Süfyan döneminde gerçekleştirildi. İlk İsa'nın da yer aldığı peygamberler zinci- bi Hükümdarı Melikü'l-Eşref'in Alâeddin kuşatma 669 yılında karadan ve deniz- rini tasdik etmekte, kendisini peygam- Keykubad'ı her iki devlet hükümdarına den yapılmış; orduya ashaptan da birçok berlerin mührü olarak tanıtmaktaydı. Ay- karşı kışkırtması ve Trabzon Komnenoskişi katılmıştı. Yine Muaviye döneminde rıca bir melek aracılığıyla vahiy aldığını larının Celaleddin Harezmşah'ın tarafına 670'de Kapıdağ (Kyzikos) yarımadası da ileri sürüyordu. Düalist bir doktrine geçmeleri de Yassıçimen Savaşı'nın fethedildi ve buradan başlatılan akınlarla sahip olan Maniheizm, âlemi iki asli nedenleri arasında sayılabilir. 
İstanbul 4 yıl süreyle kuşatıldı (674-78). prensip olan kötülük/karanlık (zulmet) 678'de Muaviye son kez donanma ile ve iyilik/ışık (nur) karışımı olarak telakki İstanbul önlerine geldi. Harekât karadan etmektedir. 6. yüzyıla gelindiğinde da desteklendi ancak Müslümanlar Rum Roma'ya ve Çin'e kadar yayılmıştı. Bizans ateşi karşısında başarılı olamadılar ve ağır opraklarında İstanbul, Harran ve Hire kayıplarla geri çekilmek zorunda kaldılar. çevrelerinde yaşadıkları bilinen Mani-Dönüşte fırtına sebebiyle donanmanın heistler, şehirlerde takibata uğrayınca neredeyse tamamı yok olmuştu. Bu yenil- aşraya göç ettiler. Ayrıca Maniheizm gi üzerine Muaviye, Bizans'la barış antlaş- bir dönem (763-840) Uygur Türklerinin ması imzalamak zorunda kaldı. Emeviler de resmi dini oldu. Silah kullanmayı ve dönemindeki son İstanbul kuşatması ise savaşmayı reddettikleri için Maniheistler Süleyman b. Abdülmelik döneminde, ilk vicdani retçiler' olarak da bilinirler. 
halifenin kardeşi Mesleme b. Abdülmelik'in komutasında gerçekleştirildi. 
Mesleme Anadolu'ya yönelik seferlerde büyük başarılar elde etmiş, bunlarını İstanbul'un fethiyle taçlandırmak istemişti (717). Ancak uzun süren bu kuşatma da başarısızlıkla sonuçlanacaktı. 
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Yakacık 


Yakacıka 
Bir Tepeden 
Bak/(ama)mak! 


Bir zamanlar İstanbul'un balkonu diye anılan Yakacık sırtlarında yaklaşık yarım asır arayla aynı yerden çekilen iki fotoğraf arasındaki farkları değil de benzerlikleri aramaya koyuluyoruz. 

Tabii bulabilirsek... 


artal'ın en eski yerleşim yerle- 
K rinden birinde, Osmanlı döneminde yakacak toplama yeri olarak kullanılan Yakacık sırtlarındayız. 1960'ların sonunda çekilen üstteki fotoğrafta sepya tonlarına bürünmüş manzarada yeşilin hâkimiyetini sezmek zor değil. Solda başı köpük köpük kabaran bir ormanlık alan, ufukta uçsuz bucaksız tepeler ve mesire yerleri göz okşuyor. Tevekkeli İstanbul'un balkonu dememişler buraya. Hemen aşa-Şıda bir derecik kıvrılıyor. Yanı başına gitmeye hacet yok, uzaktan bile tedavi edebiliyor insanı. Manzaranın önünde mütebessim hâlde poz veren kişi bir tarafta mor salkım kokuları, bir taraf ta Aydos Tepesi'nden nâmütenahi esen serin rüzgârlarla mest olmuş olmalı. 
Bugün aynı manzaraya, aynı çay bahçesinden bakıyoruz. Tırabzanlara dair birkaç ayrıntı olmasa gözlerimi- 


zi yarım asır önceki aynı ufka baktığı- na nasıl inandıracağız? Koru ve mesire yerleri, boş yer kalmamacasına apartmanlara teslim edilmiş. Dere yatağını ise kim bilir hangi gökdelenin temelleri rehin almış. Gökyüzüne bıçak gibi saplanan beton siperler, astım ve verem hastalığını tedavi eden tepenin şifalı ellerine kelepçe vurmuş. 

Bu beton istilası gerçekleşirken sadece tabiatın değil, tarihin de gözünün yaşına bakılmadı. Mesela Kaptan-ı Derya Hasan Rahmi Paşa'nın yazlık ikametgâhı olan taş köşk yeni sahiplerince rant uğruna bir gecede yerle bir edildi. 

Eski Yakacık'tan geriye yıkılmak üzere olan çeşmeler, 700 yıllık çınar ağaçları ve Ayazma'daki çay bahçeleri kaldı sadece. Bir de Yahya Kemal'in bir tepeden baktığı aziz İstanbul'dan miras son cıvıltılar... O 


M Eşyanın Kalbi 


ÜNL DURDURAN 
SİPGAK FEVERAN 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yorum seni / Ah benim sevdasında bencil, yüreğin- de sağlam sevdiğim” diyerek anlatıyor birkaç mısra- 

da Nazım Hikmet, fotoğrafın hüzne bulanık, efsunlu yanını. 
Bazen başkalarına, bazen kendi suretimize ayna olup gözbebeklerimize doluşmuş hissiyatı içine sığdıran bir kare diyerek de tarif edebiliriz aslında fotoğrafı. Özel gün ve toplantılarımız, tatil günlerimiz, izdivacımız gibi hayatın can alıcı durakları fotoğraflarla can bulur, tabiri caizse “an”lar “anı” olur, albümlerimizdeki yerlerine buyurur. Peki, hoş zamanlarımızı tekrar tekrar yaşatan bu gizemli ve eşsiz karelerin öyküsünü merak ettiniz mi hiç? 

O halde buyurun, 36 poz sürecek bir seyahate çıkalım. 

Her yeteneğe hitap eden makineleriyle yaygınlaşan fotoğraf bugün bilimden sanayiye, belgecilikten sanata önemli işlevleri haiz. Aslına bakarsanız fotoğraf kavramına giriş yapmadan evvel fotoğrafın “karanlık oda”larından bahsetsek hiç fena olmaz. Fotoğraf filmi ve banyosunun yapıldığı ışıksız odaya karanlık oda deniliyor. 11. yüzyılda Arap bilginler, 15. yüzyılda Leonardo Da Vinci, 16. yüzyılda Giovanni Battista Della Porta karanlık oda denemeleri yapmışlar. 17. yüzyılda ressamlar portre çalışmalarında karanlık oda sisteminden yararlanmışlardır. 

Rönesansın geometri ve perspektifi ile 18. yüzyılın kimya ve fiziği, 19. 
yüzyıl sonunda fotoğrafı ortaya çıkarmıştır. 1827'de Joseph-Nicephore Niepce sekiz saat ışık altında bir kulübenin çatısındaki güvercin yuvasını çekerek tarihteki ilk fotoğrafı alır. Ancak kaynaklar Avrupa merkezli bir tarih anlayışına dayandığından hemen Niepce'yi işaret etse de mevzuyu biraz irdeleyince işin aslının öyle olmadığını görüyoruz. 
Niepce'den neredeyse 750 yıl kadar önce görüntünün büyüsü peşin- 


ce K arşımdasın işte... | Bana bakmasan da oradasın, görü- 


de çalışan ünlü İslam optik bilgini Basralı İbn-i Heysem imiş bu işin temellerini atan. En ilkel fotoğraf makinesi olan Karalık Kutu'yu kullanan ilk kişi olmuş. Ortaçağ'da Güneş tutulması sırasında Güneş ışınlarını incelemek için kullandığı Karanlık Kutu'yu Avrupa'nın öğrenmesi ise Roger Bacon sayesinde. Arap kaynaklardan öğrendiği Karanlık Kutu'nun ayrıntılı bir tanımını yaparak Avrupalıların zihninde fotoğrafın temellerini atmış. Bundan bir süre sonra L. 
Battista Alberti ve Leonardo da Vinci Karanlık Kutu'dan yararlanarak cisimlerin görüntülerini yansıtmayı başarmışlar. 
Niepce'den yaklaşık 12 yıl sonra Fransız Bilim Akademisi Daguerre'un metal bir plakaya kalıcı baskı yöntemini keşfettiğini duyurdu. Daguerre, Niepce'nin 8 saatten uzun süren pozlama süresini yarım saatin altına indirmeyi başarmıştı. 
1839'da icat edilen, süre kısaltan mercek yarım yüzyıldan fazla süreyle kullanıldı. Kısa zamanda poz süresi saatlerden saniyelere inmiş, portre rahatlıkla çekilebilir olmuştur. Bu gelişimin ardından mucit W. H. Fox fotoğrafın negatifini elde eden aleti icat edince, negatiften pozitif elde etme, yani fotoğrafı tekrar basarak çoğaltma imkânı fotoğrafçılığa yeni bir anlam kattı. George Eastman 1883'te Kodak markasıyla sarılan filmi üretmiş, bir süre sonra 36 pozluk film üretilerek bu alanda önemli adımlar- dan biri daha atılmıştı. 


Türk fotoğrafçılığı 

15 Ağustos 1841'de Ceride-i Havadis'te şu haber yayımlanır: 

“Bir mahallin resmi mücessemini almak için Avrupa'da Daguerre dedikleri zat bir alat icad edip Daguerre'nin basması manasına Dageryotip tesmiye etmiş ve mu- 


YEL 


» Boğos 
Tarkulyan'ın objektifinden 
Osmanlı şehzadeleri. 


» Kartvizit boy fotoğrafın mucidi 


demiryolu anıtı. 


kaddema kitabı dahi İstanbul'a gelmiş ve tercüme edilmiş olmakla bilenlerin malumudur.” 

İlk fotoğraf kitabından sonra gazete, ilk fotoğraf stüdyosunun haberini de verir: 

“Beyoğlu'nda Mösyö Dager'in şakirdanından Mösyö Komrpa icray-ı sanat eylemektedir. Ressamlar bir adamı resmedecekleri vakit birkaç günler kemal-i sabr-ü sükunla karşılarına oturup defa be defa nazar ederek haylü zahmetlü resmederler. Lakin bu alatla resmolunacak olduğu vakitte güneşte altı saniyede ve güneşsiz havada yarım dakikada ol alat vasıtasıyla resmedüp bitirirler.” 

İstanbul'da ilk uzun süreli fotoğraf stüdyosu Alman Kimyager Rabach tarafından 1856'da açıldı. Yetiştirdiği aslen Kayserili olan Ermeni kardeşler burayı ilerde devralarak “Abdullah Biraderler” adıyla çalıştırmaya başlamış ve Türk fotoğrafçılığının ilk halkasını oluşturmuşlardı. Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde sergiler açan, ödüller kazanan meşhur Biraderler, Abdülhamid'den de destek ve takdir görmüş, “ressam-ı hazreti şehriyari” unvanıyla saray fotoğrafçılığına layık bulunmuşlardı. Sultan'ın ülke içinde çektirmek suretiyle hazırlattığı, kalkınan Osmanlı izlenimini destekleyen meşhur “Abdülhamid Albümü” Sultan'dan bize kalan ehemmiyetli belgelerden. Yine zat-ı alilerinden bugüne kalan önemli bir birikim de, tahta çıkışının 25. yılı nedeniyle affedeceği hükümlüleri seçmek üzere hazırlattığı, bütün mahkümların fotoğraflarını ihtiva eden albümlerdir. 

1900'lere doğru başta Phebus Efendi stüdyoları olmak üzere, İstanbul'da Levanten ve gayrimüslimlerin açtığı stüdyolar 


» Hayfa'daki Hicaz 


» Fotoğrafçı 
Joachim Knobel ve eşi, otoportre. 


» Sultan İl. 
Abdülhamid'in hanımlarından Müşfika 
Kadınefendi ve kızı Ayşe 
Osmanoğlu (Foto Sabah): 


çoğaldı. Müslümanların açtığı ilk stüdyo, Girit'teki Salih ve Baha Bediz Beylerin yine bu tarihlerde açtığı fotoğrafhanedir. 

1930'larda dünya fotoğrafçılığında Yeni Gerçekçilik, Kübizm, Sürrealizm, Fütürizm ve Dadaizm gibi sanat akımlarının etkisi görülmüş; fotoğrafta gerçeküstücü ve soyut çalışmalar böylelikle başlamıştı. Türkiye bu dönemde yurtiçi ve yurtdışında tanıtım maksadıyla fotoğrafçılığa önem verdi. Dini sebeplerle fotoğraf çektirmekten kaçınan halk da yasal işlemlerin zorunlu tutulmasıyla fotoğraf çektirmeye başladı. Fotoğraf stüdyoları bu vesileyle Anadolu'da yaygınlaştı. 
Sayıları artan ve Anadolu'ya hızla yayılan stüdyolar yanında, 1970'lerde amatör dernek, yayın, yarışma ve sergiler arttı. Fotoğraf kültür-sanat alanında çoktan yerini almıştı. 

Hikâyenin sonuna doğru fotoğrafların renklere hasreti bitti bitmesine ama o gizemli yanını da kaybetti bu sihirli kareler. Üstüne teknolojik gelişmeler eklenip “telefondan fotoğraf çekme devri” başlayınca hepten zamana yenik düştüler. 
Artık albümler boşaldı, an'lar anlamsızlaştı. Fotoğraf bir tık ile sayısız kez zahmetsizce çekilip silinebildiğinden ehemmiyetsizleşti. Hissiyatlarımız da teknolojiye ve ana yenildi tabii. 

An'larımız anı olmuyor velhasıl, zamanın o azgın suları- na kapılıp yitip gidiyor. Değişen fotoğraf anlayışımızı düşünüyorum da, Abdullah Biraderler hayatımızdan eksik etmediğimiz o meşhur 'selfie'lerimizi görse ne düşünürlerdi acaba? 0 


ç » 1960'larda objektife neşeyle poz veren Amerikalı 

kardeşler. 


ve ÖZLEM KOCUKELİ ÖZBAY 
Aktüel ozlem.ozbayederintarih.com 


İk sim 


YENİ ZELANDA'DA TÜRK ANITI 


Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki Pukeahu Ulusal Savaş Anıtı Parkı'ndaki Türk Anıtı geçtiğimiz ay törenle açıldı. Anıtın Wellington'un güneyindeki Tarakena Körfezi'nde yer alan Atatürk Anıtı'nı tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade eden Yeni Zelanda Kültür ve Miras Bakanı Maggie Barry, “Pukeahu Ulusal Savaş Anıtı Parkı'nda Avustralya Anıtı'ndan sonra açılışı yapılan ilk anıtın Türkiye'ye ait olması isabetlidir, zira Anzak geleneği Gelibolu'da doğmuştur” şeklinde konuştu. 
Anıt Gelibolu'dan getirilen taşlarla güçlendirilen beton kaide üzerinde 2 metre yüksekliğindeki ve 700 kg ağırlığındaki bronz levhadan oluşuyor. Ayrıca Gelibolu'dan getirilerek Wellington'da yetiştirilen “Türk çamı” 


(kızılçam) da Türk-Yeni Zelanda dostluğunun o 


yaşayan bir örneği olarak anıtın arkasında yer alıyor. 
CEVHER VE ZANAAT: KAPALIÇARŞI USTALARININ İZİNDE 
Kapalıçarşı'nın yaklaşık 550 yıldır süregelen köklü kuyumculuk geleneğinin öyküsü, ustaların hikâyeleri ve onlarla özdeşleşen eserleri hem göz, hem gönül okşuyor. Cevherin en yalın halden mücevherin en göz alıcı haline bürünmesine uzanan bu heyecanlı yolculuğa çıkmaya değer. 
5 m Yer: Rezan Has Müzesi / Kadir Has Üniversitesi, 
TN ” Se Dig Cibali — İstanbul. 
Tarih: 30 Nisan'a kadar. 


pyym dier İ 


ül yö PE 0 
ii gr a iie ya Gİ AE e rai epi? Bet yeri 
AK Mf DAİ ne ami Ep Esir K 


İzazzlm SEMPOZYUM 


4 e epi DİA 


al BAKİ 


A 


Bu beis yazılırken EM m Hacim Paşa'nın elle girerek sali Glee IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI Menbic'e Sultan Il. Albülhamid'in özel bir deleye katılmışlar. Bölge halkının Türkiye'ye ARAŞTIRMALARI önem atfettiği belgelendi. Tarihçi Enes Demir bağlanmak istemesi ve bu uğurda savaşmaya Avrasya'nın tarihi değerleri ve arkeoloji, Türk Kaynaklar Işığında Bir Misak-ı Milli Topra- başlaması üzerine Kuva-yı Milliye birlikleri ve dünyası ve uluslararası politika, Türk ve dünya ğı: Menbic ve Tarihi kitabında, Menbic ve 2. Kolorduya bağlı 5. Fırka Menbic'i Fransızlar- edebiyatlarının ilişkisi ve etkileşimi, Türk köylerinin 3'te 1'ini emlak-ı hümayununa alan O dan almış. Aralık 1920'de Menbic'te yeniden , topluluklarında folklor, Türk cumhuriyetlerinde Il. Abdülhamid'in bölgeye bir okul ve cami kurulan Türk idaresi, aralıklarla da olsa 29 işletmecilik ve yönetim anlayışı, bölgede eğitimde yaptırdığını belgelerle açıklıyor. 16. yüzyıl- Ağustos 1921'e kadar devam etmiş. Menbic a Yer ali : ki an m i ve sempozyum hakkında ayrıntılı bilgiye da Osmanlı idaresine giren Menbic'le ilgili bu yönüyle Mondros'tan sonra kaybedilip : : a ş / e http://sempozyum.ohu.edu.tr/tudas2017/ devlet arşiv kayıtlarında başka pek çok ilginç yeniden idare kurulan ve en son çekildiğimiz adresinden ulaşabilirsiniz. 
bilgiye rastlamış. Mesela Menbic halkı, Milli toprak parçası olarak da ayrıca önemli. Ge- Yer: Ömer Halisdemir Üniversitesi — Niğde 
Mücadele döneminde Fransız işgaline karşı lecek sayılarda kitap ve belgelerle ilgili daha Tarih: 26-28 Nisan 2017 


silaha sarılmış ve bölgedeki aşiret liderinden ayrıntılı bilgileri sizinle paylaşacağız. 
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| Geçmişi bu 
asırlık mesleği u lıkla şattı. 


Hayalleriniz : gerçek olsun diye Türkiye'nin 81 ilinde sizinleyiz. | 
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Ali Hinki, 61 
Bakırcı 


Aktüel 


Mısır'da Mart ayı başında, Kahire'nin doğusundaki El-Matariyye Mahallesi'nin El-Hamis Pazarı bölgesinde bulunan firavun heykelinin |. 
Psamtik'e ait olduğu tahmin ediliyor. 8 metre yüksekliğinde ve 7 ton ağırlığındaki devasa heykel hakkında konuşan Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, heykelin 11. Ramses'e ait olmasına ihtimal vermediğini belirtti: “Taç ve göz 
şekilleri incelendikten sonra heykelin sırtında 4 
hiyeroglif işarete rastlanıldı. Bu da firavunların 


Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın Kayseri'de yaptırdığı Keykubadiye Sarayı'nın kalıntıları arasında daha önce benzerine rastlanmayan bir çini bulundu. 
Kobalt mavi, siyah ve turkuvaz maviye boyalı, sır altı tekniğindeki çinide elinde kürek tutan, ön ve arkada birer bitki ilwe sınırlandırılan bir erkek tasvir edilmiş. Küreğiyle toprağı belleyen figürün bir bahçıvanı yansıttığı tahmin ediliyor. Bu üslubun geleneksel minyatür ve maden sanatımızda örnekleri vardı ama çinide yoktu. Bu kazıyla toprak Anadolu Selçuklularının bakalım başka hangi sırlarını fısıldayacak kulağımıza! 


birinin lakabı olan ve 'güçlü kalkanın sahibi" anlamına gelen kuş, kobra yılanı ve yarım daire resimlerden ibarettir.” 

Söz konusu lakabı sadece |. Psamtik taşıyormuş meğer. Buna dikkat çeken Anani, 1. Psamtik'in 
54 yıl yaşadığını (MÖ 664-610) ve firavunların 
rönesans asrının kurucusu olduğunu da belirtti. 
Bakalım yeni bulgular 27 asır önceki Mısır rönesansı hakkında başka neler söyleyecek? 


Asurluların kültürel hazinesini ortaya çıkarmak 


üzere 18 yıldır devam eden Ziyaret Tepe kazılarında sona gelindi. MÖ 8. yüzyıla ait kalıntılara ev sahipliği yapan bölge Dicle'nin 


güneyindeki 4 höyükten biri. Proje direktörü, 


Cambridge Üniversitesi'nden |. MacGinnis Asurlularla ilgili tabletlerin kendisini çok heyecanlandırdığını söylerken bir askere ait 


mektuba ulaştıklarını ve bu çivi yazısı tabletin 


30 hektarlık alanda muhteşem bir tesadüf 
olduğunu belirtti. Günlük eşyaların yanısıra 


daha önceden bilinmeyen fakat 2500 yıl önce 


konuşulan bir dilin varlığına işaret eden, çivi 


yazısıyla yazılmış kil tablet de bulgular arasında. 


LexiOamus'LA 
OSMANLICA ARTIK 
ÇOK KOLAY 


Osmanlıca metinler üzerinde çalışıyorsanız, el yazması metinlerin daha hızlı okunmasını sağlayan LexiOamus'la tanışmış olmalısınız. 
www.lexigamus.com adresinde faaliyet gösteren bu yazılım Osmanlıcanın dijital platformda uluslararası erişilebilirliğine önemli bir katkı sunuyor. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümleri mezunu, Durham Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan 
Ahmet Abdullah Saçmalı'nın geliştirdiği LexiOamus 
Oxford, Cornell, Michigan, 
McGill, Duke ve Yale gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından kaynak gösteriliyor ve el yazması metin okuyan araştırmacılara tavsiye ediliyor. 
LexiOamus'ta aralarında Kamus-ı Türki (1901), A Turkish and English Lexicon (1890), 
Memalik-i Osmaniye'nin 
Tarih ve Coğrafya Lugatı 
(1895-96) gibi kaynakların yer aldığı 19 farklı sözlükten derlenmiş 177 bine yakın kelime ve kelime öbeği bulunuyor. 
Kullanıcılar okunması çok zor olan kelimeleri çözmeye çalışırken, Osmanlıca el yazması metinler üzerinde aradıkları kelimeyi saniyeler içinde bu sitede bulabiliyorlar. Saçmalı'dan dinleyelim: “Özel bir yazılım vasıtasıyla kelimenin değişik kısımlarına girdiğiniz harfleri ve okuyamadığınız kısımları esas alıp, bu şartları sağlayan sonuçların listesini size veriyor. Normal şartlar altında devasa lügatları tarayarak günlerce bulamayacağınız kelimeyi bir çırpıda bulabilmenizi sağlıyor.” 
LexiOamus'un ne kadar değerli bir proje olduğunu 
Osmanlıca metinler üzerinde çalışan ve bir kelimeyi okuyabilmek için günlerce ter dökenler çok iyi anlayacaktır. 
Gözünüz aydın Osmanlıcacılar, teşekkürler Ahmet 
Abdullah Saçmalı. 
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alternatif ürünler" 


Türkiye 
Finans 


Nisan'ın Dünyas 


3 


Hürriyetten 65 yıl sonra iç savaş 


Fransız emperyalist güçlerince manda hâline getirilen Suriye istiklâline kavuştu. Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun şemsiyesi altında yaşayan ülke, 1920'deki Fransa-Suriye 
Harbi'nden sonra bu devletin hâkimiyetine girmişti. 15 

Mart 2011'de başlayıp Nisan'da ülke geneline yayılan iç savaşın sebep olduğu hâkimiyet krizi ise dış güçlerin de müdahalesiyle her geçen gün tırmanıyor. 


Gördüğünüzden emin misiniz? 


almanya 11 Nisan 1905 


Einstein İzafiyet (Görelilik) Teorisi'ni açıkladı. 
Buna göre ışık hızı sabit olup ışığın yayılması için esir ortamına (bütün gezegenler ve yıldızların içinde yüzdüğü düşünüldüğü madde) gerek yoktur; mekân, zaman ve hareket izafidir. Bu görüşüyle o, Newton'un “mutlak zaman” fikrini yıkmış oldu. 


DERİN TARİH 


1 Nisan 1873 o O Türkiye 


Dem-i Nevruz erişti gülşene fasl-ı bahar oldu Yine asar-ı feyz-i kudret-i Hak aşikar oldu Fıtnat Hanım 


isan 


21 Nisan 1981 
O ürkiye 
O aBD İ Eskiden yeniye uzanan hoşsedâ köprüsü 


Türk bestekâr ve müzisyen Münir Nurettin Selçuk hayata vedâ etti. Türk musikisinin yasaklandığı bir devirde eski üslup ile yeni tavrı harmanlayıp gelecek 


Osmanlı'da nesillere taşıyan büyük sanatkâr tiyatro da mı varmış? Endülüs te Raks, Kalamış, Beni 

Kör Kuyularda Merdivensiz 
Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre Bıraktın... ve diğer eserleriyle adlı oyununun ilk temsili İstanbul'daki bugün de gönlümüzün pasını Gedikpaşa Tiyatrosu'nda sahneye siliyor. 


konuldu. Namık Kemal'in ilk tiyatro eseri olan oyun, Türk edebiyatındaki romantik tiyatronun da ilk misallerindendir. 


HAZIRLAYAN: SAMET TINAS 
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Miras Md 


Milliyetçi-muhafazakâr camianın önde gelen isimlerinden, mütefekkir tarihçi Nihal Atsız, İslamiyetin milli şuurun ayrılmaz bir parçası olduğunun, kalkınmada manevi değerlerin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. İdrak yüklü satırlarda fikir üstünlüğünün refaha galip gelişine birlikte şahitlik edelim. 


» Hüseyin Nihal 
Atsız 


Nihal Atsız, Türk Ülküsü, 
Ötüken Yayınları, 2011. 


ÇAĞRI 


(..) Türkiye'nin kalkınması dâvası aynı zamanda onun tekrar büyük devlet olma dâvasıdır. Bu sebeple, milli dâvayı sadece servetin daha âdilâne dağıtılması diye almak, milli ruhu anlamamak hatta onu inkâr etmek demektir. Çünkü servet dâvası yalnız maddeyle ilgili olmakla insani ihtiyaçların tamamını ifade etmekten uzaktır. Madde ile birlikte mânâ da olmalıdır ki, Türk toplumu ihtiyaçlarını karşılamış sayılsın. 

Yalınız servet ve refah bir topluma bahtiyarlık getirmez. Olsa olsa hayvani bir rahatlık getirir. 

İsviçre çiftliklerindeki inekler de ahır, yem, bakım mükemmelliği yönünden refah içindedirler. Fakat bahtiyar sayılmazlar. Çünkü bahtiyarlık ruhi hazlarla duyulan bir hâldir ve yalnız insanlara mahsustur. 
Ruh dediğimiz manevi değer yalnız insanlarda vardır. 

Yirminci yüzyılda müspet ilmin ve batı medeniyetinin ışığı altında, medeni milletlerin ve toplumların dine bütün varlıklarıyla sarılmış olduklarını görüyoruz. Çünkü Tanrı inancı ve dolayısıyla din, fert olarak da, millet olarak da vazgeçilmez manevi ve ahlaki büyük bir dayanaktır. 
Bu sebeple, bugünkü Türk dünyasının dayandığı iki esaslı temelden birisini teşkil eden İslâm dininin, milli varlığımızın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz. 

İnsanı hayvandan ayıran özellik: 
ler utanma, ülküye bağlanma ve bir iman ve fikir uğrunda ölebilme hasletleridir. Utanan insan suç işlemek- 


TÜRK MİLLETİNE 


ten ve ayıplanmaktan sakınır. Ülküye bağlanan insan maddi sıkıntılara şikâyetsiz katlanır. Bir iman ve fikir uğrunda ölen insan da kendisinden sonra geleceklerin terbiyesinde ola-Şanüstü rol oynar. Bunların madde ile ilgisi yoktur. 

Türkiye'nin kalkınmasını düşünürken, fertlerin yalnızca refahını düşünmek memleketi kuvvetlendirmeye yetmez. Refah içinde ve ileri bir memleket, ahlâk ve fikir bakımından da üstün değilse, yıkılmaya mahkümdur. Fertlerinde bir fikir için ölmek hasleti bulunmayan mil letler, düşman saldırışı karşısında ölmekten kaçınacakları için, o refahtan hiçbir hayır gelmeyecektir. 

Hâlbuki Türkler, yüzyıllar boyunca, büyük devlet kurmak ülküsünü taşımış bir millet oldukları için, onları kalkındırmak aynı durumdaki başka milletleri kalkındırmaktan daha kolaydır. Fedakârlığa dayanan kalkınma hamlesini, Türk milleti birçok milletlerden daha hızlı yapabilecek kabiliyettedir. Fakat yüzyıllar boyunca kudretli önderler tarafından idare edilmiş olan Türk toplumu, tarihinin her çağında oldu-Şu gibi bugün de büyük kılavuzlar istemektedir. 

Milli şuur ve gurura malik liderlerin en büyük faydası, toplumu aşağılık duygusuna düşmekten korumak: 
tır. Bir millet büyük iş yapabilmek için, kendisinin büyük millet olduğu inancını duymalıdır (.. ). 


Nihal Atsız, Türk Ülküsü, Ötüken Yayınları, 2011, s. 96-98 


ULKEMİZ IÇIN 
ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHISAR AĞRI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN AYDIN BALIKESİR BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKÂRİ HATAY ISPARTA MERSİN İSTANBUL İZMİR KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRKLARELİ KIRŞEHİR KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA KAHRAMANMARAŞ MARDİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ ŞANLIURFA UŞAK VAN YOZGAT ZONGULDAK AKSARAY BAYBURT KARAMAN KIRIKKALE BATMAN ŞIRNAK BARTIN ARDAHAN IĞDIR YALOVA KARABÜK KİLİS OSMANİYE DÜZCE ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN AYDIN BALIKESİR BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKÂRİ HATAY ISPARTA MERSİN İSTANBUL İZMİR KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRKLARELİ KIRŞEHİR KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA KAHRAMANMARAŞ MARDİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ SANLIURFA UŞAK VAN YOZGAT ZONGULDAK AKSARAY BAYBURT KARAMAN KIRIKKALE BATMAN ŞIRNAK BARTIN ARDAHAN IĞDIR YALOVA KARABÜK KİLİS OSMANİYE DÜZCE ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN AYDIN BALIKESİR BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKÂRİ HATAY !'SPARTA MERSİN İSTANBUL İZMİR KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRKLARELİ KIRŞEHİR KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA KAHRAMANMARAŞ MARDİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ ŞANLIURFA UŞAK VAN YOZGAT ZONGULDAK AKSARAY BAYBURT KARAMAN KIRIKKALE BATMAN ŞIRNAK BARTIN ARDAHAN IĞDIR YALOVA KARABÜK KİLİS OSMANİYE DÜZCE ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN AYDIN BALIKESİR BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKÂRİ HATAY ISPARTA MERSİN İSTANBUL İZMİR KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRKLARELİ KIRŞEHİR KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA KAHRAMANMARAŞ MARDİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ ŞANLIURFA UŞAK VAN YOZGAT ZONGULDAK AKSARAY BAYBURT KARAMAN KIRIKKALE BATMAN ŞIRNAK BARTIN ARDAHAN IGDIR YALOVA KARABUK KILIS OSMANIYE DÜZCE 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Çay tiryakileri 
Osmanlı sarayları da çay tiryakiliğine düçar olmuş. Topkapı 
Müzesi'nde segilenen padişah portreli fincan ve tabak. 
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ivayet odur ki çay içen ilk Türk Hoca Ah-Ra Yesevi imiş. Türklerin dini ve tasavvufi hayatında büyük etkileri olan ve “pir-i Türkistan” diye anılan Ahmed Yesevi'ye misafir olduğu bir evde çay ikram edilmiş. İlk kez karşılaştı- 
$ı bu sıcak içeceğin kendisine iyi geldiğini ve şifa niyetine içilmesi gerektiğini söylemiştir. 

Çay ile alakalı bu hoş rivayeti bir yana bırakıp tarihi realiteye yüzümüzü çevirdiğimizde karşımıza Sultan II. Abdülhamid çıkıyor. Abdülhamid döneminde çayın şifalı ve besleyici olduğu, dahası ticari olarak da büyük bir öneme sahip bulunduğu gerekçesiyle bu bitkinin tarımının yapılması için kendisinden izin istenmiştir. Sultan'dan gelen müsaadeyle birlikte Japonya'dan tohumlar getirtilmiş 

ve ilk çay fideleri Bursa'ya dikilmiş- 
— tir. 

e. 20. yüzyılın başında, yev) £ 1910 yılında Çay Hakkında Malumat adıyla bir kitap kaleme alan Mehmet İzzet, çay içme alışkanlığının halk arasında yaygınlaştığına işaret ediyor. 
Bu tarihten 7 yıl sonra, Halkalı Yüksek Zira- 


at Mektebi Müdür Vekili Ali Rıza Erten başkanlı-Şındaki bir heyet Rize ve çevresinin çay tarımına uygun olduğunu tespit edilerek bir rapor hazırlanmış, ancak 1. Dünya Savaşı sebebiyle bu hususta bir atılım yapılamamıştır. 1924'e gelindiğinde bir kanunla çay yetiştirilmesi teşvik edilmiş, Ziraat Umum Müdürü Zihni Derin'in çabalarıyla da 1940'da “Çay Kanunu” çıkarılmış, 1947'deyse Rize'de ilk çay fabrikası açılmıştır. 

O günden bu yana çay hayatımızın hemen her anında bize eşlik etmekte. Her sabah kahvaltıda bir bardak dahi olsa içmeden yapamadığımız, yoğun işlerimiz arasında soluklanmak için içtiğimiz, çatkapı gelen misafirlerimize teklifsizce ikram ettiğimiz çayın ülkemizdeki kısa tarihi böyle. 

Biz de çayımızı soğutmadan bu kısa yazımızı eski tiryakilerin “şerait-i selase” dedikleri çay içmenin üç şartıyla bitirelim: 


“Çay bardakta dide-efrüz olmalı Lebriz ü lebreng ü lebsüz olmalı” 


(Çay bardakta, göz kamaştıracak parlaklıkta olmalıdır. Bardak ağzına kadar dolu, dudak rengin- de, yani kırmızı ve dudağı yakacak derecede sıcak olmalıdır.) 


doğadan 


Bir iyilik yap kendine. 


Doğadan Gizli Bahçe ile her demlikte aynı mükemmel'çay. 


Taze üst 


l yapraklar 


© Usta Kalemler 


itap toplamaya ortaokulun ilk sınıfınday-Ki başladım ve bu merakım bir daha 

beni bırakmadı. Ancak burada kendi kitaplarımdan ve kütüphanemden değil, tanımış olduğum bazı kitap meraklılarının özelliklerinden ve kütüphanelerinden bahsedeceğim. 

Kitaplardan konuşulduğunda bazıları filan nadir kitabın kendilerinde olduğunu bir öğünme vesilesi yaparak anlatırlar. Nitekim babam- la aynı yüksekokulda öğretim görevlisi olan bir tarih öğretmeni ile konuştuğumuzda bana, ünlü Hammer Tarihi'nin kendisinde hem Almanca, hem Fransızca, hem de Türkçe baskılarının bulunduğunu söylemişti. Ben o vakit henüz tarihe meraklı bir ortaokul öğrencisiydim. Hammer Tarihi'nin bir cildini elde edip okumam gerekiyordu. Bir gün bu yaşlı tarihçinin Moda'daki evine gittim. Kendisinden Hammer Tarihi'nin mümkünse Fransızcasının bana gerekli olan cildini ödünç vermesini rica ettim. Evin içinde hiçbir yerde kitap yoktu. Bana şöyle bir cevap verdi: “Evladım, kütüphanem şimdi pek karışık, bu yüzden istediğin cildi sana veremeyeceğim.” Bundan anlaşılıyor ki bu tarihçinin kütüphanesinde Hammer Tarihi yoktu. Hatta bana kalırsa, bir özel kütüphanesinin olduğu bile şüpheliydi. 

Fakat gerçekten kitap meraklısı olan ve evlerinde çok zengin kütüphaneler kuran kişilerle de tanıştım. 

Bunlardan biri, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu başkanlığı da yapan Reşit Saffet Atabinen idi (6. 1965). Sultan II. Abdülhamid döneminin ileri gelenlerinden Serasker Rıza Paşa'nın damadı olarak onun Beşiktaş'taki konağında yaşayan Reşit Saffet Bey Hariciye Vekaleti'nde görev yapmış, Lozan Antlaşması için giden heyette yer almış, bir süre milletvekili olmuş ve 1930'lu yıllardan itibaren vefatına kadar Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Başkanlığı yapmıştır. Atabinenin mükemmel bir Fransızcası vardı, hatta bazı yayınlarını bu dilde yapmış- 


tır. Yabancı devlet adamlarıyla ilişki kurmaktan hoşlanan Reşit Saffet Bey'in oldukça zengin fakat daha ziyade Fransız edebiyatı ağırlıklı bir kütüphanesi vardı. Ayrıca bu kütüphanede kayınpederi Rıza Paşa'ya sunulmuş, muhteşem ciltler içinde büyük boyda fotoğraflardan oluşan albümler de bulunuyordu. Batı ülkelerinde- ki temaslarında devlet başkanlarından veya siyasette önemli yeri olan kişilerden aldığı imzalı fotoğraflardan oluşan zengin bir koleksiyona da sahipti. 

Reşit Saffet Bey vefatından sonra bu kütüphanenin dağılmaması için Beşiktaş'taki konağın arkasına, bahçeye uzanan ve direkler üzerine oturan büyük bir mekân inşa ettirmişti. 
Tavanının ortası kubbe biçiminde olan bu salonu değerli bir kristal avize süslüyordu. Duvarlarda boydan boya kitaplıklar sıralanıyordu. Böylece Reşit Saffet Bey tarihi bir eser olan konağının, içindeki değerli mobilyalarla birlikte korunacağını, dolayısıyla kütüphanesinin de yaşatılmış olacağını sanıyordu. 

Son yıllarında yaz günleri akşamüstü konağın bahçesinde toplanılırdı. Pazar günleri yapılan bu toplantılarda şehrin ileri gelen birkaç bürokratı, askerlerden yüksek rütbeli bir iki general, üniversiteden bazı öğretim üyeleriyle İstanbul'a gelen yabancı uzmanlar ve bazı sanatkârlar bulunurdu. Alman imparatorunun hediyesi olan mobilyalar, duvarlara asılı paha biçilmez tablolar, çeşitli değerli eşyalar Osmanlı yadigârı bu konağın ihtişamını gözler önüne seriyordu. 

Reşit Saffet Bey'in 1965 yılındaki vefatının arkasından çok geçmeden konağın eşyası dağıtılmış, kütüphanenin tasfiyesine de girişilmişti. İstanbul tarihiyle ilgili kitapların bir kısmını Turing'in genel sekreteri Çelik Gülersoy şahsi kütüphanesi için satın aldı. Bir bölümü Turing'te kurulan bir kütüphaneye konuldu. Geri kalan kitapların da satıldıklarını sanıyorum. 

Sahibinin vefatından sonraki kış günlerinde bir akşam bu kütüphaneyi gördüğümde raf- » 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Prof. Semavi Eyice 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i .. 20. yüzyıla uzanan süreçte İstanbul'daki kitap dostlarını 

İ 5 ve muhteşem kütüphanelerinin ilginç 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lartamamen boşalmıştı. Sadece yerle- 


re saçılmış vaziyette yüzlerce fotoğraf vardı. Kayınpederi Rıza Paşa'ya takdim edilmiş büyük fotoğraf albümleride henüz duruyordu. 

Çelik Gülersoy bunları Ankara'ya göndermek düşüncesindeydi. Ben bu düşünceye karşı çıkarak albümlerin İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kütüphanesine verilmesini teklif ettim. Bu düşüncem kabul edildi ve albümler buraya getirildi. Aynı gün hepsine envanter numarası verilerek mühürlendiler. Yeni nesil tarafından rahatça kullanılabilmesi için fakültemizi sık sık ziyaret eden yaşlı bir za- ta rica ederek resimlerin altlarındaki yazıların açıklamalarını yeni harflerle kurşun kalemle yazdırdım. Böylece Reşit Saffet Bey'in kütüphanesinin son kalıntıları fakültenin kütüphanesinde korunmaya alınmış oldu. 


Ölümünden sonra kapışıldı 

Bir başka büyük kütüphane de müzeci Osman Hamdi Bey'in oğlu 
Edhem Bey'in kütüphanesiydi. Bu zat babası Osman Hamdi Bey tarafından arkeolog olarak yetiştirilmiş, bu arada çok zengin bir kütüphane kurmaya da girişmişti. Bu kütüphanede yalnızca Anadolu arkeolojisi hakkında değerli kitaplar değil, çok sayıda seyahatname, İslam tarihi ve Bizans sanatı üzerine kitaplar da bulunuyordu. Edhem Bey 1920'li yıllarda amcası Halil Edhem Bey'in müzelerin başına geçmesi üzerine küsmüş 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ve ailesiyle birlikte Fransa'ya göç etmiştir. Bundan sonra bir daha hiçbir arkeolojik araştırma yapmadı. 
Paris'te kurduğu bir müesseseyi işleterek geçimini sağlayan Edhem Bey, büyükelçilerden Münir Paşa'nın kızı Kamuran Hanım'la evliydi ve Nevin adında bir kızları vardı. 

Talihsiz bir kaza sonunda tek çocuğu olan kızını kış sporlarında kaybetmesi üzerine dünyaya küsmüş bir halde yaşayan Edhem Bey 2. Dünya Savaşı'nın bitişinden bir süre sonra yurda dönerek Beşiktaş'ta bir eve yerleşti. Burada bir marangoza yaptırılmış basit, açık raflara zengin kütüphanesini yerleştirdi. 

Şahsen kendisini hiçbir vakit tanımadım. Ancak vefatından sonra hanımı, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde görevli Nezih Fıratlı aracılığıyla arkeolojiyle ilgili olan kitapları isteyenlere satmaya başlamıştı. Bunlar arasında çok değerli, büyük boy bazı arkeoloji kitaplarının adeta kapışıldığını gördüm. Hanımı kitaplara herhangi bir değer biçmiyor, istekli olan ne kıymet biçerse o paraya razı oluyordu. 
Durumu öğrenince ben de gittim ve rafların boşalmış olduğunu gördüm. 
Fakat İslam tarihi veya genel tarih konularındaki kitaplara pek fazla iltifat edilmemişti. Bunlar dışında Osman Hamdi Bey'e bazı yazarlar tarafından gönderilen güzel ciltlenmiş ithaflı ayrı basımlar da kalmıştı. Kütüphanede doğrudan doğruya beni ilgilendirecek bir şey bulamadım. Bir iki ayrı basımla İslam tarihiyle ilgili Fransızca kitaplar aldım. Böylece bu kütüphanenin hazin bir şekilde dağılmış oldu-Şunu da üzülerek gördüm. Kalan kitapların da satılması için girişimlerde bulunulduğunu öğrendim; fakat bunların kimlere satıldığını bilmiyorum. 
Bu evde ayrıca Osman Hamdi Bey'in yağlıboya resimlerinden de bir tane vardı. 
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Ya Köprülü'nün kütüphanesi? 

Türkiye'de Batı metodlarına göre edebiyat ve tarih araştırmalarının bir bakıma kurucusu olan Fuad Köprülü'nün de muhteşem bir kütüphanesi vardı. İstanbul'un Marmara kıyısında, Ahırkapı semtinde sahil surlarının hemen arkasında büyük bir evde yaşayan Köprülü, bu evin denize bakan cephesindeki büyük bir salonu özel kütüphanesine tahsis etmişti. Marmara Denizi'ne, Adalar'a geniş bir manzarası olan kütüphanenin rafları Osmanlıca, Türkçe ve yabancı dillerde, bilhassa Fransızca Kitaplarla doluydu. Tarih ve edebiyat tarihi alanlarında en başta gelen Türk âlimi olarak kabul edilen Köprülü'ye dünyanın dört bir tarafından gönderilen çeşitli dillerdeki ayrı basımlar da bu kütüphanede mükemmel bir şekilde tasnif edilmişti. 

Bu güzel kütüphanenin bir özelliği de yerden itibaren muayyen bir yük-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Sahaflar böylesini görmedi 


Ressam Münif Fehim'in, İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın Sahaflardan törenvari geçişini tasvir ettiği bir resmi. 
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sekliğe kadar alt kısımların dolap ve çekmeceler halinde yapılması, burada notların ve fişlerin biriktirilmesiydi. Fuad Köprülü röportajlarda kütüphanesinin kendisine gerekli olan kitaplardan oluştuğunu ve “bir gün lazım olur” diye gelişigüzel kitap toplamadığını söylerdi. Fakat ne olursa olsun kütüphane inanılmaz zenginlikteydi. 

Marmara'ya geniş manzarası olan pencerelerin gerisinde Fuad Köprülü, içinde pek çok yazma eserin de bulunduğu bu kütüphanede Türk bilim hayatına damgasını vuracak olan eserlerini yazıyordu. O sıralarda henüz sahil yolu yapılmadığından önün- den trafiğin geçmediği bu kütüphane sakin bir ortamda kurulmuştu. 

Köprülü Ankara DilTarih ve Coğrafya Fakültesi'nde görevlendirilerek Ankara'ya göç ettikten sonra kütüphanesinden kendisine lüzumlu olan kitapları almak suretiyle çalışma- X 


M Usta Kalemler 


» Serasker Rıza Paşa'dan yadigâr 


Sultan Il. Abdülhamid döneminin ileri gelenlerinden Serasker Rıza Paşa'nın damadı Reşit Saffet Atabinen, Fransızca eserlerin ağırlıklı olduğu, kayınpederine sunulmuş fotoğraflardan oluşan albümlerin de 


bulunduğu zengin bir kütüphaneye sahipti. 


larını Ankara'da sürdürmüştü. Bu bakımdan kütüphanenin raflarında yer yer boşluklara rastlanıyordu. Fakat Köprülü, ilim hayatını bir tarafa bırakarak politikaya geçtikten sonra kütüphane artık ihmale uğramış oluyordu. Bundan sonra vefatına kadar hep Ankara'da kaldı. 

O yıllarda arkadaşım olan oğlu Orhan Köprülü'nün beraberliğinde bu güzel kütüphaneyi düzeni bir hayli bozulmuş ve biraz da karışmış bir durumda görmüştüm. Politika dalgalanmaları içinde Köprülü 1966'da vefat etti. Kütüphane bir süre öylece kaldı. Bir ara Alman ve Fransız enstitülerinin benzeri gibi İstanbul'da da bir tarih araştırmaları enstitüsü kurma- 


yı düşünen Amerika hükümeti eviyle birlikte bu kütüphaneyi satın alarak bir enstitü halinde yaşatmayı tasarlamıştı. Hatta güzel bir yaz akşamı Amerikalılar bu kütüphanenin önündeki terasta bir kokteyl vermişler, buraya tarih ve edebiyatla uğraşan kişileri davet etmişlerdi. Ancak bu tasarı gerçekleşmedi. Kütüphanenin değerli bazı kitaplarının Amerika'ya kaçırıldığı rivayeti gazete sütunlarına düştü. Ardından düşünülen enstitü Beşiktaş sırtlarında bir apartmanın alt katında kuruldu. 

Fuad Köprülü'nün varisleri kitapları satmayı düşündüklerinden bunların bir kısmı Yapı Kredi Bankası'na geçti ve güzel mekânından çıkarılarak bankanın Topkapı dışındaki bir binasının üst katına taşındı. Bir süre burada kaldıktan sonra da bu defa Sultanahmet'te Binbirdirek sarnıcı üstünde Yapı Kredi Bankası'nın sahip olduğu bir binanın alt katına yerleştirildi. Bir süre de burada kaldıktan sonra nihayet aynı müessesenin Galatasaray'daki büyük merkezine nakledildi. Fakat kütüphanenin ne kadarı bu surette kurtarılmış, bunu bilemiyoruz. Çekmece ve dolaplardaki fişlerin âkıbeti de bilinmiyor. 


İnternetten erişilen koleksiyon Yukarıda anlattıklarımdan çok daha değişik bir kütüphaneyse gazeteci ve Cumhuriyet döneminde milletvekili Hakkı Tarık Us tarafından kurulmuştu. İstanbul'un tanınmış gazetelerinden Vakit'in sahiplerinden olan Hakkı Tarık, bilhassa Osmanlı döneminin gazete ve dergilerinin koleksiyonlarını derlemeye çalışmıştı. Hatta denilebilir ki bu konuda en zengin kütüphaneyi o kurmuştur. 
Vefatından sonra kütüphanenin bir vakıf olarak yaşatılmasını istediğin- den mükemmel bir vakfiye yapmıştı. 
Şartlarına göre bu koleksiyonların o tarihlerde Türkiye'nin basın merkezi olan Bâbıâli içinde veya çevresinde bir binada muhafaza edilmesini istemişti. Hakkı Tarık Us'un 1956'da vefatından sonra kütüphaneyle Prof. Sıddık Sami Onar ilgilendi. Şahsen aldığı bir kararla bu değerli gazete ve dergi ko- 


leksiyonlarının Bâbıâli, yani Ankara Caddesi çevresine değil, Beyazıt Kül liyesi'nin bir parçası olan çifte kubbeli sıbyan mektebine yerleştirilmesini uygun gördü. 

O sıralarda kendisiyle yaptığım bir görüşmede bunun doğru olamayacağını beyan ettim. Bina iki küçük mekândan ibaret olduğundan çoğu pek büyük ölçülerde olan eski gazetelerin ciltlerini burada yerleştirmek son derece de Zor olacaktı. İkincisi, bu dar mekânlarda büyük gazete ciltlerini rahatça yayıp tetkik etmek hayli güçtü. Üçüncü olarak, bu gazete ve dergiler genellikle üçüncü hamur kâğıda basıldığından rutubetli bir ortamda muhafaza edilmeleri imkânsızdı. 

Bu bakımdan böyle bir kütüphanede geniş bir fotoğraf atölyesinin bulunması, bütün gazete ve dergilerin zarar görmeden mikrofilmlerinin çekilmesi, araştırmacıların bu mikrofilmlerden faydalanmalarını sağlamak gerekir. Hâlbuki bu küçücük mekânlarda böyle bir atölyenin kurulmasını mümkün görmemiştim. 
Bu gerekçeleri sıraladım. Fakat bunlar pek ciddiye alınmadı ve Hakkı Tarık Us'un koleksiyonu Bayezid Külliyesi'nin sıbyan mektebine yerleştirilmesi uygun görüldü. 

Pek çok yerde aradığım halde bulamadığım, Anadolu'da basılmış eski bir dergiyi burada bulmuş ve gerekli notları alabilmiştim. Ancak bir süre sonra, 1995'te bu değerli kütüphane personeli olmadığından kapatıldı. 
Uzunca bir zaman da okuyucuya hizmet veremedi. 2003 yılındaysa Kültür Bakanlığı'na devredilmesiyle birlikte koleksiyon Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne verildi. Bugün Hakkı Tarık Us'un bu eşsiz koleksiyonuna internet üzerinden erişmek mümkün. 

Tanıdığım kitap dostları ve muhteşem kütüphaneler elbette bu kadar değil. Ancak kitaba dair söz bitmez. 
Önümüzdeki yazılarda da bu konu- ya devam edeceğim. Belki kendi kitap toplama serüvenimi ve biraz acı da olsa kütüphanemin hikâyesini de anlatırım size. O 
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Türk Olmayı 
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» Hollanda elçisi Cornelis Calkoen-ve maiyetinin çanak yağması sırasında Topkapı Sarayı ikinci avlusundan geçişi (ressam: Jean-Baptiste Vanmour). 
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/gu adığı baskı karşısında Osmanlı Devleti'nin Protestanlara “ O destek verdiğini biliyor musunuz? Ya “Papa taraftarı, yani Katolik olmaktansa Türk olmayı tercih ederim” sözünün slogan haline geldiğini? Hollanda Akdeniz limanlarında ticaret yapma j ad nasıl aldı? Hollanda elçisi Avrupa devletlerinden — özenle sakladıkları stratejik deniz haritalarını niçin Osmanlı topraklarına getirdi? Uzmanından dinliyoruz. 


M Özel Dosya 


» "Türk olmayı tercih ederim” Hollandalı korsanların şapkalarına taktıkları “Katolik olmaktansa Türk olmayı tercih ederim” şeklinde tercüme edebileceğimiz ibarenin yazılı olduğu hilâl biçimli madalyonlar. 
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asırda dünya ticaretinde söz sahibi olan 
1 7 Hollanda mezhep savaşları sonucu ba- 
e Şımsızlığına kavuşmuştu. Bugünkü Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Fransa'nın kuzey bölgesini içine almaktaydı. Resmi olarak Burgundy dükünün arazisi sayılan ve İspanya'ya bağlı Hollanda şehirlerinde, o devirde diğer Avrupa ülkelerine nazaran kayda değer bir hürriyet havası hâkimdi. 
Antwerp tüccarı Almanya ile yakın ticari münasebet içinde bulunduğundan Luther'in yazıları elden ele dolaşıyordu. 

İspanya kralı V. Charles, dinsizliğin yayılmasına engel olmak için 1521'de Luther'in aforoz edilmesin- den sonra Hollanda'da onun bütün kitaplarını müsadere ettirmişti. V. Charles'ın ikinci adımı Engizisyonları Hollanda'ya getirmekti. İlk olarak 1523'de Brüksel'de iki kişi yakıldıktan sonra bütün Lutherciler için ölüm emirleri verilmeye başlandı. Fakat baskılar Lutherciliğin yayılmasını önleyemiyordu. 
Tahminlere göre 1530'da Antwerp nüfusunun dörtte biri Lutheranlığı benimsemişti. 1550'den itibaren Calvinizm Hollanda'ya Cenova yoluyla girmeye başlayacak, Hollanda Engizisyonu'nun verdiği ağır cezalara rağmen hızla yayılacaktır. 

V. Charles 1555'de tahtı Il. Felipe'ye devrettikten sonra dini baskılar devam etti. Il. Felipe, Protestanlığı ortadan kaldırmak üzere Hollanda'da doğrudan İspanya'ya bağlı bir idare kurdu. Hollanda'da 3 yeni başpiskoposluk ve 14 piskoposluk kurulması kararıyla artan gerginlik sonucu 1566'da “İkona İsyanı” patlak verdi. 


Hollanda, Zelanda ve Utrecht'in yönetimi Oranje Prensi Willem'e verilmişti. İsyanın bastırılması üzerine Willem Almanya'ya kaçtı. 1567'de Alva Dükü orduyla bütün Hollanda'yı, Brüksel başkent olmak üzere tek bir krallık idaresinde toplamakla görevlendirildi. Willem de İspanyollara karşı korsanları destekledi. İlk önce Brill liman şehrini prens Willem adına ele geçiren korsanlar daha sonra kuzey limanlarını birer birer teslim aldılar. Diğer taraftan kuzeye ilerleyen İspanyol kuvvetleri 1574'te Leiden'i kuşattılar. Çaresizlikten şehrin setleri yıkıldı. Deniz sularının her tarafı kaplamasıyla bataklığa dönen arazide paniğe kapılan İspanyol askerleri mağlup olarak geri çekildiler. 

Güneydeki asiller 1579 Ocak'ında Arras'da ll. Felipe'ye ve Roma Katolik Kilisesi'ne sadakatlerini bildiren ve 10 şehirden oluşan bir birlik ilan ettiler. İki hafta sonra da kuzeyde 7 eyalet Utrecht birliğini kurdu (United Provinces). Prens Willem bu birliğin başına geçince ll. Felipe 1580'de, hakkında dini ve siyasi ağır ithamlar öne sürerek William'ı kanun dırşı ilân etti. Ölü veya diri, başına 25 bin altın mükâfat kondu. Nihayet 1584'de Delftte bir suikast sonucu öldürüldü. 

Suçlamalar arasında Türklerle irtibat kurmak da vardır. Anlaşılan o ki, İngiltere Kraliçesi Elizabeth gibi Prens Willem de Osmanlı Devleti'nden gizlice 


yardım istemişti. Bu irtibat Joseph Nasi, nâmr-ı diğer Don Juan Miguez aracılığıyla kurulmuştu. Osmanlı Sultanı Flaman bölgesi ve diğer İspanyol şehirlerindeki Luthercilere bir mektup göndererek kâfirlere (Katolikler) karşı muharebelerinde destek vereceğini bildirmiş, istedikleri zaman donanmayla asker ve yardım göndereceği vaadinde bulunmuştu. 

İspanya'nın Protestanlara uyguladığı dini baskılar halkı o kadar bezdirmiş ve Katoliklere nefret o kadar artmıştı ki “Liever Turks dan Paaps” (Papa taraftarı, yani Katolik olmaktansa Türk olmayı tercih ederim) sözü bir slogan hâline gelmişti (O çağlarda Müslüman olanlar için “Türk oldu” ifadesi kullanılırdı). Ancak 1571'deki İnebahtı mağlubiyeti Osmanlı Devleti'ni artık bu gibi denizaşırı faaliyetlerden ve dünya siyasetine doğrudan askeri müdahale fikirlerinden alıkoyacaktı. 

Dünya ticaretinin merkezi 1500'lerden sonra Venedik'ten Antwerp'e kaymaya başlamıştı. 1585'de Antwerp'in  İspanyollarca işgalinden sonraysa Amsterdam dünya ticaretinin merkezi hâline gelecekti. Hollanda'nın hızlı gelişmesinde asgari mürettebat ve azami ekonomiye dayanan gemicilik tekniğindeki gelişmenin büyük payı vardı. Hollanda dünya ticaretine Rusya ile Afrika, Asya ve Amerika kıtasındaki pazarlara doğrudan deniz bağlantısı, depolama, verimli üretim teknikleri ve spekülatif ticaret yoluyla hâkim olmuştu. Bu gelişmeyi üçlü merkez rolüyle sağlıyordu: Avrupa'nın ticaret emtiası, gemicilik ve sermaye piyasasında liderlik. 

İnebahtı mağlubiyeti ve Venedik-İspanya-Papa koalisyonu, Osmanlı Devleti'ni Hıristiyan dünyası içinde yeni ittifaklar aramaya zorlamıştı. Kıbrıs seferi- nin hemen arifesinde, 1569'da Fransa'ya kapsamlı bir kapitülasyon verilmişti zaten. Bunu İngilizler ve ardından Hollandalılarla yapılan diplomatik temaslar takip etti. Bu ilişkilerde kuzey ülkelerinin Venedik ve müttefiklerine karşı deniz üstünlüğü önemli 


Bâbıâli'nin kapitülasyon verme ihtimali İngiliz ve Fransız elçilerini telaşlandırdı. Hollanda elçisi Cornelis Haga'nın Sultan 1. Ahmed'in huzuruna kabulünü engellemek için gayret gösterdiler. Osmanlı devlet adamları nezdinde teşebbüste bulunarak Hollanda'nın bağımsız bir devlet olmadığını, isyan ettikleri İspanya Kralına tâbi bir eyalet statüsünde bulunduğunu söylediler. İngiliz ve Fransız elçileri- nin çabalarına rağmen Cornelis Haga padişahın huzuruna kabul edildi. İki ay kadar sonra 1612 tarihliilkahidnâme Hollanda elçisine verilecekti. Haga, İstanbul'a çok kıymetli hediyelerin yanı sıra diğer Avrupa devletlerinden özenle sakladıkları ve ellerine geçmesini istemedikleri stratejik deniz haritalarını getirdi. Haga'nın 
27 yıllık görev süresi içinde en 
büyük başarısı Levant Kumrpanyası'nın kurulmasıdır. 

İngiltere ve Hollanda'ya uygulanan açık-kapı siyaseti 17. ve 18. asırlarda da devam etti. Bâbıâli yükselen bu iki deniz gücüne imtiyazlar verdi. Bu ülkeler İspanya ve Portekiz istilasına karşı önemli bir engel oluşturuyorlardı. Devlet adamları Osmanlı topraklarından geçerek Asya'dan Avrupa'ya uzanan eski ticaret yollarına karşı Hollanda ve İngiltere'nin Doğu Hint Kumpanyaları ile doğrudan ticaretinin getirdiği tehlikenin elbette farkındaydı. Fakat 17. 
asırda Osmanlı Devleti artık Hollanda ve İngiltere'nin yayılmasını engelleyecek büyük gemiler techiz edemedi- ir) | 


)smanlı-Hollanda İlişkileri 


» Sultan |. Ahmed 
(1590-1617) 


BA» AMI inden Levant ticaretini onlar g müze 


ip : . » Oranje Prensi Willem için cazip kılacak yolları tercih et- (1533-1584) 


bir faktördür. Bronz ve çelik toplarla donatılan İngiliz bretonileri için Venedik kadırgaları Akdeniz'de 


çok kolay hedefler teşkil ediyordu (Bretoni yahut burton denilen İngiliz kalyonları yüksek bordalı olup 30-40 top taşıyabiliyorlardı. Daha sonra 2-3 kat olan ve güvertesinde 90 adet top taşıyan modelleri inşa edilmiştir. O devir için bu kalyonlar bir savaş makinası sayılıyordu). 


Hollanda elçisi huzurda 

Cezayir korsanlarının Hollanda gemilerine saldırılarına mani olmak için 1604'de Staten Generaal Sultan I. Ahmed'e mektup göndererek Suriye'de ticaret yapma müsaadesi talep etti. 1610'da Kaptan-ı Derya Halil Paşa padişahın, Hollandalıların kendi bayrakları altında ticaretine müsaade niyeti taşıdığını bildirdi. 


miştir. 

17. asrın başlarında Hollanda ticareti Suriye limanlarında yoğunlaşıyordu. İlk Hollanda konsoloslukları, kervan yolu üzerinde olan Halep ve İskenderiye'de açılmıştı. 1650'ye kadar ipek ticaret yolu Anadolu üzerinden İzmir'e kaymıştı. Bu nedenle Hollanda dahil olmak üzere birçok ülke İzmir'de ticaret merkezlerini kurdu. 
Hollanda tüccarının Osmanlı limanlarına en çok getirdikleri yük, Felemenk veya Londra çukası da denilen yünlü kumaş ve baharattı. Osmanlı topraklarından yapılan ihracat ise her türlü lüks tekstil ürünü, kadife, ham ipek, ipek, işlemeli kumaş, ham ve işlenmiş pamuk, yün, şarap, kurutulmuş meyve, halı ve deriydi. » 


M Özel Dosya 


» Hollanda elçisi Cornelis 
Haga (1578-1654) 


» İspanyol Kralı Il. Felipe (1527-1598) 


Kısa ve geçici görevle İstanbul'a gelen Haga, 27 sene kaldıktan sonra bu yorucu ve mesuliyetli işten kurtarılması için Staten Generaale defaatle mektup yazıyordu. 1638'de Sultan IV. Murad'dan ayrılma mürsaadesini alabildi. Fakat Staten Generaal'in ilgisizliği dolayısıyla İstanbul'a yeni elçi tayin edilemedi. Mali sebeplerle Haga'nın yeğeni Henric Cops maslahatgüzarlığa getirildi. 1647'de ölümüne kadar Cops bu görevde kaldı. Yerine getirilen ve Haga'nın kâtiplerinden olan Dirk Kroll, tayininden kısa bir süre sonra aynı yıl içinde ölünce yine Haga'nın kâtiplerinden 

Nicholas Ghisbrechti tayin edildi. Bu sırada Hollanda sefareti İstanbul'a gelen genç Şarkiyatçı Levinus Warner'dan 

destek almaktaydı. Ghisbrechti'nin 1654'de vebadan ölümüne kadar onun kâtibi ve kançılar olarak 
Warner Hollanda sefaretiyle yakın temastaydı. 
1647'de maslahatgüzar 
Copsun ölümüyle Hollanda sefaretindeki boşluktan istifade etmeye çalışan İstanbul'daki İngiliz elçisi Thomas Bendisch ve Fransız elçisi Jean de la Haye Vandelet eskiden olduğu gibi Osmanlı topraklarındaki Hollanda vatandaşlarının himayesini uhdelerine almak istiyordu. Bu yüzden Warner, İstanbul'da ikamet elçisi olarak tayinini talep etti. Hollanda Cumhuriyeti derhâl karar almak mecburiyetindeydi. 
Çünkü Hollanda vatandaşları İngiliz himayesine verildi- 
$i takdirde Hollanda milleti 

1612 ahidnâmesinden önceki 

statüsüne geri dönmüş olacaktı. 

Levinus Warner'a geçici olarak Hollanda milletinin tek temsilcisi unvanı verildi; itimatnamesi de 1655'de gönderildi. Fakat Girit muharebesinde Hollanda'nın faal olarak Venedik'i desteklediği haberleri üzerine Warner Bâbıâli'de pek hoş karşılanmadı. 1656 
ve 1663'de bir Osmanlı paşasının esir, mallarının da yağma edilmesi tansiyonu iyice artırdı. Hatta Warner 1663'de bir süre hapsedildi. Osmanlı hükümetinin verdiği sözlere rağmen Hollanda kapitülasyonları 1634'den beri yenilenmemişti. 

1665'de Warner'in ölümüyle Osmanlı toprakların- daki Hollandalılar bir kez daha korumasız kaldılar. 
Warner'ın yanında kançılar olarak çalışan Hollandalı tüccar Francesco de Brosses görevi devraldı. Staten Generaal İstanbul'a akredite büyükelçinin gönderilmesinin daha fazla ertelenemeyeceğinin farkınday- 


dı. 30 Eylül 1665'de bir avukat olan Joris Croock elçiliğe tayin edildi. Croock ve maiyeti daha İstanbul'a ulaşamadan Raguza'daki depremde hayatlarını kaybetti. 1667'de Staten Generaal bir başka avukat olan 
Justinus Colyer'i Bâbıâli'ye elçi tayin etti. Colyer 25 
Mayıs 1668'de kıymetli hediyelerle birlikte İstanbul'a ulaştı. 12 Ağustos 1668 günü de Sultan IV. Mehmed tarafından Edirne sahrasında huzura kabul edildi. 

Colyer'in görevi, Levanttaki Hollanda ticareti için ihtilaflara mahal bırakmayacak şekilde yeni bir ahidnâme almaktı. Staten Generaal'in kendisine teamüllere uygun ve muteber bir statü vermediğini iddia eden meslektaşları, Colyer'i yeni görevinde tebrik etmek için davet etmediler. İstanbul'daki diplomatlar kendilerine göre daha aşağı seviyede olan Hollanda temsilcisine “hoş geldin” demeyi lüzumsuz addettiler. Aslında Osmanlı Devleti mukim ve tam yetkili büyükelçiler arasında ayrım yapmayıp hepsine birden “elçi” demekteydi. Hatta yabancı elçileri kendi devletlerinin Osmanlı Devleti nezdindeki tam yetkili büyükelçileri değil, o devletin vatandaşlarının, yani bir taifenin bir nevi kethüdası olarak değerlendirmekteydi. 

Bu cümleden olarak konsolosların da vazifeleri- ne başlayabilmeleri için bir göreve tayin edilen diğer Osmanlı tebaası gibi padişahtan berat almaları gerekiyordu. Mamafih diğer elçilerin Colyer'e takındıkları tavır Bâbiâli'nin gözünden kaçmamıştı. Venedik 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ve Fransız elçiliği tercümanlarından sorulduğunda Hollanda Cumhuriyeti'nin Haga'nın gidişinden beri hiçbir zaman tam yetkili büyükelçi tayin etmediğini, Colyer'in unvanının da maslahatgüzara denk olduğunu söylediler. Böylece ancak kendisine büyükelçi sıfatı verildikten sonradır ki, padişah Hollandalılara yeni bir ahidnâme vermiştir. 

Colyer yeni ahidnâmeyi Kasım 1680 tarihinde düzenlenen bir merasimle Sadrazamın elinden aldı. Hollanda milleti bu suretle ahidnâmeleri sırasıyla 1673 ve 1675 yıllarında yenilenen Fransız ve İngilizlerle aynı statüye yükseltilmiş oluyordu. 
Sultan IV, Mehmed tarafından verilen bu son ahidnâmenin esasları, kapitülasyonların 1914 yılında ilgasına kadar muteber kalmıştır. 

İki yıl sonra Colyer İstanbul'da ölünce babasının elçilikte kâtibi ve Hollanda milletinin muhasibi olan büyük oğlu Jacobus Colyer geçici olarak yerine geçti. Resmi itimad mektubu 1684'de, kendisine verilen büyükelçi sıfatı da 1688'de İstanbul'a ulaştı. Jacobus Colyer İstanbul'da yetişmişti ve çok iyi Türkçe biliyordu. Babasının elçiliği esnasında sefarette bulunması ve İstanbul'un önde gelen Türk ve Rum aileleriyle yakın teması, Bâb- 1 Âli'deki meslektaşlarına karşı bir üstünlük sağlıyordu. 

İlk olarak İngiliz meslektaşıyla beraber Karlof ça Antlaşması'nda (1699), daha sonra Prut (1711), Osmanlı-Venedik (1714-18) ve Osmanlı-Avusturya 


Osmanlı-Ho 


Ilanda İlişkileri 


OSMANLI İLE TİCARET DAHA KÂRLI 


1589'da iki ortağıyla gemiyle Osmanlı toprakların temelen ilk ticaret erbabı Daniel van der Meulen ve | 


agelen muhacgues dela 


Faille'nin verdiği bilgiler, Levant ticaretinin çok kârlı olduğu yönündeydi. Hollanda tüccarı 1598'de Fransa kralı IV. Henry'den Osmanlı 


limanlarında ticaret yapma müsaadesi aldı. Kıbrıs, Su 


riye, Filistin 


ve Mısır'a uğrayacak olan, kuvvetli toplarla donanmış 10 gemiden 


oluşan ve altın, kumaş ve baharat yüklü ilk büyük Hol 


landa konvo- 


yu 1609'da Osmanlı limanlarına geldi. Amsterdam-Levant tüccarı 


1611'de Hollanda otoritelerine yazdıkları dilekçeye g 


öre, “Türkiye”, 


Kıbrıs, Mısır ve Ege adaları ile olan ticaret, Hollanda Doğu Hindis- 


tan Kumpanyası'nın deniz trafiğinden daha kârlıydı. 


Harbi (1716-18) ile Pasarofça Antlaşması'nda (1718) arabuluculuk yaptı. Osmanlı-Avusturya barış görüşmelerindeki performansı dolayısıyla Avusturya imparatoru tarafından kendisine 1703'te Kutsal Roma İmparatorluğu Kontu unvanı verildi. Bu nedenle Osmanlı vesikalarında adı “Yakomo Konte Kolyer”dir. Bu diplomatik faaliyetler Osmanlı-Hollanda münasebetlerinin o dönemde sıcak bir şekilde ilerlemesinde büyük rol oynamıştır. 


Notlar: 

1- Feridun Beğ, Münşeatü's-Selatin, İstanbul: 1849, c. Il, 5.450-452:“... 
Flandra ve Ispanya memleketlerinde Luteran mezhebi üzere olan beğler 

ve beğzadeler ve sair Luteran mezhebi ayanı mektubumuz vasıl olıcak malumunuz olaki, ... siz dahi putatapmayub kiliselerden putları ve suret ve nakusları redd edüb Hak teala birdir ve ve hazret-i İsa peygamberi ve kuludur deyu itikad edüb...ve Papa denilen bi-din Hâlıkın bir bilmeyüb hazret-i İsa aleyhisselama tanrılık isnad edüb elleri ile yaptıklara putları ve suretlere tapub...siz Papaluya kılıç çeküb daima anları katl eyledüğünüz ecilden merhamet-i şahane ve şevket-i mülükânemiz her vechile sizin tasarrufunuza masruf olub karadan ve deryadan her hal ile size muavenet-i husrevânemiz zuhuragelmek ve ol zalim-i bi din elinden sizi halas ve Hak dine sevk etmek lazım olmuşdur... dahi her ne yılda ve ne zamanda Papa bi dinine asker ceng etmek murad edünürsenüz, âna göre itimad olunur ademlerünüz yüce asitanemize gönderüb mezbur kulumuz ile maan ahvalinüzü bildüresiz ki tayin eyledüğünüz zamanda asâkir-i mansuremiz gönderülüb gereği gibi muavenet oluna...” 
2-15. asrın sonlarından itibaren din adamları ve asillerden oluşan şehir meclisleri, yani Estates, ilk defa 1464 yılında bugünkü Belçika'nın Bruges şehrinde toplanarak bir araya geldiler. Bundan sonra Felemenkçe Staten Generaal adıyla anılmaya başlanan bu konsey, şehirlerden seçilen temsilcilerden meydana gelip, devletin dış siyasetini de yürütmekteydi. Osmanlı vesikalarındaki adı “Üstadı Ceneralleri”dir. 
3- Hollanda'ya verilen bu ilk ahidnâmenin orijinali bugün Den Haag'da Hollanda Devlet Arşivi, Staten Generaal, Secrete Kas, 1.01.08, 12593.15'de kayıtlı olarak muhafaza edilmektedir. 1634 ve 1680 yıllarındaki tecdidler de 12593.47 ve 12593.69 numaralıdır. 1612 ve 1680 Ahidnâmelerinin transkribe edilmiş metinleri için bakınız: Alexander De Groot, The Ottoman Empire and the Dutch Republic, Leiden: Nederlands Historisch-Archaelogisch Instituut, 1978,5.233-246; Bülent Arı, “Conflicts Between the Dutch Merchants and the Ottoman Local Authorities According to the Felemenk Ahdnâme Defteri Dated 1091/1680”, Yayınlanmamış Master Tezi, Bilkent Üniv. 1996, s 48-62 Hans Theunissen ise Utrecht Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 1984 yılında hazırladığı “Een Diplomatieke Analyse van de Ahdnâme“ adlı doktora tezinde her üçahdnâmenin diplomatika bakımından tahlilini yapmış, fotokopileriyle birlikte transkribelerini de vermiştir. 
4- Colyer'in getirdiği hediyeler arasında üzeri Osmanlıca harflerle yazılı 

bir yerküre ve Janszon tarafından hazırlanan Atlas Major da vardı. Sultan 

IV. Mehmed'in emriyle bu atlas El-Dımeşki tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Bu tercüme bugün Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdad kısmında No:325-333'de kayıtlı olarak muhafaza edilmektedir. 


Bülent Arı 
Prof. Dr., Yüksek Öğretim Kurumu, Ankara. 
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ilafet makamının 1517'de Os- 
H manlı Devleti'ne geçmesi hem 

Osmanlılar, hem de İslam dünyası için en önemli dönüm noktalarından biridir. Yavuz Sultan Selim ve sonraki padişahlar bu unvanın getirdi- 
$i sorumlulukla nerede bir Müslüman devletin ya da topluluğun sıkıntısı olsa bigâne kalmadılar. Bunun ilk örneklerinden biri, bugünkü Güneydoğu Asya Müslümanlarına yönelik askeri ve teknik destektir. 


mail.com 


» Adanın incisi 
Endonezya'nın Kuzey 
Sumatra bölgesinin başkenti Medan'da bulunan 
Ulu Cami 1906'da mağribi mimarlık kavramından esinlenerek inşa edilmiştir. 
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Daha Hicri 1. asırda İslamla şereflenen Güneydoğu Asya'da yüzyıllar içinde, Müslüman tüccarların kurdukları ticaret kolonileri ve yerel halktan İslamiyet'i kabul eden kabileler sayesinde ilk Müslüman devletler kuruldu. 
Ancak fetihler gerçekleştirmeleri ve adalarda söz sahibi olabilmeleri için 


modern silahlara ve askeri bilgiye ihtiyaçları vardı. Bu noktada ilk destek Yavuz Sultan Selim'den geldi. Ridani- ye Savaşı'yla Arap Yarımadası Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştı ve Güneydoğu Asya Müslümanlarının İslam dünyası ile irtibatları da bu topraklardan, Cidde veya Yemen üzerinden gerçekleşmekteydi. Her yıl hatırı sayılır sayıda Endonezyalı ve Malezyalı Müslüman 
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Hac farizasını yerine getirmek üzere buraya gelirdi. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nden ilk askeri ve teknik yardımlar Cidde ve Yemen kanalıyla Güneydoğu Asya'ya ulaştırılmaya başlandı. Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan TI. Selim devirlerinde de bu destek artarak devam etti. 

Sultan Il. Selim'in Güneydoğu Asya Müslümanlarına destek olması için askeri gemilerle Açe'ye gönderdiği Koca Sinan Paşa daha sonra Müslüman toplulukların yaşadığı diğer adalara da ziyarette bulundu. Yanında götürdügü uzmanlar Güneydoğu Asya Müslümanlarına savaş topu ve tüfek üretim tekniklerini öğretti. 

11 Aralık 1851 tarihli Meclis-i Vâlâ 
evrakında (BELGE 1) geçen, Sultan ll. 
Selim zamanında Yemen Valisi Sinan Paşa'nın görevlendirdiği memur tarafından Sumatra adasındaki Eşce isimli ticari iskelede 500 kıta top döktürüldü-Sü yönündeki ifadeler Osmanlı Devletinin Güneydoğu Asya Müslümanlarına askeri ve teknik desteğini gözler önüne seriyor: 

“Cennetmekân Sultân Selim-i Sâni zamanında Yemen Vâlisi bulunan Sinân Paşa tarafından memur irsâliyle döktürülmüş olan beş yüz kıt'a top dahi mezkür Sumatra ceziresinde vâki” makarr-ı hükümet bulunan Eşce nâm benderde mevcüd idüğü” 

Osmanlı Devleti'nden gelen bu yardımlarla fetihler gerçekleştiren, Portekizlilere ve Hollandalılara karşı kendilerini savunan Güneydoğu Asyalı Müslümanlar kendilerini hep Osmanlı Devleti'ne bağlı gördüler. Hutbelerde Osmanlı halife sultanlarına dualar ettiler. Gemilerine Osmanlı bayrağı astılar. Yabancı misafirleri Osmanlı Devleti'nin resmi kıyafetleriyle karşıladılar. 
Gerçekleştirdikleri fetihler neticesinde en yüksek nüfusa sahip Cava Adası'nda bir kabile hariç bütün kabileler Müslüman oldu. 

Günümüzde Endonezya yönetimindeki adalar gerek yeraltı kaynakları, gerekse kendilerine has tarım ürünleriyle ön plana çıkıyor. Bu durum sömürge zihniyetli Avrupalıların her daim iştahını kabartmıştır. Önceleri ticaret maksatlı kiraladıkları limanlar vasıtasıyla Güneydoğu Asya'ya 


gelen Hollandalılar zamanla nüfüz alanlarını genişlettiler. Kimi zaman Müslüman olmayan yerli kabileleri de kullanarak Müslüman sultanlıklara saldırmaya ve onları sömürgeleştirmeye çalıştılar. Ancak bu girişimler 
19. yüzyıla kadar belli bölgelerle sınırlı kaldı. 


Abdülhamid'den Cakarta'ya başkonsolosluk 

Osmanlı Devleti'nin daha çok iç işleri ve isyanlarla uğraştığı 1820'ler ve sonrasında Hollanda'nın Güneydoğu Asya'daki sömürgeleştirme faaliyetleri hızlandı. Fakat bu kadar geniş alana yayılan ve Osmanlı Devleti'nden başka bir devlete bağlanmayı tarih boyunca düşünmemiş olan Müslüman sultanlıklar Hollanda'ya direnme yolunu tercih ettiler. Bunun üzerine bazı kabilelerle anlaşmalar yapan Hollanda, onları nüfuzu altına alsa da, tam hâkimiyet sağlamak istiyordu. Başta Açe olmak üzere birçok sultanlıkla ciddi savaşlar yaşandı. Osmanlı Devleti bu noktada yardım gönderemese de Sultan Abdülaziz'in 1873'te Açe Sultanı Alâeddin Mahmud'u 1. Dereceden Nişân-ı Osmani ve Açe Dâhiliye Nâzırı Abdurrahman Efendi'yi 2. Dereceden Nişân-ı Osmani ile taltif etmesi önemli bir desteğidir. Yine Sultan II. Abdülhamid'in Cakarta'ya (0 dönemki adıyla Batavya) başkonsolosluk açtırması da adalarda yaşanan gelişmeleri birinci elden öğrenebilmesini sağlamıştır. 

Hollanda, Sumatra ve Cava başta olmak üzere onlarca büyük adayı elinde tutabilecek askeri ve siyasi güce sahip değildi. İşbirliği yaptığı yerli kabilelerle de bir yere kadar gidebiliyordu. Bu durumda başarıya ulaşabilmek için yalanlarla dolu siyasi oyunlara başvurdu. Buna dair ilk kayıt, 20 Nisan 1850 
tarihli arşiv belgesinde (BELGE 2) Açe Sultanı Mansür Şâh'ın elçisi Şeyh Muhammed Gus'un, Sultan Abdülmecid'e iletilmek üzere Cidde Valisine sunduğu arizadır: 

“Tedâvüli oezminede tâi- 
Je-i ecnebiyye Hollanda ve Felemenk tesmiye olunan tâife- den biri Kalimyan (Borneo) 
Ceziresine ve diğer Men- 


kabu (Bangka Belitung) Ceziresine ticâret vesilesiyle deniz kenârında bulunan benâdirlerde ikâmet ve bandıra küşâdıyla yalmz bey' ü şirâya hükümet etmekliğine tahsil-i ruhsatla bâ-takrib ülke-i mezküreteyni kabza-i tasarruflarına alıp ve hükümdârlarım bilâd-ı baideye nefy ve tard birle ahalinin zükür ve nâsına günegün cevr ve zulm ve ezâdan başka bir takım ef'âl-i nâbecâ ve ta'im-i ilimden ve Hacc-ı Şerif'e gelmek- den men' edip Din-i Muhammedi ve her bir umür ve husüsâtlarını pür-aksi tutup ekseriyâ reddetmiş ve bunlar hâlince bırakılsa gazâ edecekleri melhüz deyü hiç göz açtırmadıklarından bir de bir nefer Hacc etmeğe izin taleb ettiği vakitde elli fransasını alıp ve bilâ-izin olur ise avdetinde yüz fransa alıp ve bunların cümlesi Devlet-i Aliyye'nin irâde-i seniyyeleriyle olduğunu tâifeteyn-i mezbüreteyn ol-havâlinin ahali ve halkına tefhim etmekde olduklarından” 

Arizada da ifade edildiği üzere Hollandalılar Güneydoğu Asya'ya ilk geldiklerinde yalnızca ticaret Yyapmak üzere bazı limanlara yerleşmek için yerel sultanlıklarla anlaşmalar yapmışlardır. Bu sırada 19. yüzyılın sömürgeleştirme zihniyetinden » 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etkilendiler. Bunlardan biri, ele geçirdikleri yerlerde Müslüman ahalinin Osmanlı Devleti ile irtibatının kopması için Hacc'a gitmelerini yasaklamalarıdır. Ayrıca Endonezyalı Müslümanları bu yasağın Osmanlı Devleti'nin 


Çocuk Yaşta Bu Görev İçin Seçildi 


Snouck dair kısa bir özgeçmiş onu ve gizli faaliyetlerini anlamak açısından faydalı olacaktır: 


1857'de Protestan bir papazın oğlu olarak Hol- isteği olduğu yönünde bilgilendirmişlanda'nın Oosterhout şehrinde dünyaya geldi. lerdi. Benzeri menfi icraatlarda da ye-Leiden Üniversitesi'nde İslam hukuku, Şarkiyat rel Müslümanları ikna edebilmek için ve Arapça eğitimi aldı. 1880'de Haccın tarihi Osmanlı Devleti'nin adını kullanmayı ve dindeki yeri konulu doktora tezi ödüle layık alışkanlık haline getirdiler, vi sebepgörüldü. le olsa gerek Sultan 1. Abdülhamid Ba- 

Snouck'un bir Protestan papazın çocuğu iken bir 4 De baş KOMDlDEN lam Ai i Ky Kr e Ancak onun devrine gelene kadar bir-İslam eli gisi yilin gösteriyor ki, daha Kile cok sültanlikk coktan Hollamda'nın. sö» yaşlarda bir görev için seçilmiş, bu doğrultuda eğitim alması sağlanmıştı. Ay- R ; 

> v o i n N Me ee mürgesi olmuştu. 

rıca Güneydoğu Asya Müslümanlarının Hacc ibadetine çok önem verdiklerini Hollandalılacımı dini ilimleri ti ve Hacca gitmeyen bir kişiyi sultan kabul etmediklerini, hatta kimi yerde evlilik silini de engellemeye çalışarak İslami: için genç erkeklere Hacca gitme şartı getirdiklerini düşününce Snouck'un yet'i bölgeden silmeye çalıştıkları gö-Hacc konusundaki ihtisası tesadüfi olmasa gerek. rülür. Devamlı baskı altında tutulan 

1884 yılında Cidde'ye gidince Müslüman olduğunu iddia ederek âlimlerin ve Müslümanlar kendi hâllerine bırakıkadının önünde kelime-i şehadet getirmiş, Abdülğaffar adını almıştır. Ardından lırlarsa gaza ederler endişesiyle ken-Mekke'ye gider ve Güneydoğu Asyalı hacıları gözlemler. Hilâfet düşmanı olma- 


dilerine her türlü zulüm ve fitne reva sı, Müslüman ülkelerde din ve devlet işlerinin ayrılmasını savunması, Endonez- görüldü. Zabtedilen adaların sultanla- 


ya'da Batı kültürünü ve eğitim sistemini hâkim kılma gayretleri Snouck'un asıl rı uzak yerlere sürüldü, bir coğrafyaniyetini açıkça göstermektedir. Endonezya'da bulunduğu dönemde Cavalı iki nın yüzlerce yıllık hâfızası silinmeye Müslüman hanımla evlenmiş ve çocukları olmuştur. Endonezya'nın tamamen çalışıldı. 
sömürgeleştirilmesinin ardından görevi sona erince 1906'da Hollanda'ya döndü fakat çocuklarını reddederek yanında götürmedi. Leiden Üniversi - 


eli, 


Snouck gerçekte hiçbir zaman Müslüman olmamış, Osmanlı arşiv Malz NEŞE 


belgelerinde de ifade edildiği gibi Müslümanları kandırmak üzere faaliyet 


görmüştü. Bunu Alman müsteşrik Theodor Nöldeke'ye yazdığı mektuplarında da itiraf eder. e yi 


ğ ai vi) 
tesi'ne Arapça profesörü olarak atandı. Bir yandan da “Sömürgeleştirilmiş e iin! 
Müslüman Endonezya nasıl idare edilir?" konusunda Hollanda hükümeti- $ m 2 
ne danışmanlık yapıyordu. Bu görevini 1936'da ölene kadar sürdürdü. z | m 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BELGE 1 ” 


Müslüman kılıklı Protestan müftü 

Christian Snouck-Hurgronje (belgelerde geçen adıyla Snouck) Hollanda'nın Endonezya'yı sömürgeleştirme faaliyetlerinde rol alan önemli figürlerinden biri. Önceleri kendisini Müslüman olmuş gibi lanse etmiş, Endonezya'daki vazifesi bitince de şarkiyatçı bir profesör olarak Hollanda'da hayatını devam ettirmiştir. 

Sultan II. Abdülhamid'in görevlendirdiği Batavya Başşehbenderi tarafından gözlendiğini ve faaliyetleri hakkında İstanbul'a bilgi gittiğini biliyoruz. Başşehbenderin İstanbul'a gönderdiği 13 Haziran 1899 tarihli yazıda- ki (BELGE 3) bilgiler Snouck'un gerçek yüzünü göstermesi açısından önemli: 

“Bu kere istihsâl eylediğim ma'lümât-ı 
mahsüsaya nazaran Felemenk devleti 24 
Mayıs sene 1315 tarih ve 15 — 423 numaralı tahrirât-ı çâkerânemle arz kılınmış oldu-Şu vechle Açe üzerine vukü' bulan harekât-ı cedide-i askeriyesi münâsebetiyle vaktiyle her nasıl ise Mekke-i Mükerreme'ye dühül 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Hollanda'nın Hıristiyan Müftüsü 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ile sinin-i vefire ikâmet ve ikmâl-i tahsil-i Arabi eylemiş ve nihâyet Fransız konsolosunun ihbâr-ı vâkıası üzerine Hicâz vilâyet-i celilesi tarafından tard ve teb'id edilmiş ve devlet-i müşârun-ileyhâ cânibinde müstemlekât-ı Hindiye müftülüğüne ta'yin kılınmış olan Hollandalı “Snuk” nâm münafık bu kere ahaliyi iğfâle çalışmak ve kendisini Devlet-i Aliyye me'mür-ı mahsüsu sıfatında göstererek Felemenk devletine itâati nasihat eylemek me'müriyet-i mahsüsa-i hafiyyesi ve İslâm ziy ve kıyâfetiyle Açe'ye izâm eylemiş olduğu ma'rüzdur ol-bâbda” Buradaki omalumatı özetlersek, aslen Protestan bir Hıristiyan olan Snouck 1884'de Cidde'ye gitmiş, Müslüman olduğunu iddia ederek oradan Mekke-i Mükerreme'ye geçmiştir. Burada bir müddet kaldı, bu sürede Arapça öğrendi ve Hacc için gelen Güneydo-Şu Asya Müslümanlarını gözlemledi. 
Fransız konsolosunun ihbarıyla ortaya çıkan bir hırsızlık hadisesi üzerine sınır dışı edildi. Bu arada Mekke isimli iki ciltlik Almanca bir kitap kaleme aldı. 1889'da Hollanda tarafından Batavya'da görevlendirildi. Açe direnişini kırabilmek için neler yapılabileceği üzerine araştırmalar yaptı. Daha sonra Hollanda sömürge hükümetinin müf tüsü sıfatıyla, tıpkı bir Osmanlı müf tüsü gibi İslami kıyafetler içinde, başta Açeliler olmak üzere Endonezya Müslümanlarının Hollanda'ya itaat etmeleri için birçok faaliyette bulundu. Halka Hollanda'ya itaati tavsiye ederken kendisini müftü olarak Osmanlı Devletinin atadığı, dolayısıyla Hollanda'nın değil, Osmanlı'nın memuru olduğu izlenimi vermeye çalıştı. 

Batavya Başşehbenderinin yazısı üzerine Sadrazam Halil Rıfat Paşa Sultanı Snouck hakkında bilgilendiren 
30 Temmuz 1899 tarihli bir yazı kaleme almıştı (BELGE 4). 

Onun gibi müsteşrik-şarkiyatçı adı altında yetiştirilen insanlar, Batı'nın sömürgeleştirme politikalarının uygulanmasında ve Osmanlı Devletinin yıkılmasında önemli roller oynamışlardır. Snouck'un Güneydoğu Asya Müslümanlarını İslamiyetten ve Osmanlı Devleti'nden koparmak üzere giriştiği faaliyetler akıllara TE. Lawrence'ı getiriyor. Demek ki Batı'nın casuslar aracılığıyla Müslüman coğraf yanın Osmanlı ile bağlarını koparma mesaisi 1, Dünya Savaşı'ndan daha önce başlamış. 


Arif Emre Gündüz 


PN Araştırmacı - Yazar. 


4 MUSTAFA OZEL mustafaozel&sehiredu.tr 


ükü servete dönüştürmek, Beyaz Adam'ın büyük marifetidir. Kipling 1898'de başta İngilizler olmak üzere yüreği karanlık Avrupalıları “Beyaz Adam'ın yükünü omuzlamaya” çağırdığın- da, Blunt “Beyaz Adam'ın yükü, lordum, parasının yüküdür” diye yazmıştı. Şairler bu süreçte başıdik dursalar da, yüreğin karanlığını destanlaştıran nihayette bir romancı oldu. Karanlığın Yüreği, sömürgeci bireyin psikolojisini tasvir, tahlil ve telinde hâlâ bir zirvedir. Nijeryalı Achebe'nin ağır suçlamasına (“lanetolası ırkçı!”) rağmen, Conrad'ın siyasi, iktisadi ve kültürel veçheleriyle sömürgeciliği kurguya en başarılı biçimde yansıtan şair-romancı olduğunu düşünüyorum. Yiğidi vur, hakkını yeme! 

Basit gerçekler sarsıcıdır: 19. yüzyıl sonlarında yerkürenin DÖRTTE ÜÇÜ Avrupalı emperyalistlerin hükmü altındaydı. Aslan payını İngilizler kapmış olsa da Fransız, Alman, Rus ve Japonlar.. “sömürgelere hücum” devrini yaşıyordu. Conrad'in büyük 


romanına konu olan Kongo, Belçika kralı Leopold'ün 
kişisel mülküydü ve yüzölçümü Belçika'nın tam 80 
misliydi! 

Polonya, Rus yayılmacılığının kurbanlarından biriydi ve Conrad bu ülkede, soylu fakat yurdundan koparılmış bir aile içinde dünyaya gözünü açtı. Yurtsever anne ve babası sürgündeyken, beş yaşındaki Josef Teodor Konrad Korzeniowski onlarla çile doldurmaya başladı. Şekspir ve Dickens'tan çeviriler yapan babasının oğluna ninnilerinden biri şöyleydi: 


Bebeğim benim, söyle kendine 
Vatansız birisin, sevgisiz biri, Ülkesiz ve milletsiz, 
Annen Polonya 
Yatıyor mezarında. 
Biricik Annen toprak altında 
İmanın odur, şehitlik nişanın 
Uyu da büyü, bebeğim benim. 


sömürgeci Yüreğin Karanlığı 
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Yurtsever ana babasını çocuk yaşta yitiren Conrad, çeyrek yüzyıl denizler- de “yersiz yurtsuz” dolaştı. İkinci dili Fransızca olmasına rağmen, üçüncü diliyle, İngilizce yazmaya karar verdi. 
Dilde bile vatansızdı. İlk romanı Almayer'in Sırça Köşkü, yazma serüveninin tüm tohumlarını barındıran bir ilk hazinedir. 


Sermayesiz dünya fethi 
Romanın ilk cümlesi, “Muhteşem bir gelecek düşüne dalıp gitmiş olan” Almayer'in tiz bir sesle sarsılarak “burlunduğu ânın nahoş gerçeklerine dönmesine” dairdir. Birkaç satır aşağıda, Almayer'in düşünün kalbinde ne yattığını öğreniyoruz: kızı Nina ve altın. 
Sarı maden sayesinde kendini ve melez kızını Asya cehenneminden kurtaracaktır. “Avrupa'ya yerleşeceklerdi kızıyla birlikte. Zengin olacak, itibar göreceklerdi. Kızın muazzam güzelli- 
$i ve kendisinin sahip olduğu servet karşısında, hiç kimse kızın melez bir kan taşıdığını aklına bile getirmeyecekti. Onun zaferlerine tanık oldukça 


» Belçika Kongo'su 
Kongo'nun Belçika tarafından sömürgeleştirilmesi 


kendisi de yeniden gençleşecek, o bir mahküm gibi hissettiği bu kıyıda 25 
yıldır verdiği kahır dolu mücadeleyi unutacaktı.” 

Tarih ve sosyal bilim, genelde sömürgeciliğin makro boyutuyla ilgilenir. “İngiltere, Hindistan'ı asırlarca sömürdü” denildiğinde, sanki üzerinde UK yazan bir gemi-değirmenin, onbinlerce mil uzaklara gidip, milyonlarca insanı öğütüp geri geldiğini tasavvur ediyor ve haklı olarak öfkeleniyoruz. Birey olarak sömürgeciyi ise ancak romanlarda bulabiliyor ve doğal olarak zavallının (!?) 
hâline acıyoruz. Nitekim Kaspar Almayer de kendini ve kızını ebedi kurtuluşa erdirecek son işte, Malay prensi beklerken, nehirde yuvarlanan ağaç dalını kıskanır: “Almayer'in ağacın akıbetine duyduğu ilgi birden arttı. 
Aşağıdaki sığ burnu aşıp aşamayacağını görmek için trabzanın üzerinden eğildi. Aşmıştı. Artık denize kadar yo- 


geleneksel dengeleri bozduğundan Sahraaltı 
Afrika'sında sular bugün bile durulmuyor. Kongolu Dombe kabilesinin üç prensini gösteren bir illüstrasyon. 


lunun açık olduğunu düşünerek geri çekildi, koyulaşan karanlıkta (şimdi giderek küçülüp belirsizleşen O cansız nesnenin kaderine imrendi.” 

Kimdi Almayer ve “Asya cehenneminde ne arıyordu? Belleği çeyrek yüzyıl geriye giderek “servet kovalamak üzere Felemenk posta gemisinden Makassar'ın tozlu iskelesi- ne inişini” hatırladı. Hollandalı gencin yumuşak sermayesi gözükaralık, İngilizce ve hesap bilgisinden ibaretti. 
Yüreğinin karanlık olduğu da söylenemezdi pek. Aksine, “Kuş gibi hafif bir yürek ve ondan daha hafif bir cüzdan- la ayrılmıştı evinden; İngilizceyi iyi konuşuyordu, aritmetiği de kuvvetliydi; dünyayı fethetmeye hazırdı ve bunu başaracağından en ufak bir kuşkursu yoktu.” 

Endonezya'nın güneyindeki Makassar o sıralar “ticaretle dolup taşan cıvıl cıvıl bir yerdi.” Antrepolarında “bir ta- 


kım Çinlilerin sessiz sedasız sayıp üst üste yığmakta oldukları gümüş guldenlerin yumuşak ve kesintisiz şıngırtısı yükselirdi.” Orada “Denizin Kra-IW İngiliz Tom Lingard ile tanıştı. Bir nehir keşfetmişti Lingard. “Girişlerini bir tek kendisinin bildiği o nehirden içeri, Manchester'dan gelen mallar, pirinç gonglar, tüfekler ve baruttan oluşan çeşit çeşit yük taşıyordu.” Cesur girişimi ve muazzam kazancı ile Al mayer'in gözünde bir kahramana dönüşen Lingard, onu evlatlığı bir Malay kız ile evlendirmek istedi. 


Usturuplu riyakâr, faziletli sahtekâr 

Bir beyazın yerliyle evlenmesi, ha? 
Olacak şey miydi bu? Projesini şöyle savunur Lingard: “Kimse karının ten rengini görmeyecek. Sahip olduğum dolarlar elalemin gözlerini örtmeye yeter de artar, inan! Milyonlarca doların olacak, milyonlarca diyorum!” 
Yaşlı adam sonsuza kadar yaşayacak değildi; her şeyi kızına, dolayısıyla da Almayer'e kalacaktı: “Gemiler, antrepolar, mallar ve hepsinden öte, ileri bir gelecekte, Lingard'ın parası sayesinde krallar gibi yaşayacağı, rüyalarının yeryüzü cenneti olan o şehirde, Amsterdam'da, peri masallarındaki bir saray gibi parlayan büyük bir malikâne.” Başından kolayca savabilece-Sini düşündüğü Malay kızla evlenir ve ondan muhteşem bir kızı olur. 

Nina, anne ve babasının evliliklerinin mimar ve finansörü tarafından, aileden uzak bir yere (Singapur) gönderilir ve orada “Hıristiyan terbiyesi” alır. Fakat yanına verildiği Beyaz aile tarafından dışlanınca, “barbarlık bataklığına” geri döner ve iki arada bir derede kalır. İster beyaz ister Malay, tüm yakınlarında “şekilden şekile giren o kaypak doların peşinden koşan sefil bir doymak bilmezliğin ortak tezahürünü” görür. Malay akrabaları vahşi bir içtenlikle her şeyi mübah görüyordu. Buna içerlese de, Nina bunu “tanışmak talihsizliğine maruz kaldı- 
$ı beyazlarda gördüğü o usturuplu riyakârlığa, kibar sahtekârlıklara, faziletli ikiyüzlülüklere yeğ tutuyordu.” 

Denizin Kralı Lingard zamanla bu- 


nar ve rasyonel ticaretten bir nevi define avcılığına yönelir. Bu uğurda her şeyini satar; dönüp Almayer'den bile yardım ister. Daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğundan Avrupa'ya gider ve geri dönmez. Ortada kalan Almayer'in de dengesi sarsılır ve bölük pörçük bilgilerle “o yeri” aramaya çıkmak ister. 
“Almayer hazırlıklara kendini kaptırmış, işçi ve köleleri arasında gündüz gözü rüyadaymış gibi dolaşıyor, kayıkların donanımıyla ilgili somut ayrıntılar zihninin içinde tarifsiz bir servete dair capcanlı rüyalarla karışıyor; içinde bulunduğu ânın yakıcı güneşi, çamurlu ve pis kokulu nehir 

boyunun sefaleti, kendisi ve Nina için hayal ettiği o muhteşem geleceğin enfes resmiyle kaynaşıyordu.” 

Nina'nın Malay annesi de açgözlülükte Avrupalı babasından geri kalmıyordu. Kocasına inat kızını adeta gizlice pazarlıyor; 
onun yerli bir beyle evlenip prenses olmasını istiyordu. Prensten “başlık parası bile almıştı. “Kızının yanına yanaştığının farkına varmadı; keselerden avuç dolusu parıl parıl guldenler, Meksika dolarları çıkarıyor, pençe gibi parmakları arasından yavaşça akan paraları tekrar keseye dolduruyordu. Gümüşün şıngırtısıy- la mest olmuş gibiydi, gözleriyse yeni darp edilmiş paradan yansıyan ışıkla parlıyordu: O büyük bir Raca, Göklerin Oğlu; kızım bir Rani olacak!” 

Çok güzel bir dille Türkçeye kazandırılan roman, köleleştirilmiş Malayların anlaşılmasında antropolojik çalışmalardan çok daha büyük bir değer taşıyor bence: “Kölenin hiçbir umudu yoktu ve değişim denen şey nedir bilmiyordu. Başka gökyüzü, başka su, başka orman, başka bir dünya, başka bir yaşam bilmiyordu. Hiçbir dileği, hiçbir ümidi, hiçbir sevgisi, bir tokattan başka hiçbir korkusu ve ara sıra hissettiği açlık dışında hiçbir keskin duygusu yoktu. Acı ve açlık çekmiyor- 


Rep 


» Belçika Kralı ll. 
Leopold (1865-1909) 


sa, onun için mutluluk demekti bu; mutsuz hissediyorsa, gündelik işleri onu her zamankinden daha çok yordu-Şu içindi.” 


Silahın yarattığı fark 
Nina, Malay prense vurulur; o da Nina'ya gönülden tutulur. Annesi kızına nasihat eder: “Eski hayatından vazgeç. Unut! Hayatında bir kez olsun beyaz bir yüze baktığını unut; onların sözlerini unut; düşüncelerini unut. Söyledikleri yalandır. Düşündükleri de yalandır çünkü onlardan üstün olan, ama onlar kadar güçlü olmayan bizleri hâkir görürler. Onların dostluğunu da unut, aşağılamasını da; bütün o tanrılarını unut.” Kendisini aşağılayan kocasından öyle tiksinmiştir ki, kızına şunları aşılamaktan çekinmez: Kocana, i erkeklerin dinlen- 
, meyi hak etmek için 
3 savaşmaları gerektiğini hatırlat. Oyalanacak olursa, eline hançerini verip gönder düşman üstüne. 
“Gönder ki öldürsün bizimle ticaret yapmak için dudaklarında dualar ve ellerinde kurşun dolu tüfeklerle yanımıza gelen beyaz adamları. Ah, onlar bütün denizleri ve bütün kıyıları tutmuşlar, sayıları da çok fazla!” Hilaire Belloc, Kipling ile aynı yıl şu dizeleri yazarak Bayan Almayer'i haklı 

çıkarıyordu: 
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“Durdu küçük bir tümseğin üstünde Uyuşuk gözlerle baktı çevreye 
Ve soluklanıp dedi ki: 
Bizi onlardan ayıran tek 
Önemli fark, Makineli Tüfek.” 


Kızının, bey de olsa bir yerliye varmak istemesi Almayer'i çıldırtır. “Kim büyü yaptı sana? Babana gel, ikimiz de bu korkunç kâbusu unutmaya çalışalım.” Fakat Nina kararlıdır. Almayer'in gelecek düşü mahvolmuştur. 
“Söyle bana, sana ne yaptılar? Kendini bu vahşiye vermene ne sebep oldu? Bir vahşi o; onunla senin aranda hiçbir » 


m Özel Dosya 


şeyin kaldıramayacağı bir engel var. ... 
Yüreğimi parçalıyor bu halin. ... Onca yıllık eğitimi unuttun mu?” Almayer haklıydı: Nefret ve ötekileştirmenin böylesi, ancak eğitimle öğrenilebilirdi. 
Nina bir sistem kazasıydı. Almayer öyle gazaba gelmişti ki, öfkesinden titriyor ve ağlıyordu: 

“Ben bir beyaz adamım, hem de çok iyi bir aileden geliyorum. Utanç olur... 
adaların hepsinde... doğu kıyısında- ki tek beyaz adam. Hayır, mümkün değil... beyaz adamlar kızımı bu Malay'ın yanında bulacaklar. Benim kızımı! ... Seni asla affetmeyeceğim Nina!” 

Almayer eski evine döner. Muhasebe defterleri etrafa dağılmıştır. “Bu defterlerde günbegün artan serveti- nin kaydını tutmaya niyetlenmişti.” Ev şimdi bir enkaz gibidir. Anahtarı nehre fırlatarak evi ateşe verir. Nina'yı hatırlatacak her şeyi yok edecektir. Nina ise eşiyle çok mutlu olur; evlerini sevince boğan bir erkek çocukları doğar. Ve mükedder meczup Almayer, do- 
Şu sahilindeki yegâne beyaz adam, yalnızlık içinde ölür. Evinden çıkan bir yerli, vakur 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e edilen kitabının 


» Yeni bir aktör 
20. yüzyılın başlarında ABD de sömürgecilik yarışına katıldı. 
Ellerindeki Kızılderili kanı 


henüz kurumamıştı. Amerikalı beyazlarla Kızılderililer 


bir fısıltıyla, huşu 


Sı ilk Beyaz adam 


içinde, “Esirgeyen! arasında 1683'te yapılan barış olan Oo sanatçının Ve Bağışlayan! Al- a e ölümü de bu inan- i alan tablo benjamın Wes 

lah” adını zikret- e smbi Vi cını sarsmamıştı, mektedir. zira bu Beyaz yabancının kendine ölü sü- 
Terakkinin ileri sü verip gömdürdüğüne” karakolu inanıyordu. “Belki de bu onun 

y 


Almayer büyüdü, dört yıl sonra 
Kurtz oldu. Asya cehenneminden Af rika cehennemine geçtik, karanlığın kalbi Kongo'ya. Fakat arada Angola'ya, terakkinin ileri karakoluna uğramasak hikâyemiz eksik kalacak. 

Kayertz ile Carlier, Büyük Uygarlık Şirketi tarafından bir fildişi alım istasyonuna atanmışlardır; Makola adlı bir de yardımcıları vardır. “En içten hislerle, kötü ruhlara tapınmaya büyük deger veren suskun, içine kapanık Makola, iki 
Beyaz adamdan nefret ediyordu.” İstasyonun biraz ilerisinde, çarpık bir haçın altında, terakkinin bu ileri karakolunu planlayıp inşa eden sanatçi yatıyordu. Komşu köylerin reisi Gobila, bütün beyazların “kardeş ve aynı zamanda ölümsüz” 
olduklarını düşünüyordu. “Yakından tanıdı- 


İngilizce baskısı. 


memleketine dönüş yöntemiydi.” 

Şef Kayertz ile yardımcısı Carlier son derece bezgin ve beceriksiz adamlardır, aylakça keyif çatıp aldıkları maaşın hakkını veren türden. “Burada hayatı akışına bırakacağız. Oturup arkana yaslan ve o vahşilerin getirdi- 
$i fildişlerini istifle.” Yaban elde adeta iki kör gibi yaşıyor, ne çevrelerindeki insanlara ne de tabiata dikkat ediyorlardı. “Nehir bir hiçlikten doğup bir boşluğa akıyordu.” Yerlileri sadece işlevleri bakımından önemsiyorlardı: “Güzel hayvanlar. Fildişi getirmişler mi?” Hülasa, ticaret ve terakkinin bu iki öncüsünün makineden farkları yoktu. “Kafaları hiçbir şeye basmıyor, buharlı geminin dönüşünü beklerken geçen günleri saymak dışında hiçbir şeyi umursamıyorlardı.” 

İstasyonda birkaç romanla beraber Sömürgelerimizin Yayılması'na dair bir bildirinin eski nüshaları vardı. Şatafatlı bildiride “Medeniyetin hak ve görevlerinden, uygarlaştırma hizmetlerinin kutsallığından dem vuruluyor ve yeryüzünün karanlık yerlerine ışık, itikat 


ve ticaret götürenlerin fazilet ve yararlılıkları övülüp göklere çıkarılıyordu.” 
Öncülerimiz bildiriyi okuyunca kendilerine daha farklı bir gözle bakıp daha iyi hissettiler. “Yüz yıl sonra, belki de burada bir şehir olacak. Rıhtımlar, antrepolar ve kışlalar, ve -ve bilardo salonları. Medeniyet ve erdem- ve her şey. Ve sonra, delikanlılar; Kayertz ve Carlier adında iki iyi adamın tam burada yaşamış ilk uygar insanlar olduklarını Oo okuyacak: 


lar!” » Beyaz Adam'ın yükü 


(Bilardo salonları bana nedense Oo Kemal 
Sayarın şiirini hatırlattı. Bağlamı farklı olsa da kaydetmeden geçemiyorum. o Bağlam farkı gerçekten çok mu, ondan da emin değilim doğrusu!) 


Istakanı bula tebeşire 
Görünmeyecek kadar uzakta kalsın Artık âşere-i mübeşşere 
Dursun durduğu kadar ırakta 
Kudüs, Bağdat ve Kahire 
Akşam dolar hesaplarıyla gelsin uykumuz Sabah katılmayı düşünelim yenilikçilere... 


Altı ay sonra onları alacak gemi gecikir, bu arada Makola bir haydut çetesiyle işbirliği yaparak efendilerine oyun oynar. İstasyonun bütün çalışanları işi terkederler. Öncülerimiz, Uygarlık Şirketi yöneticisinin de kendilerini unuttuğu vehmine kapılırlar. 
“Orada hiç kimse yoktu ve zaaflarıyla bir başlarına bırakılmış insanlar olarak, günden güne birbirlerine bağlı iki arkadaştan çok, iki suç ortağına dönmüşlerdi. ... Şirkete, Afrika'ya ve doğdukları güne lanet okuyorlardı.” 

İstasyonda biraz pirinç ve şekerden başka birşey kalmamıştır. Şef, şekeri biraz idareli kullanalım deyince, Carlier birden patlar: “Hadi ama! Çıkar şu şekeri, seni cimri köle tüccarı.” Bir parça şeker yüzünden aralarında kavga çıkar ve şef, yardımcısını öldürür. 
Kafası o kadar karışmıştır ki, kimin ölü kimin hayatta olduğundan uzun 


Tarih Beyaz Adam'ın omuzlarına kutsal(!) bir görev yüklemiştir: Gittiği yerdeki yabanileri medenileştirmek. 
Robert Jacob Gordon bu tablosunda bir güney Afrika halkı olan Buşmanların hayatını tasvir etmiş. 


zaman emin olamaz. 
Bu sırada nehir tarafından gemi düdüğü işitilir. Kayertz'in ruhu allak bullaktır, terakkinin hışmı kendisini beklemektedir: “İlerleme, Kayertz'e nehirden sesleniyordu. 
İlerleme, uygarlık ve tüm erdemler. 
Toplum, işini başarıyla tamamlayan bu çocuğuna sesleniyor, gelmesi, icabına bakılması, talimat verilmesi, yargılanması, mahkum edilmesi için çağırıyordu. Toplum, adaletin yerini bulması için, uzaklaştığı o çöplüğe geri dönmeye çağırıyordu onu.” 

Büyük Uygarlık Şirketi'nin genel müdürü istasyona ulaştığında, şefi kurucunun mezarı başındaki haça kendini asmış buldu. “Morarmış yanağıyla ve genel müdürüne saygısızca çıkardığı şişmiş diliyle sanki şakayla karışık bir poz vermiş gibiydi.” 

Şimdi ben öksüz bir kitabeyim bir mezarın başında 

Bana yalan söylendi vahşi atlar yok burda 

Gelişi güzeldi neşenin, gidişini görmedim 

Kasvet mi, orası benim bahçem, o çitleri ben çektim 
Çünkü bir dağı yağmur korkutur ancak Yaşamak mı, yazık ki ben bilemedim. 
(İbrahim Tenekeci) 

Ve Karanlığın Yüreği için yerimiz kalmadı. $ Ona gelecek ayın yazısını bütünüyle ayırıp, sonra Nostromo'ya geçmeyi düşünüyorum. O da ne, demeyin! Hep Avrupa emperyalizmi ile 


mi uğraşacağız? 20. yüzyılla birlikte ABD, yüreği karanlıkların yarışında ben de varım! dedi. Şimdilik çam sakızı çoban armağanı niyetine, Amerikan sermayesinin Latin Amerika'yı sömürgeleştirme faaliyetine “Acaba Avrupalılar ne der?” kabilinden sorgu sual edilince, roman kahramanlarından birinin verdiği cevabı paylaşmakla yetiniyorum: 

“Günün birinde biz de gireceğiz işin içine. Mecburuz buna. Zaman, Tanr'nın tüm evrenindeki en büyük ülke üzerinde durup beklemek zorunda. 
Günün birinde her şeyi biz yönetiyor olacağız: ta Ümit Burnu'ndan Smith's Sound'a kadar, hatta, elde etmeye de-Şer bir şey varsa ta Kuzey Kutbu'na kadar, sanayi, ticaret, hukuk, gazetecilik, sanat, politika ve din, ne varsa. 
Dünyanın işlerini, hoşa gitsin gitmesin, biz çevireceğiz. Dünyanın elinde olan bir şey değil bunu önlemek, sanırım bizim elimizde de değil.” (Nostromo, 
1904). 

Geleceğin tarihini yazmak, işte böyle bir şey! O 
Kaynaklar: 

1. Conrad: Almayer'in Sırça Köşkü, Çeviri: Ayşe Deniz Temiz, Sel, 2017. 


2. Conrad: Muhbir, “Gelişmenin İleri Karakolu” öyküsü, Çeviri: Erhun Yücesoy, Can, 2014. 


Mustafa Özel 


İstanbul Şehir Üniversitesi. 


7 Nİ DERİN TARİH 


M Özel Dosya 


Hollandanın 


o0mürgecilik Yalanları 


17. yüzyılın başında Endonezya topraklarını sömürgeleştirmeye hız veren Hollanda, yerli halkın direnişini kırmak için savaşmaktan daha ucuz ve etkili yollar aradı. “Ahlaki politika” denen yeni yöntem, sözde “medenileştirme” vurgusu ile Endonezya halkını dize getirmeyi amaçlıyordu. 
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kvatorun en zengin tabii kaynaklarına sahip olan ve k binlerce adadan oluşan Endonezya Batı için saklı bir 

hazineydi adeta. 16. yüzyıldan itibaren bu yeryüzü cennetine gözünü dikmiş olan Hollanda 1602'de Doğu Hindistan Kumpanyası'nı kurarak Cava merkezli ticari bir tekel oluşturdu. 1641'de Malakka'yı Portekizlilerden alarak iyice güçlendi. 17. yüzyılın ikinci yarısında bölge üzerinde Hollanda-İngiltere rekabeti başladı. Binlerce adadan oluşan Endonezya'daki yerel yönetimleri sömürgeleştirmek Hollandalılar için hiç de kolay olmayacaktı. 

1784'te yapılan Paris Antlaşması'yla Doğu Hindistan bölgesi tamamen İngilizlerin kontrolüne, ayrıca bazı Hollanda toprakları Fransızların hâkimiyetine girdi. 19. yüzyılın sonlarında 4 milyon nüfusa sahip olan Avrupa'nın cüce devleti Hollanda Krallığı topraklarının 55 katı büyüklüğündeki bir bölgeyi kolonileştirmiş bulunmaktaydı. 

Ne var ki Endonezya halkları Hollandalılara bir türlü boyun eğmedi. Sömürge idaresinin insanlık dışı uygulamalarının bundaki payı büyüktü elbette. İngiliz ve Fransızların güçlenmesiyle şiddetlenen rekabet ortamında, kolonilerde kalıcı olabilmesi için Hollanda'nın bu problemleri mutlaka çözmesi gerekiyordu. Bu yüzden 19. asrın sonlarında politika değişikliğine gidildi. Endonezya halklarının direncini onlarla savaşarak kırmak çok masraflıydı. Ayrıca bu çarpışmalarda çok fazla asker kaybediliyordu. Ucuz ve etkili bir başka yol bulunmalıydı. 

Bu insanların Hollandalıların kendilerini “medenileştirmek” için geldiğine ikna olmaları gerekiyordu. Bu yüzden sömürge yönetiminin eli kanlı askerlere değil, bilimsel çalışmalara ihtiyacı vardı. 1851 yılında Hollanda sömürge bakanlarının kurmuş olduğu KITIV (Hollanda Kraliyeti Güney- 


doğu Asya ve Karayip Araştırmaları Enstitüsü) Batı ırkının ve kültürünün üstünlüğüne inanan bir grup oryantalistten oluşuyordu. Bu kurum 1870-75 yılları arasında Hint adaları üzerinde çalışmalara başladı. Hollanda Leiden Üniversitesi profesörlerinden G. A. Wilken ve J. H. C Kern yüzyılın başında, Endonezya takımadaları üzerinde keşiflere katıldılar ve bu adaları, Hollanda halkı için “bir nimet” olarak görüp yazılarında sömürge idaresinin meşruiyetini savundular. Ker, 
1880 yılında kaleme aldığı bir yazıda şöyle diyordu: 

“Doğu Hint Adaları, Hollandalılara bağışlanmış kutlu bir nimettir. Daha güçlü bir toplum olmak için Doğu Hint Adalarının daha fazla keşfedilmesi ve nimetlerinden daha fazla yararlanmak gerekmektedir. Bunun için bu takımadaları- nın zihinsel fethinin de yapılması elzemdir.” 

Pek çok Batı Avrupa ülkesinin yaptığı gibi sömürgeci Hollanda politikalarının meşruiyeti için yerli halkın zihni dönüşümü şarttı. Bu yüzden 1880'lerde Hollanda'nın meşhur yayın organlarından De Gids dergisi, yazılarında emperyalist genişleme politikalarını “medeniyet ve uygarlık misyonu adı altında dile getirmeye başladı. Sömürge idaresini ekonomik refah ve ihtişamın kaynağı gören De Gids yazarları, “medenileştirme misyonu” ilkesiyle hareket ederek Batılı olmayan halkları eğitmeyi ahlaki bir görev addetmişlerdi. Hollanda'nın sömürge mülklerinin olması kendileri için ilham vericiydi. De Gids yazarı Profesör Veth şöyle diyordu: 

“Hollanda'nın sömürge mülklerinin korunması sadece gelecek nesillerimiz için bir yükümlülük değil, aynı zamanda tarihi bir zorunluluktur. Atalarımızın bize tarihi mirası olan kolonileri terk etmemeli ve milli onurumuzu korumalıyız. Bu bizim kaçınılmaz kaderimizdir.” 

Hollanda 19. asrın sonlarından itibaren politikalarını bu 


doğrultuda değiştirmeye karar verdi. Hollanda Kraliçesi Wilhelmina tarafından Endonezya'ya karşı “ahlaki çağrı” yapıldı. Bu çağrı Endonezya halkına, Hollanda rehberliği altında Batı'yı takip ederek daha büyük bir özerklik, uygarlık ve ilerleme vaat ediyordu: 

“Hollanda yönetimi, medeniyetsizler için bir nimettir ve kolonileştirilmiş kişilerin çıkarlarını korumakta, etkili ve adil sömürge kuralları uygulamaktan kaçınmayacaktır.” 

Bu doğrultuda Endonezya halklarının hayat standartları- nın iyileştirilmesine, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmaya yönelik programlar hazırlandı. Telgraf sistemi kuruldu ve Avrupa'daki gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Hollandalı Tijdschrift voor Nederlands-Indiö ve liberal Indische Gids gibi dergiler de halkın hizmetine sunuldu. Böylece yerli halkların kültürel iklimi değişmeye başladı. Kraliçe Wilhelmina Endonezya'ya yapılan yatırımların oranını 90'dan #167'ye çıkarttı. 1870-1913 yılları arasında bu yatırımlar iki katına çıkarılırken milli gelire yapılan katkı da 2-3 arasında artarak X10'a çıktı. Bu politikalar sayesinde Batinın üstünlüğüne vurgu yapan düşünce ve kültür sistemi yerli halka kolayca aşılanabildi. 

“Ahlaki politika” adını verdikleri bu yeni politika, çok fazla insan ve maddi kayba yol açan, 1873'te başlayan Açe savaşları sebebiyle gündeme gelmişti. Hollanda ve Açe Sultanlığı 


arasında gerçekleşen ve resmi kaynaklara göre 1903 yılına kadar süren bu savaşta “Hollanda Krallığı Doğu Hindistan Ordusu (KNIL)” çoğu sivil 70 bin Açeli Müslümanı katletti. 
Sömürge ordusu komutanı General |. B. van Heutsz savaşın başlamasından bir ay sonra Açe savaşını destekleyen şu ifadeleri kullanmıştı: 

“... Hollanda modern ve girişimci bir sömürge gücüdür. Bu yüzden Açe halkıyla mücadelemizde uygarlığı ve insanlığı temsil ediyoruz. Açe Savaşı'nı devam ettirmeliyiz ve Hollanda bayrağını tüm Endonezya takımadalarında insanlık adına dalgalandırmalıyız.” 

Sonuç olarak Endonezya'ya sözde “medeniyet” götüren Hollanda bir taraftan “ahlaki politika” gibi süslenmiş kavram ve politikalarla meşruiyet kazanmaya çalışırken, diğer taraftan da yerli halkları asimile etti. Böylece sömürge yönetimine karşı direnci kırmayı ve eleştirileri engellemeyi amaçladı. Liberal emperyalizm dedikleri bu olsa gerek. D 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Türkiye'de pozitivizmin mimarı olan Ahmed 
Rıza'nın kapitalist 
Batı'nın adaletsizliklerini eleştirirken İslama dört elle sarıldığını biliyor muydunuz? Peki, Paris'e cami inşa edilmesi çalışmalarına katıldığını? 
Önceden batıl bir itikad olarak eleştirse de Ahmed 
Rıza'ya göre İslam, Batı ahlâkının panzehiriydi. 
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AHMED RIZA BEY 
VE “BATI'NIN 
AHLAK”I 


ön Türklüğün fikri temelini oluşturan en önemli kişilik olan, Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin sadece adının değil, dünya görüşünün şekillenmesinde de 

belirgin rol oynayan Ahmed Rıza Bey, “İnkılâb-ı Azim” sonrasında Cemiyet tarafından yükseltildiği “ebu'-ahrar” mevkiini hızla kaybetmiş, Harb-i Umumi sona erdiğinde ise örgütün muhalifleri arasına katılmıştı. 

Ahmed Rıza Bey örgüt yönetiminin, entelektüel birikimlerini fazlasıyla küçümsediği ve “komiteci” olarak nitelendirdiği Talât Bey (Paşa), Dr. Bahaeddin Şakir ve Dr. Nâzım benzeri parti organizatörlerinin eline geçişini üzüntüyle karşılamıştı.! 1905-06 yıllarında Dr. Bahaeddin Şakir tarafından gerçekleştirilen reorganizasyon ile başlayan? ve 1908 sonrasında hatırı sayılır bir ivme kazanan dönüşüm, Jön Türklü- gün sancak gemisi olan örgütün, entelektüel eğilimleri güçlü bir hareketten Ermeni ve Makedon komiteciliğini taklit eden paramiliter karakteri baskın bir teşkilâta evrilmesine neden olmuştu. 

İlgiçtir ki, bu evrim İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin dünya görüşü ve temel siyasi tezlerinde ciddi bir değişikliğe yol açmamıştı. Örgüt yeni lider kadrosunun yönetiminde de anti-emperyalist, Batı karşıtı, Türkçü ve 19. asır Alman popüler bilimciliğinden etkilenen bir dünya görüşünü sahipleniyordu. Ancak bu dünya görüşü evvelce olduğu gibi entelektüel analizlere değil, pragmatik bir eylemciliğe dayanıyor; kitap ve makalelerle değil, sığ sloganlar ile dile getiriliyordu. 

Bu çerçevede ele alındığında İttihad ve Terakki ideolojisinin 1908 öncesinde Ahmed Rıza Bey'in başını çektiği entelektüeller tarafından şekillendirildiğini söylemek yanlış olmaz. 


Kurucu isim 


Boğos Tarkulyan'ın objektifinden İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen mensupları. Oturanlardan ortadaki, cemiyetin sadece adının değil, dünya 


görüşünün şekillenmesinde de belirgin rol oynayan Ahmed Rıza Bey'dir. 


Sonraki yıllarda Ziya Gökalp bu ideolojiyi Durkheim'dan mülhem tezlerle tahkim ederek, diğer bir ifadeyle yeni bir entelektüel boyuta taşıyarak, Türkçülüğün onun merkezine yerleştirilmesini sağlamıştı. Buna karşılık fonda muhafaza edilerek 1908 sonrası Türkçülüğü ile eklemleştirilen “anti-emperyalizm” ve “Batı karşıtlığı” Jön Türklüğün muhalefet yıllarından devralınan tezler olarak savunulmuştu. 

Söz konusu tezlerin başmimarı ise Ahmed Rıza Bey idi. 
Bu tespit, benzer görüş ve tezlerin, başta Çerkes Şeyhizâ- de Halil Halid, sâbık Meclis-i Mebusan âzâsından Halil Ganem, Hoca Kadri (Muhammed Kadri Nâsıh Pajic) olmak üzere diğer Jön Türkler tarafından da derinlikli biçimde dile getirilmediği anlamına gelmez. Ancak son tahlilde, bunları 1895 yılından itibaren Jön Türk ideolojisinin temel tezleri haline getiren Ahmed Rıza Bey olmuştur. Hem Jön Türklük, hem de İttihad ve Terakki onun Batı hakkındaki kavramsallaştırmasını benimsemiş, buna karşılık “Batı ahlâkı”ndan kaynaklandığını iddia ettiği sorunlar hakkında önerdiği çözüme mesafeli yaklaşmıştır. 

Ahmed Rıza Bey güçlü pozitivist eğilimleri nedeniyle monolitik bir yapı olarak eleştirdiği ve “ahlâkı”nı sorguladığı “Hıristiyan Batı”nın yarattığı, “kapitalist ve emperyalist Batı”nın sürdürdüğü adaletsizlik ve sorunların ancak “insaniyet dinini benimseyen” kadrolar tarafından değiştirilebileceğine inanıyordu.? 

Bu yaklaşım ise kendisini “Hıristiyan ve kapitalist eski Avrupa'nın ahlâki iflâsı (la faillite morale de la vielle Europe 


Chretienne et capitaliste)” nedeniyle “beşeriyet”e hizmet vazifesinin “proleterya”ya devrolunduğunu savunan? Jean Jaurös'e benzer şekilde söz konusu boşluğu “pozitivist ler”in dolduracağını düşünmeye sevk ediyordu. 

Ahmed Rıza Bey'in tahlilini benzer çalışmalardan farklı kılan, kendisinin konunun güncel siyasi pratiğe yansımalarını ele alması ve “pozitivizm” temelinde bir “çözüm önerisi” sunmasıydı. Örneğin, Halil Halid Bey de Hilâl ve Salib Münaza'ası başlıklı çalışmasında benzer bir tarihi arka planı ele almış, bunun Batı sömürgeciliğinin temeli oldu-Şunu vurgulamış, ancak somut bir çözüm önerisi sunmamış ve “ahlâkın iflâsı” sonrasına ilişkin bir tasavvur geliştirmemişti.” Buna karşılık, Ahmed Rıza Bey'in getirdiği çözüm ve gelecek tasavvuru “Batı”ya karşı benzer duygular besleyen ve anti-emperyalizmi içselleştiren Osmanlı entellektüel ve siyasetçileri tarafından fazla idealist ve ütopik bulunuyordu. 

Ahmed Rıza Bey, “Doğu Sorunu (La Ovwestion d'Orient)"ın da monolitik olarak kavramsallaştırdığı “Hıristiyan Batı”- nın “ahlâk”ından kaynaklandığını savunuyordu. Bu “ahlâk”ın 19. asırdan itibaren maddeci bir yaklaşıma dayanması, “Papa”nın yerini “Servet Tanrısı Plutus,” “tapınak”ın yerini “banka”nın alması ciddi bir değişime neden olmamıştı.5 Dolayısıyla, kendisine göre, Doğu Sorunu'nun çözümü de ancak “Batı”da yeni ve “pozitivist” bir “ahlâk”ın benimsenmesiyle mümkün olabilirdi. 

Ahmed Rıza Bey bu tahlil çerçevesinde Batı'nın “Do- » 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Şu”ya “Hıristiyan ahlâkı” çerçevesinde ve düşmanca yaklaşmasının 19. asır sonrası emperyalizminin temelini attığını düşünüyordu. Bu çerçevede “Doğu Sorunu” ve Osmanlı Devleti'nin parçalanması da Müslüman medeniyeti- ne karşı derin bir nefret besleyen “Batı”nın “ahlâken iflâs etmiş” yaklaşımlarının neticesiydi. 

Jön Türk lider, bu analiz neticesinde “Doğu Sorunu”- nu bir “Hilâl-Haç” mücadelesi ve asırlardır süren saldırı- nın son evresi olarak görüyordu. Bu ise Ahmed Rıza Bey'in bir pozitivist olarak batıl itikad olarak yorumladığı ve eleştirdiği İslamiyet'e “anti-emperyalist” bir silah olarak sarılmasına neden oluyordu. İslam ile varolan bu çetrefil ilişkisi anlaşılmadıkça kendisinin bir yandan koyu pozitivist bir din yaklaşımını benimserken öte yandan da Paris'te cami inşa edilmesi” ve Uhuvveti İslamiye (İslam Kardeşliği) Cemiyeti kurulması# benzeri girişimlerin başını çekmesini kavrayabilmek zordur. 

Ahmed Rıza Bey bu alandaki görüşlerini bütün netli- 
$i ve detaylı bir anlatımla 1922 yılında Paris'te basılan La Jaillite morale de la politigue occidentale en Orient (Batı'nın Doğu Politikasının Ahlâken İflâsı) başlıklı kitabında? ortaya koymuştur. Ancak 1930'da vefat eden Ahmed Rıza Bey'in son kitabı olan bu çalışma, bir anlamda, uzun bir zaman diliminde geliştirilen tezlerin derlemesi niteliğindedir. 

Kaba bir değerlendirme yapacak olursak, 1895'te Meşveret dergisinin Fransızca ilâvesi olarak yayına başlayan ancak ana derginin 1898 senesinde kapanmasına kar- 


» Ahmed Rıza Bey'in La faillite morale de la politigue occidentale en Orient kitabının dış sahifesi (solda) ve Halil Halid Bey'in Kahire'de Hindiye Matbaası'nda basılan Hilâl ve Salib Münaza ası kitabının kapağı. 
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şılık neşriyatını 13 yıl sürdüren Mechveret Supplöment Français'de “Batı”nın İslam dünyasına yönelik sömürgeciliği, medenileştirme vazifesi (mission/oecuvre civilisatrice) bahanesiyle sürdürdüğünü iddia eden yazıları, kurucularından olduğu Socidt€ positiviste internationale'in yayın organı Revue Positiviste Internationale için kaleme aldığı “La Crise de Orient” dizisi izlemiş,“ bunu, 1. Dünya Harbi sonrasında Osmanlı paylaşımına “Batı” siyasetinin eleştirisi çerçevesinde itiraz eden Echos de Turguie adı altında derlenecek" çok sayıda mektup ve yazı takip etmiş ve 
1922 yılında La faillite morale de la politigue occidentale en 
Orient kitabı süreci noktalamıştır. Dolayısıyla son eserini, 1918-22 döneminin getirdiği gelişmelere ani bir çıkıştan ziyade, çeyrek asırlık bir süreçte geliştirilen analizin neticesi olarak görmek gereklidir. 

Bunun yanı sıra söz konusu kitabın, yayınlandığı dönemde varolan ve en çarpıcı anlatımını Oswald Spengler'in 1918 ve 1922 yıllarında iki cilt olarak neşrolunan Der Untergang des Abendlandes (Batı'nın Çöküşü) adlı eserinde bulan “Batı Medeniyeti” eleştirilerinden bağımsız biçimde değerlendirilmesinin gerekliliği de vurgulanmalıdır. Ahmed Rıza Bey'in analizi, bu tür “Faustçu” Batı medeniyetinin zevâlini vurgulayan bir felsefi değerlendirmeyi değil, Batı-Doğu çatışmasının ahlâki ve kültürel arka planını ortaya koymaya çalışıyordu. 

La faillite morale de la politigue occidentale en Orient'da işlenen temel temalar, zikrettiğimiz gibi, Ahmed Rıza Bey tarafından 1895 sonrasında değişik forumlarda dile getirilmiştir. Bu şekilde bakıldığında, onun temel tezi olan “Batı'nın ahlâken iflâs etmiş bir siyaset çerçevesinde asırlardan beri Doğu ve onun manevi temeli İslâmiyet'e saldırdığı” tezinin, 1918 sonrası Osmanlı paylaşımına duyulan milliyetçi tepkinin ürünü olmadığı görülebilir. 

Örneğin, Ahmed Rıza 1908 öncesinde de “bir zamanlar bir medenileştirme misyonu sürdürdüğü- ne inanılan Fransa'nın” gerçekte “İslâm'ı yoketme- yi amaçlayan Haçlıların neslini sürdüren” bir güç olduğunu savunuyordu.” Son tahlilde, La faillite morale de la politigue occidentale en Orient'ın son noktasını koyduğu analizin Jön Türklük ve onun temel örgütlenmesi olan İttihad ve Terakki Cemiyeti ideolojisinin temel dayanaklarından biri olduğu unurtulmamalıdır. Onu önemli kılan da pozitivist liderin entelektüel tahlili kadar 1908 sonrasında iktidar ideolojisinin ayrılmaz bir parçası olmasıdır. 


Batı ahlâkı ve İslam 
Bu açıdan değerlendirildiğinde, Ahmed Rıza Bey, 
1908 sonrasında sembolik makamlara getirilmesi ve 
sonraki yıllarda örgüt tarafından dışlanmasına karşılık İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin ideolojsi üzerindeki derin tesirini sürdürmüştür. Diğer bir ifadeyle, kendisi muhalefete düşerken fikirleri vülger sloganlara indirgenmelerine karşılık iktidarda kalmış, buna karşılık “fazla idealist” bulunan çözüm önerileri ilgi görmemiştir. 


» Jön Türklüğün anti-emperyalizm tezi 


Britanya İmparatorluğu'nun 1886'da beş kıtaya yayılan topraklarını gösteren bir harita. İç kısımda, sağda yer alan küçük haritada ise 1786'da, yani bir asır önceki toprakları işaret edilerek İngiliz emperyalist iktidarının büyüme hızı gösterilmiş. Jön Türklüğün 1908 sonrasında muhalefet yıllarından devraldığı “anti- 


emperyalizm” ve “Batı karşıtlığı” tezlerinin başmimarı Ahmed Rıza Bey idi. 


Ahmed Rıza Bey, Tanzimat sonrasında daha belirgin hale gelen türde “monolitik” bir “Batı” kavramsallaşması yapıyor ve bunun “Doğu'ya” yönelik siyasetinin ahlâki boyuttan bütünüyle yoksun olduğunu ileri sürüyordu. Onun yaklaşımının önemi, Pankaj Mishra'nın da vurguladığı gibi sadece tarihi ve ahlâki bir analiz yapmayarak “İslâm dünyasındaki Batı karşıtlığının” büyük çapta bu âleme yönelik “Batı siyasetlerinden” kaynaklandığını vurgulaması” ve buna karşılık verilmesini talep etmesinden kaynaklanıyordu. 

Örneğin, Avrupalıların “Müslümanları medenileştirme” girişimleri, son tahlilde, siyasi ve ekonomik egemenlik arzularını gizlemek için kullanılan bir maskeden başka bir şey değildi.* Ona göre bu tür faaliyetler ile Doğu'yu sömüren Avrupalıları ileri derece “anarşistler” olarak tanımlamak mümkündü.” Nitekim onun editörlüğü altında neşrolunan Mechveret Supplöment Français, Avrupalıları “Medeniyet Kargaları” sıfatıyla tavsifi uygun görüyordu.“ 
Ahmed Rıza Bey, Batı'nın saldırılarına karşı tepki gösterilmesini, “bu asırda din ü imanı para” olan Frenklerin mallarına boykot uygulanması gibi önlemler alınmasını teklif ediyordu.” 

Ahmed Rıza Bey bu temelden hareket ederek pozitivizm adına güçlü bir “İslamiyet” savunusu ortaya koyuyor, bü- 


yük bir medeniyetin mirasçısı olan Müslümanların “medenileştirilme” ihtiyacının bulunmadığını iddia ediyordu. 

Kendisine göre İslamiyet sadece bir “din” değil, aynı zamanda “medeni ve ahlâki bir düstür” idi.“ Dolayısıyla “Do- 
$u Sorunu” temelde bir ahlâk sorunu, “medenileştirilme” ihtiyacı olmayan büyük kitlelere yardım maskesi altında yürütülen bir saldırı idi. Son eserinde de vurguladığı gibi bu, “yedi yüz seneyi aşkın bir zaman boyunca, düşüncesini serbestçe kullanabilmiş olan ve insan bilgisinin bütün kollarında Batıya üstün olduğunu isbat etmiş bulunan bir milleti, geri bir ırk veya barbar diye vasıflandırmak, gerçe- 
$i reddetmek, haysiyete saldırmak, bu milletin en meşru' mirasını inkâr etmek”” anlamına geliyordu. 

Ahmed Rıza Bey La faillite morale de la politigue occidentale en Orient'ın yayımına kadar kaleme aldığı çalışmalarda, bilhassa Jön Türk dergilerindeki yazılarında “Batı”nın “Doğu” siyasetini eleştirmekle birlikte, özel olarak bunun bir alt uygulaması olarak gördüğü “Doğu Sorunu” üzerine yoğunlaşmış ve bunun “Osmanlı parçalanması hedefli” bir siyasete dönüştüğünü iddia etmişti. 

Kendi ifadesiyle, “Rumeli kıt'asından İslâmı kâmilen çıkartmak fikr ü emeli Tarık'ın Endülüs'e ve Şehzade Süleyman'ın Bolayır'a ayak atdıkları tarihden beri Avrupa'da » 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Haçlı zihniyetinin yeni maskesi: Emperyalizm 


hemen herkesin zihnine yerleşmişti” ve “medenilik iddiasında bulunan Avrupa hükümetlerinin eski bir hiss-i intikam ve ta'assub neticesi olan bu pek bayağı hareketleri” Batı siyasetinin Haçlı zihniyetini emperyalizm ve kapitalizm adına sürdürmesinden başka birşey değildi.” 

Ahmed Rıza Bey bu çerçevede monolitik bir Batı “ahlâkı” kavramsallaşması yaptıktan sonra onun 
İslam dünyasına karşı takındığı saldırgan tutum ve Osmanlı'yı parçalama  siyasetlerini stratejik bir çekişme ve basit bir yayılmacılık yerine bu temelde açıklamaya çalışıyordu. Bu açıdan değerlendirildiğinde kendisi İslam dünyası ve hilâfet merkezini elinde tutan Osmanlı 
Devleti'ne yönelik Batı düşmanlığının “genel anlamıyla sömürgecilik”ten daha derin ahlâki ve tarihi temelleri olduğunu savunuyordu. Bu yaklaşım ise Mechveret Supplöment Français ve Şüra-yı Ümmet'in yayın siyasetinin temellerinden birini oluşturuyordu. 

Ahmed Rıza Bey La Crise d'Orient çalışmasının bir bölümünde de bu analizi sürdürmüştü.” Onun yaptığı tahlil 


» Ahmed Rıza Bey 


Ahmed Rıza Bey Haçlıların yerini maddi çıkarlarını gözeten kapitalist Avrupalıların aldığı, Batı siyasetinin Haçlı zihniyetini emperyalizm ve kapitalizm adına sürdürdüğü tezini savunuyordu. Haçlı Ordusu'nun Konstantinopolis'e girip şehri talan edişini tasvir eden tablo (ressam: F. V. Delacroix - 1840). 


neticesinde aynı soruna tersinden bakarak Hıristiyanları Müslüman boyunduruğundan kurtarma ve Müslümanları medenileştirmenin ahlâki bir vazife olduğunu savunan Batılı entelektüel ve devlet adamlarına verilen cevapta bu sözde görevin gerçekte kökü tarihin derinliklerine giden bir nefret ve çağdaş sömürgeciliği korumak için kullanılan bir maske olduğu iddia ediliyordu. Batı “ahlâk”ı tefessüh ettiği için ona dayandırılan “Doğu siyaseti” de iflâs etmişti. 

Ahmed Rıza Bey'in yaklaşımı Terakki ve İttihad Cemiyeti neşriyatında bu tür analizler çerçevesinde değil, slogan düzeyinde tekrarlanıyordu. Örneğin, Bahaeddin Şakir, Osmanlı devletine yönelik İngiliz siyasetini “yirminci asır Ehli Salib”i> olarak kavramsallaştırıyor, Şüra-yı Ümmet “İngiliz para, kaplan kan, Abdülhamid namus görünce çıldırıyor” vurgusuyla, Ahmed Rıza Bey'in Haçlıların yerini maddi çıkarlarını gözeten kapitalist Avrupalıların aldığı tezini slogan seviyesinde tekrar ediyordu. 

Ahmed Rıza Bey, 1. Dünya Savaşı sonrasındaki Osmanl'nın parçalanması tartışmaları sürecinde değişik makam ve kuruluşlara göndermek üzere kaleme aldığı ve Echos de Turguie derlemesinde yayınlanan mektup ve başvuruları- nın satır aralarında da bu alandaki girişimleri Batı “ahlâk”ı ile ilişkilendirmişti. 

Analizinin zirve noktası olarak kabul edilebilecek La Jaillite morale de la politigue occidentale en Orient bir anlamda Ahmed Rıza Bey'in yeniden sorunun köklerine dönüşe karar verdiğini ortaya koyar. Eser “Giriş” bölümündeki Osmanlı ve Türkiye vurguları dışında tarihi ve kuramsal bir analiz ve ilginç örnekler yardımıyla “Batı ahlâkı” ile onun 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neden “iflâs” ettiğini açıklamaya çalışmıştır. Ulaştığı netice ise “medeniyet”in pozitivist ve “dinler üstü” yorumla tanımlanmasının Müslümanların Batı tarafından dışlanmasının önüne geçeceği, bunun ise aranılan dünya barışına ulaşmanın yegâne yolu olduğudur.” 


Unutulan analiz 

Dönemin önemli ve derin “Batı” eleştirilerinden biri olan bu çalışma Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görmemiş, ilk Türkçe tercümesi ancak 60 sene sonra yayınlanabilmiştir. 
Bunda Ahmed Rıza Bey'in “Batı'nın Doğu siyaseti” ve Müslümanlara yönelik siyasetlerini “pozitivist” bir yaklaşım- 
la eleştirmesinin rolü oldukça büyüktür. Türkiye'de 1922 
sonrasında büyük bir gerileme içine giren İslamcılık bu eleştirilere “pozitivist vurguları” nedeniyle mesafeli yaklaşmıştır. Sadece Türkiye'de değil, küresel ölçekte de marjinalleşme sürecine giren pozitivist hareket ise onların gündemde kalmasını temin edememiştir. Diğer bir ifadeyle Ahmed Rıza Bey'in fikirleri sahipsiz kalmıştır. 

Buna karşılık onun tezlerinin basitleştirilseler de Erken Cumhuriyet'in “aşk-nefret” temelli “Batı” kavramsallaştırılmasında etkili olduğu söylenebilir. Sonraki yıllarda Türkiye'de “anti-emperyalizm”in sol-Marksist analiz üzerinden üretilmesi, Ahmed Rıza Bey'in tahlillerinin bütünüyle göz ardı edilmesine neden olmuş; ama Türkiye'de unutulma duvarının arkasında kalan bu tahliller, İslam coğrafyasında ilgi görmüştür. Bu açıdan bakıldığında, La faillite morale de la politigue occidentale en Orient'ın el-Hizbü'- Hurr ad-Düsturi'nin önde gelen entelektüellerinden Sadık el-Zamarli ve Muhammed Bourguiba tarafından Tunus'ta yayınlanarak” çok satan kitaplar listesine girmesi şaşırtıcı değildir. 

Samuel Huntingtonın “Medeniyetler Çatışması” tezi sonrasının entelektüel ve günümüz küresel siyasetindeki “İslam” tartışmalarının Ahmed Rıza Bey'in tezlerinin yeniden revaç bulmasına neden olacağını belirtmek yanlış olmaz. Uzun süre tozlu raflarda unutulan La faillite morale de la politigue occidentale en Orient bu tartışmalar için son derece önemli bir kaynaktır. 

Günümüzde meselenin düğümlendiği nokta, Ahmed Rıza Bey'in yaklaşık bir asır önce “iflâs”ını vurguladığı bir “ahlâk”ın yarattığı sorun ve çatışmanın nasıl izale edileceğidir. Kendisinin “pozitivist ahlâk”ın küresel ölçekte benimsenmesi önerisinin postmodern gerçeklikte anakronik kaldığı ortadadır. O, bir olgu ile onu doğuran nedenleri tespit etmiş, ama onun ortadan kaldırılması için anlamlı bir çözüm teklifi sunmakta başarısız kalmıştır. Ancak kendisini bu nedenle eleştirirken böylesi bir “çözüm”e hâlâ ulaşılamadığının da vurgulanması gereklidir. O 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DOÇ.DR. MUHARREM KESİK 


“Dânişmendliler Anlaşılmadan Selçuklular Anlaşılamaz” 


Doç. Dr. Muharrem Kesik Dânişmendliler adlı son kitabında Haçlılarla mücadelesi ile nam salmış ve Anadolu'da birçok şehri mamur hale getirmiş bu beyliğin gerçek hikâyesini belgeler üzerinden anlatıyor. Kendisiyle kitabı hakkında konuştuk. 


4 KONUŞAN: OLCAY CAN KAPLAN 


Kim bu Orta Anadolu'nun Fatihi Dânişmendliler? Anadolu'ya ne zaman geldiler? 

Dânişmendli Beyliği'nin kurucusu olan Dânişmend Ahmed Gazi'nin menşei hakkında farklı görüşler vardır. Fetih menkıbelerinden oluşan, tarihi kaynak olmaktan ziyade destani bir roman özelliği gösteren Dânişmend- 


nâme'de Malatya Emiri Ömer'in kızıyla evlenen Ali b. Mızrab'ın oğlu olarak dünyaya geldiği ve asıl adının Ahmed olduğu, Battal Gazi'nin torunu Sultan Turasan ile arkadaşlık ettiği, ondan gündüzleri savaşçılık öğrendiği, geceleri de dini ilimler tahsil ederek âlim olduğu, bundan dolayı da kendisine “Dânişmend” denildiği ifade edilir. 


Ortaçağ'ın en güvenilir tarihçilerinden İbnü'l-Esir, Dânişmend'in asıl adının “Taylu” olduğunu, Türkmenlere öğretmenlik yaptığını, oğlunun adının Gümüştekin olduğunu ve ona Dânişmendoğlu denildiğini, Gümüştekin'in muhtelif hâller geçirdikten sonra hükümdar olduğunu söyler. Önemli Haçlı kaynakları Dânişmend Ga- » 


DERİN TARİH 


o 
Ki Oy , 


A 
7 
VW 
47 . 
Gi MONDIR 


? 
* 


BURSA 


BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 


Her karesiyle bir tarih hazinesi olan Bursa; Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mimari özellikleriyle az bulunur bir kültür ve tarihi mirasa sahiptir. 
Ayrıca bir çok yeniliğin de doğum yeri olan Bursa'da 470'i aşkın mekanda tarihi mirasımızın heybet ve ihtişamı, gerçekleştirdiğimiz “Tarihi Dönüşüm” hareketiyle yeniden canlandı. 


“Dânişmendliiler yurtlarını savunmak için var güçleriyle Haçlılara karşı koydular ve onlara 


geçit tanımadılar. Bu mücadelede yakın akrabaları Selçuklulardan da yardım ve destek gördüler.” 


zi'nin bir Türk beyi olduğunu belirtir. 
Dânişmend Gazi'nin Türkiye Selçuklularının ilk hükümdarı Süleymanşâh'ın dayısı olduğunu iddia eden kaynaklar da mevcut. Bütün bu kaynakların ışığında gelinen nokta, Dânişmend Gazi'nin Türk olduğu ve Dânişmend adının bir lakaptan ibaret oluğudur. 
Dânişmend Gazi'nin Anadolu'ya ne zaman ve nasıl geldiği meselesi Dânişmendili tarihinin aydınlatılmaya muhtaç konuları arasında, Kısaca Azerbaycan'da Arrân ve civarında yaşayan bir Türkmen ailesine mensup olan Dânişmend Gazi, Sultan Alparslan'ın 1064'de çıktığı Kafkasya Seferi sırasında diğer Türkmen beyleri ile ordugâha giderek Selçuklu ordusuna yol gösterdi. İşte bu tarihten itibaren Sultan Alparslan'ın hizmetine girdi. Bilgeliği, cesareti, yiğitliğiyle onun dikkatini çekti ve en güvenilir emirleri arasına girdi. Muhtemelen Malazgirt Savaşı'na da katıldı, zaferden sonra Selçuklu Sultanının emri ile Anadolu'ya akınlarda bulunup Orta Anadolu'yu fethederek Sivas merkezli olmak üzere beyliğini kurdu. 
Selçuklu kaynaklarından Aksarayi, Dânişmend'in Malazgirt Zaferi'nden sonra Niksar, Tokat, Sivas, Elbistan ve civarını ele geçirdiğini ve burada beyliğini kurduğunu söylemektedir. 


Kitabınızda Dânişmendliler anlaşılmadan Selçukluların da anlaşılamayacağını söylüyorsunuz. 

En başından itibaren iki hanedan arasında evlilik yoluyla akrabalıklar kurulmuş olduğu anlaşılıyor. Anadoluda zaman zaman ortak düşmana karşı ittifak kuran bu iki hanedan, hâkimiyet sahaları birbirine yaklaştıkça ve aynı hedeflere doğru yol aldıkça, çıkarları kesiştikçe birbirleriyle çatışmaya başlamışlardır. Bu yüzden Dânişmendili Beyliği ile Türkiye Selçukluları arasındaki ilişkiler karışık bir hal almış, hem yakın akraba, hem de rakip olmuşlardır. Dolayısıyla birinin tarihini çözüme kavuşturmak ve anlayabilmek diğerini de araştırmayı ve anlamayı gerektirir. İki hanedanın tarihi belli dönemlerde iç içe geçmiştir. 


Dânişmendliler 1101 Haçlı Seferi'ne karşı mücadeleleriyle ön plana çıkıyorlar. Bu mücadelede Haçlıların karşısında niçin onları görüyoruz? 

Dânişmend Gazi Malatya'yı fethe çalışırken buranın yardımına gelen Antakya Haçlı Prinkepsi Bohemund'u 
1100 yılında mağlup ve esir ederek 
Niksar Kalesi'ne hapsetti. 1. Haçlı ordularına ve devletlerine yardım için 1101 
yılında Anadolu'ya gelen ilk Haçlı ordusunun maksadı Anadolu'dan Suriye'ye inen kara yolunu yeniden açmak ve Kudüs'e ulaşmaktı. Ancak İstanbula geldiklerinde Haçlıların meşhur lideri Bohemund'un Dânişmendlilerin elinde esir olduğunu öğrendiler ve Anadolu'dan geçiş yolarını değiştirerek Bo- 


Dânişmendliler 

Orta Anadolu'nun 
Fatihleri 

Muharrem Kesik 

BİLGE KÜLTÜR SANAT, 2017, 
224 sayfa, 221 


hemund'u kurtarmaya karar verdiler. 
Bu tehlike karşısında Dânişmendliler yurtlarını savunmak için var güçleriyle Haçlılara karşı koydular ve onlara geçit tanımadılar. Bu mücadelede yakın akrabaları Selçuklulardan da yardım ve destek gördüler. 


Dânişmendlilerden günümüze hangi eserler ulaştı? 

Dânişmendliler hüküm sürdükleri Amasya, Tokat, Niksar, Sivas, Kayseri gibi şehirlerde önemli mimari eserler meydana getirmişlerdir. Niksar Ulu Camii, Kayseri Ulu Camii, Sivas Ulu Camii, Tokat'ın Pazarcık mahallesinde bulunan Garipler Camii, Niksar'ın Taşmektep Mahallesi'nde bulunan 1160 tarihli Cin Camii, Kayseri Battal Camii, Niksar'da bulunan Yağıbasan Mecidi, Kölük Camii Medresesi, Orta Anadolu'da Dânişmendlilerin tesis ettiği en erken tarihli eğitim yapıları olan Yağıbasan Medreseleri, Dânişmend Gazi'ye ait olduğu düşünülen Niksar Melikgazi Kümbeti, yapı malzeme ve süsleme ayrıntıları açısından Merâga'daki Kümbed-i Kımız ile büyük benzerlik gösteren Pazarören'deki Melikgazi Kümbeti, Yağıbasan Kümbeti, Niksar Sungur Bey Türbesi ve Çağlayan Köprüsü önemli Dânişmendli eserlerleridir. Ayrıca Amasya'daki Yağıbasan Hanı ve Dânişmend Gazi Sarayı, Gümenek Ribatı, Gümüş'teki Süleyman Ribatı, Kayseri'deki Melikgazi Medresesi, Sivas'taki Battal Gazi Mescidi, Zahirüddin İli Hanı gibi eserler kaynaklarca tespit edilen fakat günümüze kadar ulaşamamış olan Dânişmendli yapılarıdır. O 


nan 
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İMPARATORLUĞUN 
DANSI 


asrın başında coğrafyamız üzerinde dönemin 

) 0 egemen güçlerinin çizdiği politik sınırlar sadece e “politik” sınırlardır. Ekonomik, stratejik, dini ve 

kültürel nihai sınırları yalnızca Tanrı çizebilir. Egemen güçler zulme ve baskıya başvurmaksızın “etnik” sınırlar da çizemez- 


Sultan TI. Selim'den ler. Osmanlı İmparatorluğu “politik” açıdan yoktur; fakat kül- 


türel, dini, ekonomik ve stratejik açıdan 20. yüzyıldan önceki 


beri çözemediğimiz kadar vardır ve diridir. Cumhuriyetimizin kuruluş hamlesini 


tescil eden uluslararası anlaşmalar Osmanlı'nın mirasını Ana- 


.. .. e köklü ve temel bir dolu'ya hapsetmiştir. Lozan, Sykes-Picot prangamızdır. Şu günlerde ABD, AB ve Rusya gibi egemen güçler Osmanlı'nın mirası 


meselemiz var. Bu topraklarda yeniden “politik” sınır çizme manevraları yapıyor. 
sorunu şöyle formüle Boşuna! Dini, kültürel, stratejik ve ekonomik ve etnik, folklo- 


rik sınırlar çizemeyecekler! 


ediyorum: Nasıl HI. Selim'den beri çözemediğimiz köklü ve temel bir mese- 


lemiz var. Bu sorunu şöyle formüle ediyorum: Nasıl aynı za- 


aynı zamanda hem manda hem modernleşebilir, hem de kendimiz kalabiliriz? 


*|yo Bu mesele “modern Batı'ya açılma” tecrübemizden doğmodernleşebilir, muştur. Soru ölümcüldür ve cevabını vermek hem “teoride”, 


hem de pratikte zordur; çünkü “modernleşme” ile “kendi- 


Lİ Lİ hem de kendimiz si kalma” arasındaki ilişki paradoksal bir ilişkidir. Pastamızı 


kalabiliriz? hem yiyip hem de saklamamız zordur. “Modernleşme” biz ve N modern-Batı dışındaki toplumlar için bir akültürasyon (başka 


bir kültürü temellük), “kendisi kalmaj/olma,” bir enkültürasyon (kendi kültürünü temellük) sürecidir. Kendisi kalma sorunu, modernleşme süreci öncesi tarihi mirası veya “pre-moder- 


Halkın dansı, kültürün dansıdır 


Surnâme-i Hümayun'da yer alan minyatürdeki gibi (üstte) Osmanlı'nın kültür zenginliğiyle perçinleşmiş imparatorluk dansları, halka ait otantik enstrümanların (bağlama, kaval, davul, zurna, tulum, kemençe vb.) dansıdır ve bu enstrümanlar yine biz Türklere aittir. 


mi yaşatma meselesidir. Kimliğimizin derin pre-modern gövdesi “modernite” selinin taşıdığı çer-çöple can çekişiyor. Modernleşmek istiyor muyuz? Evet, çünkü bunu yapmaksızın hayatta kalamayız. Kendimiz olmak, kendimiz kalmak istiyor muyuz? Evet; çünkü bunu başaramazsak “hiç” oluruz. Fakat kendisi kalmak/jolmak mümkün müdür? 

Bu soruya veya soruna modern Batı'ya açılma tecrübemizde verilmiş en iyi cevap, tartışmasız Ziya Gökalp'e aittir. Gökalp bu soruya zamanın Batı literatüründe genel kabul görmüş şu ayrıma başvurarak cevap verir: Hars (kültür) bir şey ve medeniyetf/uygarlık başka bir şeydir. İlki otantik/premodern kültür, ikincisi bilim ve teknolojidir. Türkiye'nin “sağ” ve “sol” elitleri bu tasnifi tartışma götürmez bir veri olarak kabul etmiştir. Fakat bu ayrım artık savunulamaz ve her ayrım gibi “keyfi”dir; hem pratik, hem de teorik düzeyde savunulamaz. Elimizde “kültür” ile “medeniyeti” birbirinden ayırmamızı sağlayacak hiçbir “evrensel/objektif” kriter yoktur. Kaldı ki, elitle- 


rimiz kendimiz olmamızı sağlayacak kültürün ne oldu-Şunda bile uzlaşamamıştır. 

İki asırlık modernleşme tecrübemiz sırasında kapımızdan, “bilim ve teknoloji” değil, daha çok modern Batı kültürü girmiştir. Zannedildiğinin aksine “modern bilim ve teknoloji” kültürdür; Batı kültürüdür. Pre-modern yanımız (bizi biz yapan yanımız), bilim ve teknoloji kültürünün sömürgesine dönüşmüştür. 


İnsan “dans edebilen” âdemdir 

Yine de uzlaşma noktalarına bakarak, toplumumuzun Gökalp'in “hars” diye nitelendirdiği pre-modern “biz”inin muhtevasındaki tartışma götürmez bazı kalemleri sayabiliriz: tarihi coğrafya ya da Kur'an-ı Kerim coğraf yası, dil, din ve günümüzde “etnik” kültür ya da “folklor” etiketleriyle aşağılayarak geçmişe, tarihin hırdavat deposuna havâle ettiğimiz halk dansları. Bizi “biz” yapan ana kalemler bunlar. 

Kültürleri “ölü” ve “diri” olarak ikiye ayırabiliriz. » 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Türkiye'de diri/canlı/fiilen yaşanan iki kültür var: Müslüman ve “modern/Batılı” yaşayış tarzları. Türkiye'nin “sağ” elitleri “kültür”ü Selçuklu ve Osmanlı elit kültürüyle eşitleyerek halka onu aşılamak; “sol” elitleri “kültür”ü Batı elit kültürüyle eşitleyerek modern Batılı elit kültürü aşılamak istiyorlar. Oysa “elit” kültür, elitlerin kültürüdür ve dünyanın hiçbir yerinde halk “elit” kültürle yaşamaz, yaşayamaz; “halk” kültürüyle yaşar. Her iki durumda da netice, kelimenin tam mânâsıyla bir fiyaskodur. Elit kültür elitler, halk kültürü halk içindir. Her ikisi de kendi başına değerlidir. Son tahlilde bu iki kültür birbirinden beslenir. Manevi elitlerden beklenebilecek “dindarlık” seviyesini manevi halktan beklemek ne kadar abesle iştigal ise, halka Bach ya da Türk klasik mursikisi aşılamaya kalkışmak da o ölçüde abesle iştigaldir. 
Osmanlı'nın miras bıraktığı coğrafyada yaşayan halkları “o halklar” yapan, yani bizi “biz” yapan şeyler arasında en fazla önemsizleştirilmiş, elitler tarafından hor görülmüş “diri” kültür kalemimiz halk danslarımızdır. Fakat bu elitist tutum, iflah olmaz bir yanılgıdır. Devlet kendi halkını ulus-devlet TRT'sinin kültürel ve müzikal sansür 


» Gökalp terminolojisi 
Ziya Gökalp'e göre hars (kültür) ve medeniyet/uygarlık arasında anlam farklılıkları vardır. Hars otantik/premodern bir kültür, medeniyet ise bilim ve teknolojiyle alakalı bir terimdir. 


mekanizmasıyla “yurttan sesler korosuna” ve “davul-zurnaya” mahküm etmiştir ve buradan kendi tarzında eğlenemeyen, kendi tarzında düğün yapamayan, acılarını ve sevinçlerini kendi tarzında ifade edemeyen; kendi tarzında gülemeyen, ağlayamayan, kendi tarzında dans edemeyen bir toplum yaratmıştır. 

Hayat her noktasında ritüeldir/seremoniktir. İnsan “homo ludensloynayan âdem”dir. “Oyun,” oynarken unuttuğumuz şeydir. Hayat oyununu hayatı unutarak oynarız. Her dünya görüşünün mensupları bu dansıloyunu kendi ritminde ve tarzında oynar/yapar. Rutin hayat ritüeldir. Rutin ritüel, ritüel rutindir. Konuşmak ve yazmak sesin ve kelimelerin dansıdır. Dil harflerle, kelimelerle ve sesle danstır. Cenaze töreni “yas” dansıdır. İbadet tarzlarımız (mesela namaz, mesela Hac) ilahi danstır; secdede- ki dans. Modern “kültür” modern bilim ve teknolojiyle, tekno-bilimle danstır. Halk dansları halkların coğrafyalarıyla (hava, su ve toprakla) temas noktalarıdır. Coğrafyamız danslarımızla ve mezarlarımızla bizimdir. Çayda çıra ile Mevlevi semaı ya da Alevi semahı arasındaki fark tür farkı değil, derece farkıdır. Son tahlilde ikisi de ilahi danstır. Sufi geleneğimizin bize öğrettiği şey, bu dünya hayatının “oyundan” başka bir şey olmadığıdır. Hayat “oyun” olduğunu unuttuğumuz şeydir. 

Halk danslarımız, pre-modern geçmişimizin hayat tarzından günümüze kalan ve bizi “biz” yapan temel unsurlarından biridir. Ve mesele elitlerin görmezden geldikleri kadar “basit” ve “ehemmiyetsiz” değildir. Hiçbir dünya görüşü “pratiği” yapılmaksızın var olamaz. Hiçbir din “amelsiz/pratiksiz” var olamaz. Halk dansları halkların dünya görüşlerinin kendi tarzlarında “pre-modern” pratiği, pre-modern “ameli” ve dolayısıyla kişilikleri ve kimlikleridir. 


Ulus-devlet halkının dansını icra edemez 

Kendimiz kalmak istiyor muyuz? Kim bu soruya “hayır” diyebilir? 

Halk dansları halkların “ritm” gelenekleridir; coğrafya bedene kendi tarzında mührünü vurur. Buradan omurganın, ellerin ve ayakların dansı doğar. Halk danslarımız kendi ritmimizde “beden” eğitimidir. Amel nasıl dinin pratiği ise halk dansı da halkın kendi tarzında amelidirfibadetidir. Danslar ritmik geleneklerdir; ritim gelenekleridir. Gelenek (geçmişten gelen şey) tekrardır; hiçbir tekrar öncekinin kopyası değildir; tekrar etmek diriltmek ve yeniden hayat vermektir. Sünnet tekrardır; halk dansları geçmişin cedlerinin “sünneti”dir. Batılı ve modern “pop” kültürünün çocuklarımız üzerindeki ezici tahakkümüne karşı geliştirebileceğimiz en iyi tepki, günümüzün “sağ”, “sol”, “ilerici” ve “gerici” gibi kavramlarını içermeyen halk bilgeliğinin mahsulü bu sünnetin, bu geleneğin, yani halk danslarının tekrarıdır. 

Pre-modern geçmişimiz ve geleneklerimiz “ulus-devlet” vizyonu ya da paradigmasıyla anlaşılamaz. Türkiye şu günlerde politika alanında yaptığı gibi kültür ala-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Halk dansları milletin “ritm” geleneklerini temsil eder. Bir nevi kendi kültürümüzdeki “beden” eğitimidir. Sömürgeci “pop” kültürünün çocuklar üzerindeki baskısına karşı ancak halk dansları sayesinde kendi kültürümüzü canlandırabiliriz. 


nında da “ulus-devlet” vizyonunu terk etmeli ve kültüre, kültürümüze “imparatorluk vizyonu” diyebileceğimiz bir vizyonla bakmalıdır. Kafkasya, Girit, Selanik, Kırcaali, Kosova, Suriye, Musul ve Kerkük göçmenlerini dikkate alırsak Osmanlı burada ve Türkiye'dedir. Ulus-devlet paradigması bu realiteyi görmemiş, görmek istememiştir. 
Rakiplerine taş çıkartacak damak zevklerimiz ve muhteşem bir mutfağımız var. Türk mutfağı “ulus-devlet” mutfağı değil, imparatorluk mutfağıdır. Bu, halk danslarımız için de geçerlidir. Ulus-devlet halk dansları tarzında dans edemez; çünkü “modern”dir. Otantik danslar, otantik mutfaklar gibi imparatorluğa aittir. İmparatorluk halkların ve danslarının festivalidir. Bosna'dan Bağdat'a Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasındaki bütün halk dansları bizimdir. İmparatorluk dansları halkların otantik enstrümanlarının (bağlama, kaval, davul, zurna, tulum, kemençe vb.) dansıdır ve bu enstrümanlar bizimdir. Halk dansları “otantik” enstrümanların da dansıdır. 
Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde -Türkçeyi bir kenara bırakırsak- bu memlekete ait ne öğretiyorsunuz? 
Hakkını teslim edelim. Din bilgisi dersiniz var. Fakat “din” bilgi değildir. Bilmek tek başına, uygulamak ve yaşamak anlamına gelmez. Bilgiyi Google amca bile verebilir. Asıl olan, pratik ve uygulamadır. Çocuklarınıza hece vezninin dansını (halk danslarını) öğretmeden Türkçe öğretemezsiniz; imparatorluk halklarının danslarını öğretmeden Osmanlı'yı anlatamazsınız. Kaldı ki çağdaş dünyada en ideal eğitim “oyun”la eğitimdir. Eğer çocuklarınıza mensubu oldukları halkın danslarını, kendi tar- 


zında eğlenmeyi, düğünü ve bayramı öğretmeyecekseniz bu memlekete ait başka ne öğretebilirsiniz? 

Bir an gözlerinizi kapatın! Bırakın muhayyileniz kanat çırpsın. Geleceğinin temel eğitim okullarında yattı-Şını kafanızda tutarak Türkiye'nin anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerinde, imam-hatip ve sanat okullarında, askeri ortaokul ve liselerinde, polis kolejlerinde müfreda- ta zorunlu halk dansları dersi konulduğunu; oğullarımıza ve kızlarımıza, basitten karmaşığa, usta-çırak usulüyle imparatorluk halklarının danslarını öğrettiğinizi düşünün. Müslümanlığınızın tohumunu eken Kur'an kursu modelinin başarısını hatırlayın. Ağrı, Diyarbakır, Urfa ve Dersim'de çocukların Rumeli, Karadeniz, Ege, Orta Anadolu ve Kafkas danslarını oynadığını; yine çocukların Edirne, İzmir, Konya ve Rize'de çayda çırayı, Erzurum barını, Diyarbakır-Urfa halaylarını, Musul ve Kerkük danslarını oynadığını düşünün. Azerbaycan'ı, Çeçenistan ve imparatorluk coğrafyasının burada sayamadığım danslarını oynayan Türk, Kürt, Çerkez, Arap, Gürcü orijinli Türkiyeli çocuklar ve gençler hayal edin. Düğününde kendi toplumunun tarzında dans edebilen gelin ve damatlar; mezuniyet gününde, Kurban ve Ramazan bayramlarında kendi tarzlarında eğlenebilen insanlar düşünün. 

Böyle bir toplumun Türkiye'nin hinterlandındaki halklarla nasıl ilişkiler ve bağlar kurabileceğini hayal edin. İmparatorluk vizyonunun tecessüm ettiği bir kültürel demokrasi düşünün! D 


(11. Milli Kültür Şurası'nda yaptığım sunumun genişletilmiş versiyonudur.) 
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Hakkın Sesi Halkın Sesi GAZİ MECLİS 


Resmi tarihe göre Türkiye Cumhuriyeti bir 

devrimin ürünüdür ve Osmanlı ile hiçbir bağı deli yoktur! Oysa 23 Nisan 1920'de kurulan 

Birinci Meclis (BMM) Osmanlı 
Meclis-i Mebusanı'nın devamıydı. 


( MUSTAFA BUDAK mubudak&hotmail.com 


> Biösesir soruya geçmişi, tarihi kopuşlar üzerinden okuyanlar 

hemencecik “hayır, değildir!” 

diyeceklerdir. Mesela Milli Mücadele ve Cumhuriyet tarihini bugüne kadar “kurgulandığı” şekliyle -biz buna resmi tarih de diyebilirizbilenler/okuyanlar bu gruptandır. Öyle 


ki, bu görüş sahipleri TC tarihini 19 
Mayıs 1919'dan başlatırlar. Onlara göre TC ile Osmanlı Devleti arasında hiçbir benzerlik/devamlılık yoktur. TC her şeyiyle yepyeni bir devlettir, yani -deyim yerindeyse- “hüday-ı nabit bir devlet”tir. Hatta 19 Mayıs 1919'dan sonraki gelişmeler ihtilal olarak görülmektedir. 

Acaba gerçek öyle midir? Belki de Cumhuriyet'in inşa ve ikame sürecinde eski karşısında “yeninin mak ) 


* 
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e ezan 


tablos 


M Dosya 


» Son Osmanlı hamlesi 
12 Ocak 1920'de açılan Meclis-i Mebusan, 
Osmanlı Devleti'nin son meclisiydi. 18 Mart'ta faaliyetlerine ara vermiş, 11 Nisan'da Sultan Vahidüddin tarafından feshedilmişti. Yaklaşık iki aylık çalkantılı döneminde en önemli faaliyeti, Misak-ı Milli'yi bütün dünyaya ilân etmesiydi. 


bül gösterilmesi resmi tarih söylemleri adına anlaşılabilir bir husus. Ancak 
100. yılına az bir süre kalan bir rejimin kuruluşunu ısrarla hâlâ o yıllarda belli maksatlarla kurgulanmış tezlere dayandırması pek doğru görünmemektedir. Üstelik bu ısrar yayınlanmış bunca hatıra ve araştırma- ya rağmen sürdürülmektedir. Her ne kadar bundan son yıllarda biraz vazgeçilmişse de kopuş temelli ana söylem korunmaktadır. 

Unutulmamalı ki, tarih kopuşlar kadar süreklilikleri de içerir. En doğrusu, ikisini birlikte değerlendirmek- 


tir. Bu ise tarihin yorumlanmasına bir dinamizm getirir. Nitekim İngiliz tarihçi Edward H. Carr bunu geçmiş-hâl-gelecek arasında bir süreklilik ilişkisi içinde görür. Ona göre geçmiş, bugünün anlaşılması ve geleceğin inşası için gereklidir. Tarihçi Bernard Lewis ise yıllar önce modern Türkiye'nin kuruluşunu, sürekliliği ifade eden süreç kavramı içinde anlatmıştır. Ona göre bu anlayış, “olaylar teselsülünü (silsilesini) basit bir seri olarak değil, fakat bir zaman süreci veya organik deyimle, bir gelişme olarak görme eğilimi”ndeydi. Bundan dolayı Lewis modern Türkiye'yi Türk, İslam ve Batı'nın uyumlu bir sentezi 


olarak görmektedir (Modern Türkiye'nin Doğuşu, (çev. Metin Kıratlı, TTK Yay., An- 


kara 1984, s.16-17). 

Şimdi başlıktaki soruya dönelim: TBMM, Osmanlı Meclis-i Mebusani'nın devamı mı? Yoksa TBMM, tamamen yepyeni bir ihtilal meclisi mi? 
Kestirmeden söyleyelim: hem evet, hem de hayır! 

Bilindiği gibi 23 Nisan 1920'de 
BMM (Büyük Millet Meclisi) açıldığında Türkiye 44 yıllık (1876-1920) bir parlamento tecrübesine sahip idi. 
Özellikle II. Meşrutiyet sonrası itibariyle dört seçim (1908, 1912, 1914 ve 
1919 seçimleri) geçirmiş olan Osmanlı Türkiye'si hürriyet, istiklal, milli irade, hâkimiyeti milliye, anayasa, meclis gibi kavramları adeta içselleştirmişti. Nitekim Mustafa Kemal Paşa'nın 12 Haziran 1919'da Amasya'ya gelişinde, Amasya müftüsünün işgal altındaki vatanın durumuna bakarak kurtuluşun çaresi olarak “irade-i milliyeyi hâkim kılmak”tan söz etmesi bunun en açık deliliydi. Üstelik Halife-Padişah da 1909 tarihli anayasa de-Şişiklikleriyle protokoler devlet başkanı hâline gelmişti. 

Ne var ki, Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilaf devletlerinin işgalinin etkisiyle Osmanlı Devleti'nde hükümet etme işi zorlaşmış; Ahmed İzzet Paşa hükümeti “artçı ittihatçı hükümet” eleştirileri üzerine 8 Kasım 1918'de istifa etmek zorunda kalınca Ahmed Tevfik Paşa hükümeti kurulmuş, fakat Meclis-i Mebusan'da güvenoyu alması güçleşmişti. Ayrıca İtilaf 


devletleri de meclise karşı düşmanca bir tavır içindeydi. Sonunda Ahmed Tevfik Paşa 21 Aralık'ta Padişah'a başvurarak meclisin feshini istemiş, Padişah da aynı gün meclisi feshetmişti (Ali Fuad Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, 
4. baskı, Ankara 1988, s.167-169). Böylece Osmanlı Devleti, yaklaşık bir yılı aşan bir süre (21 Aralık 1918-12 Ocak 1920) için “meclissiz hükümet” dönemine girmiş oldu. 


İşgal altında bir seçim 

Bu dönemi sonlandıracak en önemrli gelişme Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulmasıydı. Paşa, Sivas Kongresi kararlarının kabulü ile seçimlerin bir an önce yapılarak Meclis-i Mebusan'ın açılmasını sağlayacağı taahhüdü üzerine işbaşına gelmişti. Bu amaçla yaptığı ilk iş, 7 Ekim 1919'da seçim kararnamesini yayımlamak oldu. Buna karşılık Mustafa Kemal Paşa'nın başkanı olduğu Heyet-i Temsiliye de, 20- 
22 Ekim 1919 tarihleri arasında İstanbul hükümetini temsilen Salih Paşa ile yapılan Amasya görüşmelerinden sonra 29 Ekim'de, “vatan ve millet için en hayırlı suret olduğu” gerekçesiyle Ali Rıza Paşa hükümetini destekleme kararı aldı. 

Meclis-i Mebusan seçimleri iki dereceli olarak 15 Ekim'de İstanbul'da başlamış; toplam 15 vilayet, 35 mülhak liva ve 16 müstakil livada yapılmıştı. 
Ancak Mondros Mütarekesi'nden sonra işgal edilmiş ve daha önceki Meclis-i Mebusan'a temsilci göndermiş olan Musul, Beyrut, Suriye ve Halep gibi vilayetlerin yanı sıra 1878-1918 döneminde Rus işgalinde kalmış bulunan Kars, Ardahan ve Batum'dan oluşan Elviye-i Selâse bölgesi ile Urfa'da seçimler yapılamamıştı. Yapılabilenler ise mütareke ve işgal gibi oldukça zor şartlarda yapılmış ve yaklaşık üç ay sürmüştü (15 Ekim-28 Aralık 1919). Mesela Yunan ve Fransız işgal bölgelerinde izin verilmemesine rağmen Zor da olsa seçimler yapılabilmiş; Antep, Maraş ikişer, İçel ise bir milletvekili çıkarmışlardı. Adana'dan seçilen iki milletvekili Meclis'e katılamamıştı. 

Hemen belirtelim ki, bu seçimlere sadece Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri 


katılmadı; Milli Türk Fırkası, Osmanlı Mesai Fırkası, Ahrar Fırkası, Teceddüd Fırkası, Osmanlı Sosyalist Fırkası ile Osmanlı Çiftçiler Derneği gibi bazı parti ve dernekler katılmışlardı. Bunlardan İstanbul'da seçime giren Milli Türk Fırkası ile Osmanlı Mesai Fırkas'ndan birer aday, Anadolu'dan seçimlere katılmış olan Osmanlı Çiftçiler Derneği, Teceddüd Fırkası ve yine Milli Türk Fırkası'ndan bazı adaylar seçimleri kazanmışlardı. 

Ancak son Osmanlı Meclis-i Mebusan seçimlerinin esas galibi Müdafaa-i Hukukçular, dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa idi. Bu, onlar için bir zaferdi. Öyle ki, Mustafa Kemal Paşa Erzurum milletvekili seçilmiş; Rauf Bey (Sivas), Bekir Sami Bey (Amasya), Vasıf Bey (Sivas), İsmail Fazıl Paşa (Yozgat), Mersinli Cemal Paşa (Isparta), Hüsrev Bey (Gerede-Trabzon), Hamdullah Suphi Bey (Antalya) gibi onun en yakın çalışma arkadaşları Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na girmeye hak kazan- 


İSİM TARTIŞMASI 


23 Nisan 1920'de açılan 
BMM'nin adı için açılış öncesinde tartışmalar yapılmıştı. 11 Nisan'da Ankara vilayetindeki görüşmelerde Meclis-i Kebir, Meclis-i Kebir-i Milli ve eskisi gibi Meclis-i Mebusan, Kurultay adları önerilmişse de Mustafa Kemal Paşa BMM adını tercih etti. 21 ve 22 Nisan tarihli, Mustafa Kemal Paşa imzalı Heyet-i Temsiliye genelgelerinde Büyük Millet Meclisi adı kullanılırken 23 Nisan'daki tarihi açılışta ise yaşlı üye sıfatıyla Şerif Bey de “Büyük Millet Meclisi"- ni açtığını söyleyecekti. 

Bu tarihten sonraki meclis yazışmalarında, özellikle Mustafa Kemal Paşa imzalı yazılarda “BMM” 
adı kullanıldı. Şubat 1921'den itibaren de TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) adının kullanılması 


kararlaştırılmıştır (İhsan Güneş, Birinci TBMM'in Düşünce Yapısı 1920-1923, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara 1997, s.64-174). 


Birinci Meclis 


mışlardı (Taha Niyazi Karaca, Son Osmanlı Meclis-i Mebusan Seçimleri, TTK Yay., Anka- 


ra 2004, s.232-316). Bu seçim mütareke ve işgal altında yapılmıştı. Bazı bölgelerde zorluklardan dolayı yapılamamışsa da, başarıyla tamamlanabilmişti. Bunun anlamı Osmanlı insanının milli iradesine sahip çıkmasıydı. 

12 Ocak 1920'de açılan Meclis-i Mebusan, Osmanlı Devleti'nin son meclisi idi. Ömrü kısa sürmüş ve 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgalinden iki gün sonra 18 Mart'ta faaliyetlerine ara vermişti. Sonunda ise Sultan Vahidüddin 
11 Nisan 1920'de son Osmanlı Meclis-i 
Mebusanı'nı feshetti. Yaklaşık iki aylık faaliyet döneminde en önemli icraatı, “Osmanlı Devleti'nin barış şartları” anlamına gelen Misak-ı Milli'nin 
28 Ocak 1920'de kabul, 17 Şubat'ta da 
bütün dünyaya ilân edilmesiydi. Birçok yazara göre 16 Mart'ta İstanbul'un işgalinin tek sebebi buydu. 

İstanbul işgalinin en önemli sonucu, Meclis-i Mebusan'ın İngiliz askerlerince basılmasıydı. Baskında -Rauf 
Bey ile Kara Vasıf Bey'den başka- 85 
milletvekili tutuklanıp Malta'ya sürgüne gönderildi. Sonunda Osmanlı Meclis-i Mebusanı, yasama faaliyetlerini yürütecek ortam kalmadığı gerekçesiyle 18 Martta son oturumunu gerçekleştirmiş ve “oturumların tehirini” ittifakla kabul etmişti. Tarık Zafer Tunaya'ya göre, “emniyetini kaybetmiş bir Meclis'in Anadolu'da 


toplanması için artık zemin hazırdı” (Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Rejimine Geçiş, Türkiye'de Siyasal Gelişmeler (1876-1938), İkinci Kitap, 2. baskı, Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul 2003, 5.48). 


İngiliz işgali bahane oldu 

Tunaya'nın bahsettiği bu “işgal ve ortamın uygunluğu” meselesi, Rauf Bey'in hatıralarındaki yazdıklarıyla örtüşmektedir. Nitekim Rauf Bey, Mustafa Kemal Paşa'nın “gönderilen parayı al da gel” demesine rağmen Anadolu'da bir meclisin toplanması- nın önünü açmak ve İngilizleri zalim göstermek için meclisin basılmasını arkadaşlarıyla beraber sağladıklarını yazmaktadır. Bunun sebebini ise şöyleanlatır: » 


“Evvelce kararlaştırdığımız gibi namus borcumuzu yapacağız. Meclisi bastırmak için orada kalacağız. Aksi takdirde bize güvenerek orada kalanlar kendilerine haber vermeden aralarından ayrılışımıza muğber olurlar da içtimaa devam ederlerse o zaman meclisin Ankara'da toplanması mese- 


lesi ciddi şekilde tehlikeye girer” (Rauf Orbay'ın Hatıraları 1914-1945, Yay. Haz: Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yay., İstanbul 2005, s.267-268) 


Dikkat edilirse Rauf Bey, önceden verilmiş ortak karardan bahsetmektedir. Hatıratında bu kararın Heyet-i 
Temsiliye'nin Sivas'ta 28 Kasım 1919 
tarihli toplantısında, Kâzım Karabekir konuşması üzerine alındığı kanaatindedir (Rauf Bey'in Hatıraları, s.237-40). 
Oysa Mustafa Kemal Paşa 11 Mart tarihli telgrafında, “İngilizlerin tevkif kararına karşı Meclisin nihayete kadar vazifesine devamı pek nafi ve parlaktır” demek suretiyle Rauf Bey'i yalanladı. Paşa, Rauf Bey başta olmak üzere Milli Mücadele'ye yararlı olacak 


kişilerin derhâl Anadolu'ya geçmelerini istiyordu. Ne var ki, Rauf Bey ve arkadaşları Anadolu'ya geçmek yerine İngilizlere teslim olup Malta'ya sürgüne gittiler. Bu ise Mustafa Kemal Paşa'yı kızdırmıştı. Muhtemeldir ki, bu kızgınlığından dolayı Mustafa Kemal Paşa sürgünü Nutuk'ta, “cidden tetkike şayan” bulduğunu söylemekten çekinmedi. Onun iması daha ziyade, Anadolu'ya gelerek tehlikeye atılmak yerine İngiliz güvencesini tercih ettikleri şeklindeydi (Nutuk I, MEB Yayınları, İstanbul 1987, s.408-10). 

Mustafa Kemal Paşa'ya göre İstanbulun işgali, “Osmanlı milletinin siyasi hâkimiyet ve hürriyetine indirilen bir darbe” idi. Meclis-i Mebusan'ın baskına uğraması ise bunun sembolik bir ifadesiydi. Daha da önemlisi, işgal ve baskın gerekçesiyle meclisin faaliyetlerinin tehir etmesi de özellikle Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına Anadolu'da yeni bir meclis kurulması yolunda meşruiyet sağladı. Nitekim 
19 Mart'ta Türk milletine hitaben ya- 


yınladığı bir beyannamede, bu işgalin Osmanlı Devleti'nin 700 senelik hayat ve hâkimiyetine son verdiğini söylemiş, millet “medeni kabiliyeti- nin hayat ve istiklal hakkının ve bütün istikbalinin müdafaasına davet” edilmişti. Bunun anlamı, Anadolu'da/ Ankara'da yeni bir meclis açılabilecek olmasıydı. Artık bu uğurda hiçbir engel kalmamıştı. Zaten Anadolu'da meclis toplanması fikri öteden beri Mustafa Kemal Paşa'nın fikri idi. 
Hatta Meclis-i Mebusan'da başkan olmak istemesinin ana sebebi, tehlike halinde meclisi daha güvenli bir yerde toplamaktı. Nutuk diliyle söylersek, “hayatımızla gayri kabili telif bir sulh teklifi karşısında kıyam-ı milli yapılırsa riyaset vaziyetiyle milletin maddi ve manevi kuvvetlerini müdafaaya teveccüh etmek” idi (Nutuk 1, s.374-75). 
Görüldüğü gibi Mustafa Kemal Paşa da baştan beri meclisin Anadolu'da toplanması için her fırsatı değerlendirme arayışı içinde olmuştu. Bu fırsatı büyük oranda İstanbul'un İngilizler tarafından işgali sağladı. Diğer taraftan da İngilizler, bilerek veya bilmeyerek, İstanbul'u resmen işgal edip Meclis-i Mebusan'ı basmak suretiyle Anadolu'da güvenli bir yerde -yani Ankara'da- yeni bir meclisin açılması yolunda önemli bir rol oynadılar. Daha da önemlisi, Halife Padişah Vahidüddin 11 Nisan'da Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nı feshetmesiyle de Ankarada açılacak olan BMM'yi milletin nezdinde meşru hâle getirmiş oldu. 
Hiç şüphesiz Sultan'ın bu fetva hamlesinin arka planında -İngiliz baskısının yanında- sahip olduğu iktidarı kaybetme endişesinin de payı vardı. 
öldürülmeleri “caiz”dir fetvası 

23 Nisan 1920'de Ankara'da 
BMM'nin açılması, sonuçları itibariyle milli iradeye dayalı bir idarenin kurulması yolunda 1876'dan beri içselleştirilmiş anayasa ve parlamento tecrübesine dayalı taze bir başlangıçtı. Öyle ki, bu taze başlangıç -Mustafa Kemal Paşa dışında- kimsenin düşünemediği bir siyasi rejim değişikliğine giden sürecin de ilk kilometre taşıydı. Sözünü ettiğimiz bu başlangıç, 
19 Mart'ta Heyet-i Temsiliye adına “Vilayetlere ve Müstakil Livalara ve Kolordu Kumandanlarına” gönderilen bir genelgede Ankara'da yeni bir meclisin açılacağının duyurulmasıyla başlamıştı. Hem de bu meclis “olağanüstü yetkilere sahip, milletin işlerini görecek ve kontrol edecek bir meclis” olacaktı. Bunda amaç “devlet merkezinin korunmasını, milletin istiklalini ve devletin kurtuluşunu temin edecek tedbirleri almak ve uygulamaktı”. 
Kendi genelgesi olmasına rağmen bu nitelemeler, Mustafa Kemal Paşa'yı tam anlamıyla memnun etmemişti. 
Bu meclise “rejim değiştirme” yetkisine sahip olduğunu göstermek için meclis-i müessesan adını vermek istemiş ancak uyarılar üzerine bundan vazgeçmişti. Hatta 23 Nisan'da Ankara'daki Meclis açılışını duyurmak için 
21 Nisan'da yetkililere gönderdiği bir 
telgrafta, devrin meşruiyet kuralları içinde kalma zorunluluğundan dolayı, BMM'nin görevi için “vatanın istiklali, makam-ı refi--i hilafet ve saltanatın istihlası” diyecek ve bununla da yetinmeyerek Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Cuma'ya denk düşürecekti. Hatta o günün kutsallığından istifade ve mevcut milletvekilleriyle Hacı Bayram Camii-i Şerifinde Cuma namazı kılındıktan sonra dini merasim eşliğinde BMM'ye gelinecekti. Nitekim devrin bütün meşruiyet kurallarına riayet edilmişti. Zaten başka türlü davranması mümkün değildi. Çünkü milletvekilleri dahil çoğu insan için BMM'nin açılmasındaki amaç, vatan ile Halife Sultan'ın kurtarılması idi. 
Diğer taraftan bu davranışın bir başka zorunlu ve haklı gerekçesi, İs- 


Meclis'te dua 
Meclis'in önünde bir dua merasimi. Mustafa Kemal, özellikle BMM'nin açıldığı dönemde mevcut şartları göz önünde tutmak suretiyle dini söylem yoğunluklu bir üslüp tercih etmişti. 
Sağındaki Rauf Orbay, solundaki ise Ali Fuat Cebesoy. 


tanbul hükümetinin Ankara merkezli hareketi hem din düşmanı ittihatçı, hem Bolşevik, hem de hilafete karşı bir hareket ilan etmiş olmasıydı. Aynı günlerde Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi, 11 Nisan 1920'de yayımladığı bir fetvayla Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını asi ilan etmiş ve öldürülmelerinin “caiz” olduğunu duyurmuştu. Açıkçası Mustafa Kemal Paşa'nın başka çaresi yoktu. 

Mustafa Kemal Paşa'nın bu tavrını BMM'nin açılışından sonra da sürdürdüğünü görüyoruz. Öyle ki, 24 Nisan 1920'de TBMM Reisi seçildikten sonra, mecliste yaptığı teşekkür konuşmasında meclisten “makamrı hilafet ve saltanatın duçar olduğu esaretten tahlis ve memleketin tamamiyet ve selameti uğrunda her fedakârlığı büyük bir azim ile iktihama karar vermiş 


olan” olarak söz ederken (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I (1-111), Ankara 1997, 


M Dosya 


5.65), 25 Nisan 1920'de bu kez BMM Reisi sıfatıyla yayımladığı “Düşman Propagandasına İnanılmaması İçin BMM'nin Memlekete Beyannamesi”nde de Padişah ve Halifeye isyan iddialarına karşılık “Millet Meclisi Halife ve Padişahımızı düşman tazyikinden kurtarmak, Anadolu'nun parça parça şunun bunun elinde kalmasına mani olmak payitahtımızı yine ana vatana bağlamak için çalışıyor. Biz vekilleriniz Cenabı Hak ve Resül-i Ekremi namına yemin ederiz ki, Padişaha, Halifeye isyan sözü bir yalandan ibarettir” demek zorunda kalıyordu (Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, 


Ankara 1991, s.317). Hatta BMM'nin açılması üzerine 27 Nisan'da Padişah'a telgrafla gönderilmiş olan “Sadakat Arizası”nda İstanbul'un işgali ve sonrasında yaşanan facialar üzerine durumu araştırmak ve “hukuk Saltanat-ı Seniyyeleriyle istiklâl-i millimizi müdafaa ve temin etmek maksadıyla” Ankara'da BMM halinde toplandıklarını bildiriyordu (age, 5.320-22). 

Görüldüğü gibi Mustafa Kemal Paşa, özellikle BMM'nin açıldığı dönemde, devrin duyarlılığını yani meşruiyet kurallarını- göz önünde tutmak suretiyle dini söylem yoğunluklu bir üslübu tercih etmişti. Kendisi olmasa bile çoğunluk Halife Sultan'ın da kurtarılmasını ümit etmekteydi. Aksine bir tutum kendi aleyhine olabilecekti. 
O yüzden Mustafa Kemal Paşa devrin icabına göre hareket ediyordu. Sonradan anlaşılacaktır ki, bu tavır bir strateji gereğiydi ve zamanı geldiğinde -kendisinden daha fazla arkadaşları aracılığıyla- planladığı siyasi hamleleri gerçekleştirmekten de çekinmeyecekti. 


İki meclisin benzer yönleri 
Baştaki soruyu yeniden soralım: Gerçekten TBMM Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın bir devamı mıdır, yoksa yeni ve ihtilalci bir meclis midir? 
Mebusların hem seçilme yönte- mi, hem de gündem maddelerinin aynı olması itibariyle Birinci TBMM, son Osmanlı Meclis-i Mebusanı ile süreklilik arz eder. Her şeyden önce bu meclis, hem son Osmanlı Meclis-i Me- 


» Son Meclis'te İngiliz postalları Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı, İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgali sırasında İngiliz askerleri tarafından basılmış, 18 Mart'ta da faaliyetlerine ara vermişti. İngiliz işgal kuvvetlerinin İstanbul'da Galata Köprüsü'nden geçişi. 


busanı'ndan doğrudan gelebilenler, 
hem de Mustafa Kemal Paşa'nın 19 
Mart tarihli genelgesi üzerine Anadolu ve Trakya'da yapılan seçimleri kazanan milletvekillerinden meydana gelmiştir. İlgi çekicidir ki, Anadolu ve Trakya'da yapılan seçimler 1876 tarihli “İntihab-ı Mebusan Kanunu”na uygun şekilde gerçekleşmişti. 

Diğer taraftan, Osmanlı Meclis-i Mebusanı'ndan gelen vekillerin durumu biraz karışıktı. Anayasa hukukçusu Bülent Tanör'e göre, Meclis-i Mebusan feshedildiğinden dolayı oradan 


gelecek vekillerin kanuni durumları belirsizleşmiş ve vekillikleri düşmüştü (Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, 9. baskı, İstanbul 2002, 5.232), Buna rağmen TBMM 23 Nisan 1920'de aldığı bir kararla (1 numaralı karar), “TBMM, bu kere intihap edilen azalarla İstanbul Meclis-i Mebusanı'ndan iltihak eden azalardan müteşekkildir” demek suretiyle sorunu çözdü (Suna Kili-A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Ankara 1985, 5.87). Bunun sonucunda TBMM'de, yeni seçilen 339 üyenin yanı sıra, Osmanlı Meclis-i Mebusanı'n- 


dan gelen 87 kişi milletvekilliğine hak kazandı. Bunlardan yedi kişinin milletvekilliği istifa, ölüm ve 1skat gibi sebeplerle sona ermiştir. 

İki meclis arasındaki devamlılık 


bununla sınırlı değildi. TBMM 26 Nisan 1920'de, Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın iç tüzüğünün değiştirilerek uygulanması kararı almıştı. Ayrıca 
31 Temmuz 1920 tarih ve 28 numaralı kararıyla Malta'da sürgünde bulunan milletvekillerinin de milletvekili ödeneklerinden yararlanmalarını kabul etmiştir (Tarık Zafer Tunaya, TBMM 


Hükümeti'nin Kuruluşu ve Siyasi Karakteri, Türkiye'de Siyasal Gelişmeler, 1876-1938, 


5.60). 

Süreklilik ilişkisini gösteren bir başka gelişme de ağnam (koyun) vergisine ilişkindi. Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın 13 Mart 1920 tarihli olağanüstü oturumunda Karahisar-ı Sahip milletvekili Mustafa Hulusi Bey ve arkadaşları ağnam vergisinin Mayıs'tan itibaren alınmasını içeren bir kanun teklifi vermişlerse de Ziraat ve Maliye Encümenlerine havalesi kararından dolayı kanunlaşamamıştı (Meclis-i Me- 


Birinci Meclis 


busan Zabıt Ceridesi, 1, Devre 4, İctima-i Fevkalade, s.374-381). Ne var ki, söz konusu kanun teklifi TBMM'de unutulmamış; 24 Nisan 1920'de beşinci oturum- da “müsta'cel bir takrir” denilerek gündeme alınmış ve aynı gün yasSalaşmıştı (BMMZC, 1, Birinci İctima, Birinci Celse, 5.43-46). 

Kabul edilmelidir ki 23 Nisan 1920'de, Ankarada açılan Birinci 
BMM bir savaş meclisi idi. Yani işgal edilmiş bir ülkenin kurtarılması için mücadele eden, aynı zamanda yeni bir devletin temellerinin atılmaya çalışıldığı bir meclisti. Zaten son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın büyük çoğunluğu Müdafaa-i Hukuk grubuna mensuptu. Biraz da iki meclis arasında gözlenen sürekliliğin esas sebebi buydu. Ayrıca ister İstanbul Meclisi'nden, ister yeni seçimlerle TBMM'ye seçilen vekillerin çoğu bu yeni siyasi durumu geçici olarak görmekte ve verilen mücadelenin Halife Padişah ile vatanın kurtarılması olduğuna inanmaktaydılar. En azından resmiyette Mustafa Kemal Paşa da buna uymuştu. Ona göre bu uyumlu tavır yeni gidişatın/düzenin selameti için stratejik bir gereklilikti. 

Velhasıl TBMM, birçok yönden son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın devamı niteliğindeydi. Bunda, devrin siyasi şartları ile Ankara Meclisi'nin o yıllarda kendi meşruiyetini oluşturamaması da etkili olmuştu. Devamlılık/süreklilik vurgusu yapmak, bugüne kadar kopuşlar üzerinden okunan bir tarihin (özellikle yakın tarihin) normalleşmesini ve mümkün oldu- 
Sunca objektif değerlendirilmesini sağlayacaktır. Bundan dolayı tarihte normalleşme, tarihle barışmanın ilk adımıdır. O 
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GAZİ MECLİS 


1 Dünya Harbi'nin bütün cepheleri, Sevr Projesi, Milli 


Mücadele diye isimlendirdiğimiz süreç, Londra ve e Paris görüşmeleri, Milletler Cemiyeti'nin kuruluşu, 


Birinci Meclis'in misyonu ve Lozan Antlaşması, ardından Saltanat ve Hilafe- 
— z tin kaldırılması... Bunların hepsi bir ana planın, büyük bir üyeleri nasıl resmin parçaları. Tek başlarına ele alınıp değerlendirilemez- 
. e ler! Ana hedef Osmanlı Devleti'nin tasfiyesiydi. Bunun altyaseçilmişti: Genel pı çalışmaları 1815 Viyana Kongresi'nden sonra başlatılmış- 
.. : : 17 tı. Şimdi büyük resmin küçük bir parçası olan Anadolu'daki özellikleri neydi: Milli Mücadele'yi yapan Gazi Meclis'i, yani Birinci Meclis'i 
1 7 1? masaya yatıralım. 
Muhalifler kimlerdi: Osmanlı coğrafyası her taraftan işgale uğramıştı. İttihat Mustafa Kemal bu ve Terakki kendisini feshetti (1918), yöneticilerinin önde ge- a lenleri de yurt dışına kaçtılar. 1919 Aralık'ında yeni bir semeclisten neden çim yapıldı. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin gayretli çalışvey ye . maları bu seçime damgasını vurdu. Ermeniler ve Rumlar hoşnut değildi? Gazi ayrı bir devlet kuracağız hülyalarıyla seçimi boykot ettiler. 
1067'in 1 4 12 Ocak 1920'de ilk toplantısını yapan Meclis'e Erzurum me-Meclis ın ibretlik busu Mustafa Kemal Paşa katılmadı. 16 Mart 1920'de İstanhikâyesi bul işgal edilince Meclis 18 Mart'ta çalışmalarına ara vererek 


tatile girdi. 19 Mart'ta -bu tarihe lütfen dikkat edin- Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasından bir gün sonra Mustafa Kemal Paşa vilayetlere, müstakil livalara ve kolordu komutanlıkla- 
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» Muhalefete tahammülsüz 


ALL 77 


Mustafa Kemal'in muhalefete zerre kadar tahammülü yoktu. Bu yüzden Birinci Meclis'in muhalif vekillerinin hiçbirine İkinci Meclis'te vazife 


vermeyecekti. 


rına “acil” koduyla bir telgraf çekti. Bu genelge-telgrafta acilen her sancaktan, nüfusuna bakılmaksızın beş kişinin seçilip Ankara'ya gönderilmesi isteniyordu. 

Ankara'ya gönderilecek üyeleri liva merkezi ve kazalarda vilayet idare meclisleri, belediye meclisleri ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet belirleyecekti. Neticede 66 seçim bölgesinden gönderilen üyelerin tamamı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin önerdiği kişilerdi. Bunlara İstanbul Meclis-i Mebusanı'ndan 88 kişi, daha sonra da Malta'ya sürgün edilen ancak bırakılan 14 kişi katılacaktı. 

Birinci Meclis'in toplam milletvekili sayısı hususunda muhtelif rakamlar verilir. Bilimsel çalışmalarını bu döneme teksif eden değerli meslektaşım Ahmet Demirel'e göre bu sayı 437'dir. 

Halk arasında Gazi Meclis olarak anılan Birinci Meclisin en göze çarpan özellikleri şunlardı: 

O dönemde yurt sathındaki akımlar Osmanlıcılık, Ümmetçilik, Türkçülük ve ırkçılık taraftarları mevcuttu. 
Birer siyasi teşekkül olan İttihat ve Terakki'nin Hürriyet ve İtilaf'ın, Çiftçiler Cemiyeti'nin, Milli Ahrar'ın, Ahali Fırkası'nın, kısaca her görüşün temsilcileri vardı. Vilayetlere göre milletvekili dağılımına bakıldığında da temsil gücü oldukça yüksekti. Yaş ortalaması 43'tü. Eğitim ve 
kültür düzeyi açısından sadece yabancı dil bilenlerin 462 
oranında olduğu düşünülse dahi üyelerin nasıl titizlikle seçildikleri ortaya çıkar. 


Gazi Meclis, İstanbul Meclis-i Mebusanı'nın resmen kapanmasından (11 Nisan 1920) 12 gün sonra Ankara'da açıldı. Burada kafa karıştıran nokta, Meclis Başkanı'nın seçimidir. TBMM'nin internet sayfasında Mustafa Kemal Paşa'nın tek aday olarak katıldığı seçimde, mecliste bulunan 120 milletvekilinin 110'nunun oyunu alarak seçildiği görülmektedir. Bazı hatıratlardaysa İstanbul Meclis-i Mebusanı'nın Başkanı Mehmed Celaleddin'in de aday olduğu ve 109 oy aldığı, M. Kemal Paşa'nın bir oy farkla seçilebildiği söylenir (hatta bu bir oy farkının da “bir şekilde” gerçekleştirildiği vurgulanır). Ancak bu iddiayı destekleyecek resmi bir belge mevcut değil. Konuyla ilgili meclis tutanakları var mıdır, yok mudur, o da meçhul. 


“Kız gibi bir meclis” 

Ancak Gazi Paşa'nın M. Celaleddin Bey'i meclis başkan yardımcısı yapması bir uzlaşı arayışı mıydı? Ya da bu davranış Ankara'da kurulan meclis için bir meşruiyet arayışı olabilir miydi? Yoksa gerçekten TBMM, Meclis-i Mebusan'ın devamı mıydı? Bu sorular acilen açığa kavuşturulmalıdır. Ankara'daki meclisin adı Millet Meclisi idi. 
Ancak İstanbul Meclis-i Mebusanı'nın üyelerine ek olarak seçilen temsilcilerden dolayı, genişletilmiş anlamda başına “Büyük” kelimesi eklenmiştir. Bugünkü adını (TBMM) ise 1921 yılında almıştı. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ankara'daki mecliste görev yapan 88 kişi İstanbul Meclis-i Mebusanı üyeleriydi. » 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» Lozan uğruna... 
Muhalif İkinci Grup vekillerine İkinci Meclis'te yer verilmemesinin en büyük nedenlerinden biri, Lozan Antlaşması'nı kabul etmeyeceklerinin bilinmesiydi. Lozan'da Ankara hükümetini temsil eden İsmet Paşa ve Türk heyeti (solundaki zat, Dr. Rıza Nur'dur). 


Geriye kalanlar ise 66 seçim bölgesinden Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin yöneticilerinin teklif ettikleri isimlerdi. Hepsinin gayesi, işgal altındaki Anadolu topraklarından müstevlileri kovmaktı, Herhangi bir gruplaşma 
için görünüşte bir sebep yoktu. Meclis'in açılışından 17 
gün sonra (10 Mayıs 1920) Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında Birinci Grup tabir edilen Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu kuruldu. 

Bu grup meclise hâkim oldu. Yaklaşık 1,5 yıl meclisin tek grubu oldu. Müdafaa-i Hukuk grubunun çalışma ve kanun teklifine muhalefet eden milletvekilleri zamanla adı konulmamış bir grup gibi hareket etmeye başladı. Kendiliğinden oluşan bu yapı 1922 Temmuz'unun ilk haftası Hüseyin Avni Ulaş'ın önderliğinde İkinci Grubu oluşturdu. İkinci Grubun milletvekilleri de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin seçtiği kişilerdi. 

Bu iki ana grubun dışında kalan bir kesim daha vardı ki, Abdülkadir Kemali (Öğütçü, yazar Orhan Kemal'in babası) Bey önderliğinde Bağımsızlar grubunu oluşturuyorlardı. Gazi Meclis'te iki muhalefet grubunun oluşmasının başlıca nedeni, Musul, Batı Trakya, Adalar ve Lozan 


meselelerindeki görüş farklılıklarıydı. Bunlara ilaveten bazı isimlerin “tek adam” yönetimine karşı milli irade, hukukun üstünlüğü ve meclis egemenliğine önem vermeleri, insan hak ve özgürlüklerini öne çıkarmalarıydı. 

Mustafa Kemal Paşa hem meclis başkanıydı, hem de hükümetin ve Birinci Grubun başkanı. Ancak hükümet üyelerini (bakanları) meclis seçiyordu. Gazi Paşa birçok konuda meclisteki muhalefetten rahatsızdı. Bu rahatsızlığını da gizlemiyordu. Açıkça yürütme, yasama ve yargıyı tek elde toplamayı arzuluyordu. Bunun nedeni de kafasındaki proje ve planları hızlı şekilde ve kendi istediği biçimde hayata geçirme arzusuydu. Hatta iki sefer de bunu gündeme getirdi. Ancak şartlar ve meclisin yapısı buna imkân vermiyordu. Yine de bu düşüncesinden vazgeçmedi. 

1922 Mart'ı başlarında konuyu İnönü'ye açtı. İnönü 
hatıralarında Mustafa Kemalin “...artık bu meclisle beraber çalışmamız mümkün olmayacak... Meclisin faaliyetine nihayet verdikten sonra orduda ve memlekette hâsıl olacak vaziyet hakkında mütalaan nedir?” diye kendisine sorduğunu, kendisinin cevaben “şimdilik uy- 


gun olmayacağını” ifade ettiğini belirtir (İsmet İnönü, Hatıralar 11, 107-8). 

İnönü'nün tavrı Gazi Paşa'nın canını sıksa da amacın- dan vazgeçirmedi. Akşam sofralarından birinde konuyu muhalefete getirdi. Bu meclisle işlerin yürümeyeceğini söyleyerek sofrayı dağıttı. Gazi Paşa'ya yakın olan gazetecilerden İsmail Habib Sevük, hatıralarında şöyle bir anekdot nakleder: 

Gazi Paşa ile röportaj yapmak için bir gün yanına gittim. Gazi, meclisteki muhalefetten uzun uzun yakındıktan sonra “kız gibi bir meclis yapmak” tabirini kullanarak hedeflediği yeni meclisten bahsetti. Bunun üzerine “o zaman meclisi feshedeceksiniz!” dedim. 

Gazi Paşa sorduğum sorudaki “feshetmek” tabirinden hoşlanmadı. Ve sözlerine şöyle devam etti: “Hayır, Meclis fesholunmaz, olunamaz! Ancak kendi kendini tecdid-i intihaba (seçimini yenilemeye) karar verecek!” 

Sevük, Gazi'nin “Bunu şimdilik kimseye söyleme!” diye kendisini tembihlediğini de kaydeder (İ. Habib Sevük, Atatürk İçin, L 274). 


Lozan'dan önce yenilemek şart! 

Gazi bu düşüncelerini ancak yakın çevresinde dillendiriyordu. Muhalif kanat bu fikirlerden haberdar olsa da bunları yüksek sesle kamuoyuyla paylaşmamıştı. Ancak Lozan görüşmeleri ilerledikçe Gazi Paşa'nın endişeleri arttı. Zira bu meclisin Lozan Antlaşması'nı onaylamayacağından emindi. Bu nedenle ne yapıp edip Lozan'dan önce meclisi yenilemek için hummalı bir çalışma içine girdi. Artık fikrini kamuoyu ile paylaşmanın zamanı gelmişti. 

Gazi Paşa Ege gezisine çıktı ve bu sırada halkın nabzını yokladı. Gezi dönüşü 20 Şubat'ta Bakanlar Kuruluyla (vekiller heyeti) yaptığı toplantıda meclisin feshedilmesi ve seçimin yenilenmesi kararı alındı. 1 Nisan 1923 tarihinde Müdafaa-i Hukuk Grubu'na mensup 120 milletvekilinin imzasıyla teklif meclise sunuldu. Ancak anayasaya (Kanun-ı Esasi) göre bu teklifin kabul edilmesi için 2/3 çoğunluk gerekiyordu. Muhalefetin meclise gelmeyerek 
23 çoğunluğun sağlanmasını engelleyebileceğini düşünen Gazi Paşa, gazetecilerle düzenlediği İstanbul Kasrı Mülakatı'nda planını şöyle ifade etti: 

“Üç yüz küsur kişiyi bir araya toplayarak sülsan-ı ekseriyetle (üçte iki çoğunlukla) karar almak müşkildir. Fakat meclis gayesine vasıl olduktan sonra, vazifesini ikmal etmiştir ve yeni intihaba (seçime) karar vermeye ve dağılmaya mecburdur. Şu veya bu bahane ile idâme-i hayata (varlığını devam ettirmeye) çalışması istibdada başlaması demektir. Bunun için de çare bulunur: Hariçtekileri bir defa davet ederiz, gelmezler. Bir daha davet ederiz, gelmezler. Bir daha davet ederiz, gelmezler ve binaenaleyh davete icap etmeyenleri mebusluktan müstafi (istifa etmiş) olduğuna dair bir karar alırız, mesele hallolunur” (Atatürk'ün Eskişehir-İzmit Konuşmaları, Der: Arı İnan, TTK, 1982, 5. 84). 


» Muhalefetin lideri 
1922 Temmuz'unda Hüseyin Avni Ulaş'ın önderliğindeki muhalifler 
İkinci Grubu oluşturdu. Bu grubun milletvekilleri de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin seçtiği kişilerdi. 


Birinci Meclis'in görev süresi Kanun-ı Esasi'de zaman)j yıl olarak belirtilmemiş, bunun yerine vatan düşman işgalinden kurtarılıncaya kadar görev yapacağı vurgulanmıştı. Mustafa Kemal Paşa Lozan'da masaya oturulmasını, vatanın düşman işgalinden kurtuluşu olarak yorumlayıp bu meclisin görev süresinin -üstü kapalı da olsa- bittiğini ifade ediyordu. 

Netice olarak seçim kanununda bazı değişiklikler yapılarak 28 Haziran 1923'de seçimlere gidildi. İntihab-ı Evvel, İntihab-ı Sâni metoduyla Gazi Paşa'nın oluşturdu-Şu liste hiç fire vermeden İkinci Meclise girdi. Muhalif lerin tamamı meclis dışında kaldı. Gümüşhane'den Zeki Kadirbeyoğlu bu çarkı delerek meclise giren tek muhalif milletvekili olmuştu. 

Böylece Gazi Paşa'nın hayal ettiği meclis nihayet gerçekleşti. 25 gün sonra (23 Temmuz 1923) imzalanacak Lozan Antlaşması yürürlüğe girecekti. 

“Kız gibi meclis” hem Lozan'ı onaylamış, hem Cumhuriyeti ilan etmiş, hem Gazi Paşa'yı Cumhurbaşkanı seçmiş, hem de Hilafeti kaldırarak Osmanlı'yı tasfiye eden 
güçlere selam çakmıştı hâsılı! 0 
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Prof. Dr. Ahmet Demirel 


İkinci Grup 
Cumhuriyet'i 1921'de 
Teklif Etmişti 


Cumhuriyet'in ilânına büyük katkıda bulunan İkinci Grup neye muhalifti ve niçin “Şer Cephesi” olarak adlandırıldı? Başlangıçta farklı fikirlere açık, demokratik bir yapısı olan meclis nasıl tasdik makinası hâline getirildi? Meclis seçimleri hangi aşamalardan geçiyordu? Konunun uzmanı Prof. Dr. Ahmet Demirel'e sorduk. 


4 KONUŞAN: SAMET TINAS 


1876 Anayasası'na göre Birinci Meclis'in, Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın devamı olduğunu söyleyebilir miyiz? 
Osmanlı Meclis-i Mebusan seçimi- nin sonuncusu 1919 Aralık'ında yapılmıştı. Bu meclis 12 Ocak'ta İstanbul'da açıldı. İngilizler orayı basınca, Mart ayında Mustafa Kemal diğer komutanlarla yazışarak Ankara'da yeni bir meclis kurma kararı aldı. Bu meclis için seçimin ilk aşamasını yapmaya gerek yok, zaten yapıldı diye düşünülmüştü. 
Seçim iki dereceli olacağı ve uzun bir sürede yapıldığından halkı bir daha seferber etmeye ihtiyaç duymadılar. 
O dönemki ikinci seçmenler bu seçimde de ikinci seçmen olsun, dediler. Bu açıdan bakarsak iki meclis arasındaki devamlılığı çok rahat görebiliriz. Daha da önemlisi, İstanbul Meclis-i Mebusanında milletvekili olanlar herhangi bir seçime katılmadan istedikleri tak- 


AHMET DEMİREL 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dirde Ankara'ya gelebilirler, deniliyor. 
169 milletvekilinden 92'si Ankara'ya 
gitmişti. Bu bir çoğunluktur. Bilahare Tek Parti döneminde milletvekili olanları da hesaba katarsak birinci meclisle Tek Parti döneminde de milletvekili olan son Meclis-i Mebusan üyelerinin sayısı 115 ediyor. 

İki meclis arasında sürekliliği gösteren diğer bir unsur da anayasa. Teşkilat-ı Esasiye adında yeni bir anayasa yapılmış. 9 maddesi devlet teşkilatı, 14#'üde mahalli idarelerle ilgili. Bu anayasada hukuk sisteminin nasıl işleyeceği ile ilgili bir şey yok. Esas olan 1921 
Anayasası'dır. Bu anayasa ile Kanun-ı Esasi arasında bir tezat varsa, 1921 geçerlidir. Ancak anayasada yazmayan mevzularda -ki çok var- Kanun-ı Esasi geçerlidir, diye karar alınmış. Dolayısıyla Kanun-ı Esasi üzerinden de bir devamlılık söz konusu. » 
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Başka unsurlardan da bahsedebilir miyiz? 

Tabii. Bakın 1908 Parlamentosunun açılışı “Hürriyet Bayramı” olarak kutlanmaya başlandı. Bu süreç 1935'e kadar devam etti. Yine saltanatın kaldırılma tarihi 1 Kasım, bir sene sonra 
12 Rebiülevvele denk geliyor. O da 
malum Hz. Peygamber'in (sas) doğumu. Bunu da bayram yapıyorlar ama 
12 Rebiülevvel ile çakışınca hangi günü bayram yapacaklarını şaşırıyorlar. 
Miladi'ye göre Hicri takvim sürekli döndüğü hâlde, dönen tarihi kabul ediyorlar. Bu bayram 1935'e kadar kutlanıyor. Buna da “Hâkimiyet-i Milliye Bayramı” denildi. Ayrıca şunu da ilave etmek gerekir ki, biz meclisin açılışını “Hürriyet Bayramı” olarak kutlarken 
27 Mayıs sonrasında 20 sene boyunca 
meclisin kapatılmasını da “Hürriyet Bayramı” olarak kutladık. 


—— 
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Birinci Meclis Halifeye ve Saltanata ne zamana kadar bağlı kaldı? Kırılma nerede başladı? 

Zabıtlarda görüleceği üzere meclisin aldığı kararlara bakarsak, ilk zamanlarda hepsinin başında “toplanma maksadı Hilafet ve Saltanat makamını kurtarmak olan bu meclis” ibaresini görürsünüz. Mesela Hıyanet-i Vataniye ilk kanunlardan biridir ve der ki: “toplanma maksadı Hilafet ve Saltanat makamını kurtarmak olan bu meclisin meşruiyetine dair her türlü hakaret suçtur ve cezası idamdır.” Buradaki kırılma 1921 Anayasası'dır. 20 Ocak 1921'de anayasaya “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Millet hâkimiyetini BMM eliyle kullanır” diye bir ibare konulunca artık ilk kanunlarda çıkan ifade kullanılmamaya başlandı. Meclis 1 Nisan 1923'de seçim yapıyor. 16 
Nisan'da dağılıyor. Dağılmasından bir- 


kaç gün önce “Hıyaneti Vataniye” kanununda bir değişiklik yapılıyor. Saltanatın kaldırılmasına dair 1 Teşrin-i Sâni (1 Kasım) 1922 tarihli karar aleyhinde konuşmak vatana ihanettir, cezası idamdır deniyor. Aynı kanun böylelikle muhtevası itibariyle 180 derece döndürülmüş oluyor. 


Peki, Hilafet? 

Birinci Meclis'in Hilafetin kaldırı!lmasıyla ilgili almış olduğu bir karar yok. Saltanatı kaldırırken, biliyorsunuz, Saltanatı ve Hilafeti birbirinden ayırıyorlar. Siyasi yetkileri sıfır olan sembolik bir dini lider olarak halifeliği bırakıyorlar. Bunu da İkinci Mecliste, Mart ayının başında kaldırıyorlar. Bir şahsın üzerinden bu makam alınıp meclisin uhdesine veriliyor. 


Resmi tarih tarafından “Şer Cephesi” olarak isimlendirilen İkinci Grup bu lakabı ne zaman aldı? 

Esas itibariyle tarih yazımında İkinci Grup'un “Şer Cephesi” olarak isimlendirilmesi çok geç zamanlarda başladı. Mustafa Kemal'in 1923'te İzmit'te basına sıcağı sıcağına yaptığı bir açıklama var. İstanbul'daki gazeteciler Ankara'da olanları duyuyorlar ancak muhtevayı bilmediklerinden Mustafa Kemale soruyorlar. Çünkü Ankara'da üç tane grup var: Birinci Grup, İkinci Grup ve Bağımsızlar. Bu gruplaşma- ya Mustafa Kemal, “İkinci Grup'la aramızda aslında bir prensip farkı yoktur. Tamamen şahsi meselelerdir, esas problemli olanlar bağımsızlardır” der. 
Çünkü onları bir türlü tatmin edemiyorlardı. 1927'de Nutuk yazıldı. Orada da doğrudan doğruya bunlar “Şer cephesidir” gibi bir taarruz yok. Terakkiperver'e “en hain dimağların mahsulüdür” der ama İkinci Grup'a demez. 
Bence Nutuk'u 1937 civarında yazsaydı İsmet İnönü için de diyebilirdi böyle şeyler. Araları bozulmuştu çünkü. 


Nutuk'u da siyasi bir metin gibi değerlendirmek lâzım! 

Tabii ki. Mustafa Kemal'in gözünden yazılmış bir tarih kitabı. Kendini merkeze alarak yazılmış bir metin olarak bakmak lâzım. Yoksa sadece Nutuk'a bakarak o dönemi anlayamayız. 


İstiklâl Mahkemeleri hakkında hiçbir şey yoktur kitapta. Enver Paşa'nın adı yalnızca bir belgede geçer. Ali Şükrü Bey'in ne adı ne de hadisesi Nutuk'ta hiç geçmez mesela. Dolayısıyla bu eser mutlaka okunmalı, ancak Karabekir, Ali Fuat Cebesoy ve Rauf Bey'in yazdıklarıyla mukayese ederek... 

İkinci Grup'un liderlerinden Selahattin Köseoğlu'nun torunu hatıralarını bana verdi. Onu da yayına hazırlıyorum. Bu adam Milli Mücadele'de 3. 
Kolordu'nun kumandanıydı. Aynı zamanda Sivas Kongresi'nin de güvenliini sağlıyordu. Bunların gözünden de bakılmalı. 


İkinci grup daha eğitimli 
İkinci Grup kimlerden oluşuyordu? 

Kurucusu yedi kişi. Bunların beşi hukukçu. İkinci Meşrutiyet'in hürriyet sloganlarının revaçta olduğu dönemde hukuk okumuş adamlar. Diğer ikisi de asker. Biri Selahattin Köseoğlu, diğeri de evvelki Karakol Cemiyeti'nin başındaki adam Kara Vasıf. Hukukçuların arasında öne çıkan Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Ulaş. İkinci Grup'un lideri yok. 

İkinci Grup'u çalışırken tüzüğünü bulamıyorduk. Daha sonra bahsetti-Sim hatıratın içinden çıktı tüzük. Orada “Grubumuzun bağımsız bir lideri yoktur. Üç ayda bir dönüşür” diyor. 
Böyle bir siyasi parti olamaz. İkinci Grup bir fikir hareketidir, kişiye bağlı değildir. Meclis'te çok konuşanlardan Ali Şükrü var bir de. İkinci Grup, Birinci'ye göre eğitim bakımından daha donanımlı kişilerden oluşuyor. Yaş olarak daha gençler. “Şer Cephesi” tabiri zaten sosyo-ekonomik arka planına uymuyor. 


Bunlar neye muhalefet ediyor? 
Birincisi, meclis açılışında bakan seçimi problemi var. Şimdiki gibi de- 
$il, Tek tek bakanları meclis seçiyor. 
Adaylar çıkıyor ve oylanıyor. En çok oyu alan seçiliyor ve akabinde diğer bakanı seçiyorlar. Bir başbakanlık kabinesi ve güvenoyu sistemi yok. Meclis başkanı aynı zamanda başbakan. 
Dolayısıyla hem yürütmenin, hem yasamanın başı. Buna Meclis Hükümeti 


sistemi diyoruz. Ama bütün yetkiler de Meclis'te toplanmış vaziyette. Bu adamların en çok vurguladıkları şey “Meclis üstündür ve Meclis'in üstünde hiçbir güç olamaz” fikri. Buna muhalif bir uygulama görünce de karşı çıkıyorlar. Bakanların tek tek seçildiği oylama usulünde Mustafa Kemal'in çalışmak istemediği iki kişi bakan seçiliyor. Bunlardan biri Orhan Kemal'in babası Abdülkadir Öğütçü'dür. Adalet Bakanı oluyor. Diğeri de Türkiye Halk İştirakiyün Fırkası'nın bir numarası, yani Genel Sekreteri Tokat milletvekili Nazım Resmor. O da İçişleri Bakanı oluyor. Yani Türkiye'nin ilk İçişleri Bakanlarından biri bir sosyalist. Mustafa Kemal ikisine de “ben sizinle çalışmam” diyor ve istifaya mecbur birakıyor. Sonra kanunu değiştiriyorlar. 
Bundan sonra bakan seçiminde meclis başkanı aday gösterir, milletvekilleri de onun gösterdiği kişi dışında kimseye oy veremez. Bu bir itiraz kaynağı oluyor. 

İkincisi, asker kaçakları sorunuy- la alakalı. Balkan Savaşları'ndan beri memlekette sürekli harp var. Genelkurmay yayınlarının resmi rakamlarına baktığımızda çok sayıda asker kaçağının olduğunu görüyoruz. Bunu çözmek için 9 Eylül 1921'de “Firariler Hakkında Kanun” çıkarılıyor. Buna göre Meclis izniyle “İstiklâl Mahkemeleri” adında olağanüstü yetkili mahkemeler kuruldu. Vereceği kararlar kesin, bir üst mercie başvuru şansı yok. Verdiği hüküm anında infaz ediliyor. Buna da İkinci Grup itiraz ediyor. 
Hüseyin Avni tenkit ediyor bu mahkemeleri. Ona karşı Birinci Grup'tan eski İttihatçı Tunalı Hilmi “cepheler 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kan ağlarken tutup İstiklâl Mahkemelerini mi tenkit ediyorsun?” deyince o da “cepheleri tutacak olan silah degil, adalettir” diyor. “Eğer âdil davranmazsak o insanları nasıl seferber edeceğiz?” diye açıklama getiriyor. Zaten temel hak ve hürriyetler konusunda bu mahkemeler müthiş ihlâller yapıyorlar. Şubat ayında bu mahkemeler kaldırılıyor. 

Daha tepki çeken bir uygulama var ki, o da 5 Ağustos 1921'de Eskişehir-Kütahya Savaşı'nı kaybedip Yunan kuvvetleri Ankara'ya kadar yaklaşınca Mustafa Kemal'in “başkumandanlığa” getirilmesidir. Daha evvel başkumandanlık padişahta iken bu Meclis'in tüzel kişiliğine alınmıştı. Şimdi ise Mustafa Kemale veriliyor. Nutuk'ta “bu kanun hakkında kötü niyetliler vardı, mağlup olursam sorumluluğu bana yükleyeceklerdi” diyor. Unutmayalım, Enver Paşa bu sırada Kafkaslar'da. 
Trabzon'da da Enver Paşa'nın getiril mesi için her türlü organizasyon yapılmış. Eğer bir başarısızlık olursa Enver Paşa'yı bu hareketin başına geçireceklerdi. Mustafa Kemal başkumandanlık kanunu için bir şart koşarak, “Ben başkumandan olursam vereceğim emirler kanundur” diyor. Dolayısıyla Meclisin kanun çıkartma yetkisine ortak oluyor. Buna çok itiraz edildi. Bunu üç ayla sınırlandırmak suretiyle kabul ettirdi. “Şayet olağanüstülük ortadan kalkarsa ben bu yetkilerimi iade ederim” dedi. Ancak Kasım, Şubat ve Mayıs'ta üç kere daha uzatıldı. Bir sıkıntı da bu işte. 

Diğer problem, bakanların ne iş yapacağı ve ne ile yetkili olacağının ayrı bir kanunla düzenlenmesiydi. Bu kanun hiç çıkmadı. Kanun çıkmayınca Dışişleri Bakanı'nın diplomat tayin etme salahiyeti var mı yok mu, o bile tartışılıyordu. 


Aslında tamamen teknik meselelerde problem var. 

Evet. Meclisi merkeze koyup ona göre hadiselere bakışları var. Mustafa Kemal başkumandan olunca emir veriyor ve İstiklâl Mahkemeleri'ni yeniden kuruyor. Bu defa mahkeme âzâlarını da kendi tayin etmeye başlıyor. » 


M. Kemal'den Ali Şükrü'ye: 
“Artık sus!” 
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İkinci Grup 1922'nin Temmuz ayında kuruldu. Bağımsızların desteğini alıp Birinci Grup'un disiplin yoksunluğundan faydalanarak Meclis'teki çoğunluğu sağladılar. Sayısal olarak Birinci Grup 202, İkinci grup 63, Ba-Şımsızlar da 90 kişiydi. 

İlk iş olarak, 8 Temmuz'da bakanların seçimine dair olan kanunu değiştiriyorlar. Meclis Başkanı'nın aday gösterme usulünü iptal ettiriyorlar. Eski sisteme geçiliyor. Aynı gün kuvvetler ayrımına doğru giden bir adım atılıyor ve başbakan ile meclis başkanı birbirinden ayrılıyor. Nasıl bakanları tek tek meclis seçiyorsa, yine meclisin seçtiği bir başbakan uygulamasına geçiliyor. Rauf Orbay oy birliğiyle başbakan oluyor. Mustafa Kemal'den çoğu yetki alınmış oluyor. 


Sonra başkumandanlık kanunu geliyor gündeme. Meclis çoğunluğu sağlandığı için üç aylık dönem Ağustos 1922'ye denk gelecek ve kanun geçmeyecek. Zaten Mayıs'ta da kıl payı geçmişti. Aslında geçmedi de, geçirttiler. 
Bunu sezen Mustafa Kemal “Arkadaşlar! Ben bu yetkileri iade ediyorum” diyor. Aynı gece İsmet İnönü'ye telgraf çekiyor ve “Ben bu meclisle artık çalışmam, meclisi feshedeceğim. Ne dersin? Ordu bizi nasıl görür?” diyor. İsmet İnönü “Bana sorarsan meclisle başladık, meclisle devam edelim ama feshedersen de ben senin arkandayım” diyor. 

Yine İstiklâl Mahkemeleri kaldırılıyor. Eğer o tarihten sonra bir İstiklâl Mahkemesi kurulacaksa Meclis'in tasdikiyle yürürlüğe girer diye bir madde koyup İkinci Grup istediğine ulaşılıyor. 

Son olarak Hürriyeti Şahsiye kanunu çıkarıyorlar ki, bu bizim hukuk anlayışımızdan oldukça farklı. Mesela 
1982 Anayasası'na göre toplantı hürdür 
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der, sonra “ama” diye bir başlar, istisnalara yetki var mı, yok mu acaba, dersin. 
“Temel hak ve hürriyetler esastır. Memuriyet nüfuzunu Suiistimal ederek temel hak ve hürriyetlerin kullanımını engelleyen askeri ve sivil bürokratlara -şu kadardan şu kadara- ceza verilir” diyor. Bu kanun çıktıktan bir hafta sonra hükümet, “memurlara nasıl iş yaptıracağız, korkarlar” diyor. Kanunu kaldırmak için yeniden oyluyorlar, yine kazanıyorlar. Grup tamamen teknik meselelere itiraz ediyor. O “Şer Cephesi” terimi Şapolyo'nun (Enver Behnan) metinlerinden falan çıkmıştır. 


g el mıyız? 

1923'te Cumhuriyet'i ilân ederken yeni bir anayasa yapmadık. Elimizde 
1921 Anayasası vardı; 1924 daha sonra 
çıktı. 1921 Anayasası'na “Türkiye'nin şekli hükümeti Cumhuriyet'tir” maddesini koyuyoruz. Ondan kasıt, meclis hükümeti seçiminden vazgeçilip cum- 


hurbaşkanlığı makamını getirmek. O makam bir başbakan seçiyor, o da kabinesini oluşturuyor ve güvenoyu alıyor. Tek tek bakan seçiminden kabine sistemine geçiliyor. Aslında kabine sistemi, yani adı konmadan Cumhuriyet iki sene evvel teklif ediliyor. Cumhuriyet'in ilânında İkinci Grup'un payı da vardır yani. İktidar o sırada kuvvetlerin ayrılmasını istemediğinden bu işi geciktiriyor. Peki niçin 1923 yılı bekleniyor? Çünkü 1923 seçimleri var. O sırada bütün muhalefet tasfiye edilmiş. 
Tamamı Mustafa Kemal'in kontrolü altında seçilmiş bir meclis. İsmet İnönü ile arası iyi. İşte ona, “sen başbakan ol, ben de cumhurbaşkanı” diyor. Birinci Meclis'te kabul etmediklerini seçimden sonra bir sonraki mecliste yaptılar. 


Birinci Meclis söz konusu olunca en çok tartışılan mevzulardan biri de Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi vakası. 

Ali Şükrü Bey İkinci Grup'un kurucu kadrosundandı. Selahattin Köseoğlu hatıralarında bunu söylüyor. Ayrıca Tan gazetesinin sahibidir. Onu öldüren kişinin Topal Osman olduğu kesin. Giresunlu yerel tarihçiler bunu reddetse de bu böyledir. Topal Osman Ankara'ya geldiği zaman onu karşılayan heyetin içinde Ali Şükrü Bey de vardır. Fakat Lozan görüşmeleri yapılırken ihtilaf çıkar. Zabıtlardan açıkça görülür ki, hem Birinci ve İkinci Grup'ta, hem de Bağımsızlar'da Lozan hakkında “savaşta kazandığımızı masada veriyoruz” düşüncesi hâkimdir. Misak-ı Milli'den müthiş taviz verdiklerine inanırlar. 
İtiraz ettikleri husus, Batı Trakya, Adalar ve Musul ile birlikte Güneydoğu'da tren yolunun hudut yapılmasıydı. Köyün yarısı orada, yarısı burada kalmış. 
Diyorlar ki: “Biz Ankara Antlaşması'nda ordu bir an evvel batıya gitsin diye böyle yaptık, niye değiştirmiyorsunuz? Bu tabii hudut değil.” Kıbrıs bile gündeme gelmiş. Boğazlar ve kapitülasyonlar da çok tartışılıyor. Mesela 
6 Mart 1923'te Mustafa Kemal ile Ali 
Şükrü Bey arasında Lozan'la ilgili çok çetin bir münakaşa gerçekleşiyor. Mustafa Kemal, “Artık sus. Bir haftadır konuşuyorsun, millete zarar veriyorsun” diyor. Ali Şükrü Bey, “Sizin kimseyi it- 


Meclis'te iki tür oylama yapılıyordu. Birincisi kabul edenler, etmeyenler. İkincisi, herkesin verdiği oyu işleme sistemi. Zabıtlar- 


dan kimin ret verip vermediği anlaşılıyor. Bu şekilde isim belirtilerek yapılan oylamalarda 518.500 tane oy kullanılmış. Bunun 
518.250'si kabul oyu. 


hama hakkınız yoktur, konuşacağım” diyor. Burada Ali Fuat Paşa'nın anlattığına göre birbirlerinin üzerine yürüyorlar. Bazı kaynaklarda -o sırada meclise silahla girilebildiğinden- eller bellerine gitti deniyor. Netice itibariyle çok sert bir tartışma mevcut. Toplantıyı yöneten Ali Fuat Paşa iş iyice büyüyünce kürsünün üzerindeki çanı salonun ortasına fırlattığını, bu sayede bir suskunluk olunca celseye ara verdiğini anlatıyor. 


Topal Osman o esnada orada mıydı? 

O tartışma esnasında Topal Osmanın Meclis'te olup bunu dinlediği ya da sonradan duyduğu söylenir. Hangisi doğru bilmiyorum ama bundan haberdar oluyor. 6 Mart ve 26 Mart'ta Ali Şükrü ortadan kaldırılıyor. 


Bunu kendi inisiyatifiyle mi yaptı? 
Öyle olma ihtimâli kuvvetli. Topal Osman Mustafa Kemal'e çok bağlı. 


Mustafa Kemal Paşa böyle bir emir vermiş olamaz mı? 

Böyle yorum yapanlar var, ama ona yönelik somut bir delil yok. Ben tarihçi olarak dayanak ararım. Net olan Ali Şükrü Bey'in Topal Osman tarafından evinde boğdurulduğu. Bu hadise Meclis'in havasını çok bozuyor. Ali Şükrü Bey'in 2 Nisan'da cesedi bulunuyor. Seçim kararı ise 1 Nisan'da alınıyor. 


Bu konuda çalışmış biri olarak sizce Birinci Meclis Lozan'ı tasdik eder miydi? 

Şimdi sadece Birinci Meclis değil, Birinci Grup'tan da çok fazla muhalif 


Ahmet Demirel İle Söyleşi 


çıkardı; bunu da göz önünde bulundurmak lâzım. Lozan'dan yalnız İkinci Grup rahatsız değil. Muhalefet Temmuz'da nasıl çoğunluğu sağladıysa bence yine sağlarlardı. 


1923 Meclisi onaylama 
makinasıdır 

Cumhuriyet sonrası bütün meclisleri göz önünde bulundurduğunuz- da Birinci Meclis için meclislerin en demokratıydı diyebilir misiniz? 

1923 Meclisi'nin oy kullanmadaki 
muhalefeti Birinci Meclise göre daha azdır. Birinci Meclis'te ittifakla kabul edilen, yani oy birliğiyle kabul edilen kanun sayısı sadece dörttür. İkinci Mecliste daha çoktur bu. 1927'den 1946'ya kadar 19 yıllık bir dönem var. 
1930'da Serbest Fırka, 1945'ten itibaren Demokrat Parti kurucuları, bir de 1931'den itibaren CHP kanalıyla seçilen bağımsızlar var. Meclis'te iki tür oylama yapılıyordu. Birincisi kabul edenler, etmeyenler. İkincisi, herkesin verdiği oyu işleme sistemi. Zabıtlardan kimin ret verip vermediği anlaşılıyor. 
Bu şekilde isim belirtilerek yapılan oylamalarda 518.500 tane oy kullanılmış. Bunun 518.250'si kabul oyu. Geriye kalanlar reddedenler ve çekimserler. Dolayısıyla kabul oranı X99,95'dir. 
Bunlar demokrat meclis değil, onaylama makinası anlayacağınız. Zabıtlara bakarsanız, ilk meclisinki çok daha kalındır ve tartışma kısmı çok geniştir. Sonraki meclis zabıtlarında tartışma neredeyse yok gibidir. 


Meclisin seçim yaptığı hep vurgulanır. 
Nasıl bir seçimdi bu? Günümüzün seçim sisteminden farkı neydi? 

İki dereceli bir seçimdi. Bugünkü seçimle uzaktan yakından alakası yok. Ama Fransa'daki iki turlu seçim gibi de değil. Biraz Amerikan başkan seçimlerine benziyor. Eyaletlerden delegeler seçilip onlar da başkanı nasıl seçiyorsa, ona benziyor. Bizde de o dönemde halk sadece milletvekillerini seçecek olan kişileri seçiyor. 


Demokratik bir seçim söz konusu muydu? 

İstanbul'un Il. Meşrutiyet'ten kalma tarihi bir seçim sandığı var. Bu- » 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nu Halk Fırkası bayraklarıyla süslüyorlar ve bir arabanın üzerine koyuyorlar. 
Marşlar ve sloganlarla bütün İstanbul dolaştırılıyor ve İstanbul Üniversitesindeki merkez binasındaki bir salona getiriliyor. Bütün ikinci seçmenler çağırılıyor. Orada önce vali, sonra belediye başkanı -o zaten genellikle aynı kişidir- bir konuşma yapar. Arkasından CHP'nin il başkanı nutuk çekiyor. Sonra herkes bir şeyler söylüyor ve seçime geçiyorlar. Oy birliğiyle kaç kişi belirlenmişse seçiliyor. Zaten açık oy kapalı sayım yapılıyor. Şimdi buna demokratik seçim diyemeyiz. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ilk mecliste zabıtları birleştirme memurudur ve der ki: “Tek Parti dönemindeki seçimler seçim değil seçmeydi, atamaydı.” 


Son olarak, Birinci Meclis nasıl çalışmaz hâle getirildi? 

Burada çok yanlış anlaşılma var. Seçim kararı alınırken bir anayasa ihlâli var. 1921 Anayasası'na göre ayrı bir madde vardır. Anayasa meclisin görev süresini iki yıl olarak belirliyor. Bununla birlikte 1924 Anayasası ile bu dört yıla çıkacak. Ama bu ayrı madde der ki: “Seçimlerin iki yılda bir yapılacağına ve meclisin görev süresinin iki yıl olduğuna dair madde bu meclisi bağlamaz. Bu meclis gayesine ulaşıncaya kadar toplantılarına devam eder. 
Gayeye ulaşmak, meclis tam sayısının 


2)3'ünün onayıyla belirlenir.” Meclis için 1920'de Nisab-ı Müzakere Kanunu yapıldı. Ona göre meclisin toplam sayısının teorik olarak 320 olduğu kabul ediliyor. Bunun 2/3'ü 214 oy eder. Ancak bu madde kaldırılırken 214 oy çıkmadı. Dolayısıyla anayasa ihlâl edildi ama kimse buna itiraz etmedi. Çünkü seçim kararı 1 Nisan 1923'te alınıyor. 
Ali Şükrü Bey kayıp. Meclis artık beraber çalışamayacağı için Birinci ve İkinci Grup olarak teklif veriyor. Bağımsızlar da buna destek veriyor ve mecliste kaç kişi varsa onların oy birliğiyle çıkıyor. Ama sayı 214'ün altında. Anayasa ihlâli vardır ama bu herkesin kabul ettiği bir oylama neticesinde yapıldığı için kimse sesini çıkartmıyor. Hatta Hüseyin Avni Ulaş bu kararın “kutsal karar” olarak tescil edilmesine dair bir konuşma yapıyor. 

İşin bir de şu boyutu var: Mustafa Kemal, “Ben seçimden sonra Birinci Grup'u dönüştürerek Halk Fırkası adında bir parti kuracağım” diyor. 
1923 seçimlerine Halk Fırkası olacak 
grup katılacak. İkinci Grup, “Arkadaşlar, henüz Lozan Antlaşması imzalanmadı. Kendimizi dış dünyaya ispatlayamadık. Böyle bir ortamda seçim çekişmesine girmemek için biz bu seçimlere katılmıyoruz. Ama ileride partileşme niyetimiz var” diyorlar. Bağımsızlar zaten çok cılız. İttihatçıların çoğu kendi ideolojisini bırakmış, Ke- 


malist ideolojisi içerisinde Halk Fırkas'nda yer almıştır. Birinci Grup içinde çok ciddi sayıda eski İttihatçı vardı. 
Ama bunların dışında bir grup var ki, İttihatçılığı yeniden iktidara taşımak istiyor. Bunlar Doktor Nazım, Cavit Bey, Kara Kemal, İsmail Canbolat gibi az sayıda isimlerdi. Ama tabanları vardı. Bunu önlemek için meclisin kapanmasına birkaç gün kala bunları “Hıyanet-i Vataniye Kanunu”na dâhil ettiler. 

İstanbul milletvekili Ali Rıza (Bebe) 
1923 seçimlerinde Halk Fırkası adına 
seçimleri yürütme vazifesiyle İstanbula geliyor. Ali Rıza Bey gelmişken gazeteciler yakalıyor ve kanun değişikliğini niye yaptıklarını soruyorlar. 
O da “Bu değişiklik İttihatçılar için alındı” diyor. “İttihat Terakki saltanatın var olduğu bir dönemde kurulmuş bir partidir. Bu partinin programı saltanatın olduğu bir dönemde hazırlanmıştır. Programı böyle olan bir kesim seçime giremez” diyor. Ne kadar Zorlama bir yorum, değil mi? Dolayısıyla İttihatçılar da gidince 287 milletvekilinin dağılımı 5 bağımsız, 282 Halk Fırkası şeklinde oluyor. Bu 5'in 2'si hemen saf değiştiriyor. 284 milletvekili Halk Fırkası'na karşı 3 bağımsız listeyi nasıl deldi, sorusu çok ilginç tabii. Biri Bursa'dan Sakallı Nureddin, biri Gümüşhane'den Zeki (Kadirbeyoğlu) ve diğeri de Kayseri'den Zeki (Karakimseli) Bey. G 
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Türk milletinin, Türk insanının Anadolu topraklarında, 
Müslümanlıkla yeniden şekillenmiş bütün 

tarihi, İslamı esas unsur haline getirmiş bütün tecrübeleri, özellikle kriz dönemlerinde bir azme ve karara, bir kararlılığa ve irade beyanına hep işaret edegeldi. 


Prof. Dr, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Emekli Öğretim Üyesi 


“MİLLETİN AZMİ VE 
KARARI” NEZAMAN 
MECLİS'TE OLDU? 


slam dünyasında Hilafet-Saltanat sistemini değiştirmeye ve dönüş-İ türmeye dönük siyasi fikirler ve teşebbüsler meşrutiyet fikri etrafında ortaya çıktı ve gelişti denebilir. Aynı zamanda yeni İslam siyasi düşüncesinin, yeni İslam siyasi kurumlarının ve yeni İslam siyaset üslubunun teşekkül alanı olan bu meşrutiyet programı bir taraf tan Emevilerle başlayan (onunla başladığını iddia ettiği) ve Osmanlıların son dönemine kadar gelen, yani neredeyse bütün İslam tarihini kuşatan Hilafet-Saltanat sistemini yeniden yorumlamaya, dönüştürme- ye, tasfiyeye, hatta gayrımeşru ilân etmeye yönelirken kendi meşruiyet zeminini de meşveret/şüra kavramı merkezli olarak Kur'an ve sünnet (kaynaklar) ile dört halife (hulefâ-yı râşidin) devri üzerinden kuruyordu. 

Emevilerle başlayan süreci teferruat veya tali konularda değil kategorik olarak dört halife devrinden ayırmak ne kadar doğru ve yerinde bir yorum ve tercihti; esas itibariyle siyasi iktidar, yönetme yetkisi ve maddi-mânevi otorite demek olan ve hiç şüphesiz dört halifenin de kullandığı saltanatı/sultayı hanedan sistemine, yönetimin babadan oğula intikaline indirgemek ne ölçüde klasik kaynaklarla ve tarihi tecrübe ile örtüşüyordu soruları yeterince ele alınıp tartışılmadı. İşbaşın- da olanların, aydınların bir yere yetişmek, bir şeyi kurtarmak için acelesi vardı (hâlâ var). 

Meşrutiyet/meşveret üzerinden yürüyen yeni siyasi-dini hükümler ve yorumlar yeni ve ciddi bir araştırmanın, değerlendirmenin ve muhakemenin neticesi olmaktan ziyade kabul edilen, kabul edilmek zorunda kalınan bir siyasi programa ve yönelişe tektipli (yani az imkânlı) uyum sağlama arayışının neticesi gibiydi. Bir başka şekilde söylersek pratik ve ideolojik tarafı baskındı, nazariyatı, ince elenip sık dokunan tarafı zayıftı (bugün de zayıf). Sadece yeni aydınların değil ulemanın, meşayihin kaleminden çıkma metinlerde bile Emevilerden 19. yüzyılın sonlarına kadar gelen bütün İslam tarihinin (söylemeye gerek var mı, Selçuklu ve Osmanlılar dahil olmak üzere) istibdat devri olarak adlandırılması da bu süreçte oldu. Kuvvetli etkileri hâlâ devam eden yeni bir tarih, yeni bir siyaset yorumu ve kurgusuyla karşı karşıya idik. 


yl. 


İLK MECLİS TEMSİLCİLERİNİN BENZER VE FARKLI TARAFLARI... 


Milli Mücadele devam ederken Ankara'da vücut bulan 


Birinci Meclis'in birkaç kaynağından biri İstanbul'a uzanıyordu. 


Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın bazı üyeleri Ankara'ya intikal etmiş ve hüsnükabul görmüştü. Milli Mücadele'nin bütün heyecanı ve sıkıntılarıyla sürdüğü zor bir dönemde Amasya tamimi, Sivas ve Erzurum kongreleri tamamen yeni olmayan ama tazelenen farklı bir insan ve temsil kaynağı ortaya çıkardı. 
Buralardan meclise gelenler Anadolu ile, milletle daha içiçe, daha yakın bir yapıya sahipti. Ayrıca hem mahalli tecrübeleri ve şöhretleri vardı hem de Birinci Cihan Harbi şartları dolayısıyla merkezle, merkezdeki yönelişlerle münasebet halinde idiler. 

1908 ve 1920 meclislerinde medrese ve tekke mensuplarının, hoca ve şeyhlerin yüksek bir oranla kendilerine yer ve karşılık bulmaları da dikkat çekicidir. Meslek ve meşrep hanelerinde medrese ve tekke mensubu, hoca ve şeyh yazmadığı halde böyle olanlar da hesaba katıldığında bu grubun yüzdesi 


Meşrutiyet rejimini -sonra cumhuriyete, sonra demokrasiye uzanacak şekilde- İslamın/ana kaynakların emretti- 
$i, aradığı, Müslümanlığın tarihinin ilk yarım yüzyılında (Az Peygamber ve hulefâ-yı raşidin devrinde) uyguladığı sistem olarak anlamak ve anlatmak da bu sistemin içindeki batılı/yabancı unsurları, hatta Osmanlı Devleti dahil olmak üzere İslam coğrafyalarına yönelik Avrupa merkezli dayatmaları, icbarları büyük ölçüde görünmez, belki önemsiz hale getirdi. Savunma mekanizması da hazırdı: Esas itibariyle İslama ait olan bir şeyi, bir idare anlayışı ve şeklini Frenkler dayatsa ne olacaktı ki! Hz. Peygamber'in beyanıyla hikmet müminin yitik malı değil mi idi? Nerede bulursa almaya en layık olan oydu. 

İslam dünyasında meşrutiyete, cumhuriyete, demokrasiye karşı çıkan fikirlerin veya tenkitlerin kaba bir muhalefetten veya geleneksel kodları katı ve zamanüstü bir şekilde sürdürmekten öteye geçememiş olmasında da dini 


daha yukarılara, birinci sıralara çıkacaktır. 

Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal Paşa'nın Büyük Millet Meclis'in açılışına dair ilgililere gönderdiği 21 Nisan 1920 
tarihli tamimin ikinci maddesi şöyle düzenlenmişti: 

“Vatanın istiklâli, makam-ı refi'-i hilafet ve saltanatın istihlâsı Ihilafet ve saltanat makamının kurtarılmasıl gibi en mühim ve hayati vezâifi (vazifeleri) ifa edecek olan Büyük Millet Meclisi'nin yevm-i küşadını (açılış gününü| Cumaya tesadüf ettirmekle yevm-i mezkürun mebrükiyetinden (bereketli oluşundan)| istifade ve kable'l-küşad Jaçılış öncesi) bilumum mebusin-i kiram hazarâtıyla Hacı Bayram-ı Veli Cami-i şerifinde Cuma namazı eda olunarak envâr-ı Kur'an ve salâttan istifâza olunacaktır. Ba'de's-salât hilye-i saadet ve sancak-ı şerifi hâmilen daire-i mahsusaya |Cuma namazından sonra sakal-ı şerif ve sancak--ı şerifle meclise) gidilecektir. Daire-i mahsusaya dâhil olmadan ewvel bir dua kıraatiyle kurbanlar zebh olunacaktır”. 


görünümlü bu modern tektipli meşrutiyetçiliğin yahut derinleştirilememiş dindar demokratlığın belirleyici bir etkisi olduğunu söylemek mümkündür. 


“Meşrutiyet-imeşrüa” 

Meşveret/şüra kavramları üzerine inşa edilen (veya dini argümantasyon biçimi böyle şekillenip yürüyen) meşrutiyet-i meşrüa yani şeriata uygun/meşru meşrutiyet fikri ve sistemi iki ana alt fikir ve kurum üzerinde yükseliyordu; biri Anayasa (Kanun-i esasi), diğeri Meclis. Anayasa kral, imparator yahut halife-padişah dahil herkesin hak ve yetkileri ile hürriyetlerini eşitlik ilkesine riayet ederek tayin ve tahdit edecek, devletin ana çatısını yeniden kuracaktı, meclis ise herkesi yine eşitlik ilkesine göre “temsil” edecek, yasama ve denetleme fonksiyonu görecekti. Avrupa tecrübesinde bu iki fikir ve kurum sadece kralın, imparatorun hak ve yetkilerini sınırlandırmakla kalmıyor, sı- » 


nıflı ve eşitsizliklerin yaygın olduğu bir yapıdan sınıfsız ve eşitlikçi bir yapıya geçmek iddiası da taşıyordu. Çünkü s0syal sınıflar (aristokratlar, ruhban, burjuvazi, halk, köleler) ve farklı dine ve milliyete mensup olanlar (özellikle insan kabul edilmeyen ve gettolara itilen Yahudiler ve sapık kabul edilen Hıristiyan mezheplerinin müntesipleri, nihayet yabancı ırklar) arasında hem mevzuat itibariyle hem de fiilen büyük eşitsizlikler ve aşılmaz duvarlar vardı. Kültür de eşitsizliği meşru kabul eden bir karaktere sahipti. 

Meclis ise temsil yeriydi. Farklı sınıflara ve statülere mensup kişiler halkın tercihi ve oylarıyla eşit olarak meclise girecek ve kendi sınıfının, grubunun hak ve çıkarlarını seslendirecek, koruyacak, mücadele edecek, bu istikamette yasama ve denetleme mekanizmalarına katılacaktı. 
Meclis binalarında milletvekillerinin oturma biçimlerinin ağırlıklı olarak daire şekline yakın yahut oval biçimde oluşunun sebebi de bu eşitlik fikrinin mimariye yansımasından başka bir şey değildi. 

Peki -anayasayı şimdilik bir tarafa bırakırsak- İslam dünyasında, Osmanlı Devleti'nde ve Türkiye'de meclis hangi dini-felsefi temeller, tarihi tecrübeler ve sosyal-kültürel realiteler üzerine oturacaktı? Meclis esas itibariyle “temsil” yeri ve milletin “temsilcileri”nin bulunduğu bir mekân ise milletvekilleri ve partiler hangi sınıfları, hangi grupları, bunlarla irtibatlı olarak hangi fikirleri tem- 


sil edecekti? Yoksa ana hedef sistem değişikliğinden, halife-padişahın hak ve yetkilerini sınırlandırmaktan, onları halka/millete veriyoruz sloganı üzerinden bir grup insana, memur ve bürokrata (memurin sınıfına) aktarmaktan ibaret mi idi? Bu sorular bir iki istisna hariç dün de bugün de Türk demokrasisinin ve meclis fikri üzerinde kafa yoranların büyük ölçüde atladığı, atlamayı tercih ettiği, halk/ millet edebiyatı yahut iktidarı gökten yere indirmek, kulu birey yapmak gibi sloganlarla örttüğü (isterseniz cevaplayamadığı diyelim) meselelerdir. 

Böyledir ama Müslüman fertlerinin fiilen olmasa da hak ve sorumlukları itibariyle eşit olduğu, doğuştan getirilmiş imtiyazların ve statülerin (aristokrasinin) tanınmadığı, kilisenin/ruhban sınıfının (imtiyazlı ve Tanrı'ya yakınlaştırılmış manevi-dini otoritenin) bulunmadığı, katı duvarlarla birbirinden ayrılmış/birdiğerine düşman sınıf ların olmadığı, gayrımüslimlerin hukukunun tanındığı bir inanç, fikir, sosyal yapı ortamında batılı mânada bir temsil, bir parti ve bir meclis nasıl olacaktı sorusu yine de hiç tartışılmamış sayılmaz. 

IL. Meşrutiyet'in ilk yıllarında -İslamcılık cereyanı içinde olanların daha fazla olmak üzere- bazı aydınların ve ulemanın esas itibariyle tekpartili bir meclis fikrini savunduklarını biliyoruz. Şöyle bir mantık yürütüyorlardı: İnançları, düşünceleri, beklenti ve arayışları aynı/yakın 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Demokrat Parti iktidarının yani gerçek çokpartili hayatın ilk yılındayız. Necip Fazıl'ın çıkardığı Büyük Doğu mecmuasının kapağında (sayı: 
4T, 9 Şubat 1951) yer alan çizim Türkiye'de birden fazla partinin esasta olmadığını, olanların -örneğimizde 


dkesi 


CHP, DP, Millet) P(artisi)nin- meçhul “aynı temele bağlı” tekpartinin farklı tezahürlerinden ibaret olduğunu vurguluyor. Fark varsa eğer biraz kıyafetlerinde, şapkalarında ve dış görünüşlerinde var. 

İsmet İnönü general Kazım 
Özalp'e DP'nin kuruluşunu şöyle anlatmış: 

“Neye gülüyorum biliyor musun? 
Celal de (Bayar), Adnan da (Menderes), Fuat da (Köprülü), Refik de (Koraltan) Halk Partisi'ni değiştirip düzeltemedikleri için DP'yi kurmaya mecbur kaldıklarını sanıyorlar! Çok yanlış. Onlara DP'yi kurduran benim. 
Tabii bir muhalefet partisi kurun demedim elbette; ama onları bir karşı parti kurmaya zorladım. Türk milleti için çıkar yolun demokrasi olduğuna inanmıştım. Savaşın sonunu bekledim ve 19 Mayıs nutkunda (1945) 
bu düşüncemi açıkladım. Celal Bey (Bayar) ve üç arkadaşının müşterek imza ile Halk Partisi Meclis Grubu'na 


verdikleri (dörtlü) takrir, bu konuşmamdan sonradır (7 Haziran 1945). 
İsteseydim bu takriri grupta kabul ettirebilir ve yine istediğim gibi partiyi idare edebilirdim. 

Fakat benim asıl kaygım, kurulacak muhalefet partisinin ciddi insanlar tarafından kurulmasıydı. 
Takriri veren kimseleri yakından tanırım. Hem vatanperverdiler, hem böyle bir işin üstesinden gelebilecek vasıfta idiler. Bu yüzden grupta müzakereleri idare edecek olan Şükrü Saraçoğlu'na takriri reddettirmesini söyledim. Onurlu kişilerdi, takrirleri reddedilince bunu mesele yapacaklar ve böylece onları bir parti kurmaya itmek kolay olacaktı. (...) Bunun için de maalesef çok sudan sebeplerle kendilerini partiden uzaklaştırdım CE 
Kuruluş böyle olabilir, yürüyüş de böyle mi? Milletin dönüştürme gücü ve müdahale kapasitesi nerede ve nasıl devreye giriyor acaba? 


ravunun, kendi ayrıcalıklı durumunu korumak için zulüm ve baskı yoluyla cevap verişi anlatılır. Aslında bu örnekte anlatılmakta olan ay tafiin Gali döneenikde; belli yeti ortay Gk bi ola GE Yari Dele em : a e e düzeni karşısındaki tu ili bi meye Başka ii 


dönemde ortaya çıkabilen ve hak düzeni çağsusma karşı koyan bir devlet tipini ifade eder. 


al zi 


EGEMENLİK NEREDE VE KİMİN? 


12 Eylül-ANAP iktidarları bitmeye doğru giderken Gencay 
Şaylan tarafından hazırlanan “İslamcı Akımlar Ne İstiyor?” 
serlevhalı dosyada atılan birçok başlıktan biri de şu: “Şeriatta çok parti yok” (Cumhuriyet,13 Ocak 1987). Ve “1980 sonrası faaliyetlerini hızlandıran (...), 1983 Eylülünde Adana'da teyple tef çalıp zikir yaparken yakalan”an “Kadirilerden bir grup”un fotoğrafı. 

Belli ki siyasi yasakların yeni kalktığı bir ortamda daha fazla 


olan “kardeş” Müslümanların ayrı ayrı partilerde yer alması hiçbir şekilde doğru ve caiz değildir. Çünkü bu durrum yekvücut olmaları gereken Müslümanları tefrikaya düşürür, böler, kardeşliklerini zedeler. Zaten fırka (parti) kelimesi de tefrikadan geliyor, o da fitneyi, bölünüp parçalanmayı, sonu gelmez fikir ihtilaflarını, fısk u fücuru çağrıştırıyordu. Bundan ısrarla sakınmak lazım. Olsa olsa tek bir partinin çatısı altında nisbeten farklı fikirlere mensup olanların grupları olabilir. Farklı fikirler ve tartışmalar elbette meşruydu ve olacaktı ama bu tekparti çatısı altında olabilirdi, olmalıydı. 

Bu şartlarda ayrı din(ler)e mensup oldukları için gayrımüslimlerin ayrı bir partisi olabilir, bu normaldir. Rumların (Ortodoksların), Ermenilerin, Yahudilerin ayrı ayrı partisi mi olsun yoksa bunlar da diğer küçük dini gruplarla birlikte bir çatı altında mı toplansın, bu tartışılabilir. 

Bu mantık ve tartışma bugün için anlamsız veya tebessüm ettirici gelebilir. Fakat mecliste temsilin ve bununla irtibatlı olarak partinin batıdaki hikâyesini, menşe ve menfaatleri farklı/zıt sınıfların varlığının mümkün ve gerekli kıldığı temsil meselesini hesaba katarsanız burada yerli ve anlamlı bir tartışma da bulabilirsiniz. Fakat şimdilik esas işaret etmek istediğimiz husus tekparti fikrinin güçlü kültürel kaynaklarının olduğudur. 


“Egemenlik ulusun değil, Allah'ın olunca” İslamcılara göre ii I e 


Şerlatta zi payi tl yok 


canlanacak olan İslamcı siyasi hareketlerin önünü kesmek, onları demokrasi dışına itmek veya dönüştürmek istikametin- de ciddi bir çaba var. 

Fakat sormak lazım; Cumhuriyet gazetesinde, Cumhuriyet ideolojisinde, solun bütün fraksiyonlarında, milliyetçi-muhafazakâr cenahta yerleşik, sosyal mütekabiliyeti olan birden çok parti fikri gerçekten var mı, oldu mu? 

Ve tabii, varsa nasıl, yoksa niçin? 


1908 ve 1920 Meclisleri niçin ulaşılamaz oldu? 
Osmanlı-Türkiye tecrübesi meclis ve parti merkezli olarak tersten işleyen bir temsil fikri geliştirdi gibi gözüküyor. Meclis'e gelenler çoğunluğu itibariyle teknik mânada bir sınıfın ve grubun temsilcisi değillerdi ama kritik dönemlerde veya normal zamanlarda memlekete yaptıkları hizmetler, itibarlı şahsiyetleri, tanınmışlık oranları onları meclis için öne çıkarmış, seçilebilir (seçkin) hale getirmişti fakat meclise geldikten sonra bir tür hizmetlerinin devamı gibi olan tutumları ve duruşları ile milletin temsilcisi/milletin benimsediği kişiler haline de gelmişlerdi. 
II. Meşrutiyetin ilânından sonra İstanbul'da (1908), Milli Mücadele yıllarında ise Ankara'da kurulan (1920) meclisler Türk demokrasi tarihinde hususi yerlere sahip olageldiler. 
İlkinde hürriyetin ilânını hazırlayıp destekleyenler, ikincisinde ise Milli Mücadele'yi bizzat yürütenler neredeyse tabii bir seçimle meclise gelmişlerdi. Milletvekilliklerini bir lidere, bir partiye, bir gruba borçlu değillerdi. Belki ortak bir fikrin, bir inancın, bir davanın varlığı onların ço-Şunu “seçilmiş” hale getirdi. Milletle de irtibatı olan yeni bir ruhun, yeni bir arayışın “temsilcisi” oldular. Onun için de haksız iktidar odaklarına, kişi tasallutlarına karşı demokratik denebilecek ve cesurâne çokça tepki verebildiler, memleketin ve milletin lehine fikirleri, kararları » 


MECLİSLERİN MİMARİSİ VE TEMSİL 


Meclislerin iç mimarisinin ve oturma biçimlerinin dairevi veya oval oluşunun eşitlik ilkesine ve arayışına vurgu yaptığı, buna karşılık dik ve düz düzenlemelerin hiyerarşik ve eşitsiz bir karakter arzettiği söylenegelmiştir. Hakim bir başkanlık ve konuşma kürsüsü ihtiva etmeyen İngiliz parlamentoları ise dikdörtgendir ve temsilciler boş bir alanın dört tarafında, birbirini görecek şekilde oturmaktadır. 

TBMM'nin bir önceki iç mimarisi ve oturma düzeni dik ve düzdü. (1960-80 arasında gördüğümüz senato ovaldi). Şimdi ise meclis dairevi bir manzara arzediyor. Niçin öyle idi ve böyle oldu, değişiklikler neye işaret ediyor acaba? 


korkusuzca savunabildiler. Bu hareketleri aynı zamanda bir demokrasi kültürü de oluşturuyordu. Onların bazılarını Türk demokrasi tarihi için “kahraman” yahut “şehit” haline getiren de esas itibariyle bu yönleri oldu. Bir başka şekilde söylersek “temsil” açısından dikkat edilmesi gereken onların geliş/seçiliş şekilleri veya içinden geldikleri grup değil millet içinde yaşayışları, mecliste yaptıkları ve tavırlarıdır. 

Fakat her iki meclis de “birinci” meclis olarak kaldı. Ondan sonra istisnalar hariç seçilmişler milletin seçtiklerin- den ziyade birinin, birilerinin seçip milletin önüne çıkardığı, halkın da kişilerden ziyade sadece tercih ettiği lidere, partiye isteyerek veya kerhen oy verdiği bir mekanizma- ya dönüştü. (Mardin milletvekili olan Yakup Kadri'nin, seçim bölgesine gidip gitmediği sorulduğunda “Çankaya'ya gitmek daha kolay” dediği rivayet edilir. Yahya Kemal'i de bir defa gittiği seçim bölgesi Tekirdağ'da kimse tanımamıştı). Meclislerde liderden, partiden bağımsız olarak milletin, memleketin hakkını, hukukunu savunmak, doğruları dillendirmek, tek başına da kalsa doğrunun yanında yer almak ve bunun bedelini ödemek istisnai bir hal aldı. 

Peki temsil meselesi ne oldu? “Milletin azmi ve kararı” nerede temessül ve teşahhus etmişti/ediyordu? Yoksa meclis meşveret kelimesinin kelime anlamıyla sınırlı kalarak 


“danışma” meclisi haline mi gelmişti? Uzun yıllardır yapılagelen kamuoyu yoklamalarında meclisin itibarı ve güvenirliliği kaçıncı sırada? Niçin? Kriz dönemlerinden, askeri müdahalelerden sonra tekrar canlanan yeni katılımcı ruh ve arayışların devamlılığı nasıl sağlanacak? Sorulması ve sorgulanması gereken Zor sorular bunlar. 

Yine de bir seçimde Ecevit'e ve sola oy veren bir şehir veya bölgenin bir sonraki seçimde Demirel'e veya Erbakan'a (sağa, muhafazakârlara, İslamcılara) oy vermesi, işçilerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerden umumiyetle sağ-murhafazakâr partilerin kazanması Batılı temsil standartları üzerinden kolaylıkla anlaşılıp açıklanacak cinsten bir şey değil. Burada anlaşılmaya ve şerhedilmeye değer farklı ve enteresan bir “temsil” mekanizmasının işlediği kesindir. 

Türk milletinin, Türk insanının Anadolu topraklarında, Müslümanlıkla yeniden şekillenmiş bütün tarihi, İslamı esas unsur haline getirmiş bütün tecrübeleri, özellikle kriz dönemlerinde bir azme ve karara, bir kararlılığa ve irade beyanına hep işaret edegeldi. Ama bu azim ve karar mecliste midir? Meclis ve onu işleten/onunla işleyen siyasi fikirler, kurumlar, kişiler, siyasi partiler, politika aktörleri meclisi bu irade ve kararlılığın kâbesi yapmayı başarabildiler mi? 

Yol almak için bunu da soralım ve sorgulayalım. O 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Muhalifler Nasıl Susturuldu? 


Birinci Meclis'teki muhaliflerin akıbeti ne oldu? 
Kimler faili meçhul cinayetlere kurban gitti? 
Türkiye'yi terk etmek mecburiyetinde bırakılanlar ne yaşadı? Kim, hangi gerekçeyle küreğe mahküm edildi? İşte Türkiye'nin demokrasi tarihinden demokratik olmayan sahneler. 
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tine ve katılım çeşitliliğine sahipti. Meşrep, mezhep, 

siyasi ve etnik gruplar arasında dünyada emsali görülmeyen bir denge kurulmuştu. Çerkez, Türkmen, Kürt, Arnavut, Boşnak kanaat önderlerinin yanı sıra Nakşi, Alevi, Bektaşi, Mevlevi ve Kadiri tarikatlarının şeyhleri aynı çatı altında bir araya gelmişlerdi. Bektaşi şeyhi Ahmet Cemalettin Çelebi, Mevlevi şeyhi ve Hz. Mevlânâ'nın 21. kuşaktan torunu Abdülhalim Çelebi, Nakşi Şeyhi Şeyh Fevzi Efendi bu mebuslar arasındaydı. Hâsılı renkliliği ve çeşitliliğiyle Birinci Meclis “Milletin Meclisi” olma vasfını fazlasıyla hak ediyordu. 

Ayrıca Birinci Meclis'te Türkiye tarihinin en çetin demokrasi ve özgürlük mücadelesi de verilmişti. İşin doğrusu bu katılımcı anlayış zamanın şartları gereği bir mecburiyetti. Çünkü bu oluşum, yok olmamak adına birbirine can havliyle sarılmış “Anadolu-Trakya Müslüman Osmanlı” tebaasının hayatta kalma refleks ve ferasetinin ürünüydü. 
Yoksa Anadolu ve Trakya halkı için, “Buyurun, size özgür ve demokrat olma fırsatı sunuyorum?” şeklinde bir ihsan söz konusu değildi. Meclisin özgürlük ve demokrasi abidesi olduğunu anlamak için iç işleyişinden ziyade oluşum aşamasındaki katılım çeşitliliğine bakmak gerekir. 

Elbette hiçbir meclisten demokrasiyi eksiksiz bir şekil de uygulamasını bekleyemeyiz. Bu açıdan Birinci Meclis de kusursuz değildi. Çalışmalar göz ardı edilmeden bakıldığında, uygulamaların hepsinin sanıldığı gibi tarafların rızasıy- la yapılmadığı görülür. Örneğin Gazi Paşa'nın tasvip etmediği biri Dâhiliye Vekilliği'nde ancak bir gün kalabilmişti. 
Ya da Lozan'da yapılan mutabakatın aleyhinde olan gruplara karşı merhametli ve demokratik müdahale edildiğini kim söyleyebilir? Tan ile Sebilürreşad gazeteleri ve diğer muhalif basına reva görülen muameleleri, Ali Şükrü Bey'in katledilmesini hangi demokratik ve özgürlükçü anlayışla izah edebiliriz? 

Meseleye bir de diğer taraftan bakmak gerekiyor. Yeni kurulmuş, henüz devletlerarası zeminde tanınmamış, çift başlı idarenin kalıntılarından kurtulamamış bir ülkede, neredeyse 600 yıl müesses olan Hilafet ve Saltanata rağmen ayakta kalmaya çalışan bir meclisten bahsettiğimizi de unutmamalıyız. Meclisin kuruluşu esnasındaki bu özgür 


B irinci Meclis tarihte ender görülen bir temsil adale- 


ve demokratik çoğulculuk devam ettirilebilirdi. Fakat ne yazık ki olmadı. Bazı milletvekillerinin hayatları pahasına otoriter gidişata karşı verdikleri mücadele tarihteki nadide yerini aldı. Bu tespitler ışığında oluşan tabloyu hafızamız- da tutmak kaydıyla muhalefetin çalışmalarına, uğradıkları muamele ve akıbetine göz atalım. 

Kurucu Meclis'teki ilk gruplaşma 10 Mayıs 1921'de Mustafa Kemal Paşa'nın Müdafaa-yı Hukuk Cemiyetlerini, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yyı Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirip bir grup kurmasıyla başladı. Maruf grubun tek, tartışmasız ve ebedi lideri Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır. Buna karşılık İkinci Grup, Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey liderliğinde, Trabzon mebusu Ali Şükrü, Bitlis Mebusu Yusuf Ziya, Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali, Lazistan Mebusu Ziya Hurşit, Trabzon Mebusu Hâfız Mehmet Efendilerin başını çektiği muhalif kanat tarafından oluşturuldu. 
Meclis'in ikinci döneminde İkinci Grup çok ciddi bir tasfiyeye muhatap olmuş, neredeyse tamamı meclis dışında bırakılmıştır. 

Tek adamlık ve otoriterleşmenin Zirve yapacağı sonraki yıllarda Birinci Grup Halk Fırkası'nı, çoğunluğu meclisin dışında kalmış muhalif kanat da Kâzım Karabekir liderliğinde birkaç aylık ömre sahip Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasi'nı kuracaktır (Ancak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı ve mensuplarının bir kısmı 1938'e, diğerleriyse 1946'ya kadar siyaset sahnesinden çekildi). 

Birinci Meclis'in sahip olduğu bu katılımcı ve özgürlükçü anlayış sadece iki yıl sürmüştü. İki yıldan sonra otoriterleşmeye başladı ve efsane meclis iktidarla muhalefetin harp sahasına dönüştü. 15 Nisan 1923'te meclis kendini feshederek seçimlere gitti. Yetkinin tamamını tek elde toplayan Gazi muhalif grupları meclis dışında bıraktı. Listelerde kendi arkadaşlarına yer vererek “Tek Adam”, “Ebedi Lider” gibi vasıfları hak etmesine yol açan icraatlara imza attı. Muhalefetsiz bir dönem başlattı anlayacağınız. 

Birinci Meclis'teki muhalif mebuslar bunun bedelini ileride canlarıyla ödeyeceklerdi. Her şeye rağmen 1920'lerin ilk çeyreğinde gerçekleştirilen bu demokrasi mücadelesini alkışlamak gerekiyor. Demokrasi ve özgürlükler adına o vekillere minnettarız. 


M Dosya 


» Büyük Millet Meclisi'nin ilk devre mebusları Meclis bahçesindeler. 


Canlarından olan muhalifler 
Birinci Meclis mebuslarından siyasi cinayete kurban giden ilk isim Ali Şükrü Bey'di. Kendisi Meclis-i Mebusanın son döneminden Birinci Meclis'e katılanlardandı. İkinci grubun liderlerinden olup Lozan konusunda İsmet Paşa'nın hariciyeden anlamadı-Şını, yanlışlar yaptığını, dolayısıyla Lozanda kaybedilenlerin kazanılanlar- dan fazla olduğunu ileri sürmüştü. Bu söylemlerle Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına karşı oldukça sert bir muhalefet yürüttü. Bu durum Gazi'nin hoşuna gitmiyordu tabii. Ali Şükrü Bey İkinci Grubun düşüncelerini dile getirmek için Tan gazetesini çıkarma- ya başlayınca ise işin rengi tamamen değişti. Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi sertleşti. Kâzım Karabekir'in ifadesiyle, o kadar hiddetlenmişti ki, matbaanın yakılıp yıkılmasını istiyordu. 
Cevat Abbas'a hitaben, “Muhaliflerden Ali Şükrü Ankara'ya makine getirmiş. 
Tan gazetesini çıkaracakmış. Muhalif ler matbaa yapıyor, siz hâlâ uyuyorsunuz. Yakmalı, yıkmalı...” sözleri o günden sonra Tan gazetesi ve Ali Şükrü Bey'in ölüm fermanı hükmündeydi. 
Meclisin teşkilinden hemen sonra Mustafa Kemal Paşa'nın muhafız birlikleri komutanı Topal Osman, mebus olamamasına rağmen, TBMM salon kapısına sandalye atarak oturumları takip ediyordu. Bu oturumlarda Ali Şükrü Bey'in Gazi'ye yönelik sert tenkitlerinden kendine vazife çıkarmıştı. 
Gazi'nin sofra sohbetlerinde Tan gazetesi hakkında sarf edilen düşünceler de Osman'ı etkilemiş ve bir cinayete davetiye çıkarmıştı. Ali Şükrü Bey'i ortadan kaldırarak “Gazi Hazretleri'nin” 


gözüne girme düşüncesi, itibar kaybe- den Topal Osman için iyi bir fırsattı. 
Planı gereği evine nargile içmek üzere davet ettiği Ali Şükrü Bey'i boğdurarak öldürttü. Cinayet ortaya çıktıktan sonra korunmayacağını anlayınca da Çankaya'ya gidip Gazi Paşa ile görüşmek istedi. Kabul görmeyen bu talebinde ısrarcı olunca çıkan çatışmada maiyetinden birkaç kişi öldürüldü, Osman da yaralı olarak ele geçirildi. 

Milletin vekillerine yapılan saldırının cezası ölüm olmalı ve meclisin önünde infaz edilmeliydi. Yargılanıp meclisin kapısında asılması istendi. 
Bir kurşunla kasığından yaralanan Topal Osman, ne hikmetse yargılama yapılmadan karakolda öldürüldü. Cesedi de başsızdı. Yine de idam edilmesi isteniyordu. Bir gün sonra kafası olmayan ceset ayaklarından asılarak hüküm yerine getirilmiş oldu. 

Ziya Hurşit ile İkinci Grup üyeleri cesedin Topal Osman'a ait olmadı-Sını düşünerek yürütmekte oldukları muhalefeti daha da sertleştirdiler. Topal Osman'ın kim tarafından, ne sebeple öldürüldüğü ve cesedin kime ait olduğuna dair muamma bir türlü çözülemedi. Tutukluyken başının nasıl kesildiği hususunda da mantıklı bir açıklama yapılmamıştı. Ayrıca ayağın- dan asılan cesedin Topal Osman'a ait olmadığına dair ciddi şüpheler vardı. 
Bunlar hiçbir zaman giderilemedi. 

Ali Şükrü Bey'in vefatıyla kendilerinin tasfiye edileceğini anlayan İkinci Grup cinayetten Mustafa Kemal Paşa'yı sorumlu tutuyordu. Bu sebeple İzmir suikastı davasının ardında bu cinayetin olduğu düşüncesi yersiz de-Sildi. 1926'da suikast teşebbüsü içinde 


olanlar Ankara İstiklâl Mahkemesi'nde yargılandılar. Lazistan Mebusu Ziya Hurşit, İzmir'de idam edilirken, “Hürriyetsiz bir memlekette yaşamaktansa namusuyla ölmek daha hayırlıdır. 
Gidiyorum işte... Hadi Allah'a ısmarladık” sözleriyle idam sehpasına çıkmıştı. Ankara'da idam edilen Trabzon Mebusu Hâfız Mehmed Bey ise dara-Şacında ip boynuna takılırken yüksek sesle mazlum ve mazlumdan yana olmanın gururuyla, “Zulüm ile yapılan bina payidar olmaz” diye haykırmıştı. 

Trabzon Mebusu Hâfız Mehmed Bey meclisin tutarlı ve korkusuz muhalif lerinden biriydi. Ali Şükrü cinayetin- den iki yıl önce Samsun'da Topal Osman'ın yaptığı kanunsuzluklara tepki göstermiş ve Nureddin Paşa ile Mustafa Kemal Paşa'nın uygulamalarına sert eleştiriler getirmişti. Rum ve Ermeni tehcirinde tedbir alınmadan yapılan sevkiyatlar esnasında işlenen suçların gayrimesul kuvvetler (Topal Osman Çetesi) marifetiyle yapılması, Rum çetelerinin intikam sebebiyle Müslüman sivil halka yönelmesine sebep olmuş, Müslüman halk ise korumasız bırakıldığı için çok ciddi taciz ve tecavüzler yaşamıştı. Mehmed Bey, gayrimesul kuvvetlere bu imtiyaz ve yetkiyi verenlerin görevi kötüye kullandığına yönelik suçlamaların sahibi ve İkinci Grup mensubuydu. Binaenaleyh ikinci dönem seçimlerinde listeye alınmadı. Seçimlerden iki yıl sonra da sert muhalefetinin bedelini canıyla ödedi. 
Mehmed Bey ile aynı gün, aynı suçtan idam sehpasına çıkanlardan biri de Ardahan Mebusu Hilmi Bey'di. Bu liste birkaç kişiyle de kalmadı. İsterseniz diğer isimlere bakalım: 


Meclis dışında kalmış olmalarına rağmen ikinci dönemde de darağacı- na sevkler devam etti. “Bugünkü vaziyet-i araziye Devlet-i İtilafiye ve Avrupa devletleri öyle tespit etmişler ki, Türk ile Kürt teşrik-i mesai ederek yaşamazlarsa ikisi için akıbet yoktur. Arkadaşlar vaziyeti ictimaiyemiz bunu gösteriyor. Binaenaleyh hangisi hangisine ihanet ederlerse ikisi için de akıbet yoktur” diyen Bitlis Mebusu Yusuf Ziya, 14 Nisan 1925'te Bitlis Divan-ı Harb-ı Örfi'de idam cezası verilerek aynı gün sabaha karşı infaz edildi. Yusuf Ziya Bey'in hikâyesi, Ziya Hurşit ve diger İkinci Grup üyelerinden farklıydı. 
Onun sert muhalefeti tıpkı Ali Şükrü Bey gibi Lozan'da Musul'un kaybedilmesi üzerine ateşlenmişti. Musul ve Cenubi Kürdistan'ın İngilizlere bırakılmasına, bunun milletin bölünmesi, Misak-ı Milli'nin terk edilmesi anlamına geldiğini söyleyerek karşı çıkmıştı. Konuşmalarında Kürtlerle Türklerin birlikte yaşamasının zaruretinden bahsederek bu tarihi mecburiyeti şöyle özetliyordu: “Efendiler, Kürtlerin bütün siyasetleri, bütün mefküreleri dinlerindedir. Din esasına her şeyi ibtina ettirirler. Bu Meclis-i âli ki İslamiyet'i kurtarmağa azmetmiştir Kürtler bu Meclis'e karşı fena fikirler besleyemezler” (18.11.1336). Birlikten yana olan bu zat, vatanı bölüp parçalamak ve hükümeti milliyeyi devirmekle itham edilerek, ihanet-i vatan suçuyla yargılanıp idam edildi. Mahkeme evrakının hâlen açıklanmamasıysa ayrı bir muammadır. 


Dersim Mebusu Hasan Hayri Bey, Sakallı Nureddin Paşa üzerinden Mustafa Kemal Paşa'ya eleştiri getiren mebuslardan biriydi. Bir meclis oturumunda lafla yapılan sataşmalar şöyle cereyan etmişti: “Reis-i âlimiz Paşa Hazretleri bizim buraya toplanmaklığımızın yegâne âmilidirler (sebebi). 
Müşarünileyh (kendileri) bizi istihlâs ve taali-i vatan için lâzım gelen teda- biri ittihaz etmek (almak) için buraya topladılar, etrafına aldılar. Şimdi böy- 


MEBUS OLMAYI 


REDDEDENLER 


Birçok kişinin uğruna dünyaları vereceği makamı elinin tersiyle iterek mebusluğu reddeden bazı seçilmiş isimler Birinci Meclis serüveninin en az bilinen şahsiyetleridir. 
Rejimi tasvip etmeyen, Hilafet ve Saltanat taraftarı tavırları sebebiyle meclise katılmayan 12 kişinin arasında ilim ve tarikat erbabı çoğunluktaydı. Van'dan Seyit Taha, Seyit Muslihiddin Paşa, Ergani'den Salih Efendi, Tokat'tan Hoca Vehbi Efendi, Bolu mebusu Abdülvahap Efendi bunlardandı. Abdülvahap Efendi 
Bolu ayaklanmasında Hilafet Kurulu Komitesi'nde görev alarak ayaklanmacılara destek olmuştu. 29 Mayıs 1920'de Çerkes Ethem'in Düzce harekâtında yakalanarak idam edildi. Bunlar dışında Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda görev yapan mebuslardan istifa ederek veya çağrıya uymayarak Birinci Meclis'e katılmayanlar 34 kişiydi. 


le bir zatı muhtereme tutup da her işi gördürmek, meselâ vekilleri tâyin etmek vazifesini ona ihale etmek ve aynı zamanda da bu vekillerin intihabından (seçiminden) dolayı da böyle zımnen bir şahsı mesuliyet karşısında (o bulundurmak caiz midir, değil midir? 
Ben şahsan caiz olmadığı o kanaatindeyim. 
Bu fikr-i zâtimi (şahsi fikrimi) misalle izah edeceğim.” 

Hasan oHayri 
Bey: “Enver Paşa'yı Balkan Harbi'nden Harb-i Umumiyeye kadar nasıl biliyordunuz?” 

Mustafa Kemal Paşa: 
“Evet, iyi idi.” 

H. H. Bey: “Ben pekiyi biliyorum, yaptığı fedakârlık. Müsaade buyurun efendim. Harb-i Umumüi'de 


» Ali Şükrü Bey 


Muhalifler Nasıl Susturuldu? 


bu adam bu işleri gördü diye bütün umuru (işleri) onun eline verdik. Haddinden ziyade iş verdik, o da nihayet bu vatanı tepe takla, döndürdü de buyur! Bunu biz mi yaptık, Enver mi yaptı? Bunu biz yaptık, onu ortaya biz attık, çünkü ona o salâhiyeti biz verdik. 
Şimdi bu zat-ı muhteremi de Enver Paşa'nın akıbetine uğratmak istiyorsak bunu verelim.” 

M. Kemal Paşa: “Reisi, Enver'in akıbetine uğratmak senin elinde degil, Reis'in elindedir. O salâhiyeti Enver Paşa'ya sen mi verdin?” 

H. H. Bey: “Çünkü milleti idare edemedi.” 

M. Kemal Paşa: “Beni onlarla mukayese etmeyiniz.” 

H. H. Bey: “Yanlış, Paşa Hazretleri.” 
M. Kemal Paşa: “Yanlış değil, yanlış değil. Ben çok iyi anlarım” (IBMM 26.11.1921 tarihli oturum zaptı). 
Mustafa Kemal Paşa ile arasındaki sürtüşme sebebiyle Hasan Basri Bey'in İkinci Meclis seçimlerine katılması engellendi. 1924'ten sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na yakın durdu. 
Ancak o da uzun yaşamayan muhalif lerden oldu. 1926'da Şeyh Said meselesiyle ilişkilendirilerek Elazığ'da idam edildi. Gazi'yi Enver'e benzetmenin bedelini işte böyle ödemişti. 


İstanbul işgali esnasında kurulan Karakol Cemiyeti, İttihatçı yapısı sebebiyle Gazi tarafından her zaman ihtiyatla karşılanmıştı. Kara Vasıf, cemiyetin kurucusuydu. 
Bu nedenledir ki İttihatçı ve İslamcı temizliğine dönüşen ikinci dönem $eçimlerinde listeye konulmadı.  İstanbula yerleşti. Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. İzmir suikastı sebebiyle İstiklal Mahkemesi'nde yargılanırken Kâzım Karabekir'le birlikte son anda ipten kurtuldu. Fakat 1931'de » 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» Katledilen ilk vekil 


#4 


Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey, Birinci Meclis'in cinayete kurban giden ilk mebusuydu. Topal Osman'ın 


katlettiği vekilin cenaze töreninden bir kare. 


İstanbul'da tren çarpması neticesinde öldü. Tren hattına nasıl girdiğine dair açık bir bilgi yok. Dolayısıyla ölümü cinayet şüphesi taşıyan isimlerden biridir. 


Kaçanlar, sürgünler, tasfiyeler 

Ölümden kurtulmuş olan İkinci 
Grup mensuplarından Mehmed Akif, Reşit Bey, Abdülkadir Kemali ve Hüseyin Avni Birinci Meclis'in diğer renkli muhalif simalarıdır. 

Mehmed Akif'in muhalifliği 11. Abdülhamid karşıtlığı kadar sert değildi. 
Ancak hayallerinin sükut ettiği gerçeğiyle yüzleşmişti. Şiiri İstiklal Marşı olarak ayakta okunurken, gariptir, burada barınamadığı için 
Mısırın yolunu tut muştu. Tedavi için 
İstanbula geldiği 
Haziran 1936'ya kadar Mısır'da yaşamak zorunda kaldı. Aralık 1936'da 
İstanbul'da tedavi görürken vefat etti. 

Reşit Bey ise Çerkes Ethem'in abisiydi. Çerkez Ethem-İsmet İnönü kavgasın- da kardeşi Ethem'den yana olmakla kalmadı, yapılan muamele karşısında onunla beraber Yunanistan'a sığındı. 


» Mehmed Akif 
Ersoy 


Ankara İstiklâl Mahkemesi hakkında idam cezası verdi. 8 Ocak 1921'de mebusluğu düşürüldü. 150'likler listesine alındı. Ölüm tarihi olan 10 Eylül 1957'e kadar Ürdün'de sürgün hayatı yaşadı. 
Abdülkadir Kemali Bey yazar Orhan Kemal'in babasıdır. Gazete neşre- den muhalif bir hukukçuydu. Birçok hukuki görüşü içtihat olarak takip edilirken muhalifliği sebebiyle İstiklal Mahkemelerinde yargılanacağı haberini aldı. Bunun üzerine 1930'da Suriye'ye kaçtı. 1939'da çıkan aftan istifade ederek geri döndü ve Ankara'ya yerleşti. Siyasetten uzak kaldı; 1949'a kadar yargıçlık ve avukatlık yaparak hayatını sürdürdü. Koçkıri Tahkik 
Heyetinde yer aldığı dönemde Yusuf İzzet 
Paşa'nın yapılan zulüm ve kırımı mazur gören görüşlerine tepki vererek raporları oimzalamadı ve heyetten çekildi. Bu tavrı o zamana göre oldukça cesur bir davranıştı. 
Mustafa Kemal Paşa ile 
Erzurum Kongresi'nden itibaren beraber olan, İkinci Grubun lideri Hüseyin Avni Bey iyi bir hatip, bilge bir kişiydi. Ayrıca iflah olmaz 


KOMÜNİSTLERİN 


KISA MECLİS HAYATI 


Birinci Meclis'in en renkli simalarından biri Tokat mebusu 
Nâzım Bey'di. Halk İştirakiyyun Fırkası kurucuları arasında yer alan Nâzım Bey, 4 Eylül 1920 tarihinde Birinci Gruba karşıtların oylarıyla Dâhiliye Vekilliği'ne seçildi. Ancak Mustafa Kemal'in itirazı üzerine Komünistlik ve Yeşil Ordu ile ilişkisi gerekçe gösterilerek görevden çektirildi. Türkiye'nin ilk komünist bakanı ve milletvekili olarak tarihe geçti. Nâzım Bey, Bursa Mebusu 
Şeyh Servet ve Karahisar-ı sahip Mebusu Mehmed Şükrü Bey'in dokunulmazlıkları, ihtilal teşebbüsü gerekçe gösterilerek 21 Mart 
1921 tarihinde kaldırıldı. 12 Nisan 
1921'de tutuklanan Nâzım Bey, 9 
Mayıs 1921'de gizli Komünist Partisi teşkili iddiasıyla hükümeti devirme suçu sabit görülüp 15 yıl küreğe mahküm edildi. 12 Mayıs 1921'deki meclis oturumunda milletvekilliği düşürülerek Kayseri Cezaevi'ne gönderildi. 


muhalif bir demokrat olarak Birinci Meclis'in en çalışkan vekiliydi. Birinci dönem yasama süresi içinde 409 kez kürsüyü kullanarak en fazla konuşma yapan milletvekili unvanına sahip olmuştu. İkinci dönem meclis dışında bırakıldı. Sonrasında Gazi'ye suikasttan yargılandı. Hakkındaki suçlamaların asılsızlığı ortaya çıkınca beraat etti. Ankara'dan uzak bir hayat tercih ederek İstanbul'a yerleşti. Damadı Nurettin Topçu'nun fikir hayatının inkişafında oldukça tesir sahibidir. 23 Şubat 1948'de İstanbul'da vefat etti. O 


Mahmut Akyürekli 
Tarihçi - Yazar. 


HER ŞEY 
YENİ 
BAŞTAN! 


Bölgeyi, haritayı, dünyayı, yeni baştan okuyan program, 
Büyük Oyun başlıyor. 
Uluslararası sistem, Dünya savaşları, Küresel çözülme, Çözülen ittifaklar, 


Terör kuşakları, Yüzleşme ve Hesaplaşma, Yeni Bir Tarih, Yeni Bir Dünya... 


Her Perşembe 
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Son Başbuğ 
Alparslan Türkeş 
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Vefatının 20. yıldönümünde 
Alparslan Türkeş nâm-ı diğer başbuğ' ülkenin verdiği en çetin imtihanlara şahitlik etmiş, kendisi de zorlu sınavlar vermişti. Göçler, darbeler, sürgünler ve hapis cezalarıyla geçen hayatından ibretlik dersler çıkarırken, başkanlık sistemi hakkındaki görüşlerini okuduğunuzda çok şaşıracaksınız. 


ert bakışları, simasıyla bütün- 
Gini alın çizgileriyle bir devrin gençliğinin gözünde “başbuğ” olarak anılan ve bugün de anılmaya devam eden Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 20 yıl geçti. Türk siyasetine damga vuran 'dew isim Kıbrısta açacaktı gözlerini dünyaya. 
Ailesi buraya Kayseri'den göç etmişti. 
İbn Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir; Türkeş Kıbrıs'taki artan Rum tazyikinden kurtulmak için 1933'te Limasol adlı gemiyle İstanbul'a ayak bastığında henüz 16 yaşındaydı. 

Genç Türkeş askerlik mesleğine ilk adımlarını İstanbul'da attı. 1933'de Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi, 1939'da Harp Okulu'ndan mezun olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldı. 2. Dünya Savaşı yılları, memlekette ekonomik sıkıntılar almış başını gidiyor. Alparslan Türkeş bu karanlık günlerin yakında sona ereceğine inanır ve 1940'ta ilk evliliği yapar. Ayzıt, Umay, Selcen, Sevenbige (Çağrı) ve Yıldırım Tuğrul ve daha sonraki evliliklerinden de Ayyüce ve Ahmet Kutalmış dünyaya geldi. 
İsimlerden anlaşılacağı üzere ömrünü adayacağı mefkürenin etkisine çoktan girmiştir. 

3 Mayıs 1944. Türk milletinin ve 
devletinin bekası fikrinin savunucusu münevverler ve üniversiteli gençler kendilerini cumhuriyetin 'gerçek” sahipleri olarak gösterenlere karşı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilki gerçekleştirerek ideolojik tavırlarını ortaya koyarlar. CHP'yi Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan sonra siyaseten en sert eleştirecekler arasında kimler yoktur ki: Zeki Velidi Togan'dan Hürseyin Nihal Atsız'a, Reha Oğuz Türkkan'dan Cihat Savaş Fer'e, Nurullah Barıman'dan Fethi Tevetoğlu'na, Nejdet Sançar'dan Cebbar Şenele birçok isim... 

Bu isimlerin yanında henüz 27'sinde bir üsteğmeni görürüz. Ankara 
Ulus Meydanı'na doğru yürüyüşe geçtikleri sırada polis tarafından yaka paça gözaltına alınan bu genç üsteğmen daha sonra o günleri şöyle anlatacaktı: “Bunlar Milli Şef ve onun gözde Milli Eğitim Bakanına nasıl gösteri 


yapabiliyorlardı? O zamana kadar Milli Şefin müsaade etmediği hiçbir gösteri yapılamazdı. Demokrasi, eşitlik, hürriyet, gençlik... Bütün bunlar Türkiye'nin 1944 iktidarında hep palavradır. Halkın alkışları, gençlikten çıkacak “yaşa” naraları kayıtsız şartsız İnönü'nün tekelinde kalmalıdır.” 

Milli Şef istibdadına karşı çıkan milliyetçileri “tabutluk” günleri bekliyordu. Vatan hainliği suçlamasıyla hâkim karşısına çıktığında bunu şiddetle reddederek, “Ben yeryüzünde her şeyden çok milletimi ve vatanımı severim” cevabını verecekti Türkeş. 
Mahkeme 9 ay, 10 gün hapis cezası verir fakat bir yıl hücre hapsi yattığı için tahliye edilir. Türkeş'in aldığı bu ceza Askeri Yargıtay tarafından daha sonra bozulur fakat bu vatanperver genç dimağlara kazınmıştır artık. Milliyetçiler bugün hâlâ kutlanan 3 Mayıs Türkçülük gününün mimarlarının adını marşlarında anmaya devam ediyorlar: “Yiğitçe buyruğa gönül verdiler, Alparslanlar, Toganlar, Orkun, İdiller, yürüyün, yürüyün haydi yiğitler”... 

Türkeş'in en büyük hayali askeriyede yükselmekti. 1948'de Genelkurmayın açtığı sınavlarda gösterdiği başarı askeri eğitimine ABD'de devam etmesinin yolunu açtı. ABD'de piyade okulu ve Amerikan Harp Akademisi'ndeki eğitimleri başarıyla tamamladı. 1957'ye kadar Türk Genelkurmay'ı Temsil Heyeti üyeliğini sürdürdü ve bu süre içinde Uluslararası Ekonomi alanında yüksek tahsil yaptı. 


son Başbuğ: Alparslan Türkeş 


Sürgün ve büyük dönüş 

Türkiye 1950'li yıllarda tanıştığı demokrasiyi 27 Mayıs 1960 ihtilaliyle askıya alacaktı. Bu antidemokratik yöntemle seçilmiş iktidara el çektiren askerlerin arasında Alparslan Türkeş ismi dikkat çeker. Türk milleti 27 Mayıs cuntacılarının yönetime el koyduğunu Türkeş'in sesinden öğrendi. Aynı zamanda darbenin hemen ardından yönetimi devralan Milli Birlik Komitesinin üyelerindendi. Başbakan Müsteşarlığı görevini yürüttü. Fakat Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ismini karışık” işlerde hep duyduğumuz “İsmet Paşaf(!) Faktörü” burada da devreye girdi ve CHP'lilerin telkinleriyle MBK 13 Kasım 1960'da Alparslan Türkeş'in de aralarında bulunduğu milliyetçi-muhafazakâr 13 ismi tasfiye etti. 
Türkeş için sürgün günleri başlamıştı. 
Ne de olsa “muhacir” bir ailenin ferdiydi; göçmek-sürülmek adeta onunla bütünleşmişti. Hindistan Yeni Delhi'deki mecburi ikameti sırasında da hükürmete ikazlar içeren mektuplar yazmaya devam etti. 

23 Şubat 1963'te yurda dönerek Huzur ve Yükseliş Derneği'ni kurdu. Kısa süre sonra Talat Aydemir'in darbe girişimine dâhil olduğu iddiasıyla 4 ay hücre hapsinde tutuldu. Yargılama sonucunda beraat etti. Sivil siyaset yapma isteğini Cumhuriyetçi Köylü Mil let Partisi'ne üye olarak resmileştirdi. 
1964'de üye olduğu partide bir yıl sonra genel başkanlık koltuğuna oturacaktı. Türkiye'de siyasetin kutuplaştı- 
$ı bir dönemde CHP-AP çekişmelerine yeni bir alternatif sunan CKMP 8-9 Şubat 1969'daki olaylı kongresinde adını Türkeş'in teklifiyle Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirdi. Aşırı Türkçü akımların partideki ağırlığını ortadan kaldırarak “Hira dağı kadar Müslüman, Tanrı kadar Türk” şiarıy- la Türk-İslam sentezinin siyasi arena- da vücut bulmuş haliydi MHP, Olaylı kongrede bir taraf “Tanrı Türk'ü korusun” diye slogan atarken, Türkeş ve arkadaşları “Kanımız aksa da zafer İslamın” dediler. 

1965'te girdiği meclisten 12 Eylül 
1980 İhtilali sonrasında çıkmak 2Zorunda bırakıldı Türkeş. Sivil siya- » 


Türkiye'nin koalisyonlardan çok çektiğini bilen Alparslan Türkeş Temel Görüşler adlı kitabında başkanlığın ülke için en ideal sistem olduğunu belirtmişti. Eski Türk devletlerinin tek bir lider etrafında birleşerek başarılar kazandığı- nın altını çizen Türkeş, başkanlık sistemini şu sözlerle savunmuştu: “Milliyetçi hareket tek başkan, tek meclis sistemini savunur. Çağımız kuvvetli, adil ve hızlı icra çağıdır. 
Türk milleti, dünya imparatorlukları kurduğu devirlerde kuvvetli, adil ve hızlı icra sistemini uygulamıştır; kuvvetli ve hızlı icra, icra gücünün tek elde toplanmasıyla mümkündür. 
Bunun için tarih ve töremize uygun olarak başkanlık sistemini savunuyoruz. İcrayı, cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık olarak ikiye bölemeyiz. 
Her konuda bütünleşmeci olduğumuza göre, icranın başında da bütünleşmeci olmalıyız. Türk tarih felsefesi ve tarihinde icra organı hiçbir zaman bulunmamış, yani tek bir başkan tarafından yürütülmüştür. 
Milliyetçi Türkiye'de de demokratik milli cumhuriyet ilkesi içinde başkan, Türk milletinin yürütme organının tek başı olacaktır. Tek başkan sistemine uygun olarak yasama organı yönünden de tek meclis sistemini savunuyoruz. Avrupa krallık veya federal devlet rejimlerinin bir mirası olan senatonun, millet meclisi yanında yasama işlerini geciktirdiği bir hüviyet taşıması dolayısıyla kaldırı!lmasını İStİYOrUZ.” 
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Alparslan Türkeş'in ailesiyle görüldüğü ender fotoğraf karelerinden biri. Sağında ilk hanımı Muzaffer Türkeş. Kucağında oğlu, bugün Başbakan Yardımcısı olan Yıldırım Tuğrul Türkeş. Arkada ayaktaki hanım 


ise büyük kızı Ayzıt. 


sete değer verdiğinden ve darbelerle Türkiye'nin geri kaldığını idrak etti-Şinden 1975 sonrasında kurulan 1. ve 
2. Milli Cephe hükümetlerinde Türkiye'nin normalleşmesi için çabaladı. 
Fakat Türkiye'nin içinde bulunduğu durum korku filmi setlerini aratmıyordu. Sovyetler Birliği'nin desteğini arkasına alan bazı örgütler milliyetçi-muhafazakâr gençleri hedef almaya başlamışlardı. Türkeş, MHP tabanını olaylara karışılmaması için ikaz etti. 
Fakat bugün anlaşıldığı üzere 12 Eylül cuntacıları darbeye zemin hazırlamak için “Türkeş'e rağmen MHP'lileri sokağa döküp Türkiye tarihinin en karanlık günlerinin yaşanmasına sebep oldular. 12 Eylül'de komünizm tehdidini öne süren generaller, komünizmle mücadele eden MHP'li gençleri darağacına göndermekten geri durmadı. Darbenin ardından tutuklanan Türkeş, tarihe MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası olarak geçen yargılamalarda 9 Nisan 1985'e kadar tutuklu kaldı. 

Türkeş 27 Mayıs'ın ardından gelişen süreçte nasıl mağdur olduysa, 12 


Eylül'den sonra da benzer mağduriyetleri yaşadı. 1987'de darbecilerin koyduğu siyasi yasakların halkoylamasıy- la kaldırılmasının akabinde Milliyetçi Çalışma Partisi'nin genel başkanlığına seçildi. 24 Eylül 1991 seçimlerine o dönem irticai faaliyetlerin odağı ilan edilen Refah Partisi çatısı altına girmeyi kabul ettiğinde Türkiye'deki normalleşmeyi ne kadar çok istediği bir kez daha anlaşıldı. 1992'de ise darbecilerin kapattığı MHP'yi yeniden siyasi arena- ya çıkartan Türkeş olacaktı. 

Bir avuç dava arkadaşının başlattı- 
$ı hareketin iki yıl sonra iktidar ortağı olduğunu göremeden, karlı bir Ankara gününde 4 Nisan 1997'de vefat etti. 
Cenazesine kendisine kıyasıya eleştirenler dahi katıldı. Ölmeden değeri ve kıymeti anlaşılamayan isimlerden biri olarak kara kaplı tarih defterine ismi yazılanlardı. Bugün hâlâ milyonlarca gencin dilinde ve gönlünde “başbuğ” olarak saygınlığı devam ediyor. Ankara Beştepe'deki kabri yılın her günü gönül verenleri tarafından ziyaret ediliyor. B 
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Islam Devletlerinde Paranın Kullanımı 


Sikkeye Adalet ve 
Muhabbet İşleyen 


Medeniyet 


Sikke ve Para 


Selçuklularda çek, havale ve poliçe uygulamasının yaygın olduğunu; Dânişmendiilerin Bizans yazı ve figürleri bulunan para bastırdıklarını biliyor muydunuz? İslam devletlerinin faizden uzak kalmayı başarıp parayı ticari, ekonomik ve siyasi bir avantaja çeviren uygulamalarından ilginç örnekler... 
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GG İlk parayı Lidyalılar buldu.” Bu bilgiyi ezberlememiş olan var mı? Tarih dersini sevsin ya da 

sevmesin, her öğrencinin zihnine kazınmıştır deyiş yerindeyse. Evet, ilk paranın izlerine MÖ 7. yüzyılda Lidya krallığında rastlıyoruz. MÖ 5. yüzyılın sonlarına kadar bakır, gümüş ve altından darp edilirken, MÖ 7 yüzyılda bronz sikkelerin yaygınlaştığı görülür. Yazıda Müslümanların kullandı- 
$ı paralar üzerinde duracağımız için 

Arapça kökenli “sikke” kelimesini tercih edeceğiz. 

İslam devletlerinde sikkeler altın, gümüş ve bakır olarak basılırdı. Ya İslamiyetten önce? Bu dönemde Arapların İran, Roma ve Bizans sikkeleri kullandıklarını biliyoruz. Bir miskal gümüşe “dirhem”, altına “dinar”, bakıra ise “fels” diyordu Araplar. İslamiyetin ilk yıllarında sikke basılmamış, o sırada piyasada bulunan Bizans-Sâsâni sikkeleri kullanılmaya devam edilmişti. Emevilerle birlikte Müslümanlar bu paraların benzerlerini kestirmeye başladılar. Bu yüzden Arap-Bizans, Arap-Sâsâni sikkeleri olarak adlandırıldılar. 

Emevi halifesi Abdülmelik b. Mervân (680-705) devrinde üzerinde figürler bulunan Bizans-Sâsâni tipinde sikke kestirmeye son verilerek yalnızca Kur'an-ı Kerim'den ayetler bulunan yeni sikke modellerine geçildi. Abdülmelik Bizans sikkeleri karşısında İslam'ın gücünü göstermek suretiyle çığır açmış ve İslam dünyasının para hususunda Bizans'a bağımlılığını so- 


na erdirmiştir. Abdülmelik'in para reformu İslam iktisat tarihinde altı çizilmesi gereken bir gelişme olarak öne çıkar. Bu aynı zamanda merkezi otoritenin güçlendirilmesine yönelik atılmış hayati bir adımdı. 

Bu reforma uzanan süreci inceleyelim: Abdülmelik'in hilafeti döneminde iç karışıklıklar nedeniyle cizye ve haraç gelirleri kayba uğramış, devletin ekonomisi zarar görmüştü. Sâsânilerin yıkılış dönemlerine ait paralar tedavüldeydi. Geniş İslam coğrafyasında farklı gramajlardaki paralar devlet hazinesine girecek vergiyi azaltıyor, buda mali sıkıntılara neden oluyordu. 
Paranın standardize edilmesi şarttı. 

Abdülmelik iç karışıklıklar esnasında dönemin siyasi gücü Bizans İmparatorluğu'ndan emin olmak için vergi ödemeye devam etti. Vergilendirmede Bizans parası kullanılıyordu. 
İmparatorlukta darp edilen paraların İslam ülkesine ithali neticesinde Müslümanların Bizans parasına bağımlılığı söz konusuydu. İç savaştan başarıyla çıkan halife, Mısır'da üretilen ve imparatorluğa ihraç edilen tırâzlı kâ-Şıtları (parşömen) Bizans'a karşı koz olarak kullanarak üzerlerine “Kul huvallahu ehad” yazılmasını emretti. 
Böylece tırâzların Arapçalaştırılması- na (Araplaştırılmasına) gidilmiştir. 

Bu durumun iki devlet arasında krize dönüşmesi kaçınılmadı. İmparator II. Justinianus'tan ilk tehdit geldi: Durum düzeltilmediği takdirde paralara İslamı kötüleyen unsurlar yazılacaktı. 


İstişareler neticesinde ilk İslam parasının basılmasına karar verildi. Bizans paraları örnek alınarak motif ve karakterlerin düzenlenmesiyle ilk müstakil İslam dinar ve dirhemleri böylece dizayn edilmiş oldu. İslam devleti paraları zamanla değişikliklere uğrayarak özgün bir hale gelmiştir. Para reformunun son halini teşkil eden paraların en karakteristik özelliği yazıdan ibaret olmasıdır. İki yüzde Bizans ve Sâsânilerden farklı olarak idareci portreleri veya diğer resim temsilleri olmaksızın sadece Müslümanların dini formülleri yazılmıştır. Bu durum İslam paralarına örnek teşkil eder. 

Emevilerden itibaren sikke bağımsızlığın, egemen bir güç olmanın sembolü kabul edilmiş ve devletin başına geçen hükümdarın sikke kestirip hutbe okutması hükümdarlık alâmeti sayılmıştır. 

11. yüzyılda Uygur hanları kumaş parçaları üzerine mühür basarak kâ-Şıt para kullanmaya başladılar. “Kumrdu” adı verilen bu itibarlı kumaş parçaları eskidiği zaman tekrar hanın mührü ile damgalanıyor veya değiştiriliyordu. Kaşgarlı Mahmud Suvar Türklerinin ticarette “ekin” denilen kumaş parçalarını kullandıklarını kaydeder. Orta Asya'da İtil Bulgarları ve Hazarlar ise ticarette deri para kullanıyor, yabancı tüccarlar mal almaya geldikleri zaman alışverişlerini bunlarla gerçekleştiriyorlardı. Bu deri paralara Eskiçağ'da Çin'de de rastlanmıştır. » 
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Hem Anadolu, hem de Büyük Selçukluların askeri teşkilâtı lejyonerlerden (ücretli asker) oluşuyordu. Hassa, Türkmen, dirlik sahipleri ve tâbi devletlerin kuvvetleriyle çeşitli milletleri bünyesinde barındıran bir sistem 


mevcuttu. 


Selçuklu usulü çek ve havale 

Kâğıt, kumaş ya da deri para usulü Orta Asya ve Uzakdoğu'dan İran'a, oradan da Araplara geçmiştir. Avrupalılar ise Haçlı seferleri sırasında haberdar oldukları bu uygulamaları Batı'ya taşıdılar. 

Müslüman Araplardan İslam devletlerine geçmiş olan altın ve gümüş sikkeler (dinar ve dirhem) Selçuklularda da benzer biçimde kullanılmaya devam edildi. Selçukluların iktisadi yükselişine orantılı olarak gümüş ve altın paralar basılmış, ayarlarının yüksekliği dolayısıyla Anadolu dinar ve dirhemleri yabancı ülkelerde aranır olmuştur. 

Selçuklular egemenlikleri altındaki şehirlerde ticari işlem ve usullere birtakım yenilikler getirdiler. Bankerler (cehbez), zenginlere ve devlet adamlarına ait paraları kâr (faiz) karşılığı kullanıyor, gerektiğinde devlete borç para 


(ikrâz) veriyor, karşılığında bazı vilâyetlerin vergilerini iltizam usulüyle ve kârıyla üzerlerine alıyorlardı. Sermaye ve servetlerin uluslararası dolaşımın- da yaşanabilecek tehlike ve güçlükleri ortadan kaldırmak üzere ticari muamelelerde çek, suftâce ve havale senetleri X10'luk kâr karşılığında kul lanılmaktaydı. 

Türkiye Selçukluları ticareti teşvik için bir taraftan tedbirlere başvururken, diğer taraftan da sağlam bir para politikası takip ettiler. Latinlerle yaptıkları ticari antlaşmalarda (ahidnâme) altın, gümüş ve mücevheratı gümrük muafiyetine tâbi tutmaları bu ticari politikanın gereği idi. Anadolu'daki Türk beylikleri de nakit paranın sınır dışına çıkarılmasına izin vermiyorlardı. Selçuklu dinarları hacimli, yüksek ayarlı ve halis olduğundan Bizans İmparatorluğu, Mısır gibi yabancı ülkelerde rağbet görmekteydi. 1040 
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yılında Büyük Selçuklu Devleti kurulduktan sonra ilk yavru Selçuklu devleti İran'ın güneyinde, Kirman bölgesinde kuruldu (1048). Kirman Selçuklu Melikliği'nin kurucusu Kara Arslan Kavurt ülkesinde sıkı bir ekonomik politika takip ederken paranın ayarını da sağlam tutmaya çalışmıştı. 

Anadolu'da Dânişmendli hükümdarlarının bastırdığı paraların bazıları günümüze kadar gelmiştir. Ancak bu paraların alışık olduğumuz İslam sikkelerinden farklı olup daha çok Bizans paralarına benzediği görülür. Artukoğulları, Saltukoğulları, Atabeglikler ve Mengücükoğullarında olduğu gibi Dânişmendli sikkeleri de Anadolu'da hüküm sürmekte olan Bizans İmparatorluğu sikkelerinin etkisini taşır. 
Dânişmendliler Bizans İmparatorluğu ile ticari ilişkileri nedeniyle olsa sikkelerinde Arap harfli yazıların yanı sıra Grek harfli ifadeler de kullanmışlardır. Hatta hükümdar isimlerinin Grek harfleriyle yazıldığı dikkat çeker. Bunların üzerinde hem Rumca yazılar, hem de insan ve hayvan figürleri bulunurdu. 

Dânişmendlilerin bu uygulamasının çeşitli nedenleri olmalıdır. Anadolu'ya yeni geldikleri için buradaki mahalli şartları ve iktisadi alışkanlıkları hesaba katarak ve Bizanslılarla ticari ilişkilerini kolaylaştırmak için bu yolu tercih etmiş olabilirler. Dahası Dânişmendli ülkesinde yaşayan veya onlara bağlı olan Rumlar başka dil bilmiyorlardı. Paralarda Rumca harflerin kullanılmasıyla alışverişleri kolaylaştırılırken, yaşadıkları topluma güven duymaları da sağlanmış oluyordu. Ünlü Fransız tarihçi Claude Cahen üzerlerinde Rumca harf ve şekillerin kullanılmasının, bu paraların Bizanslı ustalar tarafından imal edilmesine bağlanabileceğini söyler. 


Sikkeden okunan 
Bizans 

Bu tür paralar bastıranlar sadece Dânişmendliler değildi. Zengiler, Eyyübiler, Artuklular, Sal tuklar ve Mengücükler de resimli paralar darp ediyorlardı. Anado- 


» Türk kültür hayatının öncüsü 


Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad (1190-1237)'ın 


Alanya'daki heykeli. 
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lu'daki Türk beyliklerine ait sikkeler- de Bizans İmparatorluğu'na ait sikke tasvirlerinden birebir örneklerin yer alması, fethettikleri şehirlerde işlevini yitirmemiş darphane ve işlikleri kullandıklarını akla getiriyor. Böylece ele geçirdikleri yerlerde uzun zamandan beri kullanılan sikke basım sistemini korumak suretiyle müşterek unsurlar taşıyan sikkeler bastırmışlardır. Bu durum bizi farklı bir 0- nuca daha götürür: Dânişmendliler hâkimiyetleri altına aldıkları yerler- 


Sikke ve para 


» Âlim ve âdil hükümdar 

Melik Şemseddin İsmail'e ait bir sikke. Sikkenin ön yüzünde kare arkalıklı tahtta oturan hükümdar tasvir edilirken arka yüzünde hükümdarın ismi yazılı. 


de yaşayan Bizans halkına siyasi, kültürel ve ticari bakımdan pozitif bir yaklaşım sergilemişlerdir. Vakayinamelerle kayıt altına alınmış bu hakikat, sikkeler üzerinden bir kez daha belgelenmektedir. 

Mevcut darphane sistemi ve sikke kalıbını kullanmanın, sistemi yeniden oluşturmaktan daha kolay olması da göz ardı edilemeyecek bir gerçek. 
Ancak Dânişmendli sikkelerinde karşımıza çıkan Bizans etkilerini yalnızca bu nedene bağlamak doğru olmaz. 
Anadolu'da bu dönemde çeşitli şehirlerde hâkimiyet kuran Türk beyleri- nin fethettikleri topraklarda yaşayan halkın kültür ve dinine gösterdikleri hoşgörünün yanı sıra, yüzyıllardan beri Anadolu'da doğu-batı ticaret yolla- >> 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rının merkezi olan Bizans İmparatorluğu'nun bu konumunu az çok ele geçirme amacı bulunmaktadır. Bu yüzden iç ve dış ticari ilişkilerde yüzyıllardan beri kullanılan 
Bizans sikke geleneğini yıkmaktansa karma bir üslup ile bu sistemin devam ettirilmesi amaçlanmış olmalıdır. 

İlk Dânişmendii sikkesinin hangi hükümdar döneminde bastırıldığı belli olmamakla birlikte Osmancık'ın fethi üzerine burada Dânişmend 
Gazi adına sikke bastırıldığı ve bunun ilk Dânişmendli sikkesi olduğuna dair rivayetler vardır (Dânişmend Gazi'nin 


» Siyasetten sanata 


maden çıkarıldığından dolayı Gümüş adını verdiği yer bugün Amasya'ya bağlı Gümüşhacıköy olmalıdır). Ancak bugüne kadar Dânişmend Gazi tarafından bastırılan bir paraya rastlanmamıştır. 

Günümüze ulaşabilen paralar dikkate alındığında, Dânişmendlilerden ilk para bastıran hükümdarın Emir Gazi, Türkiye Selçuklularında ise |. 
Mesud (1116-55) olduğunu görüyoruz. 
12. yüzyılın ortalarına kadar yöresel kullanım amaçlı paraların bakırdan bastırıldığı anlaşılıyor. 


11. yüzyıla ait at üzerindeki Sultan'ı tasvir eden Selçuklu kâsesi. 


Dânişmendlilerden günümüze gelen paraların hepsi bakırdır ve basıldığı yer gösterilmemiştir. Bazılarında Mesih tasviri veya ellerinde mızrak, arslanın sırtına binmiş koşturan süvari resimleri görülmektedir. Dânişmendlilere ait paralar arasında altın ve gümüş cinsinden sikke bulunmaması, ekonomik ve ticari bakımdan bu tipte sikkeler bastıracak güce ula- 


HAVALE MEKTUBU NEDEN MEŞRU GÖRÜLMEDİ? 


Suftâce, nakil zorluğunu ve tehlikeyi önlemek için belirli bir kâr oranı mukabilinde para yerine kullanılan kredi (havale) mektubu ve poliçe anlamındaki Farsça “sıfta” (havale kâğıdı) kelimesinden gelen bir bankacılık terimidir. Bankacılık ve ticarette çek ve havale senetlerinin kullanımı tabii olarak ticaret hacminin ve işlemlerinin büyümesini sağlamıştır. Para iktisadiyatının bu derece ilerlemesi, para ticaretinin meşruiyet kazanmasını gerektiriyordu. Halbuki Hıristiyanlık gibi İslam dini de para ticaretinin bir esası olan faizi (ribâ) haram kılmıştır. Ancak ekonomik zaruretler faize dolambaçlı yollarla cevaz veren hile-i şer'iyye'ler (şer'i formüller) meydana çıkardı. Bu usullere göre faizle para borçlanmaları ve kazançları devam etti. Selçuklu Türkiye'sinde böyle bir şer'i (dini) formülle şer'i mahkemeden çıkan bir vesika günümüze kadar gelebilmiştir. Bütün bu formüllere rağmen faiz hangi şekliyle olursa olsun her zaman günah sayılmış, hatta nakit paranın naklinde veya havalesinde kullanılan havale mektupları (suftâce) üzerinden kazanılan para da bazen helal ve meşru görülmemiştir. İşte bu nedenle dindar zenginler paralarını emlâke, akara, imalathanelere yatırır ya da ticari şirketlere hissedar olarak gelir sağlamaya çalışırlardı. 
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şamadıklarını gösteriyor. 
Anadolu'da yerel ticarette en fazla dolaşımda olan ve kolay bulunan para tipi bakır sikkelerdir. 

Belki de bu yüzden bakır sikkeleri tercih ettiler. 

Dânişmendli sikkelerinin çapları genellikle 2,8-3,3 cm. arasında ve yaklaşık 7-13 gram ağırlığındadır. Yapı ve 
Kredi Bankası Koleksiyonu ve İstanbul Arkeoloji Müzesi sikke koleksiyonunda yer alan Dânişmendlilere ait sikkeler- de darphanelere dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sadece ön ve arka yüzlerinde adlarına bastırılmış oldukları hükümdarın ismi, unvan ya da lakapları yer alır. İkisi dışında üzerlerinde basım yılına dair de bilgi bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak Dânişmendliler hâkim oldukları bölgenin sosyal şartlarını iyi değerlendirdikleri ve ticari aktivitelerin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak için sikkelerinde Grekçe yazılara ve Hıristiyanlığa ait motiflere yer vermekten kaçınmamışlardır. Osmanoğulları, Saruhano-Şulları ve Menteşeoğulları gibi Türk beyliklerinin ise Avrupalı devletlerle ticarette “ortak para” kullandıkları görülür. 

Buraya kadar çıkarılabileceğimiz en önemli ders, bir devletin ekonomik gelişmesinde en önemli vasıtanın “itibarlı para” olduğudur. Ürettiğini satmak ve ihtiyacı olanı almak kadar paranın itibarının korunması ve değerinin sağlam tutulması da önemlidir. 
Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen dolar bozdurma seferberliğini düşünürsek, Türk parasının değerini artırmak için de tarihin rehberliğine ihtiyaç duyduğumuz kesin! O 


Muharrem Kesik 
Doç. Dr, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Alkışlar Performans 


azı kelimeler var ki birçok an- 
B lamı karşılayacak şekilde yerli 

yersiz kullanılıyor ve mahiyeti bilinmeden yaygınlaşıyor. Bunların çoğunlukla uydurma ve yabancı kaynaklı kelimeler olduğunu söyleyebiliriz. Mesela teklif, tavsiye ve hatta telkin yerine ekseriya “öneri” deniliyor. 

Bu tür kelimelere gerçek mânaları bilinmeden veya dikkate alınmadan yakıştırmalarla birçok anlam veriliyor. Yabancı dillerden tercüme yapılırken kelimelerin dilimizdeki karşılıklarını bulunmak zahmetine girilmiyor ve bu kelimeler çeşitli sebeplerle -ve en çok da zihin tembelliği sebebiyle- yaygınlaşıyor. Son yıllarda birçok mânaya gelecek şekilde kullanılan kelimeler arasında “performans” belki de ilk sırada yer alıyor. 

“Perform” Latince menşeli bir kelime. İngilizcede “yapma, ifa etme, icra etme, temaşa ettirme, sahneleme, temsil etme” gibi anlamları karşılayacak şekilde kullanılıyor. Perform kelimesine bu anlamları veren Mehmet Gülbahar, “performance”, “ifa, icra, iş, amel, ikmal, hareket, oyun, temsil” olarak açıklıyor (İngilizce-Türkçe Büyük Lügat, 2. c., 1947). 

Bu kelime değil 1947'de, 1977'de bile umumi sözlüklerimize giremiyor. 
Onu ancak Türkçe Sözlük'ün 1983 baskısında görüyoruz: “1. Her hangi bir 


başarı. 2. Bir sporcunun yapabileceği en iyi derece; takat, takat sınırı.” Bu açıklamayı okuduktan sonra “başarı” ve “takat” varken “performans”a ne gerek var diyebiliriz! 

Fransızcadan Türkçeye sözlüklerimizde ilk Hasan Bedreddin'in Küçük Lügat'inde rastlıyoruz “performance”a. 1928 baskılı bu kitaptaki açıklama şöyle: “Teşhir edilen bir yarış atı- nın veya herhangi bir şampiyonun kazandığı muvaffakiyet, alkış.” Kelimenin dilimize bilhassa at yarışları dolayısıyla bir spor terimi olarak girdiğini M. Nihat Özön'ün Türkçe Yabancı Kelimeler Sözlüğü'ne bakarak söyleyebiliriz. 1961'de yayınlanan bu sözlükteki açıklama şöyle: “At, otomobil, uçak yarışlarında yarışçıların her yarışta kazandıklarının sonucu.” 

Tecrübeli edebiyatçımız ve sözlükçümüz kelimeyi açıklamakta bir hayli zorlanmışa benziyor! Şu sıralar kullanılma sıklığı iyice artmış olan bu kelimenin artık ne H. Bedreddin'in 


ne de Mustafa Nihat'ın açıkladıkları kelime olmadığını söyleyebiliriz. 

Orta öğretimde çocuklarımız “performans ödevi” yapıyorlar! Türk dili ve edebiyatı öğretim programına göre, “çeşitli ve çok sayıda ölçme aracı kullanılarak sistematik bir biçimde yapılan değerlendirmenin sonuçları, sadece not vermek için değil; öğrencilere performansları hakkında geri bildirim verme... amacıyla (da) kullanılabilir.” 

Milli Eğitim Bakanlığı, dil konusunda en fazla hassasiyet göstermesi gereken kurum. Bu kurumun diline bu kelimeyi kim musallat etti? Eskiden “ev ödevi” vardı. Yer belirten bir tanımlama bu. Bundan vaz geçilmiş, başarı ölçmeye yönelik bir adlandırma tercih edilmiş. Neden “başarı ödevi, başarı ölçme ödevi, yeterlilik ölçme ödevi, değerlendirme ödevi” gibi Türkçe adlar konulmuyor da “performans” tercih ediliyor? Bu soruya verilecek makul bir cevap olmadığını düşünüyorum. Üstüne üstlük “performans ödewlerinin amacına ulaşmadığını, bu ödevleri öğrencilerin değil, velilerin yaptığını, bu yüzden de kaldırılması gerektiğini söyleyenler bir hayli yekün tutuyor. 


Performans her yerde! 

2005'te kabul edilen Belediyeler Kanunu'nda belediye meclisinin görevleri arasında “belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek” de var. Belediye başkanı ise “belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak” ile vazifeli. Keza başkanlar “stratejik plân ve performans programı” hazırlamakla yükümlüler... 

Devlet Personel Başkanlığı, memurların başarılarının, verimliliklerinin ölçülmesi için yönetmelik hazırlıyor, bu yayın organları tarafından “Kamu personeli için performans yönetmelik taslağı” olarak duyuruluyor. 
İlle de yabancı dil olacak! 

Devlet Personel Başkanlığı hassasiyet gösteriyor, bu kelimeyi kullan- 


mıyor, ama meşhur YÖK'ümüz yönetmeliğinde kelimeyi kullanmakta beis görmüyor: 

“Bu yönetmelik, yükseköğretim kurumlarının döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.” 

Demek ki, bu kelime şu andaki kullanılma şekliyle sporla ilgili değil sadece. 
İşte Milli Eğitim'de “başarı”, belediyelerde “verimlilik” yerine kullanılıyor. Yine de bu kelimenin en sık kullanıldığı alanlar okullar ve belediyeler değil. 
İşte bir haber: “Perşembe ve cuma günü cafemizin duvarlarına uygulanacak canlı resim performansı olacaktır.” Cümlenin Türkçe nezdindeki durumunu bir yana bırakalım. 
Nedir “canlı resim performansı?” Demek bunun cansızı da var! 

Bu cümleden “performans”ın sergi, teşhir anlamında kullanıldığını çıkarabiliriz. Peki, “canlı”sı ne oluyor? 
Resim herkesin gözü önünde yapılacak! Buna “uygulamalı resim sergisi” diyebiliriz. “Ressam (filan, feşmekân) alışveriş merkezinin yaz etkinlikleri kapsamında AVM girişinde canlı performans sergiledi. Beyaz, tuval üzerine yağlı boya eserini ziyaretçilerin meraklı bakışları arasında tamamladı.” 

Elektronik ortamda gezinen şu cümleye bakalım: “Resim ve video reklamlarınız yayınlandıktan sonra, Google Görüntülü Reklam Ağı'nda nasıl performans gösterdiklerini izlemek isteyebilirsiniz.” Burada bir ürünün ne kadar ilgi çektiği ölçülmek isteniyor. Acaba “rağbet” mi desek? 

Ha, bir de “performans sanatı” varmış! 1960'lı yıllarda ortaya çıkan, iz- 


Performans 


Sanat değil performans 
1983'te dilimize giren performans kelimesi önceleri at, araba, uçak yarışları için kullanılıyordu. Ancak zamanla kullanımı yönetmelikten ev ödevine, sahne sanatlarından ressamlığa kadar yaygınlaştı. 


leyicinin önünde canlı olarak icra edilen bir sanat biçimi imiş. Şu bizim “tuluat”a veya “irtical”e ne kadar benziyor değil mi? Daha “müzik performansı haberleri”ne gelmedik! “Adı Mutluluk - Gonca'dan şahane bir müzik performansı... Ankaralı Ferdi'nin Müzik performans1...” Buna düpedüz “icra” derdik! Müzik sanatçıları eserleri icra ederler, okurlar, seslendirirlerdi! 

İşte aynı ortamdan bir cümle; 
“Soğuk havada koşmak performansı artırıyor!” Sen neymişsin be “performans”! Seni artırmak için habire koşmuşuz demek ki! Az zamanda epey de mesafe katetmişiz. Sözlüklerimizden oyun, temsil, icra, gösteri, sunum, teşhir, sergileme, başarı, verimlilik, değerlendirme, takat, rağbet, tuluat, irtical... kelimelerini çıkarsak yeri var. 

Hani Hasan Bedreddin ilk defa “alkış” anlamı vermişti ya performansa. 
Performansı alkışlamak lâzım, az zamanda müthiş performans gösterdi! 

Alkışlar “performans”! Senin performansın, bizim başarısızlığımız! O 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Keşifler 


ÇOCUKLARIMIZI ZEHİRLEYEN 
MİSYONER OKULLARINI KAPATIN 


Harput Ermenilerinin Payitahta bir mektup yazarak çocuklarını ifsat ettikleri ve akıllarını çeldikleri için Amerikan Koleji'nin kapatılmasını istediklerini biliyor muydunuz? Mektup Doğu 

Anadolu'da patlak veren Ermeni isyanlarının kimler tarafından organize edildiğini de açıkça gösteriyor. 


4 MUSTAFA ALİCAN alicanmustafacgmail.com 


er yılın Nisan ayında gündeme gelen Ermeni me-H selesiyle alakalı tartışmalardan biri de Millet-i Sâdıka kavramı etrafında yapılır. Konuyla alakalı fikir beyan edenlerin bazıları, bu tanımın muhayyel bir 


olguyu tarif etmeye çalışan bir teşebbüse karşılık geldiğini ileri sürerler. Bir mefhum olarak Millet-i Sâdıka ibaresinin 


hayal ürünü olduğu iddiasında olanlar hem soykırım iddiasını savunanlar, hem de bu iddiayı kabul etmeyenler ara- 


sında vardır. Soykırım iddiasını ileri sürenler Milleti Sâdıka tarifiyle Ermenilere yapılanların meşrulaştırıldığını, onlara uygulanan “zulmün” müsebbibinin yine Ermenilerin kendileri olduğunu ihsas etmek gayesinin güdüldüğünü savunurlar. İkinci kısımdakiler ise söz konusu mefhum ile Ermeniler tarafından yapılan ihanetlerin bazı kötü niyetli gruplara mal edilerek devlete ve millete reva görülen hainliğin boyutlarının gizlendiğini dillendirirler. 


Ermenilere ve Devlet-i Aliyye'ye yönelik farklı bakış açılarına yaslanan bu tavırlar, hiç şüphesiz değişik platformlarda tartışılabilir. Bununla birlikte her iki tutumun da yaşanan hadiselerin sonuçlarına atıfla yapılan değerlendirmeler olduğunu gözden ırak tutmamak gerekir. 

Dolayısıyla, hadiselerin yaşandığı esnada Ermenilerin Milleti Sâdıka olup olmadıklarının doğru biçimde belirlenebilmesi için daha belirgin verilere ihtiyaç vardır. Mesela Osmanlı mülkünün farklı bölgelerinde yaşamakta olan sıradan Ermeni vatandaşların isyanlar karşısındaki tavrı ne olmuştu? Bu tavrın resmi belgelere yansıma biçimi nasıldı? 
Devlet-i Aliyye'nin Ermeni vatandaşları isyancı soydaşlarıy- la ilgili hangi kanaatleri taşımaktaydılar? Onlarla kendileri arasında bir ortaklık noktası görüyorlar mıydı? Bu gibi sorulara cevap verebilmek için daha “lokal” ve doğrudan verilere ihtiyaç var. Nitekim bu yazıda meseleye Harput Ermenileri tarafından kaleme alınarak resmi makamlara gönderilmiş olan bir mektup üzerinden temas edilecektir. 

18 Kasım 1895 tarihinde Harput Ermenileri tarafından kaleme alınan ve Mâbeyn-i Hümâyün Başkitâbeti, Sadâret Makamı, Hâriciye Nezâreti ve Ermeni Patrikliği'ne gönderilen mektupta günümüz Türkçesiyle şu ifadeler yer almaktaydı: 

“Otuz kırk seneden beri Harput'a gelip güya insaniyete hizmet için tesis ettikleri mekteplerde bazı Ermeni çocuklarını fikren ve mesleken doğru yoldan şaşırıp Devlet-i Aliyye'nin altı yüz senelik himaye-i celilesine nankörlük diye lanet edilecek bazı hallerin birtakım serseriler tarafından ortaya çıkarılmasına sebebiyet vermiş olan Amerikalı misyonerlerin memleketimizde ikameti, umumi huzur ve güvenliği ihlal edeceğinden ve her millet için padişah sayesinde mektepler mevcut olduğu, gerektiği zaman yine mektep açma hususunda onların yardımına ihtiyaç olmadığı için bir lütuf ve iyilik olarak buradan bir an evvel kaldırılmalarını istirham ederiz.” 

Harput'ta yaşayan ve sayıları 80'e yaklaşan Ermeni ileri geleninin açık isim ve imzasını taşıyan mektuptan anlaşılabileceği gibi bölgedeki Ermeni cemaati, o yıllarda yeni 

yeni kendini göstermeye başlayan Ermeni isyanlarından ciddi bir biçimde rahatsızdı. Bu isyanlar ile cemaat arasına kalın bir çizgi çiziyor, “altı yüz senelik himâye-i celileye” nankörlük edenlerden beri olduklarını ilan ediyorlardı. Yine mektupta yer alan ifadelerde sarahaten görüldüğü üzere Ermeniler kendi evlatlarının da “fikren ve mesleken doğru yoldan şaşırtıldı-Şını” düşünüyor, bundan da Harput'ta bulunan Amerikan Okulu'nu sorumlu tutuyorlardı. Mektup, Amerikalı misyonerler tarafından iğfal edilen çocuklarının, bölgede giderek etkili olmaya başlayan isyanlara iştirak edeceklerinden endişeyle devletin bu duruma karşı bir an önce tedbir almasını isteyen mutedil Osmanlı Ermenilerinin feryadı niteliğindeydi. 


Harput Ermenilerinden Mektup 


Harput Ermenileri tarafından 1895 sonlarında Dersaadet'e gönderilen mektubun önemi, kaleme alındığı dönemin şartları göz önüne alındığı zaman açık bir biçimde ortaya çıkmakta. Bu tarihte Ermeniler arasında siyasi iddialarla isyan çıkarma eğilimleri henüz çok yeniydi. 1880'lerin başında ilk kez ortaya çıkan birtakım Ermeni dernek ve örgütleri Ermeniler arasında taraftar bulmakta güçlük çekiyorlardı. Ermenileri Osmanlı'ya karşı silahlı bir isyana ikna etmek hiç de kolay değildi. Devlet-i Aliyye'nin her zaman sadık tebaa olarak gördüğü Ermeniler isyan için bir gerekçe görmüyor, Osmanlı'dan ayrılmak gerektiğini iddia edenleri anlamıyorlardı. Selçuklulardan itibaren kendilerine her zaman âdil davranan, Bizans'ın mezhepçi baskı ve zulümleri karşısında kendilerini himâye eden ve Ortadoğu'daki sosyo-kültürel varlıklarını önemli ölçüde borçlu oldukları Türklere isyan etmenin, onlardan ayrılmanın ya da onlardan ba- » 


» Ermenilerin yakarışları: Kapatın bu okulları 

Harput Ermenilerinin Osmanlı payitahtına yazdıkları mektubun orijinal nüshası. Hem geleneksel dini hayatları, hem de çocukları için bir tehdit olarak gördükleri Harput'taki Amerikan Koleji'nin kapatılmasını istiyorlardı. 
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Şımsız olmanın kendilerine vaat edebileceği ne vardı ki? Uzun zamandır herhangi bir ulus devlet vatandaşının sahip olduğu bütün haklara, belki de daha fazlasına sahiptiler. 

1780'de Maraş'ın Zeytun kazasın- da gerçekleşen ve siyasi nitelikli olmamakla tavsif edilmesi mümkün olan ilk silahlı Ermeni kalkışmasını bir kenara bırakacak olursak, bağımsız bir Ermeni devleti kurma amacıyla gerçekleştirilen isyanlar ancak 1890'ların ortalarında başlayacaktı. 
İlki 1894'te gerçekleşen tedhiş eylemleri Osmanlı idaresi tarafından bastırılsa da kısa süre içinde daha geniş bir alana yayıldı. Hınçak ve Taşnak gibi terör örgütlerinin inisiyatifi ele geçirmesiyle 1895'te -günümüzde Bat- 


mana bağlı olan- Sason ve Maraş'ın Zeytun beldelerinde isyanlar çıktı. 
Bir yıl sonra Van'da isyan patlak vermiş, ayrıca aynı yıl içinde Osmanlı Bankası baskını yapılarak terör ve şiddet eylemleri yaygınlaşmıştı. Fakat bütün bu isyan ve şiddet eylemlerine rağmen Ermenilerin Osmanlı Devleti içindeki konumunda herhangi bir sarsılma söz konusu değildi. Meydana gelen hadiseler Devlet-i Aliyye'nin düşmanı olan dış güçler tarafından kışkırtılan terör örgütlerinin gerçekleştirdiği münferit vakalar olarak görülmekte, Ermeni halkının devlet nezdindeki sadık tebaa imajı devam etmekteydi. 

Harput Ermeni Cemaati'nin mektubunda dikkat çeken en önemli 


» Misyoner tuzağı 

1876'da Amerikalı misyonerler tarafından kurulan ve daha sonra Fırat Koleji adını alan okul dev bir eğitim kompleksiydi. Çocuklar halıcılık, dericilik, demircilik, marangozluk gibi meslek eğitimleri yanında pozitif bilimlerde de tahsil görüyorlardı. 
Bir grup öğrenci okul binası önünde. 


nokta, Amerikan misyonerleri tarafından kurulan ve temel olarak Ermenileri Protestanlaştırma hedefi güttüğü bilinen Harput'taki Ermeni Koleji ile ilgili şikâyetlerdir. Ermeniler şüphesiz kendi geleneksel dini hayatları açısından da bir tehdit olarak gördükleri Protestan Amerikalılara ve onların verdiği eğitime güvenmiyor; kolejin çocuklarını zihnen ifsat ettiğini düşünüyorlardı. Peki nasıl bir yerdi burası? Gerçekten de Ermenilerin mektubunda belirtildiği gibi bir fesat yuvası mıydı? Amerikalı misyonerlerin “memleketimizdeki ikameti umumi huzur ve güvenlik açısından” gerçekten de bir tehdit miydi? Bu s0- ruların cevabı için Harput Amerikan okulunun tarihine kısaca bakmak gerekir. 


Neden Harput? 

1820'lerden itibaren Osmanlı mülkünde faaliyet gösteren Amerikan misyonerleri çeşitli yerlerde Protestan okulları açıyor; buralarda bir taraftan kendi mezheplerini neşrederken, diğer taraftan da ticari ve siyasi bağlantılar kurarak ülkelerini temsil ediyorlardı. “Türkiye'deki en zengin ve en çok umut vadeden” ovanın Harput Ovası olduğunu yazan Amerikalı misyoner George W. Dunmore'un da işaret ettiği gibi Harput, bütün Doğu Anadolu'da faaliyet gösterebilmek için en uygun yer olarak görülüyordu. Bölgenin tamamı açısından bakıldığında şehir stratejik bir konuma sahipti. Ayrıca simgesel bir önemi de vardı. Hem İslam âlimlerinin yo-Şun şekilde yaşadığı bir coğrafyanın kalbi durumundaydı, hem de İncil'de 


FİTNE TOHUMLARINI 


KİM ATTI? 


Harput Ermenilerinin, çocuklarının aklını çelen Amerikalı misyonerleri Devlet-i Aliyye'nin yetkili mercilerine şikâyet ettikleri mektubun kaleme alındığı tarihte henüz Ermeni terör örgütlerinin şiddet eylemleri sistematik hâle gelmemişti. Osmanlı ülkesinde henüz büyük Müslüman katliamları gerçekleşmemişti. Öte yandan 
Osmanlı hükümetinin de Ermenilere karşı bütüncül denilebilecek bir menfi tutumu yoktu. Devlet ve idare aygıtının çeşitli kademelerinde tıpkı diğer “azınlıklar” gibi Osmanlı vatandaşı Ermeniler de vazife yapmaya devam ediyorlardı. 


cennetin burada olduğu anlatılıyordu. Burada Hıristiyanlığın başarı elde etmesi İslama karşı bir zafer kazanılması anlamına gelecekti. Bu yüzden Amerikalı misyonerler Harput'a diğer yerlere nazaran daha fazla önem veriyorlardı. Faaliyetlerini burada yoğunlaştırmalarının nedeni buydu. 

1852 yılında Harput'ta ilk misyoner istasyonunu kuran Amerikalılar kısa süre sonra bunu büyütme kararı aldılar. 1876'da kurulan ve sonraki yıllarda Osmanlı idaresinin talebiyle ismi Fırat Koleji olarak değiştirilen okul giderek büyümüş, zamanla rüş- diye ve sâir kısımları da içeren dev bir eğitim kompleksine dönüşmüştü. Burada halıcılık, marangozluk, demircilik, kunduracılık ve biçki-dikiş gibi mesleki eğitimlerin yanı sıra pozitif bilimler de okutulmaktaydı. Teleskop ve sismograf gibi birçok modern cihazın bulunduğu okulda ayrıca bir kütüphane ve matbaa da vardı. Burada 


» Sadık milletin isyanı 


Asırlarca Osmanlı'ya sadık kalan Ermeniler, bu bağlılıkları dolayısıyla önemli görevlere getirilmişlerdi. Fakat misyoner teşkilatlarının bölücü faaliyetleri neticesinde Osmanlı'ya isyan ettiler. Sonuçta bu toprakların iki kadim milleti 


birbirine düşman oldu. İzmit'teki Ermeni çetecileri. 


kolejin eğitim materyallerinin yanında haftalık bir gazeteyle iki haftalık bir dergi de basılıyordu. Okuldaki her şey Amerika'dan, Osmanlılarla Amerika arasında yapılan anlaşma doğrultusunda herhangi bir vergiye tâbi tutulmadan getiriliyordu. 

Amerikan hükümeti tarafından sunulan büyük maddi imkânlarla Harput'ta adeta bir toplum mühendisliği faaliyeti yürüten ve özellikle Ermeni tebaa üzerinde dönüştürücü etkiler oluşturmayı hedefleyen Amerikan Koleji meşruiyetini -tıpkı diğer misyoner okulları gibi- uluslararası anlaşmalardan almaktaydı. Bunun sağladığı güvenle hiçbir şikâyete aldırmaksızın faaliyetlerine devam etti. Zaten Osmanlı idarecilerinin Harput Ermenilerinin feryâd-ü figân ile kapatılmasını istedikleri bu mektepleri kapatma kuvvet ve iradesine sahip oldukları da söylenemezdi. 

Harput ve çevresindeki Ermeni hadiselerinin yeni başladığı 1895'in sonunda devlet makamlarına gönderilen şikâyet mektubuyla alakalı resmi bir işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz, fakat Amerikan okulu kapatılmadı. Hatta bu sıralarda okul adeta yeniden imar ve inşa edildi. 
Amerikan Konsolosluğu'nun raporlarına bakılırsa, genç kızların barınması için yapılan beş katlı ve 
33 odalı yapı, binaların en 
ihtişamlısıydı. Modern binalar, spor sahaları ve farklı sosyal faaliyet alanlarıyla kolej mükemmel bir propaganda merkezi ohâli- ne getirilmişti. Okula her yıl daha fazla öğrenci kaydediliyor, dolayısıyla daha faz- 


Harput Ermenilerinden Mektup 


la mezun veriliyordu. Mektupta da görüldüğü gibi, Ermeni gençlerine burada, büyüklerinin “600 yıllık Osmanlı himâyesine nankörlük” etmek olarak gördüğü milliyetçi düşünceler aşılanıyor, bir anlamda bu dönemde pıtrak gibi bütün bölgeye yayılan milliyetçi Ermeni örgütlere kaynak sağlanıyordu. Üstelik bütün bu faaliyetler mutedil Ermenilerin itiraz ve karşı çıkışlarına rağmen yapılıyordu. 


Mektup ne anlatıyor? 

Harput Ermenileri tarafından kaleme alınan mektup, yazılış tarihi ve bağlamı merkeze alınarak incelendiğinde dönemin tarihiyle alakalı birçok ipucu sunar. Bu ipuçlarından hareketle Ermeni meselesinin mahiyetine, oluşum sürecinde beslendiği kaynaklara ve mutedil Ermeni tebaanın gelişen meşum hadiseler karşısındaki tutumuna dair birtakım sonuçlara ulaşabiliriz. Harput'un Doğu Anadolu için merkezi bir konumda olması dolayısıyla bu sonuçlar üzerinden Ermeni meselesinin geneli hakkında değerlendirmeler yapılabilir. 
Mektuptan çıkarılabileceğimiz S0- nuçları şöyle maddeleyebiliriz: » 


» Maksatları Ermenileri koparmaktı Amerikalı misyonerlerin maksadı Ermenilerin Osmanlı'ya bağlılıklarına zarar vermekti. Silahlı Ermeni çetecilerine açık destek veriyorlardı. 
Harput'taki misyoner okuluna devam eden öğrenciler. 


1) Ermeniler arasındaki silahlı terör örgütlenmeleriyle Amerikalı misyonerlerin bölgedeki faaliyetleri arasında açık bir paralellik vardı. Amerikalıların etkinliği arttıkça Ermeniler arasında terörize olma oranı da artmıştı. 

2) Amerikalı misyonerler Ermenileri Osmanlılara ihanet etmeye kışkırtmışlardı. 

3) Ermeniler Amerikan kışkırtmalarından rahatsız durumdaydılar ve bu rahatsızlıklarını hükümet makamlarına bildirerek Amerikan okullarının kapanması talebinde bulunmuşlardı. 


4) Ermeniler devlete olan sadakatlerini izhar etmekte ve 600 yıldan beri kendilerini himâye eden Devlet-i Aliyye'den kendilerini korumasını talep etmekteydiler. 

5) Amerikalıların bölgedeki varlığını genel huzur ve güvenlik açısından bir tehdit olarak gören ve devletin kurduğu okulların kendilerine ziyadesiyle yettiğini bildiren Ermeniler, yabancı misyonlara ihtiyaç duymadıklarını ilân etmişlerdi. 

6) Devlet ülke içindeki her topluluk için okullar kurmakta ve ihtiyaç duyduğunda yenilerinin açılmasını da desteklemekteydi. 

7) Ermeniler hadiseler daha palazlanmadan Amerikan misyonunun zararları konusunda resmi makamları uyarmış, tedbir alınmaması durumunda ileride trajik sonuçlar yaşanacağı hususunu özellikle ihsas etmişlerdi. 

8) Ermeniler daha olayların başlangıç aşamasında devletin yanında olduklarını hem resmi makamlar, hem de Patriklik nezdinde ilân etmişlerdi. 


Ayrıca arşivlerde yer alan buna benzer ve el değmemiş belgeler, Ermeni meselesiyle alakalı yaklaşımların daha sağlıklı ve hakikate uygun bir çerçevede değerlendirilmesini sağlayabilir. Bu türden belgeler Ermeni isyanlarının oluşum sürecinin daha sağlıklı bir biçimde anlaşılmasına katkı sunabilir. Tarihimizin önemli bir parçası olan Millet-i Sâdıka'nın tarihi konumunun, bütün ideolojik mensubiyetlerden ve manipülatif propaganda malzemelerinden azade bir şekilde anlaşılmasına yardım edebilir. O 


Not: Yazıya esas teşkil eden mektup, değerli meslektaşım Doç. Dr. Ünal Taşkın tarafından “Harput'ta Amerikan Misyonuna Karşı Ermenilerin Tepkisini Gösteren 
1895 Tarih Bir Belge” başlığıyla yayınlanmıştır (Fırat 
Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, VI/1, Elazığ 2009,s. 171-179). Çalışmasını kullanmama müsaade ettiği için kendisine minnettarım. 


Mustafa Alican 
Doç. Dr., Adıyaman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
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- Yakın Tarih 


Adnan Menderes imam-ı Azam'ın 
Türbesinde 


Neler Düşündü? 


İslam dünyasından tamamen soyutlanmış bir Türkiye tasavvuru Demokrat Parti'nin 


CHP yönetiminden devraldığı bir yüktü. 
Araplarla dostluğumuzun arasındaki engelleri kaldırmak isteyen Adnan Menderes, bir Ortadoğu politikası inşa etmek üzere kolları sıvamış; Bağdat Paktı'nı oluşturmak üzere Irak'a gitmişti. Burada İmam-ı Azam'ın türbesini ziyareti sırasında düşündükleri, 61 yıl sonrasına bir tarih dersi niteliğinde. 
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ahmetli Aydın Menderes, vefa- 
İŞ inin bir süre önce (2009 yılı rtalarında) bir yazım üzerine beni arayarak 1921'de Suriye sınırı çizilirken topraklarımızın peşkeş çekildiğini söyleyen Hasan Basri Çantay'ın hangi partinin sıralarında oturduğunu sormuştu. Kendisine fakirin de o cevabın hasretiyle yandığını söylemekle yetinmiştim. Hazır kendisini yakalamışken sormadan edemedim: “Rahmetli babanızın Bağdat'ta İmam-ı Azam'ın türbesini ziyaretin- de söyledikleri doğru mudur?” 


Sağ olsun, kendisi birkaç koldan teyid etti. Olayı anlatan kişi, başlangıçta CHP'den meclise girmiş olup 1954 
seçimlerinde DP'den milletvekili seçilmiş olan eski Emniyet Müdürlerin- den Sebati Ataman. Nazlı Ilıcak'ın Menderes'i Zehirlediler! (1989) adlı kitabında Ataman'la yaptığı söyleşiden aktaracağım.| 

Siz ne Söylediğini merak ededurun, ben o sözleri bir çerçevenin içine yerleştirmek istiyorum ki, tesadüfen söylenmediği anlaşılabilsin. 

İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlı- 


ğı devrinde Araplarla ilişkilerin geliştirilmesi için tek bir adım dahi atılmamış, yaklaşımlara karşı daima olumsuz bir tavır takınılmıştır. 

28 Mart 1949'da İsrail'i tanıyan ilk 
Müslüman devlet olduğumuzu ve bu tutumun bizi Arap âleminden iyice koparttığını bilmekte fayda vardır. 
Prof. Hüseyin Bağcı'nın da belirttiği gibi İsrail'i tanımış olmak, Menderes'in CHP'den devraldığı bir 'dış politika yükü'ydü. Bu yük, ancak ileriki yıllarda ortadan kaldırılacaktı. İşte Türkiye ile Irak arasında 24 Şubat 


1955'te imzalanan ve sonradan İngiltere, Pakistan ve İran'ın da katılımıyla Ortadoğu'nun Türkiye'nin önderliğinde toparlanması çabasının arkasındaki dış politika manzarası buydu. 

Adnan Menderes, Türkiye'nin mutlaka bir Ortadoğu politikası olması gerektiğine inanıyordu. Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'den bu politikanın belirlenmesini istemişse de maalesef sonuç alamamıştır. Bu arada Mısır Büyükelçimizle görüşen ABD Dışişleri Bakanı Dulles'ın “Mısır siyasetiniz 


nedir?” sorusuna elçinin “Bilmiyorum” diye cevap vermesi bardağı taşıran damla olur. 

Başvekil Menderes tam anlamıyla yalnızdır. Dışişleri Bakanlığı'nı da kendisi sürüklemek zorundadır. İpleri eline alır ve harekete geçer. Şu sözler kendisine ait: 

“Biz Arap komşularımızla dostuz. 
Eğer bazen bu hisler bir sis perdesi altında gizlenmiş gibi görünmüş ise de bunun geçici sebeplerden ileri geldiğine ve bundan böyle bütün bütün yok olmasının da mukadder bulundu- 


Menderes ve İmam-ı Azam 


Şuna hiç şüphe etmiyoruz.” 

Araplarla dostluğumuzun arasındaki engellerin kaldırılması kaçınıl!- mazdır ona göre. Öyleyse ne yapılmalıdır? Menderes Bağdat'ta önce İngiltere'nin, ardından da ABD'nin tutumunu yoklayarak katılır, Ortadoğu gezisine çıkan Dulles'ı, program- da yokken Ankara'ya davet eder ve uzun bir görüşme sonunda onu da ikna eder. 

Adnan Menderes, o sırada çok popüler olan ve Arap aleminin liderliği- ne oynayan Cemal Abdun-Nasır'a » 


karşı harekete geçmiş ve İngiltere ile ABD'yi de ikna etmiştir. 

İlk hedef, Irak'la işbirliğidir. 6 
Ocak 1955'te Bağdat'a giden Menderes, bir fırsatını bulup Başbakan Nuri Said Paşa'yla baş başa görüşür. 13 
Ocak'ta Türkiye-Irak ortak bildirisi yayınlanır. Uzun zamandır uyuşuk bir dış politika güden Türkiye'nin gösterdiği bu inanılmaz ataklık, İngiltere ve ABD'yi bile şaşırtmıştır. Daha çok şaşıran ise Mısır ve İsrail'dir. 
İkisi de Türkiye'nin aleyhine döner. 
Anlaşmayı bozmak için uğraşırlar. 


İsrail Devlet Başkanı ise Ben Gurion şoka girmiştir. Menderes 23 Şubat'ta tekrar gider Bağdat'a ve ertesi gün, Bağdat Paktı haberi, ajanslardan dünya sathına yayılmaktadır. İngiltere davet edilir pakta, sonra da ABD. Birincisi girerken, ikincisi dışarıda kalmayı tercih edecektir. 
Anlattıklarımızdan Oo çıkarılması gereken sonuç şudur: Türkiye, Menderes eliyle uzun bir süredir ilk defa Ortadoğu'da 'bir şey” yapmaya çalışmakta, öncülüğü ele almaktadır. İşte Sebati Ataman'ın aşağıdaki hatırasını 


Büyük Ortadoğu politikası 
Menderes, yıkılan Osmanlı nizamının yeniden tesisi için ilk iş Ortadoğu ile ilişki kurulması gerektiğine inanıyordu. İmam-ı Azam'ın Bağdat'taki türbesini ziyaret etmesi bu açılımın somut bir örneği. 


bugünlerin gazete sayfalarının arasına koyarak okuyun lütfen. 

Adnan Menderes, Bağdat'ta İmam-ı 
Azam Hazretlerinin türbesini ziyare- te gitmiştir. Sonrasını Ataman'dan beraber dinleyelim: 

“Dualarımızı okuduk, ayrılacağız. 
Adnan Bey kımıldamıyor. Öylece kaldı, âdeta murakabeye daldı. Nihayet silkinip kendine geldi. Dışarı çıkarken yanına yaklaştım ve sordum: 

“Beyefendi, bir murakabeye daldınız, merak ettim, o esnada ne düşündünüz?” 

Kolumdan tutup bir kenara çekti ve şu cevabı verdi: 

“Sebati, bu mezarını Ziyaret ettiğimiz şahsiyet, burada ve yakın şarkta, bizim memleketimiz de dahil bütün İslam ülkelerinde ebedi olabilecek bir nizam kurmuştur. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra bu nizam da yıkılmış, darmadağın olmuştur. 
Şimdiki İslam ülkelerinin vaziyetini görüyorsun. Bu nizamın başka esaslar dahilinde yeniden kurulması, sulh ve sükünun avdet etmesi lâzımdır. Biz de buraya bunun için geldik.” 

Menderes'in sözlerini dinlerken, gözüm yaşlar içinde kalmıştı. Bana “Ağlıyor musun?” diye sordu ve sözlerini sürdürdü: 

“Ağlama, bu olacak, muhakkak olacak, biz görmeyeceğiz ama torunlarımız muhakkak görecek.” 

Sebati Ataman ekliyor: “Menderes çok büyük adamdı.” O 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undan tam 161 yıl önce son bulan 
Bin Savaşı, bugünden bakıldığında çok gerilerde kalmış gibi görünüyor. Peki İngiltere ve Fransa, müttefikleri Osmanlı Devleti ile birlikte niçin Karadeniz'de Rusya'ya karşı savaşıyordu? 
Bugünün penceresinden bu savaşa bir anlam vermek güç: Başlıca sebebi Kutsal Kudüs'ün anahtarlarının Fransız Katoliklerde mi yoksa Rus Ortodokslarda mı duracağıydı. 

Bahsettiğimiz dönemde din çok güçlüydü ve şüphesiz kayda değer bir meseleydi bu. Fakat madalyonun öbür yüzünde daha büyük bir emperyalizm sorunu ile karşı karşıyayız: resmi olarak Hıristiyanları korumakla mükellef olan iki milletten, Ruslar veya Fransızlardan hangisinin Osmanlı İmparatorluğu'na hükmedeceği meselesi. İngilizlerin savaşa dahil olmalarının sebebi kesinlik- 


le buydu. İngiliz devlet adamları bölgede bir güç dengesine ihtiyaç olduğunu, zayıf Osmanlı'nın güçlü ve saldırgan Rusya'yı dengelemesi için desteğe ihtiyaç duyduğunu söylüyorlardı. Aksi hâlde Çar Boğazları ele geçirebilir, hatta bütün ülkeyi devirebilirdi. Bu durumda Rus gemileri Akdeniz'e yol alıp İngiltere'nin Hindistan'la bağlantısını kesebilirdi. 

Hâlbuki yersiz bir korkuydu bu. Rusya çok geri kalmış bir ülkeydi ve ne ordularını bir yerden diğerine taşımasını sağlayacak demir yollarına, ne de Batılı güçlere kafa tutacak modern savaş gemilerine sahipti. 

Savaş da altında bir yanlış anlaşılma- nın yattığı, neredeyse gerçeküstü diyebileceğimiz bir anda patlak vermişti. 
Londra'dan yollanan telgraflar en fazla Avusturya sınırına kadar ulaşabiliyordu; bu yüzden savaş kararı Londra'ya danış- 


Kırım Savaşı öncesinde Avrupa'da güç dengeleri nasıldı? İngiltere ve Fransa neden Osmanlı Devleti'nin yanında yer aldı? Prusya ve Avusturya kendilerine güvenen Rusya'yı nasıl hayal kırıklığına uğrattı? 


ma imkânı olmayan bir adam tarafından verilmek zorunda kaldı. Bir Rus diplomatın hataları da bu imkânsızlıklara eklendi. Filo ve askerlerin manevraları arasında ortam iyice gerildi. 
Birkaç çatışmanın ardından Ruslar Sinop açıklarındaki Türk gemilerine saldırdılar. 

Savaşın nerede yapılacağı Ssorusunun bile cevabı yoktu: Batı Avrupa'dan Rusya'ya nasıl saldırılabilirdi ki? Kırım yarımadası ve Sivastopol'deki deniz üssü, Boğaz'da konuşlanmış amfibilerin atış menzili içinde kalıyordu. Sonuç olarak müteakip iki yıl boyunca Müttefik Devletler Sivastopol kalesini kuşattı. Uzun süren ve adeta bir bataklıkta yürümeyi andıran kuşatma sonucunda Sivastopol düştü. Savaşın devam et 


tiği yıllar boyunca Viyana'da barış görüşmeleri sürüyordu. Avusturya'nın . 


PROF. DR. NORMAN STONE 


himayesinde yapılan görüşmeler Rusların verdiği birkaç tavizin ardından başarıyla sonuçlandı ve barış tesis edildi. Yani denilebilir ki Kırım Savaşı tam anlamıyla bir savaş bile değildi. Ama yüzyılın kaderini belirleyen gelişmelerden biri oldu. 

Savaşın sebepleri aslında o kadar da önemli değildi. Fakat bu sebepler ortaya çıkardı ki, Rusya'nın Batı'daki ya da en azından Aydınlanma yanlısı kamu nezdindeki popülerliği iyice azalmıştı. Bu kişiler telgrafın da yarattığı imkânlarla yurtdışından şok edici haberleri hızlıca alabiliyorlardı. Bu haberler bazen Rusya'nın fenalıkları, bazen de Florence Nightingale'ın vurguladığı 


üzere İngiliz Ordusunun tıbbi eksik. 


şananlar hesaba katıldığında tahmin edilemeyecek derecede mühimdi. Savaş sonucunda önce İtalya'nın, ardından Almanya'nın birliği kısa süre içinde tamamlandı. Bundan bir nesil sonra İtalya'da Mussolini, Almanya'da Hitler iş başına gelecekti. 

Savaşın en büyük kaybedeni ise savaşa bile girmeyen Avusturya (ya da Habsburg İmparatorluğu) idi. Avusturya İmparatorluğu 1853 yılında bütün Orta Avrupa'yı, özellikle de İtalya ve Almanya'yı etki alanı içinde tutmak- ta, bu ülkelerin kendi lamalarına man 


lanan İngii er Koç Koleksiyonu, ressam»KontAmadeo Preziosi). N 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Tuvaldeki savaş 


Kırım Savaşı sırasında çarpışan Osmanlı ve Rus askerlerini tasvir eden bir resim (üstte-ressam: H. F. E. Philippoteaux). Savaş sırasında Ruslar (sağda) ve Kırım Harbi madalyası. 


krallar ve devlet adamları başka savaşların veya devrimci kalkışmaların yaşanmaması için gerekli adımları atma konusunda kararlıydı. Muhafazakârlar Avusturya delegasyonunun en yetkili ismi Clemens Metternich öncülügünde bir araya gelip akıllıca adımlar attılar. Metternich İtalyan ve Alman milliyetçiliğinin bir gün bütün düzeni altüst edecek olgunluğa erişeceğini sezmişti. Avusturya görüşmelere bir tür sorun çözücü taraf olarak katıldı. 
Başka bir ifadeyle, geniş ve bütün sorunları içinde bekleteceğiniz bir derin dondurucu olarak... 

İmparator Almanya'yı son derece serbest bırakılmış bir konfederasyon olarak yönetiyordu. Diğer süper güç Prusya ise birçok farklı anayasal mekanizma ile hareket edemez hale getirilmiş; sayısız krallık, şehir devleti, grandük ve irili ufaklı prenslikleri idare etme telaşına düşmüştü. 

İtalya da benzer biçimde kontrol altına alınmıştı. Lombardia ve Venedik doğrudan Avusturya tarafından kontrol edilirken, diğer yerlerde dolaylı bir kontrol söz konusuydu. “Modöne &tranglöe râle sous son archiduc” diye yazıyordu Victor Hugo, tuhaf bir ruh haliyle. Stendhal da Parma Manastırı'nın pembe taftalı ve bol entrikalı dünyasından pek hoşnut değildi: hem Modena, hem de Parma bir Habsburglu tarafından yönetilmekteydi. Vatikan Papa'nın egemenliğindeki şehir dev- 


letlerinin yönetiminden sorumluydu, tutucu 
Bourbonlar ise Sicilya'yı tutuyordu. 

Avusturya İmparatorluğu bünyesinde bir zamanlar gücünün Zirvesinde olan başka milletler de vardı. Macarlar ve Polonyalılar bunların başında gelir. 
Onlar da diğer milletler gibi kontrol altındaydı, en azından feodal çarkın paslanmış dişlileri arasında sıkışmışlardı. 
Milliyetçiler ne zaman içinde bulundukları halden şikâyetçi olsalar derhal Spielberg'deki Mora Kalesi adı verilen Avusturya hapishanesine gönderilirlerdi. Metternich bunlar için “millet” kavramını kullanmaktan imtina eder, “tarihi-politik kişilikler” diye söz ederdi. O ve diğer muhafazakârlar bu “kişiliklerin” kendilerini ifade etme şansı bulduklarında Avusturya İmparatorluğu'nu birbiriyle savaş halindeki parçalar bütününe dönüştüreceğini ve Avrupa'da barış umutlarının hepten ortadan kalkacağını pekâlâ biliyorlardı. Dolayısıyla Metternich İmparatorluğu değişimi asgari düzeyde tutarak yönetti. 

Metternich'in “içi çürümüş bir yapr” da dediği bu dişleri paslanmış çarkın ilacı ise kralın taç giyme töreninin ardından insanlara dokunup sıraca hastalığına şifa olması gibi eski gelenekleri yeniden yaşatmaya çabalayan gerici Katoliklikti. Fakat hasatlar herkesi doyuracak kadar fazla olduğu ve 


uysal köylüler rahiplerin sözün- den çıkmadığı sürece Metternich de gücünü muhafaza edebilecekti. 

Avusturya'da istikrarın temelini oluşturan dış kaynaklı bir başka unsur Rus ordusuydu. Napolyon savaşlarının ardından Kıta Avrupa'sının en büyük kazananı Rusya'ydı: Fransız Ordusu 1812'de kara saplanmış, 1814'te Kazaklar Paris'e girmişti. Rusya ayrıca Polonya'nın önemli bir bölümünü kontrolü altına almış; Çar I. Nikola su katılmadık bir tepki politikası benimsemişti. 
Kendi ülkesinde serflik, sansür, gizli polis teşkilatı, devasa bir ordu ve Ortodoks Kilisesi kimsenin sesinin çıkmamasını sağlıyordu. Ayrıca Avrupa'da sorun istemiyordu, çünkü bunlar Rusya'da isyanları tetikleyebilirdi. 


1820'lerde Yunan milliyetçiler Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklandığında, Nikola bir süre bunlara destek verdi, hatta onların adına savaşa dahi girdi. Ama Yunanistan Devleti kurulduktan sonra isyan bu kez Polonya'ya sıçradı. Nikola bu olaydan sonra Metternich'in haklı olduğuna kanaat getirdi: Prusya, Rusya ve Avusturya'da (ki İngilizler bu üçüne garip bir şekil de “Kuzey Sarayları” derdi) otokrat monarşinin güvenliği ancak “Devrim”e karşı sürekli bir işbirliği ve sarsılmaz bir uyanıklıkla mümkün olabilirdi. Çar üzeri örtük biçimde Avustur- 


ya'nın Orta Avrupa'daki egemenliğini teminat altına almıştı. 1848'de teminat bozuldu. 

Bu yıl dünya tarihine “halkların baharı” olarak geçmişti. Sıra dışı bir bahardı: ağaçlar tomurcuklarını Şubat'ta dökmüş, bu tohumlar salgın hastalıklara sebep olmuş (ki bu, çoğu durumda devrim için bir ön şarttır), buna hasat yetersizliği ve fiyat artışları eklenmişti. Devrimciler sokağa çıkarken, yaklaşan tehlikeyi sezen eski monarşiler de ya tahttan indiler ya da kaçıp gittiler. Almanya, Macaristan ve İtalya'daki milliyetçiler devrin artık kendi devirleri olduğunu ilân etti; liberaller, hatta radikal demokratlar da aynısını yaptı. Ama bütün hayaller kısa süre içinde suya düşecekti. 

Eski ordular bütün gücüyle yerinde duruyordu, cephanesi bitmeyense yalnızca ordular değildi, rahipler de köylülerin desteğini arkalarına almışlardı. 
Fransız radikallerin burun kıvırarak rurdux brutaux (yabani kırsallar) dedi- 
$i, Marks'ın “patatesler” diye söz ettiği bu köylüler, dünyevi dertlere düşkün liberalleri hiçbir zaman sevmemiş veya onlara güvenmemişti. Dahası, sözüm ona milliyetçi bir kalkışmadan da hiçbir çıkarları yoktu. Prens Windischgrâtz Haziran ayında Prag'ın kontrolünü yeniden sağladı. Ardından Avusturya Ordusu kuzey İtalya ve Macaristan'da imparatorluğa yönelen tehdide karşı harekete geçti. 


Söz konusu olan Avusturya'nın geleceğiydi; sonucu ordular ve güç dengeleri belirleyecekti. Fransızlar Napolyonun bir dönem yaptığı gibi İtalya'nın birliğinden yana olanları destekleyecek miydi? Prusya Ordusu Frankfurtta Habsburglara karşı seslerini yükselten milliyetçi profesörlerin yardımına koşacak mıydı? Radikal Macar Louis Kossuth sınırları Adriyatik Denizi'nden Karadeniz'e uzanan bir Macar Cumhuriyeti kurma idealini gerçekleştirebilecek miydi? 

Avusturyalılar bir süre ciddi bir baskı altında kaldılar. İtalyanları öyle ya da böyle kontrol altına alabilirlerdi (Radetzhy Marşı'nın tarihi bu döneme uzanır). Ama Macaristan çetin cevizdi. 
Ayrıca Almanya'da da Prusya ile açık seçik bir rekabet söz konusuydu. ELbette Avusturya İmparatorluğu diğerleriyle mukayese edilemeyecek kadar büyüktü; Habsburg Hanedanlığı'nın tarihi bin yıl öncesine uzanıyordu. 
Prusya'nın başındaki Hohenzollernler ise tarih sahnesine yeni çıkmış bir hanedandı, başlangıçta Baltık Denizi kıyılarından ibaret bir toprak parçasına sahipti. Fakat Prusya iyi örgütlenmiş, daha o dönemde sanayileşme atılımını kısmen gerçekleştirmiş Protestan bir devletti. Bölük pörçük Alman milletini rahatlıkla yönetebilirdi. 

Avusturya ile Prusya arasındaki bu rekabet bir keresinde Hornberger Schiessen adıyla da bilinen ve Alman 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devletinin birliğini sağlamaya yönelik sonraki savaşlarda Sumter Kalesi diye bilinen Hesse'de küçük çaplı bir silahlı çatışmaya bile yol açmıştı. 

İşte Çar Nikola burada devreye girdi. Prusyalılara açıkça bu sevdadan vazgeçin, dedi. St. Petersburg ve Berlin arasındaki ilişkiler oldukça sıcaktı: Bu şehirlerin birindeki yüksek rütbeli bir subay, diğer şehrin sarayında yardımcı general rütbesine sahip oluyordu. Bu yakınlığın bir sebebi Polonya'ya karşı kurulan ittifak, diğeri ise “Devrim”e karşı kökü daha derinlere uzanan bir hanedanlar birlikteliğiydi (Berlin'in batısında meşhur bir Rus Nikolai Kilisesi vardır; daha az bilinense Kayzer Il. Wilhelm'in İngiliz annesinin mezarının bulunduğu Potsdam Parkı- nın ucundaki Freidens Kilisesi'dir. Bu kilisenin iç duvarları Ayasofya'dan taklit edildiği çok bariz olan mozaiklerle kaplıdır). 

Özetle Prusya Kralına yapması gerekenler söylendi. Avusturya korunacaktı. Çar, “daha büyük bir Almanya” istemiyordu. Ayrıca Prusyalı muhafazakârlar da güney Almanya'daki Katoliklere duydukları nefreti radikal liberal milliyetçilere bile duymuyordu. 

IV. Friedrich Wilhelm Rusya'dan gelen uyarıyla liberallerin kendisine sunduğu Alman İmparatorluğu tacını reddetti. Bir zaman sonra, 1850 yılında, o zamanki adıyla Olmütz (bugünkü Olomouc) denen bir Mora kasabasın- da Avusturya ve Prusya'dan temsilciler bir araya geldi. Toplantının başkanlığını Çar'ın elçisi Baron Meyendorft yapmaktaydı. Avusturya bir kez daha Alman konfederasyonun tartışmasız hâkimi ilan edildi. Meyendorft bugün bazı milliyetçi tarihçilerin “Ol mütz Utancı” diye andığı anlaşmanın imzalandığı binanın dış duvarına bir zafer plakası çaktı. Fakat daha bir yıl önce Çar, genç Avusturya İmparatoru Franz Joseph için bundan da fazlasını yapmıştı. 

Avusturyalılar İtalyanları mağlup etmeye çabalamakla meşgulken, Macarlarla baş edecek güçten mahrumdular. Bunun üzerine Rus Ordusu savaşa katıldı. Başlarında bir iki Polonyalı generalle Macarlar iyi savaştılarsa » 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da, Avusturya ve Rusya ile birlikte baş etmelerine imkân yoktu. 1849 Ağustos'unda teslim oldular. 13 Macar lideri asılarak idam edildi; geri kalanlar güneydoğuya yönelip Türkiye'ye ulaştılar. 

Bu olayların ardından kısmen Kırım Savaşı'nın sebeplerinden birini oluşturan bir dönem yaşandı. Macar ve Polonyalı sürgünler İstanbul'daydı. 
Geri verilmeleri için hem Avusturya, hem de Rusya diplomatik girişimlerde bulundu. Sultan vermemekte direndi. 
Türkiye geçmişinde de bu tür kişilere kapılarını açmış olan bir ülkedir, hatta 1709'da Deli Petro'ya mağlup olan İsveç Kralı XII. Charles'a bile kapılarını açmıştır (Charles sonradan büyük bir baş belasına dönüşmüştür). 


Marks Osmanlıca öğreniyor 

Avusturya ve Rusya bunun üzerine Osmanlı Devleti'ni savaşla tehdit etti. 
Fakat Batı'da liberal düşünce, bu iki imparatorluğun hareketlerine karşı isyan bayrağını çoktan çekmişti: Londrada bir bira fabrikasını ziyaret eden Avusturyalı General Haynau, neredeyse fabrikanın işçileri tarafından linç edilecekti. İşçiler Haynau'nun İtalya'da sebep olduğu vahşet karşısında büyük bir öfke duyuyordu (Haynau, “Brescia Sırtlanı” diye bilinirdi). İngiltere'de kamuoyu nasıl İtalyanlardan yana kolayca manipüle edilebilirse Fransa'da da bu durum Polonya için geçerlidir. 
Avusturya zaten pek sevilen bir devlet değildi ama Rusya bu kişiler için tam bir kin ve nefret kaynağıydı. 

Londra ve Paris bu krizde Sultandan yana tavır aldılar. Sultan da sonradan cesaretinin meyvelerini topladı. Ama Türkler başka zeminlerde meşhurdu. 
1838 yılında Manchester liberalizmi- 
nin temel doktrini olan serbest piyasa- yı benimsemişlerdi. Ertesi yılsa başka doktrinleri geride bıraktılar. Tanzimat Fermanı bütün tebaa için vatandaşlık haklarını tanıyordu. Buna bazı büyük şehirlerde nüfusun neredeyse yarısını teşkil eden Hıristiyanlar dâhildi. Bu o döneme göre son derece cesur ve aslında eşine rastlanmadık bir adımdı. Bir süre “Türk” adı ilerici çevrelerde takdirle anıldı. Karl Marks Osmanlıca öğ- 


renmeye çalıştı. Bu tutkulu uğraşın entelektüel olarak ona çok şeyler katacağını düşünüyordu. 

Bunun aksine “Ruslar” hiç mi hiç sevilmiyordu. Kırım Savaşı patlak verdiğinde İngiltere ve Fransa'da kamuoyu bu gelişmeleri heyecanla takip etti. 
Asıl mesele 1848'in intikamını almaktı, dolayısıyla savaşın sebeplerinin pek bir önemi yoktu. Çar ilerici Avrupa'da kendisine duyulan nefretin ne kadar derin olduğunun farkında değildi. Avrupalı devletlere karşı din kartını oynayıp Osmanlı Devleti'ni köşeye srkıştırmaya çalıştı. Ama Fransızların Akdeniz'de en azından Napolyon'un Mısır'a yaptığı keşif seferinden beri kendi hesapları vardı. Ayrıca Katolik temsilcilikler vasıtasıyla Lübnan'da bir vekillik oluşturmaya başlamışlardı. 

Fransa'da 1848 devrimleri eski hanedanın gücünü yeniden tesis etmesiyle sonlanmadı. Bonapartistler iktidarı yeniden ele geçirdiler. Bu kez tahtta büyük adamın yeğeni oturuyordu. “İkinci İmparatorluğu” kuran yeni Napolyon milliyetçi ve emperyalist bir dille konuşuyor, ülke içinde rahiplerin kontrolündeki köylülerin oylarına güveniyordu. 

HI. Napolyon bir adım ileri giderek Kiliseye eğitimin kontrolü konusunda geniş yetkiler verdi ve Papa'yı İtalyan devrimcilere karşı koruması için Vatikan'a asker gönderdi. Sultan da Fransızlara kutsal yerlerle ilgili özel haklar tanımıştı. Çar bu gelişmeden pek de memnun değildi ve tehditkâr duruşuy- la bilinen Prens Menşikov'u elçi olarak atadı. 

Bu sırada İngilizler Fransızları destekliyordu. Çünkü Tanzimattan beri İngilizler Akdeniz'de demiryollarının ve bankaların sayısının artmasından çıkar sağlıyordu. Üstelik yayılmacı Rusya'nın Türkiye üzerinde hâkimiyet kurmasını da istemiyorlardı. Yeni ittifaklar kurma hedefindeki Türklerse Rusya'nın tehditlerine provokatif şekilde cevap verdi. İngiltere kamuoyunun ruh hali de doğrusu Sultana pek seçenek bırakmıyordu. İngiliz ve Fransız buharlı savaş gemileri Çanakkale açıklarına doğru yola çıktılar ve savaş başladı. 


Ruslar diğer iki “Kuzey Sarayı”ndan gelecek desteğe güveniyordu. Fakat her ne kadar Prusya Kralı IV. Frederick William sulugöz ve gerici bir adamsa da, Rusya uğruna İngiliz ve Fransızlara karşı bırakın denizi, Rhi- ne'da bile savaşmaya niyeti yoktu. EL bette Avusturyalılar varoluşlarını |. 
Nikola'ya borçluydular ama onlar da Rusların Akdeniz'deki çıkarları uğruna İtalya'da Fransızlara karşı yeni bir savaşa girmekten yana değillerdi. Ayrıca en nihayetinde kendilerinin de bu bölgede başka çıkarları vardı. Franz Joseph'in baş temsilcisi Prens Felix Schwarzenberg “Avusturya'nın gazabı dünyayı şaşkına çevirecek” diyordu. 
Schwarzenberg Balkanlarda, özellikle de kısa süre sonra bağımsız Romanya devletinin kurulacağı bölgede Avusturya hâkimiyetini kurmaya çalışıyordu. Avusturya ticaretinin önemli bir kısmı, fiili ya da potansiyel olarak Tuna deltasının yer aldığı bu bölgede geçebilirdi. Fakat buralar teorik olarak Türkiye'ye ait topraklardı ve Rusya buraları işgal etmiş durumdaydı. Franz Joseph, Kırım'da hâlihazırda savaş halinde bulunan Ruslara bir ültimatom verdi ve onları buradan çıkardı. Bu gazap, hatta denebilir ki ihanet, I. Nikola için tam bir hayal kırıklığıydı. Bu duygular içinde, belki de kendi elleriyle 
1856 Mart'ında hayatı son buldu. 

I. Nikola'dn sonra tahta geçen LI. 
Alexander yaşananlardan dersini al mıştı. En önemli ders, Rusya'nın baştan aşağıya reforma ihtiyaç duyduğu ve ülkeyi tepeden tırnağa saran geri kalmışlıkla mücadele edilmesi gerektiğiydi. Bu da ülke dışında herhangi bir maceraya atılmayacağı, özellikle de hain Avusturyalılara bir daha hiç güvenmeyeceği anlamına geliyordu. Barış kolayca tesis edildi. Hatta Il. Alexander, Fransızların desteğini bile kazanarak Avusturyalıları Tuna nehri etrafındaki topraklardan çıkardı. 1859'da yeni 
Romanya devleti kuruldu. Fakat bu yeni devlet Fransa'nın bu bölgedeki uydusun- 


dan ibaretti. Avusturyalıların planları suya düşmüştü. Böylece 1815'te Viyana Kongresi'nde alınan kararlar ortadan kalkmış oldu. Romanya'nın birliğini sağlayarak bağımsızlığını ilân etmesi ise çok daha mühim başka olayların yaşanacağına işaret gibiydi. 

Sıra dışı bir dönem olan 1860'lı yıllara milli birliği sağlama savaşları damga vurdu: Avrupa'da Almanya ve İtalya birliğini sağlamaya çalışırken, Amerika büyük İç Savaş'la boğuşuyordu. O dönem insanlar arasında büyük bir enerji ve iyimserlik mevcuttu, durdurulamaz bir ilerlemenin mümkün olduğuna inanılıyordu, hatta bunun için bir formül de vardı. Türkler Tanzimat Fermanı, Japonlar Meiji restorasyonu ile bunun nasıl yapılacağını göstermişti. Şimdi de II. Alexander aynı adımları bu kez Rusya özelinde atıyordu. Formülün asli unsurları ulus devletlerin kurulması, feodalizmin izleri- nin silinmesi, bankalar, demiryolları, büyük okullar, üniversiteler, yeni yasal kurumlar, bilim ve öyle ya da böyle bir meclisin varlığıydı. 

Genel olarak ele alındığında bu dönemin 1990'lı yılların bir ön gösterimi olduğu sonucuna varabiliriz. 1990'larda da Demir Perde'nin yıkılmasının ardından demokrasi ve serbest piyasaların tılsımını bütün bölgeye yayacağı- na inanılıyordu. Tabii bu kez bu umu- 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da ilham veren 1860'lı yıllarda olduğu gibi İngilizler değil, Amerikalılardı. 


MI. Napolyon dengesiz, yüzeysel, fırsatçı ve kendi hanedanını kurmaya meraklı bir adamdı. Aklında bir tür strateji vardı. Ona göre Napolyon Bonapart iki büyük hata yapmıştı. Birincisi İngiltere ve Rusya arasında bir it tifak kurulmasına zemin hazırlamış, ikincisi de Avrupa'daki pek çok milliyetçiyi kendinden uzaklaştırmıştı. ILI. 
Napolyon Avrupa'yı Fransızların öncülüğünde bir milletler bütününe çevirmeyi hedefliyordu. Bunu yapmaya çalışırken, bir Süper Güç olan Fransa'nın sonunu hazırladı. 

Marks, Louis Napoleon'un On Sekizinci Brumaire'i başlıklı eserinde normal şartlarda mülk sahiplerini kontrol altına alıp rahiplere ve aptal askerlere ne yapacaklarını söylemekten fazlası olmayan bu rejimin kozmik önemini iyi anlamıştı. Bonapartizmin temel kurallarından biri, İtalya'da propaganda yapmaktı. Kırım Savaşı Avusturya'yı yalnızlaştırmıştı. 1859'da ise TI. Napolyon, Cenova ve Torino'daki yarı Fransız Piyemonte'yi kullanarak Avusturya'ya karşı savaş açmıştı. Garip bir biçim- 


de liberal İtalya'ya karşı güçlü bir inanca sahip olan İngilizler, Napolyon'un bu girişimini memnuniyetle karşıladı. Nihayetinde Avusturya Magenta ve Solferino'da mağlubiyete uğradı. Fransız mülk sahipleri sonradan ülkedeki bulvarlardan birine bu ismi verecekti. Habsburg İmparatorluğu'na ait çok sayıda mülk ve uydu devlet -ki ne hikmetse San Marino bunlardan biri değildir- sonradan bir araya gelip yeni İtalya Krallığını meydana getirmiştir. 

Fakat TI. Napolyon başka sorunlarla karşılaşmıştır. Başlangıçta din adamlarının desteğine güveniyordu, fakat elbette bu kişiler Papa'nın kontrolündeki devletlerin tarih sahnesinden silinmesine seyirci kalmayacaktı. Papa'nın korunması için Fransız askerler ülkede kalmalı ve ülkenin başkenti Roma'dan Floransa'ya taşınmalıydı. Bu adımların Fransız ve İtalyanlar arasındaki ilişkiyi iyileştirmek adına hiçbir etkisi olmadı. Karşı karşıya olduğu tehlikelerin ayırdına çok geç varan II. Napolyon, bu kez kendi uydu devletinin boyutunu küçültmeye çalıştı ve Venedik civarında topraklarının olmasına müsaade etmedi. Nihayetinde buralar Avusturya'nın elinde kaldı. 

İtalya çok kısa süre içinde Prusya ile ittifak yaptı. Buna göre eğer Prusya, birleşik Almanya'nın liderliği konusunda Avusturya'ya kafa tutacak olursa İtalyanlar da güneyden Prusya'ya destek verecekti. Prusya'nın başındaki Otto von Bismarck, III. Napolyon'dan çok daha sağlam ve zeki bir adamdı. 
Eylemlerini öylesine dikkatle planladı ki, zaten sakarlıklarıyla meşhur Avusturya'nın daha da acele edip hata yapmasına sebep oldu. Avusturya kurtuluşu için tek umudu olan Fransa'nın 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desteğinden yoksun biçimde 1866'da Prusya ve İtalya'ya karşı altı haftalık bir savaşa sürüklendi. Avusturya'nın bölünmüş ordusuyla iki cephede yürütülen bu savaşı kazanma imkânı yoktu. Prusya artık en azından kuzey Almanya'da birliğini sağlamış, ülkenin bütünü üzerinde de hâkimiyet kurmuştu. İtalyanlar II. Napolyon'un kendilerinden esirgediği Venedik topraklarına kavuşmuştu. Kısa süre sonra da, yine Bismarck'ın yardımlarıyla, Roma'yı da ele geçireceklerdi. 

1866 yılının diğerleri kadar açık olmayan başka bir kazananı daha vardı. Macarlar fırsat kolluyordu: Kossuth vaktini sonradan hayatını kaybedeceği Torino'da geçiriyordu, burada Prusya adına savaşan küçük bir birlik bile vardı. 1867'ye gelindiğinde Franz Joseph kendi ülkesi içinde çok geniş çaplı bir değişikliği hayata geçirmeyi kabul etti. Büyük Macaristan, Habsburg İmparatorluğu'nun eşit bir partneri olarak anayasal bir statü kazandı. İmparatorluğun adı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu olarak değişti. Macaristan Bismarck sisteminin bir parçasıydı ve Avusturya'nın Prusya'ya karşı harekete geçmesine asla müsaade etmeyecekti. II. Napolyon geç de olsa ne yaptığını anlamıştı. Hastalığın ve hayal kırıklığının pençesinde olayları takip edemez hâle geldi. 1870 yılında yine Bismarck'ın provokasyonuna geldi ve basının da etkisiyle savaşa girdi. Fransa-Prusya Savaşı böylece başlamış oldu: Altı hafta içinde Sedan Muharebesi sonucunda III. Napolyon Bismarck'a esir düştü. Böylece Fransızların Avrupa'da uzun süredir devam eden egemenliği sona erdi. 1871 yılında XIV. Louis'nin Versailles'daki meşhur ve ihtişamlı sa- 


» Kırım'a saldırı 


Birleşik Krallık ve Fransız donanmalarının Kırım'daki Kerç limanına yaptığı çıkarmayı tasvir eden bir tablo (ressam: William Simpson). 


rayında Prusya Kralı Alman İmparatoru unvanını aldı. 

Elbette tarih burada sona ermedi, dünya çok daha fazlasına gebeydi. 
1860'lardaki uluslaşma furyası sonradan da devam edecekti. Fakat bu furyaların her birinin sonuçları insanlık için kötü oldu, hatta denebilir ki Metternich'in yaklaşımı en başından beri en doğru olandı. İtalya'da Mussolini ve onunla birlikte Faşizm ortaya çıktı. 
Almanya'da Hitler ve Nasyonal Sosyalizm bu temel üzerinde yükseldi. Büyük Macaristan'ın sonu hüsran oldu ve ülke bugünkü küçük sınırlarına geriledi. 1860'lı yıllarda pek çok insan bu kadar büyük felaketlerin yaşanacağını tahmin bile edemezdi. Belki Papa IX. 
Pius ve kendi hesabına Karl Marks bunun istisnası olabilir. Marks her zaman Rusya'nın geri kalmış bir ülke olduğunu söyler ve teorisinin merkezine başka ülkeleri koyardı. 11. Alexander'ın reformları hayata geçirildiğinde Marks büyük devrimin burada yeşerebileceini fark etmeye başladı (Dostoyevski Ecinniler'de bu devrimin nasıl olacağını, Bolşevikler iktidarı ele geçirmeden 
50 yıl önce garip bir şekilde tahmin etmişti). Marks ayrıca Rusça öğrenmeye başlamış, odasını Rusya ekonomisine dair istatistiklerin yer aldığı kâğıtlarla dolu üç büyük kutu ile doldurmuştu. 
1883 yılında bir sabah gözlerini açıp bu 
kutulara son kez baktı ve sonra hayata gözlerini yumdu. 

Kırım Savaşı gerçekten ne yaptığı- nın pek bilincinde olmayan kişilerce çıkarılmıştı. Sebep olanların verecekleri o kadar çok hesap var ki. 

Not: Yazarın ve editörün izniyle Cornucopia'nın 39. sayısında (2006) yayınlanan yazıdan tercüme edilmiştir. 
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M islam Tarihi 


DEAŞ'ın İlham 
Kaynağı Ezrakilerdi! 


Hilafete geliş şekli ve Kerbelâ vahşeti yüzünden Yezid büyük bir muhalefetle karşılaşmış; şiddetin tırmandığı bu dönemde Müslümanlar arasındaki çatışmalar da alevlenmişti. Bu ortamda Hariciler arasından çıkan Ezrakiliğin DEAŞ'ın ilham kaynağı olduğunu söyleyebilir miyiz? 
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on zamanlarda Hz. Ali'nin (ra) 
$ yönetimine karşı çıkan Haricilerin ilk büyük fırkası Ezrakileri, DEAŞ'ın 13 asır önceki selefi kabul eden görüşler sıkça dillendiriliyor. 
Kur'an-ı Kerim'e yüzeysel vurgu yaparak şiddeti dine dayandırmak ve tutucu fikirlere sahip olmak gibi benzerlikler üzerinden yapılan DEAŞ-Ezrakiler karşılaştırması gerçeği ne ölçüde yansıtıyor? Cevap için İslam tarihine bakmakta fayda var. 

Muaviye'nin ardından halife olan Yezidin iktidar döneminde (Eylül 683-Ağustos 684) fikir ayrılıkları ve muhalefetin yükselmesiyle sancılı gelişmeler yaşandı. Hz. Hüseyin (ra) ve beraberindekilerin Kerbelâ'da katli- ama maruz kalmalarıyla Emevilere karşı ciddi bir muhalefet oluşmuştu. 
Ayrıca Yezid'in sosyal barışı bozup muhaliflere yaşama hakkı tanımaması dolayısıyla genel gidişattan memnun olmayanların sayısı azımsanmayacak ölçüde artmıştı. 

Medine'de Abdullah b. Hanzale ve taraftarları önde gelen muhaliflerdendi. Yezid'i eleştirip kafaları karıştırdıkları gerekçesiyle Medine valisi tarafından Şam'a gönderildiler. Abdullah burada Yezid'in iltifatı ve hediyelerle karşılanmış olmasına rağmen Medine'ye döndükten sonra eleştirilerinin dozunu daha da arttırdı. Bir süre sonrada halktan biat almaya başladı. Aynı 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dönemde Mekke'de bulunan Abdullah b. Zübeyr de Yezid'in şahsında Emevilere yönelik ağır eleştirilerde bulunuyordu. 

Yezid, Abdullah b. Hanzale'ye karşı Müslim b. Ukbe el-Mürri komutasında bir ordu gönderdi. Ordu Medine'yi itaat altına aldıktan sonra Mekke'ye yönelecek ve Abdullah b. Zübeyr'i etkisiz hâle getirecekti. Şam ordusu Medine'de volkanik taşlarla kaplı Harre bölgesinde Abdullah b. Hanzale'nin kuvvetleriyle karşılaştı. Abdullah ve taraftarlarının ölümüyle sonuçlanan savaşın ardından Şam ordusu Medine'yi itaat altına aldı. Oldukça yaşlı ve hasta olan komutan Müslim, ordunun Mekke'ye ilerleyişi sırasında vefat edince Yezidin emri doğrultusunda komutayı üstlenen Husayn b. Nümeyr kısa sürede Mekke'yi kuşattı. 

Bu dönemde Irak valisi Ubeydullah b. Ziyad'ın yoğun baskısı altındaki Hariciler, Yezid'in ordusuna karşı Abdullah b. Zübeyr'i desteklemeye karar verdiler. İki taraf arasındaki görüşmeleri Nâfi b. el-Ezrak yürüttü. Başlangıçta Haricilerin Abdullah b. Zübeyr hakkındaki kanaatleri pek de olumlu değildi. Cemel Savaşı'nda Hz. Ali'ye (ra) karşı savaştığı için onlara göre meşru halifeyle savaşan bir günahkârdı. Ancak yine de Emevilere karşı onu destekleme kararlarından vazgeçmediler. 


Mekke kuşatması devam ederken 
Şam'dan beklenmedik bir haber geldi; Yezid vefat etmişti. Bunun üzerine Mekke'deki Emevi ordusuna komur- ta eden Husayn, destek olmak üzere Abdullah b. Zübeyr'i Şam'a götürmek istediyse de o bu teklifi kabul etmedi. Şam ordusu kuşatmayı sonlandırıp Mekke'den ayrılırken Hariciler yeni gelişmeler karşısında nasıl hareket edeceklerini tartışıyorlardı. Sonunda Abdullah'a destek vermelerinin onun tutumuna bağlı olduğu hususunda uzlaştılar ve kanaatini öğrenmek üzere kendisiyle görüşmeye karar verdiler. 

“Seninle birlikte savaştık. Ancak bizden olup olmadığını öğrenmek için görüşlerini sorgulamadık. Osman hakkındaki görüşünü bize söyle” sözleri üzerine Abdullah b. Zübeyr'in etrafına bakındı. Adamlarının az olduğunu görünce de, “Yanıma gelip beni bulduğunuz şu anda namaz kılmak üzere aya-Şa kalkmış durumdayım. Sorduğunuz hususta size bilgi vermem için yatsıya kadar bekleyin” diye karşılık vermişti. 

Hariciler ayrıldıktan sonra Abdullah b. Zübeyr arkadaşlarının silahlanıp yanına gelmelerini istedi. Hariciler geri geldiklerinde adamlarının silahlı olarak Abdullah'ın etrafında beklediklerini gördüler. Hz. Osman (ra) hakkındaki görüşlerini dile getirerek Abdullah b. Zübeyr'i bunları kabule davet ettilerse de kat'i red ceva- 


Ezrakiler 


» Muhalifler ve Bedeviler 
Hakem olayından sonra Hz. Ali (ra) 
ve Muaviye yi tekfir eden Hariciler 

uzun süre iki tarafla da mücadele ettiler. Haricilerin çoğunu İslamı henüz özümseyememiş Bedeviler oluşturmaktaydı. Bedevileri tasvir eden bir tablo (Leon Belly, 1861). 


bı üzerine Mekke'den ayrıldılar. Bir kısmı Yemâme'ye giderken önemli bir kısmı Basra'yı tercih etti. Bu karar sonraki yıllarda Hariciler içinde bölünmelere ve farklı grupların tezahürüne yol açacaktı. 


Mezhep içi bölünmeler 
Yemâme'ye gidenler Necde b. 
Âmir'e biat ettiler. Buradaki hâkimiyet alanını genişleten Necde bir süre sonra arkadaşlarıyla aralarında çıkan ih- 


tilaflar sebebiyle öldürüldü (691). Basra'ya giden Hariciler arasında da bazı hususlarda fikir ayrılıkları baş gösterdi. Bunlardan biri kendileriyle aynı görüşleri paylaşmayan Müslümanların durumuydu. Bunlar müşrik ya da kâfir olarak mı nitelenecekler, yoksa Müslüman olarak mı görüleceklerdi? Nâfi b. 
Ezrak diğerlerinden daha sert bir tutuma sahipti. Haricilerin, “Hüküm ancak Allah'ındır” şeklindeki sloganları çerçevesinde devlet yönetiminin Kur'an'a 


dayanması gerektiğini savunuyordu. 
Bu yüzden Kur'ana muhalif olduğunu iddia ettiği herhangi bir icraatı ya da görüşü tekfir sebebi saydı. Cihadın her Müslümana farz olduğunu söyleyerek kendi görüşlerini paylaşmayanlara karşı cihad ilan ediyordu. Harici olup da ortamın cihad için uygun olmadığını düşünenleri de tekfir ederek diğerleriyle aynı kategoride değerlendirmekten geri kalmadı. Bir Müslüman cihad etmesi gerekirken oturamazdı. » 


pH 
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Öte yandan kendileri için “Harici tabirinin kullanılmasına karşı çıkan, bu ismin Nâfi ve taraftarları için kullanılması gerektiğini savunan Abdullah b. İbâz ve arkadaşları, kendileri gibi düşünmeyen Müslümanların İslama girmeyen kâfirlerle aynı kategoride değerlendirilemeyeceğini söyleyerek küfrü ikiye ayırıyorlardı. Birincisine “küfrü millet” diyerek İslam dışında bir dine mensup olanlar için kullandılar. Müslüman olup da kendileriyle aynı görüşte olmayanların ise “küfr-ü nimet” içinde olduklarını söylediler. 
Bu “fasık” kavramının karşılığıydı. 

Nâfi müşriklerle aynı kategoride gördüğü diğer Müslümanları öldürmek, çocuklarını ve kadınlarını esir etmek gerektiği kanaatindeydi. Kendileriyle aynı görüşte olmayanlarla oturulmaz, onların şahitlikleri kabul edilmez, kestikleri yenmez, onlarla evlenilmezdi; mirasları da haramdı. Aynı şekilde kaade ehlini (oturup cihada katılmayanları) öldürmek de caizdi. Bu arada kendisi gibi düşünmeyen Müslümanlara yaşama hakkı tanımazken, zimmet ehli olan Yahudi ve Hıristiyanlara dokunmamıştı. 
Nâfi'nin yaklaşımında ne denli tutucu olduğunu anlamak için kendisiyle hemfikir olmayan babasının cenaze namazını bile kılmadığı yönündeki rivayet yeterlidir sanırım. 

Mekke'de bir dönem dersleri ne devam ettiği Abdullah b. Abbas'a Kur'an'dan bazı kelimelerle ilgili sorduğu sorular kaynaklarda mevcuttur. 

Basra'ya gittikten sonra etrafına topladığı takipçileriyle Emevilere isyan etti. Gittiği yerlerde terör estiren Nâfi'nin kısa süre sonra bir çatışmada öldürüldüğünü biliyoruz (685). Yeni lider seçilen Abdullah b. Mâhüz da çatışmalar sırasında öldürülünce yerini kardeşi Ubeydullah b. Mâhüz © getirildi. Onun da öldürülmesi üzerine Ezrakilerin başına di- 
Şer kardeşleri Zübeyr b. Mâhüz, ardından Katari b. el-Fücâe (697) geldi. Şairliği ve hatipliğiyle tanınan Katari'nin öldürülmesin- den sonra Ezrakiler bir daha toparlanamadılar. 
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Kur'an'a 
Yüzeysel Bakış 


Nasıl taraftar buldular? 
Yezid'in oğlu II. Muâviye'nin halifelikten feragat etmesi Şam'da bir yönetim krizine sebep olmuştu. Bu süreçte birçok eyaletin Abdullah b. Zübeyr'e itaat ettiği bilinir. Nâfi ve arkadaşlarının faaliyet gösterdikleri Irak ve İran da onun yönetimindeydi. Haricilerin faaliyetleri sebebiyle ciddi güvenlik problemlerinin baş gösterdiği bu topraklarda yolların güvenliği sağlanamadığından ticaret de felce uğramıştı. Basralılar güvenliğin tesisi için bir komutan görevlendirmeye karar vererek Mühelleb b. Ebi Sufre ile 
. görüştüler. Mühelleb, ordusu- 
Re VEN nu teçhiz etmek ve hizmetinin od) NV) N gd vi A karşılığını almak üzere yüklü > miktarda para talebi kabul edilince hemen bir ordu kurarak Haricilerle mücadeleye başladı. Hareket kabiliyeti yüksek olan Haricilerin süvari birlik- 


» Bizden olmayan kâfirdir 
Ezrakilerin en önemli özelliklerinden biri, kendileri gibi düşünmeyen herkesi kâfir ilan ederek onlarla savaşmaktır. DEAŞ da benzer bir anlayışa sahip. 
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lerine karşı riskleri azaltacak bir strateji geliştirdi. Abdullah b. Zübeyr Irak bölgesine hâkim olunca mücadeleyi onun adına yürütmeye devam etti. Abdullah'ın Emeviler tarafından öldürülmesinden sonra da Emeviler adına hareket etti. 

Mühelleb'in komuta ettiği ordu daha donanımlı olduğu halde hareket kabiliyeti yüksek küçük süvari birlikleriyle savaşan Ezrakilere karşı zafer elde etmek kolay olmuyordu. Nitekim Mühelleb, Emeviler döneminde 
Irak Valisi olan Haccac b. Yusuf es-Sekafi'nin işi bilerek geciktirdiği yönündeki eleştirilerine muhatap olmaktan kurtulamadı. Ancak Harici sorununu kalıcı şekilde çözmek için sabırlı olmak ve karşı tarafın açıklarını bulmak gerektiği kanaatindeydi. Ayrıca askerlerini riske atmamak da önemliydi. 

Ezrakiler geçtikleri yerlerde halkı 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katletmekten geri durmuyor; malları- na el koyup esir ettikleri kadın, erkek ve çocukları köleleştiriyorlardı. Yaklaşık 15 yıl kadar yöneticileri meşgul eden Ezrakiler Kur'an'ı Kerim'i bağlamını dikkate almadan, yüzeysel bir bakış açısıyla ve sadece zahiri anlamını merkeze alarak yorumladılar. Nâfi ve arkadaşlarının en önemli özelli- 
$i dışlayıcı olmalarıydı. Kendilerinden farklı görüşlere sahip insanları kolaylıkla tekfir edebiliyorlar; Hz. Peygamber (sas)'in uygulamalarını ve onun döneminin şartlarını dikkate almadan, kendi anlayışlarının ilahi kasıt oldu-Şunu ileri sürüyorlardı. 

Taraftar bulmalarının en önemli sebebi, devlet otoritesinin zayıflamasıyla bölgede büyük bir kaosun yaşanmasıydı. Böylece şiddet eğilimli olanlardan ya da çıkar peşindekilerden katılım sağlanabilmişti. Ayrıca yoğun şekilde Kur'an okumaları da yeterli dini do- 


Ezrakiler 


Kâbe harap oldu 
Abdullah b. Zübeyr isyanı sebebiyle Emeviler Mekke'yi kuşattılar. Taraflar arasındaki çatışmalardan dolayı Kâbe zarar görmüş, sonradan yeniden inşa edilmiştir. 18. yüzyıla ait bir gravürde Mekke ve Kâbe. 


nanıma sahip olmayanları etkileyebiliyordu. Ezrakilere katılanlar arasında âlimlerin bulunmaması ve taraftarlarının çoğunlukla mevcut düzen yüzünden mağduriyet yaşamış kimseler- den olması da dikkate değer. 

Başta da belirttiğimiz gibi günümüzdeki şiddet eğilimli bazı hareketlerle, mesela DEAŞ'la Ezrakiler arasında benzerlikler olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kur'an-ı Kerim'e yüzeysel vurgu, şiddeti dine dayandırmak, kendileri gibi düşünmeyen kişi ya da grupları tekfir etmek ve yaşama hakkı tanımamak dikkat çeken benzerliklerden. Bu tür oluşumlar halk desteği almadıkları halde şiddet ve baskıyla insanları sindirebilirler. Ezrakilerin zimmilere gösterdikleri hoşgörüyü Müslümanlardan sakındıklarını biliyoruz. Günümüzdeki benzer hareketlerin de tahrip edici enerjilerini Müslümanlara karşı kullandıkları malum. 

İki grup arasında hiç fark olmadığı iddiası ise tarihi gerçeklikle örtüşmez. Bugünkü şiddet hareketlerinin hadis literatürünü daha fazla dikkate almaları ve muhtemelen uluslararası bazı ilişkilerin parçası olmaları farklıklar arasında zikredilebilir. İslam tarihindeki radikal oluşumlar ile modern dünyada varlık gösteren örgütler arasında karşılaştırma yaparken ilmi perspektiften uzaklaşmamak için benzerlikler kadar farklılıkları da göz önünde bulundurmak gerekir. B 


Adnan Demircan 


Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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ARMAGEDON 


1. Dünya 


Savaşı'ndaki En Ağır 
Mağlubiyetimiz 


İncil'de geçen ve kıyamet alametlerinden biri kabul edilen nihai savaş Armagedon, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın en büyük mağlubiyetini aldığı ve Suriye topraklarının tamamını kaybettiği Megiddo (Mecidiye) Muharebesi'yle özdeşleştirilmiştir. 
Mustafa Kemal'in 7. Ordu Komutanı olarak görev aldığı bu savaşı, İngiliz Ordusu Komutanı Allenby'nin şaşırtma harekâtları, stratejileri ve hava saldırılarıyla adım adım izliyoruz. 


fer planını Ağustos sonuna kadar tamamlamıştı. İlk iş olarak Yafa'nın kuzeyine düşen kıyı düzlügünden düşman hattını yaracaktı. 
Sonra süvarileri süratle Carmel Dağı ve Hayfa yakınlarındaki dağlık bölge boyunca uzanan Şaron Ovası'na çıkacaklar, Osmanlı birliklerinin gerisindeki İbn Amer çayırına girecekler, böylece düşmanın demiryolu ulaşım hatları ile asli geri çekilme yolunu keseceklerdi. 

Filistin'de ve demiryolu hattı boyunda konuşlandırılmış 40-50 bin kişilik Osmanlı gücü kıyıdan Amman'a uzanan 120 km'lik bir cephe oluşturuyordu. 7. ve 8. orduların ikisi de Ürdün'ün kuzeyindeydi. Karargâhı Tulkarem'de olan 8. Ordu kıyının yakınında, 7. Ordu ise daha iç kısım- daki Nablus'taydı. Kumanda merkezi Amman'daki 4. Ordu, Ürdün Vadisi ve doğudaki Moab Tepelerinde konuşlanmıştı. Osmanlı birliklerinin genel olarak donanımları zayıf, iaşeleri yetersiz, moralleri bozuk vaziyetteydi. 
Enver Paşa bu birlikleri kuvvetlendi- 


$ ir Edmund Allenby cesur bir se- 


rip takviye etmek yerine büyük kısmını Rusya'nın çökmesiyle serbest kalan Bakü, Kars ve Tiflis'i almak ve Ermenilerle çarpışmak üzere Kafkasya ve kuzey İran'a sevk etti. 

Allenby maharetle hazırlanmış şaşırtma harekâtları vasıtasıyla gerçek planlarını gizleyebildi. 75 bin kişilik ordusunun büyük kısmını -Osmanlıların haberi olmadan- sağ kanattan sol kanada aktardı. 35 bin piyade, 9 bin süvari ve yaklaşık 900 topu kıyı yakınındaki 25 kilometrelik cephe üzerinde gizlice topladı. Bunların karşısına 
çıkan Osmanlı kuvvetleri yalnızca 8 
bin piyade ve 120 toptan müteşekkildi. 
Hattın diğer ucundaki düşman kuvveti Osmanlılara minik bir avantaj sağlayacak kadardı. 

Allenby kendi birliklerinin yanı srra, o zamana kadar Deraa bölgesine çıkmış olan Emir Faysal'ın Arapların- dan gelecek yardımları da hesaba katıyordu. Burası Anadolu ve Halep'ten gelen demiryolunun Hicaz hattına ve Filistin'e bağlandığı hayati bir kavşak noktasıydı. Osmanlıların diğer orduları batıdaki demiryolu hattından fay- 


dalanırken, 4. Ordu Hicaz hattını kul lanıyordu. Allenby kuzey bölgelerdeki 
birliklerinin pek işine yaramayan 2 
bin civarındaki deveyi Araplara verdi. 
Kendisinin batıda gerçekleştireceği asli saldırıyla eş zamanlı olarak, Deraa yakınındaki demiryolu hattını kesmeleri isteği üzerine Lawrence bu görevin yerine getirileceği konusunda Allenby'i temin etti. 

16 Eylül'de ilk darbeyi indiren Araplar çölün ucundaki Arzak'ta toplandıktan sonra Deraa civarındaki demiryoluna baskın yaptılar. Deraa'dan üç farklı yöne giden hatları iki gün içinde keserken, Kraliyet Hava Kuvvetleri de şehri bombalıyordu. Osmanlılar bu saldırıya batıdaki bazı yedek birliklerini Deraa'ya sevk ederek karşılık verince Allenby'nin planlı şahmerdan darbesine karşılık verme yeteneklerini daha da zayıflattılar. 

General Chetwode'un 20. Birliği 17 
Eylülü 18'ine bağlayan gece Nablus'a doğru hareket etti. Bazı zorlu direnişlerle karşılaşmalarına rağmen Osmanlıların ön cephe hattını ele geçirebildiler ve düşmanlarının dikkatini 


» Filistin'de uzun yürüyüş 


Filistin'de askerlerin firar etmeleri ya da teslim olmaları problemi baş göstermişti. Alman subaylar Eriha yakınlarında ele geçirilen 


eylemin gerçekleşeceği asıl yerin daha da uzağına çekmeyi başardılar. 

19 Eylül sabahı erken saatlerde, hattın batı ucundaki Osmanlı savunmasına yoğun bir top atışı başlatıldı. Hemen akabinde beklemedeki piyadeler ilerlediler. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri muhtelif Osmanlı karargâhlarını bombalayarak Tulkarem'daki 8. Ordu karargâhı ile Liman von Sanders'in Nasıra'daki harekât alanı karargâhı arasındaki haberleşmeyi kesti ve 8. Ordu ile 7 Ordu arasındaki irtibatı tahrip etti. 


Megiddo'da taarruz sortileri Hücumbotların makineli silahları kıyı yolunu yerle bir ederken, 21. Birli-Şin piyadeleri yaklaşık dört saat içinde Yafa'nın kuzeyindeki Osmanlı hattını bozdular. Süvariler hemen açılan hattan içeri sızıp ovaya doğru yöneldiler. 
Sabah saat 10'a kadar, 4. ve 5. Süvari Birlikleri Osmanlı hatlarının arkasından aslında kuzeye gitmişlerdi. Bu kadar teferruatlı bir şekilde planlanmış ve böylesine pürüzsüzce uygulanmış bir askeri harekât nadir görülürdü. 


Osmanlı mahkumlarından oluşan bir asker grubuna 


nezaret ediyor (Temmuz 1918). 


A ye 


İngiliz piyadeler hattın yarılmasın- dan sonra sağ tarafa dolanıp Osmanlıların üssünü ve 8. Ordunun Tulkaremdeki karargâhını ele geçirdiler. 
Osmanlılar darmadağın vaziyette kuzeye ve doğuya çekildiler. Geri çekilen birlikleri aralıksız bir bombardımana tutan ve düşman sahalarından herhangi bir tayyarenin kalkışına müsaade etmeyen Kraliyet Hava Kuvvetleri, Osmanlıların içinde bulunduğu zor durumu daha da kötüleştirdi. 

4. ve 5. Süvari Birlikleri ovadan Carmel Dağlarına geçti. 4. Birlik Mecidiye'deki (Megiddo) İbn Amer Ovası'nda bulunan Musmus Geçidi'ni kullanırken, 5. Birlik daha kuzeydeki bir geçidin yolunu tuttu. 4. Birlik karanlıktan dolayı kaçırmak üzere olduğu geçide 
20 Eylül sabahının erken saatlerinde 
girdi ve garnizonuna dönmekte olan, geride kalmış bir Osmanlı müfrezesiyle karşılaştı. Mızraklarını kuşanan öndeki süvari birlikleri, tamamen hazırlıksız yakalanan Osmanlı askerlerinden 50 kadarını öldürdü, diğerlerini de esir aldı. 5. Birlik ise herhangi bir direnişle karşılaşmadı. 


Megiddo Muharebesi 


» Beyaz bayrak altında 

Kudüs Belediye Başkanı Hüseyin Efendi 9 Aralık 1918'de, sabah saat 8'de beyaz bayrak altında Londra Alayı 2/19. tabur askerlerini karşılıyor. 


Şafak söktükten hemen sonra atlarını dörtnala süren İngiliz süvariler, Mecidiye antik şehrini arkalarında bıraktılar. İncil'in Armagedon'u Megiddo, seferin bu can alıcı muharebesine yaraşır şekilde seçilmiş bir isimdi. 

4. Birlik, 5. Birliğin bir tugayıyla birlikte sabah sekiz sularında ulaştığı Afula'daki demiryolunu bağlantı noktasını ele geçirip kısa bir molanın ardından ilerlemeye devam etti. 20 Eylül günü saat 18:00'e kadar 4. Süvari Birliğinin tümü Beysan'da toplanmıştı. Birliklerin çoğu 24 saat içinde 130 km'den fazla yol kat ederken, zayiatları yalnızca 26 atla sınırlı kalmıştı. 

5. Birliğin bir tugayı aynı vakitler- de Nasıra'ya varmak üzere yola koyulup 20 Eylül gecesi 04.30'da fark edilmeden hedefine vardığında, Liman von Sanders henüz uyanmamıştı bile. 
Öğrendiği ilk şey birliklerinin zor durumda olduğuydu. Karargâhın yerini bulmayı başaramayan ve Alman karargâh personelinin yerel direnciyle karşılaşan bitap haldeki tugay, sonunda düşman komutanını esir alamadan geri çekilmek zorunda kaldı. Nası- 


rada bunlar olurken, Avustralya Atlı Birliği Cenin'i işgal etmiş, böylelikle kuzeye doğru bütün kaçış yollarını kapamıştı. 


Araplar ne umdu, ne buldu? 

Dağılmış haldeki Osmanlı 7. ve 8. 
Ordularının bütün kaçış yolları 20 
Eylül akşamına kadar kesilmiş, sadece doğuya giden yol açık kalmıştı. Bu yol bile Beysan'a ve Nablus yakınlarına ulaşmış olan İngiliz güçleri ve Ürdün Vadisi'ndeki birliklerin yoğun tehdidi altındaydı. Doğudan tepelere doğru salınan 21. Birlik ve kuzeye doğru ilerleyen 20. Birlik Nablus'ta buluştu ve 21 
Eylül'de şehri ele geçirdi. 

Osmanlı 8. ve 7. Orduları darmadağın edildi. Sadece ayın 20'sinde 18 
bin esir, 120 top ve 4 tayyare ve mühim miktarda savaş malzemesiyle ulaşım aracı İngilizlerin eline geçti. 21 Eylül'de Hava kuvvetlerinin Vadi Fara'nın 


EVANJELİSTLERİN 


ARMAGEDON HAYALİ 


Hayfa'nın 30 km güneydoğusu ile Kudüs'ün 90 km kadar kuzeyinde yer alan Megiddo, Evangelistlere göre Hıristiyanların Müslümanlarla, Yahudilere göre ise İsrailoğullarının Müslümanlarla savaşacakları topraklara verilen isim. Armagedon, İbranice Megiddo (Magedon) Tepesi anlamına gelen “Harmegiddo” kelimelerinin Yunanca okunuşu. İyilerle kötülerinmücadelesi olarak da anılan bu nihai savaş Evanjelistler tarafından beklenen değil, gerçekleşmesi için yoğun çaba harcanan bir kehanet hâlini almışdurumda. Bunlara göre kiyamet 3. milenyumun başında (içinde bulunduğumuz dönemi de kapsıyor) Ortadoğu coğrafyasında kopacak ve Hıristiyanların dünya hâkimiyeti başlayacak. Amerika-İsrail ilişkilerinin ve Büyük Ortadoğu Projesi'nin kökeninde Hıristiyanların Armagedon'a inançları ve kıyameti insan eliyle yaratma yönündeki kararlı politikalarının yattığı iddiaları her geçen gün güçleniyor. 


» Megiddo Muharebesi'nden sonra Türk ordusu Şam'a dönmek için oyalama savaşları yapsa da 


Allenby üstünlük sağladı. Müttefikler Şam'a girerken. 


dar geçidinde geri çekilen bir birliği bombalaması, onların peşindeki piyadeler yetişene kadar bütün ilerlemeyi duraklattı. 7. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa'nın da içinde bulunduğu az sayıdaki Osmanlı askeri Ürdün'den Nablus'a geçmeyi başarabildi. 
Allenby'nin bir sonraki hedefi Şam'ı almaktı. Tarihi ve sembolik öneminin yanında, İstanbul'a uzanan Osmanlı muhabere hattının hayati bir bağlantı noktasıydı bu şehir. İngilizlerin ilk hedefi Hayfa limanlarını ve kıyıdaki Akka'yı işgal etmekti. 5. Süvari Birliği 
23 Eylül'de bu şehirleri ele geçirdikten 
iki gün sonra, Hayfa İngilizlerin iaşe limanı olarak hizmet etmeye başladı. 
Liman von Sanders Celile Denizinin kıyı bölgesindeki Taberiye'den Samah'a ve Yarmuk Vadisi üzerinden Deraa'ya uzanan bir hattı savunmaya uğraştı. Elindeki birliklerden geriye kalan dağınık haldeki askerlerle gerçekleştirdiği bu savunma ümitsiz görünüyordu. Ayın 25'inde Samah ve Taberiye İngilizlerin eline geçti. 
Allenby'nin ordusunun doğu kanadındaki Anzak süvari birlikleri ile Faysal ve Lawrence kumandasındaki Arap Kuzey Ordusu tarafından kovalanan Osmanlı 4. Ordusu süratle Ürdün'ün 


doğusundan kuzey yönüne çekildi. 
Anzakların Es-Salt ve Amman'ı almak için yaptıkları son girişimleri başarıyla sonuçlandı. Demiryolu hattı boyunca Hicaz'dan geri çekilen Osmanlı 2. 
Kolordusunu bekleyerek burada kaldılar. Amman'a varan bu Osmanlı birlikleri çatışmaya girmeden teslim ol dular. 

Allenby daha sonra Şam'a doğru iki koldan ilerleme başlattı. Deraa'ya varmak için Samah'tan yola çıkan bitap haldeki 4. Süvari Birliği şehre vardığında Arapların kontrolü çoktan ele geçirdiğini gördü. Bu iki birlik demiryolu hattını izleyerek Şam'a doğru çekilen Osmanlı birliklerinin peşine düştü; zaman zaman artçı birlikleriyle ya da dağılmış bölüklerin kanatların- da kalmış askerlerle çatışmaya girdi. 
Bir sonraki gün Avusturalya Atlı Birliği ile 5. Süvari Birliği Küneytra üzerinden daha kestirme bir yol izlemeye başladı. Bu birliklerin hepsi de 30 Eylülde Şam'ın dış mahallelerine vararak ertesi gün şehre girdiler. 

Araplar başkenti Şam olan bir Arap devletini diriltme ümidindeydiler. Bu, Türkleri güney Suriye'den çıkarmak için Allenby'nin ordusunun yanında savaşmayı kabul ettikleri anlaşmada, 


» 15 Temmuz 1918'de Eriha'da Hintli süvariler Türk esirleri getiriyor. Allenby'in süvari kuvvetinin yarısından fazlası Hint ordusu alaylarından meydana geliyordu. 


en önem verdikleri husustu. Maalesef bu hayalleri Fransızlar ile İngilizler arasında hâli hazırda imzalanmış olan ve Suriye bölgesini bir Fransız manda yönetimine bırakan gizli anlaşmayla (Sykes-Picot) suya düşmüştü. 
Bu anlaşmadan haberdar olan Allenby, Emir Faysal'a ele geçirdikleri Şam'dan Akabe'ye uzanan doğu Ürdün'de bir askeri yönetim kurma talimatı verdi. 
Fransızların savaş sonrası çıkarlarını temsil etmesi için bir Fransız subayını Emir Faysalın maiyetine katmış olmasına rağmen temel sorunların tartışılmasını doğruca barış görüşmelerine bıraktı. 


Ve Mondros! 

Dağılmış haldeki Osmanlı birliklerinden yalnızca 17 bin kadar asker Şam'dan kuzeye kaçtı. Bunlardan belki de 4 bini etkin şekilde savaşan askerlerdi. Londra'daki İngiliz Kabinesi mümkün olan en kısa sürede Halep'e gidip şehri alması için Allenby'e baskı yapıyordu. Fakat Allenby'nin ordusunun o zamana kadar sürdürdüğü ilerleme hızı, bölgede kol gezen sıtma- dan ve “İspanyol gribi” salgınından dolayı ciddi şekilde azalmıştı. Salgından en çok zarar gören Avusturalya Birli- 


Si Şam'ı koruması için geride bırakıldı. Birlikler arasında en iyi durumdaki 
5. Süvari Alayı ise batıya ilerleyerek 6 
Ekim günü Rayak'ı ele geçirdi. 

Fransız savaş gemileri ve birkaç 
Arap tarafından desteklenen 7. Hint Birliği Hayfa'da kıyıya ulaştı. 8 Ekim'de bu kuvvetin Beyrut'u işgal etmesiyle önemli bir liman kenti daha kazanılmış oluyordu. Kasım ayının ortasına kadar 7. Birlik Trablus'a ulaşmıştı ve 5. 
Süvari Alayı önemli bir dirençle karşılaşmadan Humus şehrine girdi. 

Hastalıklar dolayısıyla ilerleyemeyecek kadar bitap düşmüş olan 4. Süvari Birliği, o zamana kadar gerideki Rayak'ta bırakılmıştı. 5. Süvari Alayı Humus'a, sonrasında Halep'e yalnız başına ilerledi. Tümgeneral Henıy |. 
Faysalın emrindeki bir Arap birliği- nin yardımıyla 26 Ekim günü Halep'i işgal etti. 

Mustafa Kemalin kumanda ettiği ve çok daha üstün durumda olan Osmanlı birliği Halep'in yaklaşık 13 km kuzeyindeki Haritan'da sipere yatmıştı. İki zayıf İngiliz süvari alayı güçlü bir Türk kıtasına cesurca saldırdı ve ilk başlarda başarılı oldu. Fakat Mustafa Kemal takviye birlikler gönderip karşı saldırı emri verdiği zaman İngi- 


» Megiddo Muharebesi ve Şam'a doğru takibi gösteren harita. 


lizler geri çekilmek zorunda kaldılar. 
Çok kısa süre sonra yeni İngiliz birlikleri gelince Türkler de geri çekilmek mecburiyetinde kaldılar. Bu aslında seferin sonu olmuştur. Osmanlı yönetimi barış yapmaya istekli oldugunu İngiliz yetkililerine göstermek için Küt'ul-Amâra'da esir alınan General Townshend'i birkaç gün öncesinde serbest bırakmıştı. Osmanlı ve İngiliz heyetleri bir mütarekenin şartlarını konuşmak üzere Mondros Körfezi'ne demirli İngiliz savaş gemisi Agamennon'da çoktan bir araya gelmişti. Nihayet 30 Ekim'de mütareke imzalandı. 

Allenby'nin 1918 senesindeki seferi hem harp tarihinin klasiklerin- den, hem de 1. Dünya Savaşı'nın tartışmasız en başarılı seferlerindendir. 
Allenby'nin ana ordusu altı haftadan daha kısa bir sürede yaklaşık 560 kım -5. Süvari Alayı 885 km- yol kat etmiş, 
75 bin esir almış ve 360 top ele geçirmiştir. Bunlar yanında kendi zayiatı 
5 bin kişinin çok az üstünde olmuştu. 
Bölgedeki savaş sona erse de buradaki siyasi sorunlar yarım asır sonra bile çözülemeyecekti. O 


Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe adlı kitapta İsmail Kara tarih anlayışı- 


mız, Türkiye'nin yakın geçmişindeki temel meseleler, hurafeler” şehir kültürü, sahaf ve kitapların dünyasına dair zevkle okunacak denemeler kaleme almış. 


4 HALIL SOLAK halil.solakderintarih.com 


eyazıt'taki Sahaflar Çarşısı'nı 
İğ üapürdin tanıdım. Buranın 

tarihiyle alakalı yazıları, çarşı- da dükkânı olan sahafların ya da müdavimlerinin hatıralarını içercesine okuduğumu hatırlıyorum ilk gençlik yıllarımda. Elyazması kitaplar, Müteferrika baskıları, eski harfli matbu ciltler... Hepsi oradaydı ve benim kendilerini “ziyaret” edeceğim günü bekliyorlardı. 

Derken beklenen gün geldi. Babam ve ben Sahaflar Çarşısı'nın yolunu tuttuk. Çarşıya adımımı attığımda yaşadığım hayal kırıklığı neredeyse tarifsiz... Okuduğum yazılarda anlatılan, hatıralarda bahsedilen mekân gerçekten burası mıydı? Neredeyse bütün dükkânlar, üniversiteye hazırlık ve yardımcı ders kitaplarıyla popüler romanlar satıyordu. Benim hayalimdeki Sahaflar Çarşısı'ndan eser yoktu anlayacağınız. 

Bu bahsi açmamın sebebi İsmail 


Kara Hoca'nın genişletilmiş 2. baskısı yakın zamanda çıkan Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe kitabındaki “Sahaflar Dile Gelse” başlıklı yazısı (Bu vesileyle Hoca'nın sahaflar ve kitap kültürüne dair yazılarının ayrı bir cilt halinde neşrini heyecanla beklediğimizi belirtelim). 

Kara, 70'li yılların sonundaki çarşı- nın portresini -beni kıskandıracak şekilde- şöyle çiziyor: 

“(...) Sahaflar Çarşısı'nda dükkân önlerindeki sergilerde fiyatları çok ucuz Osmanlıca kitaplara, risâlelere, hatta Tarih-i Umumi ciltlerine, Servet-i Fünündan, Sıratı Müstakim'den, İctihad'dan, Tanin gazetesinden peraken- de mecmualara, gazetelere rastlardınız. Medrese kitapları ise, yazmaları dahil olmak üzere köşelerde dağlar gibi yığılı olurdu. 1930'lu, 40'lı yıllarda basılmış Latin harfliler elbette daha mebzül olarak...” 

Bu satırlar bir kitap tutkununu 


BİRAZ YAKIN TARİH BİRAZ UZAK HURAFE, İSMAİL KARA, Dergâh Yayınları, 350 sayfa, 2017 A 


mest ü hayran etmeye yeter de artar bile. Ancak Hoca devam ediyor yanlış zamanda dünyaya gelen biz fakirleri imrendirmeye. Mesela o zamanlar Ssahafları dikkat ve ısrarla takip edenlerin ucuz sergilerden dergi koleksiyonu düzmesi mümkünmüş. Babanzâde 
Ahmed Naim Bey'in İslâmda Dava-yı Kavmiyet'iyle Muallim Cevdet'in Askeri Din Dersleri kitapları sergilerde onar yirmişer adet bulunur ve çok ucuza satılırmış. Hatta Osmanlıca romanlar, bir simit fiyatına -evet, yanlış okumadınız- satın alınabilirmiş. Şimdi İstanbul'da simidin fiyatının 1 lira ile 5 lira arasında değiştiğini göz önüne alırsak eski harfli romanlar bedava sayılabilir. 

Bu satırları okuduktan sonra aynı soru yine zihnimde dönmeye başladı: İyi de beni sukütuhayale uğratan koca çarşı nasıl bu hale geldi? Ya da Nedimvin diliyle soralım: 

“Noldun, ne hal olmuş sana?” 


İSTANBUL 
ARAŞTIRMALARI 
YILLIĞI 


ANNUAL OF İSTANBUL STUDJES 


Sihirli el, sahaflara dokununca... 
1980'li yılların sonuna kadar Sahaflar Çarşısı'ndan elyazması kitaplar satın almak mümkündü. Fakat sihirli bir el buraya dokundu ve zamanın bütün izleri, bir daha meydana çıkmamak üzere silindi. Altta Osmanlı edebiyatında 'Sultanü'ş-Şuara” olarak anılan Bâki'nin, üstte hiciv ve kasideleriyle ünlü Nef'i'nin divanları. 


Şanslıyız: Yazı ve kitaplarındaki kritik sorularla meşhur İsmail Kara, sahafların bu duruma nasıl geldiği sorusunun cevabını veriyor bu sefer. 
Sahaflar Çarşısı'nı musluğu akmayan garip bir çeşmeye ya da suyu kuruyan öksüz bir nehre döndüren “iklim şartları”na birlikte bakalım. 

Hocaya göre kitapların bir kısmı kitap muhipleri, yeni sahaf sevdalıları ve öğrenciler tarafından tüketilmiş. Kaynak kitapların, kroniklerin, sözlüklerin, mecmua ve gazete koleksiyonlarıyla elyazmalarının hatırı sayılır bir kısmıysa Avrupa ve Amerika'daki üniversitelerin kütüphanelerine, yani yurtdışına satılmış. 

Nihayet suyunun suyu diyebilece-Şimiz geriye kalan kitap ve süreli yayın koleksiyonlarını kimler almış dersiniz? 

“Sarı ırkın kısa boylu uzun akıllı mensupları”, yani Japonlar... Bura- 


TARİHÇİYE 
1 NİSAN ŞAKASI 


da ufak bir Mükrimin Hati ayrıntı var; evlendi e 
Kara'ya göre Ali Emirinin küçük de Japonlar rast- 1 Bayan Rana Emire Mürimin gele Osman- profeğsrlerinien Fatih bele” lıca kitaplar emi evlenmişlerdir. 
toplamamış, | 


Osmanlı medreselerinde okutulan 

kitaplara özellikle ilgi göstermişler. 
Zira medreselerde okutulan kitapların mantığını çözmeden Osmanlı dünyasını anlamanın imkânsız oldu-Şunu fark etmişler. 

Teknolojiyle mucizeler yaratan Japonlar “Osmanlı mucizesi”ni anlamak için elyazması kitaplarımızı toplarken bizim nelerle uğraştığımızı hatırlatmaya lüzum yoktur sanırım. 

Yakında Japon bir üstadın rahlesi- nin önüne diz çöküp İsâgoci okumak zorunda kalırsak hiç şaşırmayın. 

Benden söylemesi. 0 
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VİTRİNDDEKİLER Me 


AYIN KİTABI 


Kutsiyetini 
Arayan Mabed 
AYASOFYA 


Mustafa Armağan'ın dumanı üstüne kitabı Ayasofya Entrikaları'nı Prof. Dr. 
Ismail Taşpınar inceledi. 


NTRİKALAR 
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Ayasofya Entrikaları 
Mustafa Armağan 
Kapı Yayınları, 2017, 310 sayfa 


Her şey 6 Haziran 2016 Pazartesi sabahı TRT'nin sahur programında Ayasofya'da gerçekleştirdiği Kur'an tilavetiyle başladı. Yunanistan'ın 
İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris Ayasofya'da neler yapıldığını yerinde görmek için apar topar teftişe çıktı. 
Hemen ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı 
Mark Toner, “ABD için Ayasofya özel önem taşıyan bir eserdir” açıklamasını yaptı. Bütün bu gürültü, İstanbul'da ilk 
Cuma namazının kılındığı 1 
Haziran 1453'ten itibaren tam beş asır boyunca Müslümanlara cami olarak hizmet veren Ayasofya'da Kur'an okunduğu için çıkarılmıştı. 
1931 yılında merkezi Amerika'da bulunan bir enstitü tarafından restorasyona alınan 
Ayasofya 24 Kasım 1934'te kapılarını ibadete kapatmış ve müze yapılmıştı. Bu kadim mabedin müze yapılmasını karara bağlayan belgenin altında ise “Reisicumhur” unvanıyla “Kemal Atatürk” imzası 
vardı. Kararname 27 
Kasım'da Resmi Ga- 


dumanı üstünde 


20. YUZYIL 
TÜRKİYE 
MİMARLIĞI 


YKY, 2017, 


20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı 
Doğan Hasol, 


* Yem Yayınları, 2017, 
312 sayfa, 45, 


zete'de yayınlandı ve 1 Şubat 
1935'te Ayasofya müze olarak ilk ziyaretçilerini kabul etti. 
Bu tarihi karar hangi ortamlarda, hangi siyasi hesap ve saiklerle verilmişti? Bunu merak etmeyen yoktur sanırım. İşte bu merakı gidermek isteyenler için Mustafa Armağan'ın geçtiğimiz ay yayınlanan Ayasofya Entrikaları adlı kitabı biçilmiş kaftan. Kitap meseleyi anhası ve minhasıyla ortaya koyuyor diyebilirim. 
Ayasofya'nın tarihi, İstanbul'u kuran İmparator Büyük Konstantin tarafından Megali Eklessia, yani “Ulu Mabed” 
olarak yapılışıyla başlamış. 
Büyük mabed Hıristiyanlığın kurucusu ve Logos'un (İlahi 
Kelam'ın ya da Kelime'nin) 

ete kemiğe bürünmüş Kutsal 
Hikmet'i, yani Hagia Sofya'sı olan Hz. İsa adına inşa edilmişti. İslam Peygamberi Hz. 
Muhammed'in (sas) dünyayı teşrifinden önce yapıldığı için Armağan, mabedi inşa edenleri haklı olarak, “İslamdan önceki Müslümanlar” olarak tanımlıyor. Zira rivayetlere göre İmparator ölüm yatağında son 


» Katip Çelebi 
» Fezlekel-ll 


» Çamlıca, 2016, 


Haz. Zeynep Aycibin, 


E. 518-1377 sayfa, 110t — 


tamir ve muhafazası masraflarıda Maarif Vekilliğince verilmek suretile Ayasofya camiinin müzeye çevrilmesi tasvip ve kabul olunmuştur. 
2411/934 


kapı 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nefesini vermeden önce dönemin muvahhid mezhebi olarak bilinen Aryüsçü bir papaz tarafından vaftiz edilmişti. 
Ayrıca hatırlatmakta fayda var, bugünkü Ayasofya, üçüncü Ayasofya'dır. 360 yılında 
ibadete açılan ilk mabed 404 
yılında çıkan bir isyan sonucunda yanmış ve yıkılmıştır. 
İkinci Ayasofya ise 11. Theodosius tarafından 415'te açıldı. Fakat İmparator Jüstinyen zamanında çıkan meşhur Ni- ka ayaklanması sonucunda 
532'de yandı. Ayaklanmanın bastırılmasından sonra aynı imparator döneminde tekrar yapılarak 537'de görkemli bir törenle ibadete açıldı. 557'deki depremde kubbesi çöken Ayasofya yeniden tamir edildi ve 
562'de tekrar ibadete açıldı. 
Bütün bu gelişimi Hıristiyan inancı ve hissiyatındaki önemine dikkat çekerek ele alan Armağan'a göre, Ayasofya ya- 


TURGUTOĞULLARI 


— z Turgutoğulları i Mustafa Kaygısız, 
Çizgi Kitapevi, 2017, 

200 sayfa, 18 $ 


şamış olduğu bütün bu kötü ve talihsiz süreçlerde dahi “kutsiyetini” hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bu sebeple başına gelen en büyük felaket, 20. 
yüzyılda kutsiyetinden 'soyularak” sekülerleştirilmiş bir işletme haline getirilmesidir. 
Her ne kadar bir kilise olarak inşa edilmişse de Ayasofya'nın 
İslam ümmetinin bilincinde fetihten önce bile bir yüce mabed olarak saygı gördüğünü öğreniyoruz kitaptan. Fatih dönemi tarihçisi Tursun 
Bey'in “Ayasofya nâm kilise 

ki cennetten bir âyettir” sözü ile 1160'da İstanbul'u ziyaret eden ünlü seyyah Herevi'nin bu konuyla ilgili duasına yer verilmiş. 

Ortodokslar arasında 730 yılında başlayıp bir asırdan fazla süren 'tasvirkırıcılık? (ikonaklazm) hareketi yüzünden 
Ayasofya ciddi anlamda zarar görmüş. Ancak kitaba göre bu 


Ali Şükrü Bey 
Haz. Necmettin Alkan 
Uğur Üçüncü, 

Kronik Kitap, 2017, 
336 sayfa, 24 $ 


zarar, 4. Haçlı Seferi (1204) sırasında İstanbul'u işgal eden Katoliklerin verdiği hasarla boy ölçüşemez. Bu sırada büyük bir yağmaya sahne olan Ayasofya'daki kutsal eşyalar, süslemeler, mozaikler, heykeller kırıldı, çalındı veya yakıldı. Bugün Venedik'teki San Marko Bazilikası'nın cephesinde yer alan dört tunç at heykeli bu istila sırasında oraya götürülmüş. İlginç olan şu ki bugün bazı Avrupalılar atalarının yaptığı barbarlıktan utanmak, özür dilemek veya çalınan eşyaları iade etmek yerine bu dönemi göklere çıkarıyorlar (Mesela Dan Brown'un Cehennem adlı eseri ve ünlü oyuncu Tom Hanks'in başrolünde oynadığı aynı adı taşıyan film). Armağan Ayasofya'nın bugünkü durumun- da bu bilincin de payının olduğunu vurguluyor. 

Fetihten sonra Ayasofya'nın 
Fatih Sultan Mehmed tarafından cami olarak hizmete açıldığı anın anlatıldığı satırlar şüphesiz kitabın en dokunaklı sayfalarını oluşturuyor. Yazarın hünerli kalemi sayesinde o anı okurken adeta yaşıyor, sanki iki aşığın kavuşma anı- na şahit oluyorsunuz. Fatih'in Süleyman Mabedi'nden getirilen taşların yer aldığı mihrabın sağında hâcet namazı kılması Ayasofya'nın Beytü'-Makdis'e, Sultan II. Meh- 


ASP 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med'in ise Hz. Süleyman'a (as) 
varis olduğunu göstermektedir. Kuşaklar boyunca Osmanlı padişahları Ayasofya'nın ihtişamına layık güzellikler katmak için ellerinden geleni yaptılar. İçinde ve çevresinde çeşitli düzenlemeler yaptırdılar. Mabede mahfil, mihrap, çeşme, muvakkithane, mektep, medrese, hamam ve türbeler eklettiler. 


“Kilise olursa 


dinamitleriz” 

1849'da Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan ve yaklaşık iki ay süren restorasyon çalışmaları Ayasofya'nın tarihinde bir kırılma noktasıdır. 
Restorasyonu gerçekleştiren 
İtalyan mimarlar Fossati kardeşler, mozaiklerin üzerindeki ince alçılar kaldırılınca 
Alman W. Salzenberg'in altta- ki resimlerin birer kopyasını almasına izin vermişti. W. Salzenberg bunları 1854'te Avrupa basınında paylaştı. Böylece Avrupa'daki İslam düşmanı 
Hıristiyan camiada Ayasofya'nın müze yapılması fikri uyandı. Armağan'a göre mabedin müze yapılmasıyla neticelenen süreç işte o tarihte başlamıştı. 

Bu dönemde Batı basınında 
“the reconversion of St. Sophia”, yani Ayasofya'nın yeniden eski dinine döndürülmesi ve Hıristiyanlaştırılması temalı yayınlar arttı. Hatta 


Gaspare Fossati'ye 


yapılması ve bilah 


Öte yandan, belki de 


: R Halif; 
diği hassasiyetle yakla © olmasın, Şan N ın yişle Ba mahfillerinde kak likenin, m Sagi rmakta e 


dalgasının farkına Varmı 


olan Saltan Ayasofya 
Ayasofj Abdü 


ba Müslüma bunları özel bir albüm hâlind resimlerin; 


TİN üzerinin a 


Armağan'ın iddiasına göre Halifenin İstanbul'dan gönderilmesinin arkasında da aynı zihniyet vardı: Ayasofya'nın tekrar kiliseye çevrilmesi için İstanbul'u Müslümanlardan temizlemek gerekiyordu. 

Bu zihniyet 1. Dünya Savaşı'nda sırasında beklediği fırsatı yakaladı. Çarlık Rusya'nın yıkıldığı bir ortamda 1917'de yapılan Saint-Jean Maurien- ne Antlaşması'nda olduğu gibi Ayasofya'nın hangi Hıristiyan mezhebinin elinde kalacağı konusunda tartışmalar başlamıştı. Hıristiyan Avrupa çok heyecanlanmıştı. Ancak eğer kilise yapılırsa, Osmanlı askerleri Ayasofya'yı dinamitleyerek yıkacaklarını duyurdu. 
Hint Müslümanları da İngilizlere isyan edeceklerini bildirdiler. Bu durumda İngilizler Ayasofya'nın tekrar kilise yapılamayacağını görmüşlerdi. 
Geri adım attılar. Öyleyse en azından müze yapılmalıydı. 
Bu süreçte en ilginç girişimler ve kampanyalar başlatıldı. 
Bunlar Ayasofya'yı Kurtarma 
Komitesi (St. Sophia Redemption Comittee) kurucuları arasında yer alan Rockefeller ailesi ve Charles Crane gibi zenginler ile ileride İngiltere dışişleri bakanlığı görevinde bulunacak olan David Lloyd 
George ve Lord Curzon gibi şahsiyetler tarafından gerçekleştirilecekti. 

İstanbul'un İngilizler tarafından işgali esnasında bu arzularını gerçekleştirmek isteseler 


hazırlatm, 


1re Fossati'y, mlerden biri 


Mü »ümanların 


: r dönem başlamaktayn çileli hayatında... Yeni ve İibekii n giderek soldurulacağı 9 “bronz çağ” 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Ta itirili 
Mirat bitirilip de Ayasofya'da yeniden ibadete 


ba şim e s8, Yıl sonra hedefine varacakener m Ki hala, Sezai Karakoç'un nefis elemli inledi Yasofya'nın çarmıha terk edildiği o Onu m geçiyoruz, (EK 3) 
Şarmıhtan kurtaracak dosta ne mutlu... 


ttafa Armağan 


de başaramadılar. Dışarıdan müdahaleyle Ayasofya'ya dokunmak neredeyse imkânsızdı. İşte bu nedenle Arma- 
Şan'ın ifadesiyle bu problem tam da İngiliz kurnazlığına yakışır şekilde çözülmüştü: “Ayasofya'yı kurtarma (redemption) işi bizzat Türklere yaptırılmalıydı.” 
1931'de Amerikalılar, İngilizler ve Fransızların ortak girişimiyle Thomas Wittemore tarafından Amerikan Bizans 
Enstitüsü kurulur. Enstitünün gayesi çok açıktır: Cami olarak kullanılan Bizans dönemine ait mabedlerin kiliseye çevrilemese de müze olmalarını sağlamak. Ayasofya'nın yeniden bir 'restorasyona' alınmasıtam da o günlerde gündeme gelir. 
Kitap bize Ayasofya'nın mürze yapılarak bir Müslüman mabedi olmaktan çıkarılması sürecinde bu enstitünün büyük çabaları olduğunu söylüyor. Armağan'ın yer verdi- 
$i belgelere göre Ayasofya'da restorasyon yapma fikrini ortaya atan kişi Wittemore'dur. 
1931'de İstanbul'a gelen Wittemore, ABD Büyükelçisi Joseph 
Grew'in aracılığıyla Mustafa 
Kemal ile görüşmeyi başarır. 
Dahası onu mozaiklerin ortaya çıkarılması konusunda ikna eder. Bu girişim Ayasofya'nın rehin alınma sürecinin de başlangıcıdır. 
Kitabın verdiği bilgiye göre cami iken müzeye çevrilmiş olan dört Ayasofya mevcuttur: Ayasofya Camii, Küçük Ayasofya Camii, Trabzon'daki Ayasofya Camii ve İznik'teki Ayasofya Camii. Bunlardan büyük 
Ayasofya Camii hariç, diğerlerinin hepsi yakın zamanda tekrar cami hüviyetine kavuşmuş. Kitabın son kısmında Ayasofya'nın müzeye çevrilmesindeki süreç uzmanların görüşlerine başvurularak hukuki yönden değerlendiriliyor. 
Sonrasında da Ayasofya'nın tekrar cami yapılabilmesi için nasıl bir yol izleneceğine dair tavsiyeler mevcut. 
Ayasofya'nın 85 yıldır nasıl ve niçin rehin tutulduğunun perde arkasındaki sebeplerini deşifre ettiği bu değerli kitabı için Mustafa Armağan'ı tebrik ediyorum. 


Prof. Dr. İsmail Taşpınar 
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Geniş hacimli ilk iki ciltten sonra Osmanlı Tarihi'nin üçüncü cildi de çıktı nihayet. Kıymetli araştırma eserler ve birinci el Osmanlı kaynakları çerçevesinde yazılan kitap, derli toplu bir tasnif ile sunuluyor. Mısıroğlu'nun ağdalı diline mesafeli duranlar, bu seride mesafeyi kapatmaya hazır olun. Üstelik müellif muhatabının anlamakta güçlük çekeceği ıstılahları da dipnotlarda şerh etmiş. 

Önsöz göremeyince şaşırıyorsunuz evvela. Herhâlde serinin devamı olduğu için yazmak ihtiyacı hissedilmemiş. 
Yine de o usta kalemden bir önsöz okumak hakkımızdır, demekten alamıyoruz kendimizi. 

Dönem değerlendirmelerinde ise ilk ciltten itibaren yükseliş, duraklama, gerileme şeklinde sınıflandırma tercih edilmiş. Bu cilt IV. Mehmed'den başlayıp HI. Mahmud devrinin sonuna tahsis edilmiş. Her padişahın tahta çıkışı ve şahsiyeti anlatıldıktan sonra devrinin vakaları tâdâd ediliyor. Bazı tartışmalı hadiseler ise uzun uzun anlatılarak konu hakkında tafsilatlı bilgi veriliyor. 
Lâle Devri diye bir dönemin olup olmadığı, Yeniçeri Ocağı'nın vaka-yı hayriy- ye mi yoksa vaka-yı şeriyye mi olduğu bunlar arasında en dikkat çekenler. 
Eserde kronolojiye dört tane de ek yapılmış. İmparatorluk tarihinde tartışmalı 


ANTİKŞAĞ 
İMPARATORLUKLA 


Mesopotanga'dan İslamiyet'in Doğuşu 


Yunan-Roma dünyasını, 
Yakındoğu, Akdeniz ve 
Avrupa antik dönemini 
İslam devletinin oluşumunu da içine alarak inceliyor kitap. Yeni 
Babil ve İlk Pers Ahameniş zaman dilimine yayılan İmparatorlukları, Atina ve İskender döneminde demokrasi ve imparator- (toplu bir giriş yapmak luk, Batı Akdeniz ve Ro- 


İmparatorluğun 
Duraklamayan 
Tarihi 


Osmanlı Tarihi Il 
Kadir Mısıroğlu 
Sebil Yayınları, 2017, 832 sayfa, 23* 


iki isim olan Kösem Mahpeyker Sultan ve İbrahim Müteferrika ile iki hayati mesele I. Abdülhamid devri Islahat teşebbüsleriyle Asâkir-i Mansure-yi Muhammediye bunlar arasında. 

17. yüzyıl siyasi tarihimiz açısından bir kırılma noktasını teşkil eden Köprülüler Devri de vakanüvis Nâima'dan istifadeyle kaleme alınıyor. Islahat ve fetihlerle devletin duraklamasını durduran bu büyük aile yaptıkları hizmet ve faaliyetlerle anlatılmakta. Kadızâdeler meselesi ise el'an İslam dünyasının tartıştığı problemlere ışık tutacak cinsten. 
Selefi yorumla klasik Osmanlı tasavvufunun karşı karşıya geldiği bu meselede devletin tasavvuf yanında taraf alması imparatorluğun ufkunun menşeini de gösteriyor. Müellifin burada tasavvuf cephesinde yer alması kuru bir hamaset ile değil, İslami delillerle açıklanıyor. 
İmparatorluğun sıkıntılı yıllarının anlatıldığı bölümlerde farklı kaynaklardan yapılan iktibaslar konuyu ciddi mânâda çeşitlendirmiş. Yer yer Avrupa tarihi ile yapılan mukayeseler, yabancı kaynakların titiz kullanımı mevzular hakkında teferruatlı düşünmeyi de beraberinde getiriyor. Siyasi tarihlerin art arda sıralanmasıyla okuyucunun güçlük çekmesi, yapılan yorumlarla törpülenmiş. 

Bir başucu eseri olarak ilk iki cildin yanında yerini açın deriz. 


Antikçağ İmparatorlukları 
Eric H. Cline-Mark W. Graham, Çev. Ekin Duru, Say Yay,., 2016, 487 sayfa, 30 * 


ma'nın yükselişi, Roma'da yönetim ve direniş, geç antikçağda evrensel imparatorluklar ve sınırları gibi başlıklar altında geniş bir coğrafyanın uzun bir 


hikâyesini başarıyla özetliyor. Antikçağa derli 


isteyenler için... 


İstanbul Günlükleri 
12 Aralık 1802- 22 Kasım 1803 


Ulrich Jasper Seetzen, Çev: S. T. Noyan, KitapYAYINYEVİ, 2017, 772 sayfa, 97,50 $ 


Alman seyyah U. |. Seetzen'in İstanbul ile Bursa, Manisa, İzmir, Uşak, 
Afyon, Konya ve Antakya'nın sosyal hayatına dair tafsilatlı gözlemleri- ne yer verdiği günlükleri 2 cilt halinde Türkçeye kazandırıldı. Sonradan İslamiyeti seçen bir Batılının Anadolu şehirlerinin günlük cıvıltısını yaşattığı satırlarında kahvehanelere, camilere, kütüphanelere, mesire, pazarlara ve etnik kimliklerin birbirleri ile ilişkilerine, hatta spor müsabakalarına dair şaşırtıcı ayrıntılar mevcut. III. Selim İstanbul'una 400 
sayfaya yakın yer ayırdığını düşününce şehrin zihninde ne denli derin ve silinmez izler bıraktığını anlıyorsunuz. 


Bizans Saray Kültürü 829-1204 


Henry Maguire, Çev.: Müfit Günay, 
YKY, 2017, 427 sayfa, 32 


Www Simdiye kadar araştır- 
We ma sahası içine nadiren giren Bizans saray hayatının altın çağına dair kapsamlı bir çalışma. 
Uzun süre Dumbarton 
Oaks'ta Bizans Çalışmaları Direktörlüğü yapan 
H. Maguire'in kaleminden neşredilen kitap, 1994 yılında burada düzenlenen “829'dan 1204'e Bizans Saray Kültürü” sempozyumu- na dair makaleleri içeriyor. Bizans saraylarının törenleri, toplumsal yapısı, imparatorluk sembolleri, entelektüel hayat ve ikonaların anlamları Bizans'a siyasi arena cephesinden değil, sarayın kalbinden bakma ve yeni keşiflerde bulunma fırsatı sunuyor. 


Osmanlı Aile Hukuku 
Mehmet Âkif Aydın 
Klasik Yayınları, 2017, 284 sayfa, 16,00 


İslam prensiplerinin tatbik edildiği Osmanlılarda aile hukukunun altı asırlık serencamı ve aile yapısının dönüşümü konunun uzmanı tarafından kaleme alındı. 
Mevcut araştırmalar ve kadı sicillerinin tetkiki ile ortaya çıkan kitap, Osmanlı aile yapısını merak edenler için de referans kaynağı olabilir. Mecelle ve Hukuk: Âile Kararnâmesi'nin Lozan Antlaşması ile nasıl tarihin arka odalarına itildiğini açıklayan satırları ibretle okuyacaksınız. 
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VİTRİNDEKİLER 


İskitlerin 
Gizemi 


Aydınlanıyor 


İskit-Türk Aynılığı 
Emine Sonnur Özcan, 
Selenge Yay., 2016, 183 sayfa, 15t 


İskitlerin kökeni üzerine tartışmalar sonlanacak gibi görünmüyor. Kimi araştırmacılar Moğol menşeli olduklarını iddia ederken, kimileri Türk ya da Hint-Avrupa halklarından olduklarını söylüyorlar. Bütün bu iddialara cevap mahiyetinde bir kitap raflara yerleşti. Yazarın temel iddiası İskitler ile Türklerin aynı kökenden geldiği yönünde. Gerek konar-göçer hayat tarzına, gerekse de atlı-savaşçı kültüre sahip oluşları İskitlerin Türklüğüne dair işaretler olarak değerlendirilebilir. Türkiİskit hayat tarzının izlerini süren yazar, efsanevi mitlere de yer vermiş. Dünya tarihine derin tesirler bırakan İskitlerin kültürel alt yapılarıyla Türk soylu kavimlerin bu denli büyük benzerlikler barındırmalarına hayret edeceksiniz. Semavi dinlerde anlatılagelen Yecüc-Mecüc menkıbesinin ilginç bir yorumunu da bulacaksınız. Türkler Haçlı seferleri sırasında Yecüc-Mecüc olarak tabir edilmişti. Tarihi metinlerden anlaşılıyor ki, İskitler de aynı suçlamalara maruz kalmışlar. Giyim-kuşam, ölü gömme ve yas geleneği, kadınların konumu, mahir savaşçılık, arabalı Türk-İskitler dikkat çeken diğer başlıklar. Sınırlı çalışmanın olduğu bir sahada birinci elden kaynakları kullanmaya özen gösteren yazar tebriği hak ediyor. 


Kültür Tarih 


Emine Sonnur Özcan 


Ünver'in Dünyası 


A. Süheyl Ünver - Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri Ahmed Güner Sayar, 
Ötüken Yay., 2016, 662 sayfa, 75 * 


A. Süheyl Ünver, 88 yıl süren hayatının 75 yılını Türk kültür tarihinin pek çok safhasına hasrederek maziyi bugüne bağlayan bir kültür köprüsü idi. Pek çok kitap ve makale neşretti. Sanat eserleri üretti, arşiv kurdu, sayısız öğrenci yetiştirdi. Bu arada bir doktor olarak üniversitede tıp çalışmalarına devam etti. Yazarın ifadesiyle “onun hayat hikayesinin renkliliği, tanıştığı insanların çeşitliliği, merak ve araştırma alanlarının sınır tanımayışı” kitabın hazırlanmasında “araştırıcıyı felsefeden tasavvufa, pozitif bilimlerden tarihe ve sanata kadar değişik ve zıt bilgi alanlarının içine çekmektedir”. Dolayısıyla psikolojik öğelerin baskın olduğu bu biyografide kurgunun çözülen Osmanlı'dan dirilen Cumhuriyet'e geçiş dönemiyle zımni köprüler kurduğunu söyleyelim. 

Tekdüze bir biyografi bekliyorsanız, çok daha fazlasını okuyacağınızın müjdesini verelim. Hadiseler üzerine kurulu bir hayat hikâyesi, Ünver'in hudutsuz ruh iklimi düşünülünce pek zayıf kalacaktır zaten. Seyahatleri sırasındaki ruh muhasebesi, mezarlıklarda, camilerle, medreselerde keşfettiği hazineler, Medreset'ül Hattatin dönemi, sergileri, Anadolu'da Türk insanıyla buluşmaları, hekimlik yılları... Hayatının açtıkça bir diğeriyle karşılaştığımız, birbiri içre sonsuz kapılarından geçiyorsunuz sayfaları çevirdikçe. Allah ve peygamber inancı, huyları, âlim, sanatkâr ve İstanbul efendisi kimliği, ailesi, dostları, öğrencileri bir sarmalın onlarca kolu gibi ayrıancak bütünlük arz eden bir hüviyet cüzdanı teşkil ediyor. Süsleme, minyatür, resim ve şiir sanatına emsalsiz katkıları, eşsiz arşivi ve kütüphanesi, tarihle ilişkisi, anti-pozitivizm ve mistisizme yaklaşımı ve burada sayamadığımız pek çok başlık altında yeniden buluşuyoruz Ünver'le. Siz de bizim gibi Ünver'le tanışamamış olmaktan bedbahtsanız, ilk baskısı 1994”te, 4. baskısı ise birkaç ay önce yapılan bu hacimli eser, insanı Ünver'in manevi huzuruna ulaştıran ne güzel bir teselli! 


A'dan Z'ye 
Macar Tarihi 


Yurt Tutuştan Trianon'a Macaristan Dr. Muzaffer Şen, 
Çizgi Kitapevi, 2016, 487 sayfa, 35* 


Dr. Muzaffer Şen 


Yurt Tutuştan Trianon'a 


Macaristan 


Macar tarihi eski Türk tarihi incelenmeden anlaşılamaz. Hun diyarı diye isimlendirilen coğrafyada yaşamaya devam eden Macarların etnik kökeni Fin-Oğur unsurlar ile Türk kavimlerinin birbirine karışmasından oluşur. Fakat aradan geçen asırlarda Hıristiyanlaştırma politikaları etkili olmuş ve Macarların Türklüğünden artık eser yok. Buna rağmen kendi tarihlerini merak eden ve Hunlarla karşılaşan Macarların sayısı günden güne artıyor. Her sene düzenlenen Turan Kurultayına ev sahipliği yapan Macaristan'da “Türk milliyetçiliği? yükselişte. Macaristan tarihinin bütününe büyüteç tutan kitap, bu gelişmeler ışığında okunması gereken bir kaynak. MÖ 1000'lerde Macarların müstakil tarihinin başlamasından 1. Dünya Savaşı sonunda Macaristan'la imzalanan Trianon Barış Antlaşması'na kadarki süreç istatistik veriler, tablolar ve geniş bir kaynakça eşliğinde buluşuyor okurla. Hunlardan Hıristiyan krallık dönemine, Osmanlı'dan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na Macarlar gibi birçok devletin hâkimiyetine girmiş bir halkın tarihini yazmak oldukça zor olsa gerek. Fakat Kurmay Albay ve Avukat Muzaffer Şen, Budapeşte Askeri Ataşesi olarak atandığı Macaristan'da hem üniversitede Türkoloji bölümü bünyesinde, hem de Macar Bilimler Akademisi'nde araştırma yapma imkânı bulmuş. Daha sonra da 
“1. Dünya Savaşı Sonuna Kadar Macaristan” konulu doktora tezini tamamlamış. 30 
yıllık bir çalışmanın ürünü olan kitap, Macar tarihine meraklıysanız derli toplu bir kronoloji sunuyor. Bir nazarlık iliştirelim: Ekler bölümündeki haritalar ne yazık ki muhtevanın gerisinde kalmış. Sonraki baskılarda gözden kaçmamasını ümit ederiz. 
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Kilise İle Cami Arasında 


Kutsal Ayasofya'nın 
Sır Perdeleri Aralanıyor. 
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Vekilliğince verilmek suretile 


rafları da Maarif tasvip ve kabul olunmuştur. 


çevrilmesi 
2411/74 


tamir ve muhafazası mas 
Ayasofya camiinin müzeye 
REİSİCUMHUR 


Www,kapiyayinlari.com-| « bilgi kapiyayinlari.bo, zebod 


ali 


: i kk ömkapiyaninlarlufficin! | twitter.com/kapiyayinlari k Sl 


Sa iğ A 


Hediyeli Bulmaca medyapuzzlecayahoo.com 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 


EO Aa © GI BEN A 


SOLDAN SAĞA: 

1- Resimdeki binada 1920-23 tarihleri arasında görev yapmış 
Türk devleti kurucu meclisi - Bu kurucu meclis içindeki bir grup. 
2- Bir sayı - *... Sultan” (Sultan Abdülaziz'in en küçük kızı) - Osmanlı'da posta sürücüsü - Yapım. 3- 1550 - 53 yılları arasındaki Kaptan-ı derya - Çok iri bir 
yılan - Su - Madeni ip. 4- 1925 
yılına kadar tarımsal ürünün 
10'da 1'i oranında ayni olarak alınan vergi - Hektometre (kısaltma) - Kurucu Meclis'te yeni bir devlet ve hükümet kurma düşüncesinde olanlar grubu - Ja- 


pon lirik dramı. 5- Estonya internet kodu - Gözlem. 6- Sahip, iye - Köpek - Kiloamper (kısaltma) - Elbisede takım - Bir Orta Amerika uygarlığı. 7- Yozgat'ta 
MÖ 4. bin yıla tarihlenen höyük 
- Ulaştırma. 8- Osmanlı'da şehzade eğitmeni - Karışık renkli 
- Birdenbire - Hafniyumun simgesi. 9- Şarkı, türkü - Kurucu Medlis'in 29 Nisan 1920'de çıkardığı kanun - Ermin, kakım. 
10- Metal parlaklığı verilmiş deri - Tarihte hapisanesiyle ünlü Marsilya'daki küçük ada 
- Bir tür başlık - Avrupa Uzay 
Ajansı (İngilizce kısaltma) - 
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Mart ayının çözümü. 


DERİN TARİH 


Ödünç alınan şey. 11- Baston - 
Öküz yemliği - Cömert - Şikar. 
12- Sivas Kongresi'nden sonra Anadolu'da idareyi fiilen ele alan heyet - Osmanlı'da kazazkerlere verilen san. 


YUKARIDAN AŞAĞIYA: 

1- Kurucu Meclis'te bir grup. 2- Tuluat tiyatrosunda bir halk karakteri - Yurdumuzda bir nehir. 
3- Çok ses çıkaran, inleyip duran - Kırmızı - Ay parçası, sevgili. 4- Yazı ile bildirme - Tanrıça. 
5- Tarihte bir devlet - Kamer. 6- Üzerinde savaşın sürdüğü bölge 
- Yaygın, yayılmış söz. 7- Sütçü 
.. (Kahramanmaraş'ın kurtuluş hareketini başlatan kahraman) 
- Osmanlı'da bir tür yeniçeri başlığı. 8- İki kez tekrarlanınca *kayısı” anlamına gelen kelimeyi oluşturan hece - Yağmur 
- Bir bağlaç. 9- Sabanın gövdesi 
- Sonsuzluk. 10- Seryumun simgesi - Yaprakları salata olarak yenir. 11- Paramızı simgeleyen harfler - Cennet bahçesi. 12- Değersiz, terbiyesiz kimse - Bir bağlaç. 13- Melikesi Belkis ile 


ünlü tarihteki devlet - Çok eski bir tarihi anlatır. 14- Aç karşıtı 
- Bir tür cetvel. 15- Aktif - Kriptonun simgesi - Çağdaş. 16- Rütbesiz asker - Karakter, seciye 
- Valide. 17- II. Abdülhamid'in Selanik'te bir süre ikamet ettiği köşk - Birleşik Arap Emirlikleri internet kodu. 18- Giysi - Kara. 
19- Parola - Ramayana destanı- nın başkahramanı - Duman kiri. 
20- İslamdan önce Kabe'deki üç puttan biri - Az yoğurtlu bir tür çorba. 21- Yunan halkının kendisine verdiği ad, helen - Elektrik sığa birimi. 22- *... Antlaşması' (24 Temmuz 1923'te imzalanan antlaşma) - *... Antlaşması” (10 Ağustos 1920'de imzalanan antlaşma. 


Bulmacanın çözümünü kimlik, 
adres ve telefon bilgileriyle 20 
Nisan'a kadar dergimize ulaştıran 
5 okurumuza Almanların Konya 
ve Çevresindeki Faaliyetleri kitabını hediye ediyoruz. 


Adres: Derin Tarih Dergisi 
Maltepe Mah. Fetih Cad. 
No:6, 34010 

Zeytinburnu - İstanbul iletisimederintarih.com 


Kronik Kitaptan Tarih 


a. 


Alanında Dört Önemli Eser... Kronik 


Sultanın Casusları 


EMRAH SAFA 
GÜRKAN 


SMAÇİSMSRLI MNLİMZ 2 


, , OSMANLICASUSLARI VE 
ISTIHBARAT OPERASYONLARI 


“İmparatorluk çağının doruk noktası olarak genel kabul gören 16. asırda casusluk ve karşı istihbarat meselesini, orijinal yerli ve yabancı belge ve kitabi kaynaklara dayalı olarak inceleyen bu eser alanında en önemli çalışma.” 
Prof: Dr. Feridun Emecen 


Ali Şükrü Bey 


NECMETTTİN 
ALKAN 


UĞUR ÜÇÜNCÜ 


MÜCADELEYLE GEÇEN BİR ÖMÜR 


Prof. Dr. Necmettin Alkan ve Doç. Dr. Uğur Üçüncü tarafından hazırlanan “Ali Şükrü Bey” kitabında yakın tarihimizin karanlık bir dönemi aydınlatılıyor. Ali Şükrü Bey'in faaliyetleri ve ölümü üzerine birçok soru cevabını buluyor. 


OLAYLAR. HATIRA 
Li) 


İ 


Kütü'l Amâre 


1916 


5 M. YAŞAR ERTAŞ 
 HÂCER KILIÇASLAN 


KUT ZAFERİ 
OLAYLAR, HATIRALAR, RAPORLAR 


I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Savaşı ile beraber Britanya İmparatorluğu'nun yaşadığı en büyük hezimet olan Kutü'l-Amare'ye dair İlber Ortaylı, Azmi Özcan, Necmettin Alkan gibi birçok tarihçinin katkılarıyla ortaya çıkmış zengin bir çalışma. 
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Sultan Alp Arslan 
Fethin Babası 


CİHAN 
PİYADEOĞLU 
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SELÇUKLU FETİHLERİNİN BABASI, 
TÜRK EFSANESİ SULTAN ALP ARSLAN 


Sultan Alp Arslan üzerine hem akademik ihtiyaçları karşılayacak hem de akıcı üslubuyla tarih severlerin merakını giderecek bu çalışmayla, geri planda kalmış Selçuklu tarihi ile Sultan Alp Arslan yeniden gün yüzüne çıkıyor. 


8.3.4017 


Güzellikler bu Paraf'ta! 


Siz de hemen başvurunuzu yapın, Paraf'ın güzelliklerinden yararlanın. 


Başvuru için 
PARAF boşluk 
TCKN boşluk 

gelir bilginizi yazıp 


1 5 AN gönderebilirsiniz. 
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